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ESERİN TAKDİMİ 


Fransa Yakındoğu ve Antakya ile tarihi bağları olan bir ülkedir. Fransa'nın bölgeye ilgisi Osmanlı Devleti'nin 16. yüzyılda asırda kapitülasyonlar vermesiyle kurumsal bir yapıya bürünmüştür. Gittikçe artan bir oranda eğitim, sosyal, ekonomi ve kültür alanlarında faaliyetler yürüten müesseseler açılmış ve Fransız varlığı gittikçe kökleşmeye başlamıştır. 
Belli bir ideoloji ve politik çıkar hesapları çerçevesinde ortaya koyulan faaliyetler her zaman merak konusu olmuştur. Bu münasebetle çalışmamızda önce Tanzimat ve sonrasında 1856 Islahat Fermanı'yla beraber gelişen sosyopolitik ortamın etkisiyle Fransa'nın Yakındoğu'da hâkimiyet kurma çabalarını inceledik. Fransa'nın bölgenin stratejik yerlerinin başında gelen Antakya ve çevresi için belirlediği politikaları, niyetleri ve sömürgecilikle birlikte yürüttüğü işgal eserimizde geniş yer tutmuştur. Bu meyanda Fransa-Türkiye ilişkilerinin yansıdığı bir alan olarak öne çıkan Antakya'daki Fransız varlığı ve buna Türkiye'nin tepkisi incelenen başka bir nokta olmuştur. 


Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ayrılmaz bir parçası olan ve devletin kuruluşundan itibaren her zaman Anadolu'nun bir parçası olarak kabul edilen Hatay ile ilgili ciddi araştırmalar yapılmasına rağmen hâlâ bölgenin tarihi tam olarak bilinememektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu sırasında yaşananlar, sonraki süreçte gelişen olayların seyri ve nihayet 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ilk defa bir Türk devletinin başka bir Türk devletine iltihak etmesi gibi hususlar dikkate alındığında ilklere sahne olmuş bir yer olarak öne çıkmıştır. 
Binaenaleyh Hatay'ın sosyal, kültür, siyasi ve ekonomi tarihinin bilinmesi büyük önem arzetmektedir. 


Antakya bilindiği gibi Türkiye'nin Ortadoğu'ya açılan bir penceresi konumundadır. Dolayısıyla jeopolitik olarak değeri hiçbir zaman göz ardı edilmeyecek boyuttadır. Güncel bir konu olan Arap baharının Suriye'ye yayılmasıyla başlayan yeni konjonktür, bölgenin ehemmiyetini bir kat daha artırmıştır. Bu önem Türkiye'yi de meselenin bir parçası haline getirmiştir. Netice itibariyle Türkiye, bölgede belirleyici bir konumda olabilmesi için etkin stratejiler benimsemek durumundadır. Bilindiği gibi devletlerin stratejilerinin belirlenmesinde etkinlik kuracakları bölgenin tarihinin, kültürünün, sosyal yapısının ve ekonomisinin bilinmesi elzemdir. 


Hatay kültür ve siyasi tarihine ışık tutacağı kanaatinden hareket- le doktora çalışmam esnasında Fransız ve Türk arşivlerinden topladığım belgeler ve bilgiler ışığında hazırladığımız bu eseri ilim dünyasıyla paylaşmaya çalıştık. Araştırmalarımızda özellikle Chateau de Vincennes (Kara Kuvvetleri Arşivi) , Quai d’Orsay (Dışişleri Bakanlığı) Arşivi, Archives diplomatigues de Nantes (Diplomatik Arşivi) başvurduğumuz önemli merkezler olmuştur. Bilindiği gibi Osmanlı Devleti'nin 1918'de çekilmesinden sonra akabinde işgale uğrayan bölge Fransızlar tarafından yönetilmiştir. Netice itibariyle 1918-1939 yılları arasında teşekkül eden belgeler manda yönetimince Fransa'ya getirilmiştir. Buna ilaveten Türkiye”de Dışişleri Bakanlığı Arşivi, Cumhurbaşkanlığı Arşivi, TBMM Arşivi, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Türk Tarih Kurumu ve Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nün bağışlanan belgelerden teşekkül eden arşivleri araştırma yaptığımız önemli kurumlar arasındadır. 


Yukarıda belirtilen arşivlerde yapılan araştırma neticesinde ilk defa gün yüzüne çıkan bilgilerin Hatay ile ilgili bir dönemin tarihine ışık tutacak mahiyette olduğunu müşahede ettik. Bununla birlikte diğer araştırmacılar tarafından yapılan gerek Fransa ve gerekse Türkiye'deki bilimsel 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çalışmalardan da azami derecede istifade ettik. Arşivlerin kullanımı açısından eldeki eser en geniş ölçüde değişik arşivlerin bir arada kullanıldığı bir araştırma olarak degerlendirilebilir. 


Bu eser ağırlıklı olarak daha önce yayımladığım makalelerimden faydalanılarak meydana getirilmiştir. Tüm makaleler, üslup ve dil bakımından tekrar gözden geçirilmiş ve bazı kısımlara erişilen birtakım belgelerin yeniden incelenmesi sonucunda ilaveler yapılmıştır. Ayrı makaleler olmasına rağmen bir bütünün parçaları gibi telakki edilip gereksiz tekrarlardan kaçınılmaya çalışılmıştır. 


Bu çalışmanın tüm tashih ve genel değerlendirmesini yapan Prof. Dr. 
Haluk Selvi ve Doç. Dr. İshak Keskin hocalarıma, yazıların düzenlenmesinde ve teknik destekte bulunan kardeşim Abdullah Demir'e, aileme ve tüm destek verenlere teşekkürü bir borç bilirim. 


Dr. Yaşar Demir 


GİRİŞ 


Yakındoğu İran'ı, Mısır'ı, Filistin'i, Lübnan'ı içine alan ve Suriye'den başlayarak İzmir'e kadar olan yerleri kapsayan geniş bir coğrafyayı tanımlamak için kullanılan bir tabirdir. Buradan anlaşılacağı üzere Yakındoğu, sınırları oldukça geniş çizilmiş bir coğrafi alandır ve konumu itibariyle de jeostratejik bir öneme sahiptir. Bu nedenle bölgeye müdahale edebilecek gücü olan her ülkenin sahip olmaya çalıştığı bir coğrafya olarak tarih boyunca dikkatleri üzerinde toplamıştır. Fransa uzun bir zaman diliminden beri aralıksız bir şekilde bölgeyle doğrudan ve ciddi olarak ilgilenen ülkelerden biri olmuştur. 


Sözü edilen coğrafyaya yönelik siyasi nitelikli Fransız ilgisinin hâkim olduğu bu eserde Fransa'nın genel anlamda Yakındoğu ile ilgili stratejisini yansıtmak; özelde ise Suriye ve Antakya ile sınırlı kalmış olan varlığı incelenmeye çalışılmıştır. Kısacası dönemin büyük kolonyal devleti olarak Fransa'nın 1856-1938 yılları arasında bölgedeki varlığı, bu çalışmanın temelini teşkil etmektedir. Başka bir ifadeyle Levant”daki, yani Yakindoğu”daki Fransız hâkimiyeti konu edilmiştir. Ancak Türkiye'de Levant tabiri yerine yaygın şekilde Yakındoğu kelimesinin kullanılması dolayısıyla biz de buna riayet ederek geleneği bozmadık. 
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Paris Antlaşması'nın tarihi olan 1856 yılı Osmanlı Devleti'nin bir Avdönüm noktası olarak kabul edilmiştir. Zira bu dönemden itibaren Fransız sermayesi, egitim ve sosyal kurumları Yakındoğu”da hızla yayılmaya başlamıştır. Birinci Dünya Savaşı döneminde kurumların varlığı bölgede sorun oluşturmuş ve Fransa'nın Anadolu'yu işgali sayesinde bunlar faaliyetlerine devam edebilmişlerdir. Osmanlı Devleti'nin sona ermesiyle birlikte Levant'da artık Fransız hâkimiyeti başlamıştır. TBMM hükümeti ile yapılan 1921 tarihli Ankara Antlaşması ve daha sonra da 1923’teki Lozan Antlaşması'yla yeni kurulan genç Türkiye Cumhuriyeti, Fransa'nın İskenderun sancağına otonom vermesi şartıyla bölgedeki varlığı tanınmış oldu. Mevcut durum 1936 yılında Fransa'nın manda idaresini bitirme eğilimi gösterene kadar devam etmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye gibi İskenderun sancağının da bağımsız olmasını istemesi üzerine iki ülke arasında diplomatik gerilim yaşanmıştır. İki yıl süren müzakereler, Hatay Devleti'nin ilanı ile sonuçlanmış, böylece 1938 yılı Fransa'nın Yakındoğu olarak tabir edilen bölgedeki varlığının kaybolmaya başladığının ilk işareti olmuştur. Netice itibariyle modern çağda kurumsal varlığının söz konusu olduğu ve bunun son bulmaya başladığı dönem arasında Fransa'nın bölgedeki varlığı incelenecektir. Bu meyanda hangi unsurlarla ve ne için Fransa'nın Yakınçağ”da Yakındoğu'da ve Antakya'da var olmak istediği, bunun için nasıl bir politika takip ettiği soruları öne çıkarılacak ve bu hususlar çalışmanın esas problematiğini oluşturacaktır. 


Fransa'nın Yakındoğu'ya olan ilgisinin tarihi geçmişi konusunda daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğu bir gerçektir. Bununla birlikte Yakındoğu-Fransa ilişkileri tarihinde genel kabul gören husus Haçlı seferlerinin bu meyanda bir başlangıç olduğudur. Bilindiği gibi müslümanların Akdeniz'e ve Suriye'ye tamamıyla hakim olmaları İtalya ve Fransa'ya yapılan ticareti engellemisti.’ Buna karşın müslümanlar bilimde, sanatta eşsiz eserler meydana getirmekte ve ekonomik olarak büyük bir refah düzeyine ulaşmışlardı. Doğu'nun bu ihtişamı özellikle hıristiyan hacılar 


1 Steven Runciman, Haçlı Seferleri Tarihi, (trc. Fikret Isiltan), Ankara: TTK, 3. bs., 
1989, 1/33. 
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tarafından görülmekte ve ülkelerine dönüşlerde sitayişle, hayranlıkla ve bu zenginliklere sahip olunması için gerekirse savaş yapılmasını isteyen ifadelerle anlatılmaktaydı. Bu noktada din adamları öne çıkmış ve kitleleri harekete geçirecek bir dizi girişimleri başlatmışlardı. Din temelinde görünse de bu teşebbüsün esas amaçlarından birinin Doğu'nun ihtişamını Batı'ya aktarma olduğu tarihçilerin ortak kanaati olmuştur. Steven Runciman, Jean Flori, Bekir Karlıga gibi tarihçiler Haçlı seferlerinin sebeplerinin genel anlamda ekonomik sebeplere dayandığı noktasında hemfikirdirler. 


1. Haçlı Seferi sonucunda 1099’da Antakya'dan başlayıp Kudüs'e kadar olan bölge işgal edilmişti. Bu sefere Toulouse Kontu 4. Raymond veya Raymond de Saint-Gilles, Baulu Giyom ve oğlu Baulu Raymond, Tranta Kontu Boemondo ve yeğeni Tancred Güney İtalya'da Norman hükümdarlar ailesinden Vermandoislı Hugh, Fransız Kralı 1. Filip'in kardeşi Corteheuseli Robert, Normandi dükü ve (sonradan İngiltere kralı olan) Fatih William’in kardeşi ve onun sancak taşıyıcı şövalyesi Landesli Flandra Kontu 2. Robert, Godefroi de Bouillon, Aşağı Loren dükü; kardeşi Boulognelu Baudouin ve kuzenleri Bourglu Baudouin, Blois Kontu Bloislu 2. 
Etienne, Amiens Kontu I. Enguerrand ve oğlu Marleli Thomas, Saint-Paul Kontu 2. Hugues de Campdavaine ve oglu Enguerrand gibi Fransiz soylular katılmışlar? ve böylece Fransız varlığını Yakindogu’da olusturmuslardı. Bilindiği gibi Haçlılar döneminde Fransız prensleri bölgede kontluk kurmuşlardı. Ancak Fransız hâkimiyeti uzun sürmemiş ve Selâhaddin-i Eyyübi'nin bölgeyi 2 Ekim 1187'de tekrar fethinden sonra seksen sekiz yıl süren Fransız idari varlığı tamamen ortadan kalkmıştır. Sultan Baybars'ın Yakindogu’da Memlük hâkimiyetini kurmasıyla birlikte hıristiyan nüfus tamamen etkisini yitirmiştir. Bu süreç Osmanlılar'ın Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinde Suriye'yi fethetmesine kadar devam etmiştir. 


Fransızlar'ın bölgede yeniden var olmaları ancak Osmanlı Devleti döneminde ve kendilerine tanınan ticari ayrıcalıklar sayesinde, yani kapitülasyonlar ile mümkün olabilmiştir. Osmanlı Devleti'nin bölgeye hâkim 


2 http: = //tr-wikipedia.org/wiki/Birinci_Ha%C3% A7196 C4% BI. Seferi# Kat.C4.Bllan baronlar. 
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olmasından sonra bu ülkeye 1535 yılında verilen kapitülasyonlar Fransız tüccarların yeniden bölgede boy gösterdikleri bilinmektedir. 14. Louis döneminde dini kurumların yavaş yavaş faal hale getirilmeleri yeni bir dönemin başlangıcını işaret etmektedir. Nitekim bölge hıristiyanlarının ihtiyaç duydukları kurumların ve ibadethanelerin inşa edilmesi ve Beytülahm”deki kilisenin bakımı yeni dönemin işaretleridir. Bütün bunlar, aynı zamanda bölgedeki Fransız nüfuzunun etkin olabilmesi için kullanılan önemli argümanlar olarak dikkat çekmektedir. Özellikle 1856'da Islahat Fermanı'nın ilanından sonra hangi hıristiyan kurumunun Antakya'da etkin olduğu ve bunların çalışmaları, politikayla ilgileri incelenen konular arasındadır. Gelişen dönem içerisinde “misyon” olarak tabir edilen Katolik dünyasının dini yayma ideolojisi kurumsallaşmış ve küçük gruplara bölünen cemaatler şeklinde çalışmalarına hız vermişlerdir. Hangi dini cemaatin ne gibi bir faaliyet gösterdiği, bu cemaatlerin politikayla ilişkileri Fransa'nın misyonerlerle yönelik yaklaşımı Birinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkacak yeni dönemin habercisi olmuşlardır. 


Diğer yandan milliyetçilik akımı ve bunun sonucunda dünyada oluşan sosyopolitik ortam Fransa'nın iç ve dış politikasını etkilemiştir. İlk önceleri Fransız (protektorası) himayesi adıyla devam eden yerel dinamikler-Fransa ilişkisi artık milliyetçilik düzleminde gelişmiştir. Bölgede yaşayan milletler, özellikle de Araplar ve Ermeniler ile olan münasebetler milliyetçilik paradigması üzerinden belirlenmiştir. Arap bağımsızlığının desteklenmesi, Birinci Dünya Savaşı öncesi Paris'te gerçekleşen Clemenceau-Faysal görüşmesi, Ermeniler'in Berlin Antlaşması'ndan itibaren desteklenmesi ve kendilerine Ermeni Kilikya Krallığı'nın vaat edilmesi, Güney Anadolu'nun Ermeni kuvvetleriyle birlikte işgal edilmesi yukarıda bahsettiğimiz paradigma etrafında şekillenen tarihi olaylar olmuştur. 


Anadolu'nun Yakındoğu'ya açılan kapısı olma konumundan dolayı Antakya, büyük güçlerin esas olarak Yakınçağ”da meydana gelen, siyasi, ekonomik ve kültürel rekabetlerinin yaşandığı bir yer olmuştur. Yaşanan olaylar, devletlerin politikaları ve aralarındaki münasebetler, bölgenin kültürel ve sosyal durumu ve bunun büyük güçler nezdinde ne derece 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önemi haiz olduğu gibi hususlar, araştırılması ve incelenmesi gereken konular olarak karşımızdadır. 


Yukarıda belirtilenlere rağmen Fransa'nın 20. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünden yana tavır aldığını Fransız tarihçiler Vincent Cloarec ve Henry Laurens belirtmektedir. Daha sonra bu stratejisini gözden geçiren Fransa'nın gitgide Osmanlı Devleti'nin zayıflamasının da verdiği cesaretle “hasta adam”ın varlığına kastedenlerin, daha da ileri giderek politik kulislerde Türkler'in artık tarih sahnesinden silinmesi gerektiğinin vaktinin geldiğini söyleyenlerin yönetimine girdiğini söylemek mümkündür. Bunun için Fransa tüm yerel dinamiklerle irtibata geçmiş ve Anadolu'nun Ortadoğu'ya açılan kapılarından biri olan, stratejik noktada bulunan Antakya ve civarında işgal dahil tüm seçenekleri gündemde tutmuştur. 20. yüzyılın başlarında İngiltere ile irtibatlı olmuş ve her projesinde İngiltere'nin desteğini temin etmiştir. Sykes —Picot gizli paylaşım antlaşmasıyla başlayan süreçte Fransa, sınırlı gücüyle ancak İngiltere'den sonra bölgede pay sahibi olmayı istemiştir. İngiltere ile aralarındaki güç dengesizliğini ortadan kaldırmak için tarihten gelen münasebetleri de kullanan Fransızlar, yerel unsurlardan Ermeniler ile birlikte hareket etmeyi planlamıştır. Zira çalışmamızda sunduğumuz işgalle başlayan Ermeni-Fransa ilişkilerinin derinliği ve özellikle Fransız kamuoyunun ilişkilere yaklaşımını içeren bilgiler ve belgeler bu tezimizi ispat mahiyetindedir. 


Milliyetçilik akımı sadece Ermeni ve Araplar'ı etkilememiş, Türkler de bu akımdan nasiplerini almışlardır. Antakya'da kurulan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin şubesi bunu ispatlamaktadır. Neticede bölgede milliyetçilik düzleminde ortaya çıkan çatışmalar meydana gelmiş ve ayrışmalar baş göstermiştir. Buna karşın Şeyh Serif Senüsi [kuddise sırruhü| gibi dini önderler Türk ve Arap çatışmasını engellemeye çalışmışlar ve kısmi olarak başarı sağlamışlardır. Fransa'nın Araplar'a vaat ettiği bağımsızlığı bölgeyi işgalinin ardından vermemesinin de bu birlikteliğin tesisinde etkili olduğu söylenebilir. Ne var ki iki cephe arasında kalma riski taşıyan Fransa'nın parçala, böl ve yönet stratejisi sonuç vermiş; nihayet TBMM 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hükümetiyle yapılan Ankara Antlaşması Arap-Türk birliğini bozmuştur. 
Ortaya çıkan durumdan kısmi olarak Türkiye'nin faydalandığı bir gerçek olmakla birlikte esas kârlının Fransa olduğu açıktır. Zira artık Araplar'la baş başa kalma fırsatı yakalamış ve Suriye'de düzeni tesis ederek kâr elde etmenin planlamasını yapma fırsatı yakalamıştır. Bunun sonucunda Birinci Dünya Savaşı'nın ilk yıllarında İngiltere ile yapılan Sykes-Picot Antlaşması”nda Ortadoğu'nun paylaşımı projesinin uygulanmasına gecilmistir. Ama bu defa 1920'de kurulan Cemiyet-i Akvâm da (Birleşmiş Milletler) işe dahil edilmiştir. Manda terimi keşfedilerek işgallere uluslararası hukuki bir zemin sağlanmış ve 1921'den sonra Suriye'de Fransız mandası kurulmaya başlanmıştır. Bu planlama çerçevesinde ne gibi çalışmaların ortaya koyulduğu, Ermeniler nezdindeki yankısı eserde incelenen konulara arasında yer almıştır. Bu meyanda 1939’da Hatay'ın Türkiye'ye iltihak kararı almasından sonra Ermeni göçünü organize etmesi de araştırmamızın bir parçasını oluşturmuştur. 


Fransız manda yönetiminin Yakındoğu'da kurulması ve halk tarafından kısmi de olsa kabulü uzun yıllar almıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın arefesine denk gelen bu süreçte Avrupa'da politik tansiyon yükselmiş ve Almanya Versaille Antlaşması'yla kendine dayatılan şartları kabul etmeyeceğini bildirerek silahlanmaya başlamıştır. Doğal olarak Fransa yükselen Alman tehlikesi karşısında etkilenen ilk ülke olmuştur. Alsace-Lorraine bölgesi sorunu Fransa'nın toprak bütünlüğünü tehdit eden boyuta ulaşmıştır. 


Hızla değişen uluslararası konjonktürden Fransa'nın Yakındoğu”daki varlığı da etkilenmiştir. Aynı zamanda içeride siyasi tartışmalar baş göstermiş ve on sekiz ayda altı hükümet değişikliği gerçekleşmiştir. Sol görüşün iktidara geldiği 1936 senesi manda yönetimi altındaki ülkelerin geleceği için de dönüm noktası olmuştur. Üstelik on beş yıllığına öngörülen manda yönetiminin süresi de dolmuş ve Suriye'ye bağımsızlık verilmesi gündeme gelmiştir. Aynı yıl gerçekleşen Suriye-Fransa görüşmelerinin akabinde Türkiye, Sancak Otonom bölgesinin de bağımsızlığı için harekete geçmiştir. Bu aynı zamanda on beş yıllık bir sessizliğin sonu yeni bir 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dönemin de başlangıcı olmuştur. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti ve Fransa Antakya'nın bağımsızlığı hususunda karşı karşıya gelmişler ve diplomatik olarak müzakereye başlamışlardır. Bu arada Arap milliyetçileri de Antakya'yı istemekteydiler. Netice itibariyle Türkiye-Fransa-Suriye arasında Sancak yüzünden tartışmalar yaşanmaya başlamıştır. 


Doğal olarak yaşanan gergin ortam bölge halklarını etkilemiş ve ağırlıklı olarak Nusayriler'den oluşan milliyetçi Araplar ile Türkler arasında kanlı olaylar meydana gelmiştir. Fransa'nın meseledeki politikası ve tutumunun nasıl olduğu bu meyanda çalışmamızda ayrıca cevaplandırılmaya çalışılmıştır. Başlangıçta mandadan sonra da etkinliğinin devamını sağlayacak anlaşmayı imzalatma peşinde olan Fransa, Araplar’dan yana tavır almış, ancak Türkiye'nin müdahalesi sonucu bu tutumundan vazgeçmek zorunda kalmıştır. Bağımsızlığın gündeme geldiği 1936'dan Hatay Devletinin kurulmasına kadar geçen dönem içerisinde meydana gelen halklar arası iç çekişmeler, Fransa'nın ve Türkiye'nin bölgedeki hâkimiyet miicadelesi ve ortaya çıkan yeni durum, eserin son kısmını oluşturmuştur. 
Hatay Devleti'nin kurulması sonucu Fransa sadece garantör devlet statüsüyle 2500 asker bulundurma hakkına sahip bir ülke konumuna gerilemiş, bölgenin ekonomik, sosyal ve siyasi hayatına nüfuz etme gücünü kaybetmiştir. 


Araştırmada Öne Çıkan Kaynaklar 


Çalışmamızda Türk ve Fransız arşivlerinden elde edilen belgeler yoğun şekilde kullanılmıştır. Paris'te bulunan Fransız Kara Kuvvetleri Arşivi (Chateau de Vincennes) , Dışişleri Bakanlığı Arşivi (Quai d’Orsay) , Nantes’daki Diplomasi Arşivi (Archives Diplomatiques de Nantes) araştırma yaptığımız önemli merkezlerdir. Nantes'daki arşiv aynı zamanda Fransız manda dönemine ait belgelerin bulunduğu yer olması sebebiyle öne çıkan arşiv olmuştur. Burada bulunan ve Manda Arşivi olarak adlandırılan bölüm, Fransa'nın emperyalist politikalarını gerçekleştirmek istediği Birinci Dünya Savaşı esnasında ve sonrasında teşekkül edilen belgelerden oluşmaktadır. Bu belgelerin bir kısmı Fransa tarafından olusturulan kararnameler, raporlar ve personel dosyalarından, diğer kısmı ise mandanın hâkim olduğu ülkelerde manda yönetimi-yerel yönetim-halk ilişkisi sonucunda üretilen belgelerden ibarettir. Bu itibarla, Fransa'nın Ortadoğu politikası ve manda ile yönettiği yerlerin tarihi ile ilgili belgeleri içermesi bakımından özel bir yere sahip olduğundan manda dönemine ait belgeler ayrı fon olarak tasnif edilmiştir. 


Söz konusu Manda Arşivi, Fransa'nın Nantes şehrinde 1987'de Archive diplomatigue de Nantes adıyla üç merkez arşivden biri (diğer ikisi Paris ve Colmar'daki Dışişleri Arşivi'dir) olarak kurulmuştur. İdari olarak Fransız Milli Arşivi tarafından yönetilmekle birlikte, bu idari ilişki sadece denetleme seviyesindedir. 1979'da çıkarılan Arşiv Kanunu ile arşivlik malzemenin ve bu malzemenin araştırmacılara açılma süresinin belirlendiği hukuki tanımları yapılmıştır. Bunun yanında, Marsilya'da ticaret ile ilgili kayıtların bulunduğu arşiv (Archive nationale d'outre mer) , Ouai d'Orsay (Dışişleri Bakanlığı Arşivi) , Chateau de Vincennes (Genelkurmay Arşivi) Fransa'nın diğer önemli arşiv merkezleridir. Nantes”daki arşivden farklı olarak bakanlığın belgeleri doğrudan Quai d’Orsay Arşivi'nde bulunmaktadır. Fransa dışından gelen diplomasi alanına giren belgeler de yine bu arşivde muhafaza edilmektedir. 


Fransız Kara Kuvvetleri Arşivi ise bölgede tüm Fransız askeri varlığı, yerel unsurlarla ilişkileri üzerine yüzlerce karton belge ihtiva etmektedir. 
Bölge bölge tutulan istihbarat raporları bu arşivde bulunmaktadır. Çalışmamızda bu raporlardan azami ölçüde yararlanılmıştır. 


Türk arşivleri de etkin bir şekilde araştırma yaptığımız merkezler arasındadır. Ankara'da bulunan Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi 1930’lu yıllardan sonra Hatay ile ilgili belgeleri yoğun olarak içermektedir. Bakanlar Kurulu kararları, bir kısım raporlar bu arşivde bulunmaktadır. Genelkurmay Askeri Arşivi ise ağırlıklı olarak Birinci Dünya Savaşı dönemini kapsayan ve Suriye, Lübnan ve Antakya'yı ilgilendiren daha çok işgale karşı direnişi ilgilendiren belgeleri içermektedir. İkinci Dünya Savaşı katoloğu 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özel bir izin alabilen araştırmacılara açıktır. Bu katolog özellikle Antakya ile ilgili Türk istihbarat raporlarını içermesiyle öne çıkmaktadır. Sadece kataloglara bakma fırsatımız olduğundan belgelere ulaşma imkânımız olamamış ancak Hamit Pehlivanlı'nın makalesi bu konuda yardımcı ol- 


muştur. 


Araştırmamızda TBMM Kütüphanesi'nde bulunan zabıt ceridelerin- den de yararlandık. Cerideler dönemin sosyopolitik ortamını, Türkiye'nin Yakındoğu'ya ilgisinin boyutlarını ve Fransa ile olan münasebetlerini göstermesi bakımından önemli belgeler olmuşlardır. Bu meyanda kısmi olarak da olsa zabıt cerideleri eserde kaynak olarak kullanılmıştır. 


Son olarak Cumhurbaşkanlığı Arşivi'nde araştırma yapılmıştır. Atatürk'ün meseleye verdiği önem dolayısıyla bu arşivde Antakya ile ilgili zengin bir malzeme oluşmuştur. Dönemin idari yapısının gereği teşekkül eden her belgenin bir özeti, istihbarat raporları, toplantı tutanaklarının bir nüshası cumhurbaşkanlığına sunulmaktaydı. Sonuç olarak mükerrer belgelerin yanı sıra Bakanlar Kurulu'ndan bağımsız yapılan toplantı tutanakları bu arşivde bulunmaktadır. Tabiatıyla bu durum arşivi nadir ve önemli belgelerin bulunduğu bir merkez haline getirmiştir. Ayrıca Türkiye ile Fransa'nın İskenderun meselesinde ortaya koydukları politik çatışmanın izlerini gösteren belgeleri, yerel güçlerin her iki ülkeyle yürüttükleri diresek temaslarına ait belgeleri bu arşivde görmek mümkündür. 


Arşiv ağırlıklı olarak yapılan araştırmaların yanında başta Jacgues Thobie, Jean David Mizrahi, Lucien Bitterlin, Michel Gilguin, Henry Laurens, Vincent Cloarec gibi çağdaş tarihçilerin eserlerinden de faydalanılmıştır. Bu araştırmacılar arasında Türk araştırmacılar tarafından pek tanınmayan Jacgues Thobie, esere konu olan dönemde Fransa-Osmanlı münasebetleri üzerine arşivlerde araştırma yaparak yeni bilgiler ortaya çıkaran bir akademisyen olarak ayrı bir yere sahiptir. Türkiye tarafında ise Serhan Ada, Adil Dağıstanlı, Yusuf Sarınay, Hamit Pehlivanlı, Hüsamettin Yıldırım gibi isimler Antakya üzerine önemli çalışmalar yapmışlardır. 
Özellikle arşiv belgelerine dayanarak verdikleri bilgiler eserlerinde ciddi 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yer tutmuştur. Türk araştırmacılarının eserlerinin de Fransız muadillerince çokça kullanılmadığını belirtmek gerekir. Tabiatıyla bu durum da tıpkı yukarıda belirttiğimiz husus gibi araştırmalarda değişik kaynakların kullanılması ve belgelerin karşılaştırılması noktasında eksikliklerin meydana gelmesine neden olmuştur. Çalışmamız bu anlamda tek düze olmamıştır. Son olarak araştırmamızda yakın dönemin her iki ülke gazetelerinde yer alan makaleler de önemli ölçüde kullanılmıştır. Başta Hatay Devleti Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen Bey'in, Başbakan Abdurrahman Melek Bey'in, Hamdi Selçuk'un hatıratları da önemli bilgiler içermesi hasebiyle çalışmamızda referans olarak kullanılmıştır. Kaynakça kısmı dipnotlarda kullanılan eserlerden ve belgelerden oluşmuştur. Bunun haricindeki eserler kaynakçamızda yer almamıştır. 


BİRİNCİ BÖLÜM 


YAKINDOĞU ve ANTAKYA'NIN 
SOSYOPOLİTİK DİNAMİKLERİ ve FRANSA 


A) Fransa'nın Yakındoğu ve 
Antakya'ya İlgisi 


Sahip olduğu jeopolitik önem dolayısıyla Yakındoğu bölgesi, tarih boyunca değişik medeniyetlerin hüküm sürdükleri yer olmuştur. Konumunun doğal bir sonucu olarak medeniyetler arası savaşlara sahne olmuş ve bunun sonucunda çok değişik medeniyetler bu bölgeden gelip geçmişlerdir. Bu çeşitlilik bölgedeki sosyokültürel yapının da farklılaşmasını beraberinde getirmiştir. Sumerler, Asurlular, Bâbilliler, Hititler, Ptolemler, Grekler, Seleukoslar, Makedonyalılar, Romalılar, Persler, Ermeniler, Bizanslılar, müslüman Araplar, Haçlılar, Eyyübiler, Memlükler ve Osmanlılar bölgede hâkimiyet kurmuş devletler arasında en önemli olanlarıdır. 


Günümüzdeki mevcut sosyal yapının şekillenmeye başlaması İslâmi - yet'in yayılmasıyla birlikte olmuştur. Bölgeye hâkim olan müslüman devletler buradaki politik etkilerinin kalıcı olması için iskân politikalarını yürürlüğe koymuşlardır. Bölge, Halife Hz. Ömer'in (radıyallahu anh] kumandanlarından Ubeyde b. Cerrah [radiyallahu anh] tarafından 636’da fethedildikten sonra müslümanlar lehine bir nüfus yapısı oluşmuş ve bu durum 
Haçlılar”ın Antakya'yı almasına kadar devam etmiştir. Haçlı seferleri 1095 
yılında 2. Urbanus tarafından Fransa'nın Clermont Ferand şehrinde yaptığı ateşli bir konuşmayla başlamıştır. Bu tarih Fransızlar'ın Yakındoğu ilgisinin başlangıcı olarak kabul edilmektedir.* Papalığın harekete geçirdiği fakir köylüler ve maceraperestlerden oluşan ve kendilerine Haçlılar adı verilen başıbozuk kitlelerin bölgede prenslik kurmalarıyla birlikte Doğu hıristiyanları güçlü bir katolik hâkimiyetine girerek Antakya'da yeniden egemen olmuşlardır. Fransa'da kurulan bu prensliklerin devamı için özel bir önem verilmiş ve bu amaca matuf olarak Tapınak şövalyeleri, Sen Jen hospitalleri gibi savaşçı dini örgütler kurulmuştur. Binlerce kişiden oluşan organize gruplar Kudüs'e devamlı surette giderek bölgede askeri varlığın her zaman diri kalmasını sağlamaya çalışmışlar ve müslümanlar üzerinde baskı kurmuşlardır. Bu süreç yaklaşık bir asır kadar devam etmiştir. Nihayet, Selâhaddin-i Eyyübi Yakindogu’dan Haçlılar'ı çıkartarak yeniden müslümanların hâkimiyetini bölgede tesis etmiştir. Buna karşın hıristiyan nüfus ağırlıklı yapısını muhafazayı sürdürmüştür. Son olarak 1268'de Sultan Baybars yönetiminde Memlükler'in bölgeyi almalarından sonra hıristiyan varlığı sembolik seviyeye düşmüştür. Zira sultan hükümdarlığı döneminde Kozan-Gazze arasında 40.000 aile yerleştirilerek bölgede müslüman nüfusun ezici bir çoğunluğa kavuşması sağlanmıştır. 


Memliikler’den sonra Osmanlılar bu bölgeye egemen olmuşlardır. 
Yavuz Sultan Selim'in Mısır sefer neticesinde (1517) bölgenin ele geçirilmesiyle birlikte bir Türkleştirme politikası yürütülmüştür. Bunu İslâmiyet'in doğuşundan sonra müslümanlar lehine yapılan ikinci büyük iskân hareketi olarak da kabul etmek mümkündür. Canbolatoğulları, Küçükalioğulları gibi Türkmen aşiretlerinin yerleştirilmesiyle sadece müslüman nüfusun oranı artırılmamış, aynı zamanda Antakya'nın bir Türk şehri olması da sağlanmıştır. Türkler'in yanı sıra buraya Arap aşiretler de iskân edilmiştir. Bu politikanın amacı ise şehirde yerleşik düzeni kurarak vergi ve asker kaybını 6nlemekti.° 


3 HMadelin Louis, “LaSyrie Franque”, Revue de deux Mondes, 19 Mars 1917, s. 315-358. 
4 Mehmet Tekin, Hatay Tarihi, Ankara: Atatürk Yüksek Kurumu Atatürk Kültür 
Merkezi, 2000, s. 7. 


5 bk. Yusuf Halaçoğlu, XVIII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda İskan Siyaseti ve 
Aşiretlerin Yerleştirilmesi, Ankara: TTK, 1988. 
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Ağırlıklı olarak Türkler'in ve Araplar'ın oluşturduğu Sünni müslüman bir yapıda olmasına rağmen bölge sosyal olarak karmaşık bir yapı içerisinde olmuştur. Arap Aleviler, Ermeniler, Levantenler, Süryâniler, Dürziler, Mârüniler, Melkitler başlıca yerel unsurları teşkil etmiştir. Büyük devletlerin Hindistan ticaret yolu üzerinde çıkar çatışmalarının başladığı zamana kadar bölgede huzur ve refahın genel anlamda tesis edildiğini söylemek mümkündür. Burada özellikle Fransa'nın bölgeye olan ilgisini inceleyeceğiz. Çünkü Fransa, Yakınçağ Antakya ve Yakındoğu tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu ilgi özellikle Napoléon’un Mısır'ı işgaliyle zirveye ulaşmıştır. 


Empire” döneminde içe kapanan ve krallık dönemindeki siyasi yapı- dan ve devlet felsefesinden uzaklaşan Fransa, daha sonra eski geleneğine dönerek Mısır'a alaka duymaya başlamış ve bu meyanda Mısır'ın paylaşılmasını önermiştir. İngilizler'in bu teklifi reddetmeleri üzerine Fransa, Mısır'ı ayrı bir varlık olarak görerek kolonileştirmeye müsait bir yer mesabesinde kabul etmiş ve bu yolda stratejiler benimsemiştir. Sonuçta Napoléon harekete geçerek 1 Temmuz 1798'de İskenderiye'ye çıkarma yapmış, 13 Temmuz'da Rahmaniye, 21Temmuz'da Ehramlar savaşlarını kazandıktan sonra 22 Temmuz'da Kahire'yi almıştır. Memlük beylerinden İbrahim ve Murad beylerin yerel düzeydeki direnişleri etkili olamamış ve sonuçta Mısır'ın işgali gerçekleşmiştir. 


Osmanlı Devleti'nin güç kaybetmesiyle birlikte Batılıların, özellikle Fransızlar'ın temelde Bilâdüşşam (şimdiki adıyla Suriye) toprakları üzerinde çıkar hesabı yaptıklarını görmekteyiz. Nitekim Napoléon Bonaparte Mısır'ın işgalini garanti altına alabilmek için Şam üzerine yürümüştür. 
Esasen eldeki asker sayısıyla Bilâdüşşam'da yönetim kuramayacağı ortadayken böylesi bir savaşa kalkışması ihtiyacı olan insan gücü ve malzemenin tedarikine yönelikti. İnsan gücünden maksat bölgedeki hıristiyan 


6 Empire: Fransız İhtilali'nden sonra kurulan idareye verilen addır. 

7 British and foreign state papers, Lyons’dan Derby’e 14 Şubat 1876 tarihli mektu- 
bu. Soysal, a.g.e, s. 35. 

8 Şehabeddin Tekindağ, “Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Bonaparte'ın 
Akka Muhasarası”, Tarih Dergisi, sy.15, s. 1. 
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Araplar'ı kendine bağlamak ve onları Osmanlı'ya karşı kışkırtarak? bölgede Fransa'ya manevi olarak bağlı otonom bir yapı oluşturmak olduğu anlaşılmaktadır. Bu amaca matuf olarak diğer etnik unsurlarla irtibat kurarak âdeta onlara karşı kurtarıcı rolü üslenmeye çalışmıştır. Nitekim bu denli çalışmalar sonuç vermiş ve bölgedeki hıristiyanlar ile Fransa arasında güçlü bağlar kurulmuştur. 


Napol&on'un Mısır'ı işgali burada otorite boşluğu meydana getirmiş ve bu fırsattan istifade eden Mehmed Ali Paşa bölgede siyasi olarak sivrilmeye başlamıştır. Osmanlı Devleti'ne başkaldırmış ve Kütahya'ya kadar ilerleyerek devleti zor duruma düşürmüştür. Neticede sorun büyümüş, iç mesele olmaktan çıkarak uluslararası bir krize dönüşmüştür. Bu sırada İbrahim Paşa Suriye'nin Anadolu'ya açılan kapısı olan Antakya'yı işgal etmiştir. Büyük devletlerin aralarındaki rekabeti kullanan Babıali, sorunu Mısır'ın idaresini irsi olarak Mehmed Ali Paşa'ya vermeyi kabul ederek çözmüştür. 


Tüm bunların toplum nezdinde devlete olan güvenin sarsılmasına neden olduğu bir gerçektir. 1840'tan sonra Lübnan ve Suriye'de etnik temelde devlete isyanlar başlamıştır. Özellikle bölgedeki hıristiyan varlığı farklı bir şekilde değerlendirilmeye başlanmış, tarihten gelen güçlü bağlar sayesinde Fransa ve İngiltere, bölgedeki varlıklarını bu gruplarla irtibatlarını kültür ve dinden başka farklı boyuta taşıyarak artırmışlardır. 
Mehmed Ali Paşa krizinin 1841'de sona ermesinin hemen akabinde bölgede Dürzi-Mârüni çatışmasının çıkması tesadüfi olmamıştır. Nitekim Fransa'nın karışıklıkları bahane ederek Osmanlı Devleti'ne baskı kurması" bölgede farklı çıkarlar peşinde olduğunu göstermiştir. Bunu da Fransa'ya yakın olan yerel ekonomik ve politik güç odaklarıyla gerçekleştirmeye çalışmıştır. 


Fransa en ziyade imtiyaza mazhar devlet olarak Osmanlı Devleti içersinde bulunan hıristiyan tebaanın bir nevi savunucusu ve Osmanlı nez- 


9 Omer Osman Umar, Osmanlı Yönetimi ve Fransiz Manda İdaresi Altında Suriye, Ankara: AAM Yayınları, 2002, s. 10. 


10 Umar, z.g.e., s. 11. 
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dinde bürokratik işlemlerinin takipçisi durumundaydı. Buna Fransa'nın hâmiliği ya da “protectorat”sı adı verilmektedir. Fransız protektorası kavramı iki sosyal grup için kullanılmaktaydı. Birinci olarak Osmanlı Devleti”nde eskiden beri var olan Katolik hıristiyanların ağırlıkta olduğu grup, ikincisi de levanten diye tabir edilen gruptur. Levantin tabiri de iki kesimi tanımlamak için ifade edilmekteydi. Tüm misyonerler ve bölgeye yerleşen Avrupalı tüccarlar levanten olarak kaynaklarda tanımlanmıştır." Zamanla Avrupa kökenli ki çoğunluğu Fransız ve İtalyanlar'dan oluşan kişilerin yerel hıristiyan ailelerle yaptıkları evliliklerden dolayı yeni bir nesil meydana gelmiştir. Bu kişiler birçok Avrupa diline vâkıf olarak genelde uluslararası ticaretle uğraşırlar veya diplomatik temsilciliklerde görev yaparlardı. Neticede Fransız hâmiliği altında Yakındoğu bölgesinde özellikle 18. yüzyıldan itibaren levanten adıyla tanınan Avrupalı tüccar aileler Fransız politikasının yerleşmesinde rol almışlardır. Ancak belirtmek gerekir ki güvenlik kaygısı levantenlerin yerleştiği yerlerin seçiminde önemli bir etken olmuştur. Ticari imkânların daha fazla olduğu ve Fransa'nın müdahalesinin etkin ve kısa sürede gerçekleşeceği yer olan İstanbul ve İzmir ağırlıklı olarak levantenlerin bulunduğu yerler olmuştur. Yakındoğu ticaretinin önemli merkezi olan Halep Fransız konsolosluğunun bulunduğu bir yer olmasına rağmen levanten sayısı bakımından diğerlerine göre çok daha düşük seviyededir.? Daha sonraları millet kavramı içerisinde kabul edilen Rumlar, yahudiler, Ermeniler, Mârüniler levantenlere katılarak Fransa'nın bölgeye yönelik niyetine payanda olacak önemli mahalli dinamiklerden olmuşlardır.” 


Fransa'nın Yakındoğu'da iyice yerleşmesini sağlayan en önemli tarihi süreçlerden biri de 1854 yılında başlayan ve uluslararası bir çatışmaya dönüşen Kırım Savaşı'ndan sonra imzalanan 1856 Paris Antlaşması'dır. 
Kırım Savaşı esas itibariyle Fransa, İngiltere ve Rusya arasında Osmanli’nin muhtemel çöküşü sonrası ortaya çıkacak mirasın paylaşımından 


11 Cloarec Vincent, La France et la question de Syrie 1914-1918, Paris: CNRS, 2002, s. 18. 


ı2 Olivier Jens Schmitt, Les Levantins, cadre identite d'un groupe ethno-confessionnel de VEmpire otoman au long du 19 ieme siecle, Istanbul: Isis, 2007, s. 225. 


13 Vincent Cloarec, La France et la question de Syrte, s. 19. 
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kaynaklanan bir çıkar çatışması sonucu meydana gelmişti. 1848 yılında çıkan olaylar Avusturya-Macaristan”da iç çatışmalara neden olmuş, bundan yararlanan Ruslar'ın Eflak ve Bogdan’1 işgal girişimleri Avrupa'da çıkar çatışmalarını âdeta körüklemiştir. Yükselen Rus tehlikesi karşısında Fransa ve İngiltere Osmanlı Devleti'ne yardım kararı alarak donanmalarını Çanakkale Boğazı'na göndermişlerdir.” Meydana gelen bu politik çatışmayı ortaya çıkan sanayi devriminin getirdiği ham madde ve pazar ihtiyacın- dan uzak düşünmemek gerekir. Ancak savaşın fitilini ateşleyen durum ise kutsal yerlerde yaşanan sorunlar olmuştur. Kapitülasyonlarda belirtilen maddeler gereği Fransa Katolikler'in, 1774 Küçük Kaynarca Antlaşma- s/yla da Rusya Ortodokslar'ın hamiliğini üslenmişlerdi. Her iki mezhep mensupları Kudüs başta olmak üzere Filistin'de uzunca yıllar barış içersinde yaşamaktaydılar. Vakta ki yukarıda belirttiğimiz şekliyle politik korumalar masumane yapılmamış devletler arasındaki rekabetler bölgedeki hıristiyanlar arasında çatışmayı beraberinde getirmiştir. Ruslar'ın gittikçe artan oranda Kudüs'e gelerek orada dini ve politik baskı kurmalarına, 3. 
Napoleon”un artan Ortodoks baskısı ve ayrı patriklik kurma taleplerine karşı bölgedeki Latinler için daha fazla hak talep etmesi, Bâbıâli'yi iki ateş arasında kalmayla yüz yüze bırakmıştır. Rusya ültimatom vererek Ortodokslar hakkındaki isteklerinin kabul edilmesini, aksi halde Balkanlar'daki prenslikleri işgal edeceğini bildirmesi, Bâbıâli”nin başlangıçta bunu kabul etmesi ancak İngiliz elçisi Stratford de Redcliffe’in Sultan Abdiilmecid’i ikna etmesiyle bu karardan vazgeçmesi, Ruslar açısından bardağı taşıran son damla olmuştur. İsteklerinin reddini gören Rusya 1853'te nota vermiştir. Babiali İngiliz desteğiyle bu notaya karşı çıkmış ve karşı bir nota ile prensliklerdeki Rus işgalinin derhal sona erdirilmesini istemiştir. Bununla da yetinmeyip cevap beklemeden karşı saldırıya geçmiştir.” Böylece görünürdeki sebebi dini unsurların korunması olan Kırım Savaşı başlamıştır. 


Savaş iki yıldan fazla sürmüş, İngiltere, Fransa ve Osmanlı orduları Ruslar'a karşı savaşmışlardır. Her iki taraf da istediği neticeyi alamamış- 


14 Stanfard Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, İstanbul: E Yayınları, 
1983, 2/174-175. 


15 Shaw,a.ge,,s. 176-178. 
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tır. Gittikçe uzayan savaştan en fazla yıpranan devletin Osmanlı olduğu görünmektedir. Bunun sonucundadır ki savaşa sebep olan hıristiyan tebaanın korunması meselesi 1856'da Islahat Fermanı ilan edilerek çözüme kavuşturulmuştur. Neticede yabancıların haklarının korunması büyük güçlerin müdahalesiyle değil, sultanın iradesiyle olması ve tüm tebaanın da müslim ve gayri müslim herkesin eşit vatandaşlar olduğunun deklare edilmesi ve reformların yapılmasının garanti edilmesiyle Paris Barış Konferansı'nın yapılmasına zemin hazırlanmıştır./” 


Konferansın en önemli sonucu Osmanlı Devleti'nin Avrupalı devlet sayıldığının ilan edilmesi olmuştur. Tabiatıyla bu durum Bâbıâli'ye uluslararası planda toprakları üzerinde bulunan yabancıların ve hıristiyanların haklarının korunması noktasında sorumluluklar yüklemekteydi. 
Avrupalı devletler, özellikle Fransa Yakındoğu'da yaşayan hıristiyanların meselelerini sıkça gündeme getirerek Paris Konferansı kararlarına vurgu yapmış ve bunu politik baskı aracı olarak kullanmıştır. Fransa'nın bu tutumunda Bâbıâli'nin İngiltere'ye yakınlaşmasını görmesinin de etkili olduğu düşünülebilir. Nitekim bunun sonucundadır ki konferansta Rusya'ya ağır şartlar ileri sürülmesine Fransa Avusturya'yı da yanına alarak itiraz etmiştir.” Fransa'nın ve İngiltere'nin çok geçmeden bölge konusundaki emellerini ortaya çıkaran gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. 1860’ta Dürzi-Mârüni çatışması başlamış ve Fransa hıristiyanların haklarının garanti altına alınmasını Paris kararlarına atıfta bulunarak talep etmiştir. Mârüniler ilk olarak Dürzi köylerine saldırmışlar, bunun üzerine Şam'da da müslümanlar hıristiyanlara karşı baskınlar düzenlemişlerdi." İlginç olan noktalardan biri de Dürziler Ingilizler’ce, Mârüniler de Fransızlar”ca silahlandırılmışlardı. Gelinen süreçte Fransa bölgede otonom bir idare tesis edilmesini, aksi takdirde müdahale edeceklerini söyleyerek Babuali üzerinde baskı kurmuştur. Yapılan görüşmeler sonucunda 9 Haziran 1861”de Beyoğlu Protokolü imzalanmış ve Lübnan'ın hıristiyan bir mutasarrıf ta- 


16 Shaw,a.g.e.,s. 180. 
17 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Ankara: TTK, 1938, 1/242. 
18 Shavv, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, s. 183. 
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rafından yönetilmesi kabul edilmistir.’? Böylece ortaya çıkan yeni otorite şekli, özellikle Cebel-i Lübnan'da Fransa'nın her alanda varlığını artırması için uygun sosyal ve politik ortamların hazırlanmasını sağlamıştır. 


Fransa'nın yerel unsurlarla ilk ilişkileri ekonomi ve ticaret alanındaydı. Paris Konferansı'ndan sonra gelinen süreçte özellikle 1860 Lübnan kriziyle ilişkilerin seyri siyasi düzleme doğru kaymaya başlamıştır. Bundan böyle sosyal ve siyasal kimlikler öne çıkmıştır. 


Din ekseninde yapılan savaşlar ve çatışmaların yerini milli kimlikler etrafında yapılan tartışmaların almasının Fransa'nın bölgede hıristiyanların öne çıkarıldığı bir yönetimi tesis etme projesiyle örtüşmesi manidardır. Milliyetçilikle billurlaşan Arap kavramının 1860'ta hukuki olarak ortaya çıkmasından ötürü Cebel-i Lübnan şiddetli olaylara sahne olmuş ve gelinen süreçte Arap kimliği anayasal bir statüye sahip olmuştur. Bunun sonucunda Arap kimliğinin kullanılması anayasal bir hak olarak kabul edilmiş ve hıristiyan Araplar da Arap milleti kavramı içerisinde telakki edilmişlerdir.” Ancak buradaki kavram daha çok hıristiyanları kapsayan bir manaya sahipti. Müslüman Araplar ise daha sonra dini kimliklerini bırakıp dil ve etnik temel üzerine kurulan bir Arapçılık fikrini savunmaya başlayacaklardır. Fransa ise Arapçılığı şiddetle destekleyecektir. 


Arap milliyetçiliğinin argümanları konusu esasen spekülatif bir konudur. Günümüzde özellikle Türk entelektüelleri ve üniversite camiasın- da sert tartışmalara neden olmaktadır. Ancak ilmi çevrelerin bu konuda ittifak ettiği birkaç noktayı belirtmek gerekir. Birinci husus, Fransız devriminin getirdiği milliyetçilik fikrinin Araplar'ca da aşkın bir şekilde kabul edilmesidir.” Sadece din ve Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi vesellem] Araplığını referans alan bir milliyetçilik kavramının olduğunu söylemek imkânsızdır. Belki bu fikir Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa'nın dönemi için geçerli olabilir. Milliyetçiliğin dayandığı sosyal 
19 Aynı sayfa. 


20 Cloarec, La France et la question de Syrie 1914-1918, s. 21. 
21 Jacques Weulresse, “Antioche, essai de géographie urbaine”, Bulletin d'ötudes 
. — ortentales, c. 4, 1934, s. 31. 
22 Zekeriya Kurşun, Yol Ayrımında Türk Arap İlişkileri, İstanbul: İrfan Yayınevi, 1992, 
s. 28. 
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olgular ve hangi aşamalardan geçtiği meseleleri üzerinden de tartışmalar yaşanmıştır. Özellikle İbrahim Paşa'nın Araplar'ı kayıran politikalarının olduğundan bahsedilerek” Arapçılığın yarım asırdır var olduğunu gösterme gayreti göze çarpmaktadır. Esasında Mehmed Ali Paşa idaresi boyunca gerek askeriyede gerekse idarede Mısır kökenli yüksek dereceli hiç kimse istihdam edilmemiştir.”” Mehmed Ali Paşa'nın Suriye ve Anadolu'ya yönelik yayılmacı politikasının temelinde Araplar'ı Türkler'e karşı kışkırtmayı esas alan milli ve ülki bir yaklaşımı olmadığı görülmektedir. 
Bunun yanında, merkezi otoriteyi güçlendirme ve Batılılaşma'ya yönelik reform hareketlerine karşı oluşan düşmanlıktan istifade etmeyi önceleyen bir politikayı eş zamanlı olarak Türkçe konuşulan Anadolu ve ağırlıklı olarak Arnavutça konuşulan Balkan yarımadasında canlandırmaya çalıştığı açık bir şekilde ortadadır. Arap çöllerinin kızgın güneşinin kanını değiştirdiğini söyleyen ve her fırsatta Osmanlı Devleti'nden ayrılıp bağımsız bir yapı oluşturmayı dillendiren İbrahim Paşa'nın aksine babası Mehmed Ali Paşa'nın öncelikli hedefi bağımsızlıktan ziyade yönetimi altındaki bölgelerin idaresini irsi olarak temin etmektir.” 


Mehmed Ali Paşa'nın neden olduğu otorite boşluğu ve Osmanlı Devleti”nin özellikle Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla askeri açıdan zaafiyete uğraması büyük güçler Fransa ve İngiltere'nin bölgeye yönelik besledikleri sömürgeci emeller noktasında cesaretlenmelerine neden olmuştur. 
Bunun için de yerel unsurlarla daha sıkı ilişkiler kurmuşlardır. Fransa hıristiyanların hâmisi sıfatıyla Mârüniler'i tutarken, İngiltere de Dürziler'e yakınlaşmıştır.” Netice itibariyle Yakındoğu artık büyük güçlerin çıkar çatışmalarının olduğu bir yer haline gelmeye başlamıştır. 


23 Adid Davişa, Arap Milliyetçiliği- Zaferden Umutsuzluğa (trc. Lütfi Yalçın) , İstanbul: 
Literatür Yayınları, 2004, s. 25. 

24 Muhammed Hanefi Kutluoğlu, The Egyptian Question (1831-1841) , İstanbul: Eren 
Yayıncılık, 1998, s. 189-190. 


25 Muhammed Kutluoğlu, “1833 Kütahya Antlaşması'nın Yeni Bir Değerlendirmesi”, Osmanlı Araştırmaları, c. 17 (İstanbul 1997), s. 265-287; ayrıca detaylı bilgi için bk. Kutluoğlu, “Kavalalı Mehmed Ali Paşa”, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), 25/62-65. 


26 Isaac Lipschists, La politique de la France au Levant 1939-1941, Amsterdam: Drukkerij Kresing, 1962, s. 17. 
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19. yüzyılda daha çok kültür, tarih ve dil ekseninde gelişen bir Arap milliyetçiliğinden bahsedilmektedir.” Bunda Batı'dan etkilenme sonucu Arap coğrafyasına yayılan bir sekülarizmin de etkisi vardır. İbrahim Yazıcı, Butrus Bustâni, Corci Zeydan ve Zeki Arsuzi gibi yazarlar seküler Arapçılığın yayılmasına katkıda bulunmuşlardır. Meydana gelen sosyopolitik ortam Fransa'nın Suriye politikası için uygun bir hal almıştır. 
Zira Bâbıâli gittikçe bölgede otoritesini kaybetmeye başlamıştır. Giidiilen denge diplomasisinde Fransa, Doğu hıristiyanları olarak tanımladığı bölgedeki etnik unsurların durumlarını Osmanlı Devleti'ne koz olarak kullanmıştır. Katolik misyonerlik kurumlarının iyice yerleşmesini sağlayarak bu kurumlar vasıtasıyla kendi siyasi ve ekonomik varlığını sürdürmüştür. Dolayısıyla milliyetçilik akımının tesiri altında bölgede meydana gelen çatışmaların ortaya çıkardığı otorite boşluğuyla Fransa'nın bölgede gittikçe artan oranda ekonomik imtiyazlar elde etmesinde doğru orantı bulunmaktadır. 


Fransız İhtilali”nin getirdiği milliyetçilik akımının bölgedeki etnik unsurlar arasında etkili olması için Fransa özel çaba harcamıştır. Milli kimlik bilinci, vatan ve vatanseverlik gibi kavramlar Fransızca bilen Arap hıristiyan entelektüellerce dile getirilmeye başlanmış ve bu ideoloji etrafında kenetlenen bir kitlenin oluşması sağlanmıştır. Tüm bu sosyal ve kültürel gelişmelerin 1839 Tanzimat ile başlayan ve 1856 Islahat Fermanı'nın ilanı 
iledevam eden sürecin sonucunda olduğunu belirtmek gerekir. Zira 1856 
Paris Antlaşması'yla Osmanlı Devleti bir Avrupalı devlet olarak sayılmış ve toprak bütünlüğü garanti altına alınmıştı. Avrupalı devlet olarak kabul edilmesindeki asıl niyet Fransız Dışişleri'nin Suriye'deki çıkarlarını tehlikeye atmak istememesiydi. Bilindiği gibi 1535 yılından beri kapitülasyonlarda belirlenen hukuk çerçevesinde Fransa-Osmanlı münasebetleri devam etmiştir. Her padişah döneminde yenilenen bu ahidnâme 1740 
yılında 1. Mahmud ile 15. Louis arasında yapılan antlaşma gereği kalıcı 


delerinde birtakım değişiklikler de yapılmıştır. Kapitülasyonların en son 


27 Satiel-Husri Araplar'ın kültür milliyetçiliğini ön plana çıkarttıklarını söylemiştir. 
Bunun için bk. Adid, Davişa, a.g.e., s. 45-67. 
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hali 29 Nisan 1861 tarihinde yapılan anlaşmayla oluşmuş ve 1914 yılında Osmanlı hükümetinin tüm kapitülasyonların kaldırma kararına kadar yürürlükte kalmıştır. Ayrıca bu antlaşma Fransa ile Osmanlı Devleti arasında yapılan en son uluslararası antlaşma olarak tarihe geçmiştir. İmzalanış tarihi itibariyle Lübnan bunalımının hemen akabinde gerçekleşmesi anlamlı olmuştur. Özellikle gümrük vergisinde yapılan indirim bölgede Fransız kurumlarının yerleşmesini hızlandırdığı gibi ticari faaliyetlerde de bir artışa sebep olmuştur. 


Fransa ile yapılan antlaşmalarda yani kapitülasyonlarda öne çıkan en önemli unsur zimmi statüsünün yani Fransızca protöge denilen ve korunan anlamına gelen bir kişisel haklar manzumesinin etraflıca belirtilmiş olmasıdır. Başlangıçta dini kimliklerin ve kurumların öne çıktığı bir düzenleme söz konusuyken daha sonra bizzat Fransa milleti mensubu sıfatıyla daha çok ekonomik ve finansal faaliyetleri önceleyen kişilere yönelik haklar belirlenmiştir. 1863'te yapılan düzenlemeyle Fransız koruması altında kimin bulunma hakkı olacağı belirlenmiştir. Buna göre Fransız makamlarınca ticaret yaptığı belirlenen kişi ancak bu statüye sahip olabilecekti.? Bu düzenlemede din mensupları yer almamış, eskiden sahip oldukları hakları muhafaza edilmiştir. 


Uzun zaman sonra misyonerler bölgede yerleşmeye başlamış ve eğitim faaliyetleri sonucunda oluşturdukları sosyal yapı sayesinde gayri müslimler önemli boyutta ekonomik imtiyazlar elde etmişlerdi. Misyonerlerin Yakindogu’da kültürel ve politik ağırlıklarının artmasıyla milliyetçiliğin Araplar arasında yayılmasının eş zamanlı olduğunu belirtmek gerekir. Bu arada ekonomik ilişkilerdeki gelişmeler hıristiyanlar lehine bir seyir izlemiş ve imtiyazlar sayesinde Fransız şirketlerinin kârlarında hızlı bir artış olmuştur. Zenginleşen hıristiyanlar da “misyon”un çalışmalarına maddi katkıda bulunmuşlardı. 


28 Jacques Thobie, Les intérets économiques, financiers et politique francais dans la partie 
asiatique de “Empire ottoman de 1895 & 1914, Paris, These de doctorat, 1973, s. 45. 


29 Thobie, a. g. e., s. 20. 


34 e FRANSA'NIN YAKINDOĞU POLİTİKALARI 


Sonuç olarak okullar ve kültürel kurumlar bölgede hiç olmadığı kadar yaygınlaşmıştı. Ortaya çıkan yeni sosyopolitik hava sayesinde bölgedeki gayri müslimler arasında okullar konusunda bir dayanışma meydana gelmiştir. P. Deschamps'ın Beyrut'ta kolej açma projesi Halep yahudi tüccarlarınca memnuniyetle karşılanmış ve desteklenmiş, ayrıca böylesi bir okulun Halep'te de açılması istenmistir.*° Bu destekle cesaretlenen Deschamps, Halep demiryolunun Fransız imtiyazında olmasının da sağladığı Fransa ile iletişim avantajıyla girişimlerine hız vermiş ve 10.000 franklık bir bütçeyle 17 Ekim 1909’da okul açma izni istemiştir.” 


Tabiatıyla ortaya çıkan yerel düzeydeki sosyopolitik dengeler Osyordu. Nitekim şiddetli sosyal talepler politik baskıları getirmiştir. Yaşanan bu süreç sonrası hıristiyan nüfusun daha yoğunlukta olduğu Lübnan, 
1860 yılında hıristiyan Arap bir mutasarrıfın idaresine teslim edilmişti. 
Yaklaşık sekiz asır önce Fransa'nın başını çektiği hıristiyanlar savaşlarla geldikleri yerlere bu sefer dini, sosyal ve eğitim kurumlarıyla yerleşmeye başlamışlardır. Öyle ki 1914'te bugünkü Filistin topraklarının da dahil edildiği Suriye vilayetinde Fransız eğitim kurumları adı altında tüm “misyon”a ve Alliance İsraelit'e bağlı okullarda okuyan toplam öğrenci saysı 50.000'i bulmuştu. Eğitim derecelendirmesini incelediğimizde o yıllarda Osmanlı Devleti'nde yabancı okullarda yükseköğretim gören 303 öğrenciden 288”inin sadece Suriye vilayetinde olması dikkat çekicidir. Bilindiği gibi yabancı dil bilen yükseköğretim mezunları diğerlerine nazaran devlet yönetiminde daha fazla nüfuz sahibi olmuşlardı. Osmanlı'da Batılılaşma hareketlerinin öncülerinin hepsinin ve Arapçılık fikrinin önderlerinin Fransız eğitim sisteminden geçmeleri Fransa'nın ne kadar etkin olduğunu göstermektedir. 


30 Jacques Thobie, Les intérets culturel francais dans Empire ottoman finissant, Venseignement laique et en partenariat, Paris, ed. Peeters, collection Turcica vol. 16, 2008, s. 
116. 

31 Thobie, z.g.e, s. 116. 

32 Jacques Thobie, Ali et les 40 voleurs, impérialismes et moyen orient de 1914 a nos jours, 
Paris: Messidor, 1985, s. 25. 


FRANSA”NIN YAKINDOĞU POLİTİKALARI ə 35 


Eğitimin esasen sadece bir araç olduğu Fransa'nın Yakındoğu'ya yönelik uygulamaya koyduğu politikalardan anlaşılmaktadır. Fransa sanayi devrimiyle birlikte ham madde sıkıntısı çekmeye başlamış ve meydana gelen açığı kapatmak için Yakındoğu ile ilgili sömürü planlarını daha etkin hale getirmeye çalışmıştır. Eskiden beri Fransız tüccarlar bölgeyle önemli miktarda ekonomik ilişki içersindeydiler. Örneğin 1888'de Suriye limanlarında yapılan ticaret hacmi 42.006 sterlin ihracat, 67.250 sterlin de ithalat olarak gerçekleşmiştir.” Sanayi devriminin de tetiklediği gittikçe artan pazar ve ham madde ihtiyacı sonunda Batılı devletler arasında rekabet de kızışmaya başlamıştır. Almanya özellikle Fransa'nın ve İngiltere'nin Osmanlı toprakları üzerinde elde ettikleri kârları baltalama ve yerlerini alma niyetindeydi. Bu meyanda Suriye-Lübnan demiryolu imtiyazları yüzünden Almanya ve Fransa karşı karşıya gelmişlerdi. Bağdat demiryolu projesinde Almanlar etkin olsalar da Yakındoğu'da 1892'de Yafa-Kudüs, 1894'te Şam-Muzarib ve 1895'te Beyrut-Şam arası demiryolları hattı döşenmesini Fransızlar yapmışlardır.” 


İmtiyazların sağladığı ticari ilişkilerin dışında Fransa 1870 yılında Osmanli Devleti’ne 2.802.000.000 frank ihracat gerçekleştirmiştir. İhracat yapan ülkeler arasında Fransa, ticari hacmin büyüklüğüne göre dokuzuncu sırada yer almıştır. Samir Saul’un hazırladığı tabloya göre devamlı surette Fransa ihracatında artış olmuş, ancak buna karşın diğer ülkeler arasındaki sıralamada yeri pek fazla değişmemeiştir. Suriye ve Lübnan Osmanlı Devleti'nden ayrıldıktan sonra manda yönetimi altında olarak ticarete devam etmişlerdir. Eldeki verilere göre 1923'ten itibaren doğrudan Fransa'nın ihracat yaptığı görülmektedir. 1923'te 165 milyon franklık mal satımı gerçekleştirmiştir.” Tabloda oranların 1927'ye kadar her yıl arttığını 


33 İlber Ortaylı, “19. Yüzyıl Sonunda Suriye ve Lübnan Üzerine Bazı Notlar”, Osmanlı İmparatorluğunda İktisadi ve Sosyal Değişim Makaleler 1, Ankara: Turhan Kitabevi, 2000, s. 150. 


34 Ortaylı, a.g.m., s. 154. 
35 Samir Saul, “Commerce français et Mediterranee orientale: Perspectives historiques (1870-1990) ”, (haz. Thobie, Roland Perez, Salgur Kançal) , Varia Turcica, 


Enjeux et rapports de force en Turguie et en Mediterranee orientale, Paris: Harmattan, 1996, s. 142-145. 
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görmekteyiz. Dünyada başlayan ekonomik krizin Fransa'nın bölgeye olan ihracatını olumsuz yönde etkilediğini söyleyebiliriz. 


Fransız sermayesinin 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti üzerindeki faaliyetlerine hız verdiği bilinmektedir. Her ne kadar Suriye esas ağırlıklı olarak bir finans merkezi olmasa da Yafa'da, Kudüs'te ve İzmir'de Fransız bankerlerin ciddi boyutlarda parayla şubeler açtıklarını görmekteyiz. Ünlü Fransız bankası Credit Lyonnais Kudüs, Yafa ve İskenderiye’de 1892'den itibaren şubeler açmış ve finans sektöründe etkin bir tekel oluşturmuştur. Kudüs liman şehri olmasa da finans sektöründe potansiyeli olan bir şehir olarak görülmüştür. 1899’da şube açılmadan önce sadece Jacop Valero adında bir banker bulunmaktaydı. Finans alaninda- ki boşluğa ek olarak eldeki verilere göre yılda 10.000 kişi hac gibi dini görevleri ifa için Fransa'dan Kudüs'e gelmekteydi. Tabiatıyla bu durum 500.000 franklık ciddi bir para kaynağı oluşturmuştur.” Netice itibariyle Credit Lyonnais bu boşluğu iyi değerlendirmiştir. İlk sene 175 frank kârla başlayan banka, Kudüs'te 1919 yılı itibariyle 149.513 franklık bir kâr hacmine ulaşmıştır.” Ancak Birinci Dünya Savaşı ticari faaliyetleri akamete uğrattığı gibi finans sektörünün de zarar görmesine neden olmuştu. Fakat Fransız-İngiliz manda yönetiminin kurulmasıyla savaş yıllarında kaybettiği maddi zararı giderme imkânına kavuşmuştur. 1927 yılına kadar faaliyete devam eden banka otuz altı yılda 454.000 frank kar?” elde ederek Fransa'nın ekonomik varlığına ciddi katkıda bulunmuştur. 


Bankanın dini kesimler arasında daha çok Ortodoks patrikliği ile çalıştığı belgelerden anlaşılmaktadır. Başka bir ifadeyle patriklik en önemli müşterisidir. 1892-1904 yılları arasında Melkit patrikliği ile yaptığı faaliyetlerden kazandığı karın 218.555 frank olması o dönem için önemli bir miktar olarak kabul edilmektedir. Bundan başka iş yapılan kurumlar ara- 


36 Jacques Thobie, “Les embarras du Credit Lyonnais en Palestine en debut de XX 
ieme siecle”, La France, "Europe et VEst Mediterranee, İstanbul: Isis, 2007, s. 53. 

37 . Jacques Thobie, “Les embarras du Credit Lyonnais en Palestine en debut de XX 
ieme siecle”, La France, l’Europe et VEst Mediterranee, İstanbul: İsis, 2007, s. 75-78. 

38 Jacques Thobie, “Le Credit Lyonnais au Levant”, La France, "Europe et VEst Mediterranee, İstanbul: İsis, 2007, s. 258. 
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sında Jewish Colonisation Association, Alliance Israelite Universelle, Carmel Orientale, Anglo-Palestin Bank, Church Missionar Society, Barcaly’s Bank bulunmaktadır.” Görüldüğü gibi banka, yahudi ve misyonerlerin fon merkezi konumundadır. İlişkilerin boyutu ayrı bir çalışma konusu olmakla birlikte, para-dini kurumlar ilişkisinin Yakındoğu'da iç içe geçtiğini ifade etmek gerekir. 


Fransız sermayesi bir süre sonra İngilizler'in Anglo Palestine Bank'ı açmalarıyla ciddi bir rekabetle karşı karşıya kalmıştır. İngilizler 1904'te Osmanlı Bankası'nın açılmasını sağlayarak bölgedeki Fransız tekeline son vermiş görünseler de her finans kurumuna levantenlerin yöneticilik etmesi daha geniş bir planlamanın sahada olduğunu düşündürmektedir. Joannides yerini Italo Roselli’ye bırakmıştır.” Nitekim Osmanlı Bankası ile birlikte Credit Lyonnais”nin Osmanlı Devleti'nin ekonomik olarak sömürülmesi için kurulan Düyün-ı Ümümiyye idaresince doğrudan yönetilen tütün tekelinden elde edilen gelirleri kendinde toplamasını göz önünde bulundurduğumuzda ortaya finans-dini kurumlar-sömürü denklemi çıkmaktadır. 


Sonuç olarak Fransız varlığı bölgede değişik unsurlara bağlı olarak sürmüştür. Bunların başında Fransız kapitalistler gelmektedir. Bu kesim daha fazla kar elde etmek için ham madde zengini pazarlara açılmıştır. 
İkinci olarak yerelde bulunan özellikle hıristiyan tüccarlar Fransa”nın ekonomik ve sosyal olarak bölgede etkin durumda olmasında önemli rol oynamışlardır. Fransızca bilmeleri, zanaat erbabı aileden gelmeleri ve bölgenin sosyopolitik ve ekonomik durumunu bilmelerinden ötürü kapitalistlerle kolaylıkla ortaklık kurabilmişler ve bunun sonucunda ticareti büyük ölçüde tekellerine almışlardır. Üçüncü olarak da yukarıda saydığımız sermaye gruplarına danışmanlık ve aracılık yapmak isteyenler, Fransız ticari varlığına katkı sağlamışlardır. Bu noktada yerel yönetimde bulunan bazı kişiler ile sermaye sahiplerinin ilişkileri, elde edilen politik güç saye- 


39 Tühobie, “Les embarras du Credit Lyonnais en Palestine en debut de XX ieme siecle”, La France, VEurope et VEst Mediterranee, s. 76. 


40 Jacques Thobie, “Les embarras du Credit Lyonnais en Palestine en debut de XX 
ieme siecle”, s. 66. 
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sinde para kazanmak istemelerinin ne denli Fransa'ya yarar sağladığını göstermektedir." Son olarak da misyoner gruplar ciddi yatırımlar gerektiren faaliyetlerinin sonucunda kapitalistlerle irtibat halinde olmuşlar ve onların parasal olarak büyük boyutlara ulaşmalarını sağlamışlardır. 


Eğitim, ekonomi ve dini unsurlarının yanında Fransa bölgede özellikle arkeolojik çalışmalar vasıtasıyla da etkin olmaya çalışmıştır. Esasen Yakındoğu'da 19. yüzyılın sonlarında Fransa bu alanda pek etkin değildi. 
Özellikle Almanlar tüm Osmanlı toprakları üzerinde büyük bir kazı çalışması yürütmekte ve yayınlar çıkarmaktaydılar. Âdeta arkeolojik çalışmalar noktasında bir tekel oluşturmuşlardı. Bu durumu farkeden arkeolog Gustave Mendel'in Fransız dışişlerine gönderdiği mektupla Fransa'nın Yakindogu’daki çalışmalara katıldığını söyleyebiliriz. Mendel mektubunda, * “Küçücük bir bilimin tarih ilminin parçası olan bilimin yanlislar- dan dolayı acı çektiğini düşünüyorum. Alman ilminin gücü kendilerini az ilgilendirse de Osmanlı'nın sempatisini çekecek bir karine olmaz mı ki. 
Almanlar böylece kendilerini çekim merkezi yaparak Osmanlılar'ı bizden uzaklaştırıyorlar ve ortaya koydukları yayınlarla yeni bir dilin Osmanlı'da öğrenilmesini sağlıyorlar. Demiryollarındaki maharetlerinin birçok bilim adamını türettiği gibi ilmi alanda da bir Alman yayılması söz konusudur” ifadeleriyle Fransa'nın meseleye eğilmesini sağlamıştır. Eğitim ve Güzel Sanatlar Bakanı (Ministre de Vinstruction et des Beaux-Arts) Andre Honnorat Dışişleri Bakanlığı'yla irtibata geçerek ilk Fransız kazılarının başlamasına öncülük etmiştir. İlk kazılar 1882 yılında Mezapotamya'da Bağdat civarında başlamış; Yakındoğu'da ise Fransız kökenli aile olan Durighello vasıtasıyla Sayda”da icra edilmiştir. Daha sonra Edmond Durighello Tyr şehrinde arkeolojik faaliyetleri yürütmüştür. Antakya'da ise 1913'te Calude Fossey (IFAO müdürü) tarafından alınan izin neticesinde kazılar yapılmıştır.“ Fransız mandası döneminde İskenderun sancağında 
41 Jacques Thobie, “ Intermediares et Associes d'entreprises françaises dans Empire 


ottoman finissant 1880-1914”, La France, "Europe et VEst Mediterranee, Istanbul: İsis, 2007, s. 82. 


42 Jacques Thobie, “Archeologie et diplomatie française”, La France, l’Europe et VEst 
Mediterranee, İstanbul: İsis, 2007, s. 359-360. 


43 Jacques Thobie, “Archeologie et diplomatie française”, s. 35-367. 
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daha fazla kazılar yapıldığını, ancak bu sefer işin içine maden ve petrol aramanın da girdiğini görmekteyiz. 


Elde edilen bu veriler Fransa'nın sömürgecilik uğruna her türlü sosyokültürel ve ekonomik araçları kullandığını görmekteyiz. İnsanlığın gelişimi için önemli bir bilim olan ve geçmiş ile gelecek arasındaki değişimi objektif olarak göstermeye yarayan arkeoloji bilimi de etkin bir biçimde kullanılmıştır. Elde edilen birçok tarihi malzeme yasal veya gayri yasal olarak Paris'e getirilmiş ve Musee du Louvre'un önemli kısmı olan Yakındoğu bölümünde sergilenmiştir. Ayrıca ortaya koyulan bilgilerin Fransızca olarak sunulmasıyla da ciddi anlamda dil ve kültür alanında baskı kurulmuştur. Zira kendi bölgesindeki kültürleri, tarihi ve sosyal yapıyı öğrenmek isteyenlerin Fransızca öğrenmelerinden başka çareleri kalmamaktaydı. 19. yüzyılın sonlarından itibaren başlayan süreçte tüm aydın kesim Fransızca konuşmakta ve yazılar kaleme almaktaydı. Beyrut Fransızca yayınların merkezi bir şehir durumuna getirilmişti. Süleyman el-Bustâni Fransızlar'ı dahi hayran bırakacak bir düzeyde Fransızca bilmekteydi. İlyada'yı Fransızca'dan Arapça'ya çevirerek“ bu alanda Arap dünyasında önemli bir ilke imza atmıştı. 


44 Khoury Georges Faif, “ Süleyman el-Bustâni ve Jön Türkler” (ed. M. İpşirli, P. 
Dumon, F. Emecen, M. Kutluoğlu, Y. Demir) , Kanuni'den Günümüze Türk-Fransız Münasebetleri Uluslararası Kolokyumu, 2010, Istanbul: Mostar Yayınları, 2012, s. 174. 


B) Yakindogu’nun Merkezi Antakya'da 
Misyon ve Misyonerler 


Hıristiyanlık tarihinde ilk resmi kilise İskenderiye'de kurulmuş olsa da hıristiyanların Hz. İsa'nın [aleyhisselam] bulunduğu beldeden sonra ilk ibadet ettikleri yer Antakya'da bulunan St. Pierre mağarası olarak kabul edilmektedir.” Bu meyanda şehir misyoner gruplarınca kutsal sayılmış ve “Doğu'un incisi” olarak tanımlandırılmıştır. Atfedilen dini önem sayesinde Antakya'nın yerel etnik yapısının dışında Fransa hâmiliğindeki Avrupa kökenli dini kurumlar ve din adamları bölgede dikkat çekici bir sosyal yapı oluşturmuşlardır. 


Din adamlarının bağlı bulundukları dini örgütlenmeye “misyon” denmektedir. Misyon, hıristiyan din adamlarına göre Hz. İsa'nın Jaleyhisselam] şeriatı üzere her zaman çalışmaya devam edecek bir kurumdur. Hıristiyanlığın resmi din olarak kabul edildiği Roma döneminde müessese özelliğine sahip olmayan ve spritüel anlamı daha çok vurgulanan bu kavram, zamanla belli bir politikanın egemen olduğu kurumsal bir kimliğe kavuşmuş; bu politikalar din ve dünyanın tek hâkimi papanın kontrolünde devlet politikası olmaya başlamıştır. Haçlı seferleri, diğer ülkelere yapılan seyahatler, kolonizasyon çalışmaları ve bunların sonucunda meydana 


45 bk. Dictionnaire de Theologie, “Antioche” maddesi. 
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gelen diplomatik ve ekonomik münasebetler, misyon kavramı içerisinde telakki edilmiştir. Misyon, tarihçilere göre ise dini çevrelerden biraz farklı değerlendirilmektedir. Hz. İsa [aleyhisselam] emrini yerine getirme veya kısaca, kilisenin sınırlarını genişletme gayesini güden dini bir organizasyondur. Teologlara göre, Hz. İsa'ya [aleyhisselam] daha fazla insan kazandırmak için kilise tarafından gönderilen insanlara misyoner, bu işi yürüten kuruma da Misyon denilmektedir. Bir bakıma misyonerler Hz. İsa'nın [aleyhisselam] talebeleri sayılırlar.” Hz. İsa'ya [aleyhisselam] olan aidiyet onlara moral sağlamakta ve bu motivasyon sayesinde misyonerler tüm hayatlarını ortaya koymaktadırlar. İnançlarına göre insanın temel haklarından evlenme ve mal sahibi olma gibi durumlardan kendilerini âzade ederler. Ancak kilisenin Ortaçağ'daki ekonomik durumu ve papazların sahip oldukları ekonomik güç yukarıda belirtilen durumla çelişmektedir. 


Terminolojik açıklamalar misyonun anlaşılmasına yetmemektedir. 
İlk önceleri Hıristiyanlığın yayılmaya başladığı dönemdeki anlamıyla misyon belki bu tanımlamaya uyabilir. Ancak tarih içinde kurumsallaşan, ağlarını ve faaliyet alanlarını genişleten misyon, politika ile içli dışlı olmuştur. Özellikle Roma'nın Hıristiyanlığı kabulü ile birlikte Hıristiyanlık âleminde siyasallaşma süreci başlamıştır. Nitekim skolastisizme ulaşarak katliam ve yağmaların büyük boyutlara ulaştığı Haçlı akınları döneminde Hıristiyan dünyasında mutlak hâkimiyetini ilan etmiştir. Skolastik düşünce uzunca bir süre etkisini devam ettirmiş, sonuçta kimi zaman kıyametin tarihini bildiren, bunun için Haçlı seferi düzenleyerek hıristiyan olmayanların yok edilmesini en büyük dini vecibe sayan bir dinsel organizasyonun politik düzenleyicisi olmuştur. Ancak İslâm dünyasının gittikçe artan gücü karşısında duyulan hayal kırıklığı misyonun ve skolastisizmin sorgulanmasına neden olmuş; misyon ise, bu çöküşün Allah'ın |celle celâluhü) bir gazabı olduğu dolayısıyla daha fazla çalışılması gerektiği yönünde bir strateji benimseyerek hıristiyanlarda kendi varlığı için tehdit oluşturan sorgulanmaların önüne geçmeye çalışmıştır.” Bununla birlikte 


46 Dictionnaire du Théologie, s. 1866 


47 Jean Flori, Guerre sainte, jihad, croisade- violence et religion dans le christianisme et 
Vislam, Paris: Seuil, 2002, s.130-131. 
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müslümanlarla anlaşma yapılması yoluna da gidilmiştir. Kimi çevrelerce dinin çiğnenmesi olarak değerlendirilen bu teşebbüs, Charlemagne’nin Hârünürreşid'e elçiler göndermesiyle başlamış,” böylelikle ilk diplomatik ilişkiler kurulmuştur. Bu tarihten sonra hıristiyanlar İslâm devletlerinde müste'men durumuna gelmişlerdir.” 


Misyonun en etkin ve organize bir şekilde faaliyet gösterdiği dönem Osmanlılar dönemidir. 15. yüzyılda Osmanlı Devleti dünyada tek güç olmaya başlayınca, kendi topraklarındaki hıristiyan varlığının din işlerinin yürütülmesini stratejik olarak kendine yakın gördüğü Fransa'ya bir nevi tevdi etmiştir. Böylece kutsal ittifakı yine dini kavramlar kullanarak parçalamıştır. Kapitülasyonlarla birlikte gelişen konjonktürde Fransız hâmiliği kavramı doğmuştur.” Fransa'nın koruması altında misyon, Osmanlı Devleti üzerinde faaliyetlerini yoğunlaştırmıştır (protectorat français) . 
Gittikçe yayılan ve kurumsallaşan misyon diğer hıristiyan milletlerin dini ve sosyal faaliyetlerini de kapsamaya başlamıştır; öyle ki misyon yönetiminde Fransız korumasına tâbi bütün milletlere Frenk milleti denmiştir (nation franque). 14. Louis ile başlayan misyonun Osmanlı'da yerleşme süreci Fransa kontrolünde hızla devam etmiştir. Bu durum diğer büyük devletlerin Yakindogu’da kendi mezheplerinden olan milletlerle irtibata geçip onlara kendi hegemonyalarını kabul ettirmeye başladıkları döneme kadar devam etmiştir. Küçük Kaynarca Antlaşması'yla 1774'te Fransa'nın yanında Rusya da Ortodoks hıristiyanların hâmisi durumuna gelmiş ve iki devlet arasında bölgede dini gruplar üzerinden yapılan politik rekabet oluşmaya başlamıştır. 


Misyonun hemen hemen tüm gruplarının faaliyet gösterdiği Kudüs'ten sonra en önemli yer Antakya'dır. Böylesine tarihi geçmişe ve dini öneme sahip olmasına rağmen Antakya'da misyonun faaliyetleri hakkında kapsamlı bir çalışma yapılmamıştır. Antakya'da misyon, hıristiyanların tâbi oldukları İslâm hukuku çerçevesinde faaliyette bulunmuştur. Do- 


48 Lipschits, La politique de la France au Levant 1939-1941, s.11. 
49 Mehmet Ipsirli, “Eman”, DIA, 11/75-79. 
50 Jean Riffier, Les euvres françaises en Syrie 1860-1923, Paris: Vharmattan, 2000, s.212. 
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layısıyla bir azınlık hukuku içerisinde mütalaa edilmiştir. Osmanlı Devleti bu azınlıklara Kur'ân'ı Kerim'in gayri müslimler hakkındaki hükümlerine dayanarak muamelede bulunmuştur.! Nitekim Fransa'ya verilen kapitülasyonlar bunun en iyi örneğini teşkil etmektedir. Bununla birlikte bu tolerans güçlü bir devletin tek taraflı olarak bağışladığı bir hak olarak görülmüştür.” 


İlk olarak Katolikler 14. Louis zamanında İstanbul'da faaliyete başlamışlardır. Bu meyanda 1622'de Vatikan'da Misyon Bakanlığı kurulmuş, bunu Paris'te Yabancı Ülkeler Misyonu Derneği'nin kurulması takip etmiştir. Bu dernek Osmanlı Devleti’ne birçok misyoner göndermesiyle ön plana çıkmıştır. Bunlardan biri olan Fransiskenler, Osmanlı hoşgörüsü sayesinde Yakindogu’da çoğalmaya başlamışlardır.”” Ancak ilk manastır kuranlar Suriye, Filistin ve Kıbrıs'ta faaliyet gösteren Kapusenler olmuştur. 


Kapusenler'in çalışmalarından memnun olan 14. Louis, 1673'te onlara İstanbul'da büyükelçilik binasının yanında bir yer tahsis ettirdi.5* Böylece resmi olarak misyonerleri desteklemiş oldu. Nihayet 1740'ta kapitülasyonların sürekli hale getirilmesiyle birlikte birçok konsolosluk açan Fransa, bundan sonra tüm misyonun işleriyle resmi olarak konsoloslukları vasıtasıyla ilgilenmeye başlamıştır. 


Özgürlük ortamı sayesinde konsoloslukların izin almaksızın dini kurumlar açmaları çeşitli niteliklere sahip yeni personel istihdamını gerektirmiştir. Nitekim dini kurumlara ait işlerin takibi için birçok tercüman işe alınmıştır. İşe almalarla kadro ve kurum olarak genişleyen konsolosluklar, yabancıların ticari ve hukuki muamelelerinin hallinden çok, misyon ile birlikte hareket eden politik baskı gruplarına dönüşmüşlerdir.”” Bu yüzden ilerleyen zamanlarda misyon, politikanın bir parçası haline gelmiş ve zaman zaman söz konusu faaliyetler diplomatik krizlere sebep olmuştur. 


51 Bernard Lewis, “Osmanlı Devleti İçersindeki Hıristiyanlar ve Yahudiler”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Osmanlı özel sayısı, Temmuz 2000, s. 170. 

52 Halil İnalcık, “İmtiyâzât”, DİA, 22/246. 

53 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Ankara: TIK, 1983, 3/117-119. 

54 İlknur Polat, Osmanlı Devleti'nde Yabancı Okullar, İstanbul: Ocak Yayınevi, 1983, 5.1. 

55 Jacques Thobie, “Sandiak d”Alexandrette”, International Relations, 1979, s. 24. 
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Fransız misyonu genel ve dini eğitim alanında yürüttüğü faaliyetlerle Osmanlı mülkü üzerinde hâkim olan bir gruptur. Bu grup diğer yerlerde olduğu gibi Sancak'ta yani Antakya'da da birçok okul açmıştır. Diplomatik olarak Osmanlı'nın güçlü olduğu dönemlerde faaliyet gösteren misyonerler hiçbir engellemeyle karşılaşmıyorlardı. Zaman zaman kendi dini inançlarını yaymaya yönelik eylemlerde bulunsalar da bu konuda bir başarı gösterdikleri söylenemez. Bütün kolaylıklara ve serbestliklere rağmen Antakya civarında Müslümanlık”tan hıristiyanlığa dönen müslüman kaydına rastlanmamıştır. Action chrétiens adlı süreli yayında belirtildiğine göre birkaç Alevi'nin hıristiyan olması dışında herhangi bir din değiştirme yaşanmamıştır. Bunun sonucunda misyon, katolik olmayan diğer hıristiyan gruplarına yönelmiştir. Bu yönelme hıristiyan toplumlarla diğer devletler arasında yeni politik gerilimlere yol açtı. İngiltere, Fransa, Amerika, İtalya, Almanya gibi büyük devletler, Ortadoğu'daki çıkarlarını korumak için dini cemaatlerle politik ilişkiler kurmuşlar ve dini cemaatlerin ekonomik ihtiyaçlarının karşılanmasında onlara yardımcı olmuşlardır. 
Kuşkusuz bölgenin jeopolitik önemi, yabancı devletleri dini gruplar üzerinden politika yürütmeye itmiştir. 


Batılılaşma fikri ve Avrupalıların Osmanlı üzerindeki baskısı, Osmanlı Devleti'nin o ana kadar geçerli olan hıristiyanlara bakış açısını değiştirmesine neden olmuştur. Tanzimat'ın ilanıyla ise yeni bir süreç başlamıştır. Bu değişimden sonra hıristiyanların tâbi olduğu eski hukuk (İslâm hukuku) açısından bir çelişki meydana gelmiştir. Şöyle ki dini kuralların yerine laik hukuk, cemaat kavramının yerine vatandaşlık kavramları yerleşmeye başlamıştır. Bu da ilk önceleri misyonun tâbi olduğu iç hukukta bir ikileme sebep olmuştur. İlk defa azınlık hakları anayasal haklar olarak kabul edilmiştir.” İlerleyen yıllarda Islahat Fermanı (1856) , 2. Sultan Abdülhamid'in anayasası (1876) Osmanlı'da hukuk alanındaki Batılılaşma'yı zirveye ulaştırmış ve bunun sonucunda misyona verilen faaliyet izninin felsefesi değişmiştir. Öyle ki artık misyonerlik faaliyetleri, verilen 


56 Hidayet Vahhaboğlu, Osmanlı'dan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okulları, İstanbul: 
Boğaziçi Yayınları, 1997, s. 67. 


57 Vahhaboğlu, a.g.e., 5.10. 
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bir lutfun eseri değil de birer haklar manzumesi olarak telakki edilmeye başlanmıştır. 


Gelişen süreçte misyoner okulları Osmanlı devlet adamlarınca kanıksanır olmuştur. Nitekim elitler ancak bu okulların açılmasıyla Osmanli’nin politik ve ekonomik olarak gelişeceğini düşünmüşlerdir. Bunun sonucunda memleketin her tarafında tüm hıristiyan grupların okul açmalarına izin verilmiştir. Bu iyi niyetli yaklaşımdan yararlanan misyon ve kurumları, tüm memalik-i Osmani”de hızla yayılmaya başlamıştır. Kurumların ve grupların sayılarının büyük boyutlara ulaşması, devleti, bunları kontrol altına almak için şartnameler hazırlamaya itmiştir. Sonuçta Adliye Nâzırlığı 1869’da meşhur Maârif Nizamnâmesi'ni hazırlamıştır.” 


Hariciye Nâzırı Tevfik Paşa'nın deklarasyonu misyona bağlı kurumların açılmasında tarihi bir dönemeç olmuştur. Resmi olarak tüm Fransız okulları ve misyon tarafından kurulan tüm kiliseler tanınmıştır. Burada öne çıkan husus, resmi makamlarca tanınan kurumlara, kiliselerini onarma, yenileme, geliştirme haklarının verilmesidir. Önceleri bu işlerde Osmanlı yöneticilerinin isteksiz tavrı söz konusuydu. Belirlenen haklardan başka, Fransız korumasında (protectorat français) bulunan bu dini kuruluşlara vergi indirimi, gümrük muafiyeti gibi kolaylıklar getirildi. Ancak bütün bunların iki ülke arasındaki iyi diplomatik ilişkilere bağlı olacağı rumların kendine baskı unsuru olarak kullanılmasını engelleme stratejisini gütmekteydi. 


Bunlara rağmen misyona bağlı cemaatlerin yeni kurumlar kurmasın- da izin hususunda bazan sorunlar yaşanabiliyordu. Yukarıda da zikrettiğimiz gibi bu izinler iki ülkenin aralarındaki ilişkilerin seyrine bağlıydı. 
Dolayısıyla istenilen iznin iptal edilme tehlikesi her zaman vardı. Bazan 


58 Şamil Mutlu, Osmanlı İmparatorluğu'nda Yabancı Okullar, (doktora tezi, 1999), İs- 
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da isteklerin gerçekleşmesi geciktiriliyordu.“ Örneğin 5 Aralık 1909 tarihli bir belgede Kapusenler”in Antakya”da mezarlık yeri için yaptıkları başvuru, Antakya mutasarrıfı tarafından reddedilmişti. Halbuki Ortodoks Rum Patrikliği istenilen arazinin yanında bir hıristiyan mezarlığına sahipti. Devletin bu tarz siyasetinde mezheplerin hamileri konumundaki devletlerle olan münasebetlerin etkili olduğunu söylemek mümkündür. 1909 
Adana olaylarının etkisinin!? Antakya'da kendini göstermesi sonucunda Türkler ile Ermeniler arasında çatışmalar meydana gelmiş ve dış güçler de olaya müdahil olmak istemişlerdir.“ Yukarıda belirttiğimiz Kapusenler'in taleplerinin reddini bu minvalde değerlendirmek mümkündür. 


Tüm bu gerilimler politik eksenliydi. Halk düzeyinde bir çatışma ortamı esasen fazla yoktu. Sonuç olarak aksaklıklar olmasına rağmen Antakya’da misyona bağlı ya da müstakil olarak misyonerlik faaliyetlerinde bulunan cemaatler hoşgörüyle karşılanmışlardır. Halkın bir saldırgan tutumunu yansıtan bilgi ve belgeye şu ana kadarki araştırmalarda rastlanmamıştır. 


60 Jimenez Dominique, Les mission franciscaines et la Cilicie regard d'un franciscain de 
terre sainte1894-1922, these de 3éme cycle, Université Jean Moulin, Lyon, 1986, s. 
67. 


61 A.D.N, Ambassade. Constantinople. Série E, carton no : 874, no 72 


62 Muhammed Erat, “1909 Adana Ermeni Olaylarının Antakya ve Havalisine Etkileri”, Hatay 4. Tarih ve Folklor Sempoyumu Bildirileri, Antakya 1996, s.11. 


63 Erat, a.g.m., s. 23. 


C) Antakya'da Misyona Bağlı 
Dini Cemaatler ve Kurumları 


Fransa'nın Osmanlı Devleti ile olan iyi ilişkilerinden ötürü bu bölgede imtiyaz sahibi bir güç olduğunu belirtmiştik. Başka bir deyişle Fransa, Osmanlı nezdinde en ziyade imtiyaza mazhar bir devletti. 1673 tarihli kapitülasyon anlaşmasının 40. maddesi Katolikler'e Fransa koruması altin- da Kudüs'ü ziyaret edebileceklerini ve hiçbir müdahalenin olmayacağını garanti altına alan hükümler içermekteydi." Fransa'ya verilen bu haklar Fransa'da protectorat yani Doğu hıristiyanlarının hâmisi olmanın hukuki dayanağı olarak algılanmıştır. Binaenaleyh, bütün dini cemaatler Fransa'ya bağlı olarak bir nevi telakki edilmiştir. Fransa bir adım daha ileri giderek sadece Avrupa kökenli dini grupların açtıkları okul ve diğer kurumları desteklemekle kalmıyor, bölgedeki Ortodoks Arap ve Rumlar'ı da destekliyordu. Fransızca'nın okutulduğu tüm yerleri desteklenecek kurumlar olarak kabul ediyordu. Sonuçta hegemonik bir yaklaşımla tüm hıristiyan grupları bölgede kendi gücünün devamı için savunuyordu. Ancak Rusya ve İngiltere Yakındoğu ile ilgilenmeye ve bölgedeki hıristiyan unsurlarla ilişkiler kurmaya başlayınca, Fransa bu yöndeki çalışmalardan rahatsızlık duymuştur. Bu rahatsızlık sebebiyledir ki İskenderun Metropolitliği”nin isteği üzerine Rusya'nın yaptığı 20.000 franklık bir yardıma karşı Fransa, Rum Ortodoks Patriği'ne 1904'te bir kilise yapılması için 
2630 frank göndermiştir.” Nitekim bu rahatsızlığı resmi ağızdan Fransa'nın İskenderun konsolos yardımcısı (vice consul) ve İstanbul'daki büyükelçilik özel görevlisi Mösyö Bapit şöyle dile getirmiştir: © 


“Rus vis konsüllüğünün açılması üzücü. Nitekim Fransa her zaman resmi olarak bu işlerle uğraşmış ve Rusya'nın iyi niyetli müdahalesini hiçbir zaman reddetmemiştir.” 


Fransa Dışişleri Bakanlığı misyona bağlı tüm cemiyet ve kurumların resmi işlemlerinin yapılması için yaptıkları baskılara mâruz kalmaktaydı. Bundan ancak Napoleon”un İtalya üzerine yaptığı çıkarma sayesinde kurtulmuştur. Vatikan üzerinde etki sahibi olmasının yanında tarihten gelen güçlü ve köklü ilişkiler Fransa'yı diğer Katolik devletlere nazaran hıristiyanlar nezdinde ayrıcalıklı konuma getirmiştir. Bundan böyle Fransa Vatikan'ın kızı olarak anılmaya başlamıştır. Netice itibariyle misyon, çalışmalarını gerçekleştirmek için Fransa'nın desteğini her zaman talep etmek zorunda kalmıştır. Buna ilaveten Osmanlı yönetimi nezdinde faaliyetlerini gerçekleştirmesi için birtakım bürokratik formaliteleri de ifa etmesi gerekiyordu. Yapacakları bir çalışmaya izin almak için aşağıda sıraladığımız bürokratik aşamalardan geçmeleri bir zorunluluktu: © 


Kadastro bürosu 
Jandarma ve polis bürosu 
Bidayet Mahkemesi 
Muhasebat bürosu 
Maarif bürosu 

Belediye 


Ziraat Bankası 


65 A.D.N, Ambassade. Const.85, doc. no 28 
66 Aym belge. 
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Maarif Nizamnamesi”ne göre de okul açmak için yerine getirilmesi gereken şartlar vardı. Öğretmenlerin diplomalarının tasdiki, mahalli maarif idarelerince belirtilen müfredata uyma, kitapların onaylatılması, okul derecelerinin maarif idarelerine tesbit ettirilmesi, okul yerinin ve arsasının hukukf durumunun belirtilmesi, arsa sahibinin bildirilmesi gibi hususlar resmi olarak vuzuha kavuşturulmak zorundayd1.® 


Yukarıda belirttiğimiz muamelelerin ilgili bürolarda yerine getirilmesi ve iznin verilmesi için hepsinin olurunun alınması gerekiyordu. Doğal olarak izin talebinin cevaplandırılması zaman alıyordu. Ancak bazan politik baskılar yüzünden Osmanlı bürokratları, misyonerlerin faaliyetlerinin başlaması için izni çabuk verdiği de oluyordu. Ancak genelde dini cemaatlerin Osmanlı bürokrasisinden şikâyetçi olduklarını söyleyebiliriz. 


Sonuçta olanca şikâyetlere rağmen birçok dini cemaatin, grubun Antakya'ya çok sayıda misyoner gönderdiklerini görmekteyiz. Çalışmamızda Antakya'da aktif olan kurumları, mezhep ve ait oldukları dini cemaate (congregation religieuse) göre inceleyeceğiz. 


a) Katolik gruplar 


Antakya'da faaliyet gösteren Katolik mezhebine ait dini cemaatler şunlardır: Kapusenler, Karm Babaları (Peres des Carmes) , Cizvit Babaları (Peres des Jesuites), Hıristiyanlık Doktrini Kardeşler (Fréres des Ecoles Chrétiennes), Aydınlık Sen Josef Rahibeleri (Sceurs de St. Joseph de VApparition), Merhametin Kızları. 


b) Protestan kurumları 


Katolikler'in yanı sıra Protestanlar da bölgede ciddi misyonerlik faaliyetlerinde bulunmuşlardı. Bu gruplar şunlardır: İrlandalılar Derneği ve Reformcu İskoç Protestan Misyonu, (Association Irish and Scotch Refor- 


68 Balıkçı, z.g.e., s. 44-46. 
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med Presbyterian Mission), Board Misyonu Genel Sekreterliği (General Secretary of the Mission Board). 


Ayrıca Alman kökenli “Lepsius Deutsche Orient Mission de Kessab” adlı bağımsız hareket eden bir misyoner grup da faaliyet göstermekteydi. 
Bu dernek özellikle Ermenilere yönelik faaliyetlerde bulunmaktaydı. İleriki bölümlerde bu grup hakkında bilgi vereceğiz. 


Bütün Katolik gruplar Fransa tarafından kontrol edilmekteydi. Sayıları sıkça değişmekle beraber burada bir örnek teşkil etmesi bakımından 1904’teki sayıma göre bölgedeki Fransız koruması altında misyonerlik çalışmalarına katılan kişileri sunuyoruz: © 


Fransisken Rahibeleri: Üç Fransız ve dört Osmanlı (İskenderun) Aydınlık Sen Joseph: İki Fransız, bir Osmanlı (Antakya) Aydınlık Sen Joseph: Bir Fransız, iki İtalyan (İskenderun) Karmlar: Bir İtalyan (Beylan) 

Kapusenler: İki Fransız (Antakya) 

Cizvit Babaları: İki İtalyan, bir İspanyol (Kessab) 


Kutsal Yer Kilisesi: İki İspanyol, bir Avusturyalı ( Suadiyekale) ve bir İspanyol, bir Belçikalı (İskenderun) . 


Toplam yirmi dört misyonerdir. 


Her grubun dini aktivitelerinde kendine ait bir hiyerarşisi vardı. Bir cemaat, çeşitli dini kimliğe sahip kişilerden oluşmaktaydı. Kilisenin papazı, piskopos yardımcısı veya yardımcıları, öğrenciler (misyona bağlı gruplar arasındaki hiyerarşik düzen farklılıklar göstermektedir) , Frerler ya da laikler” olarak tanımlanan kişiler aynı zamanda idari yapılanmayı da temsil etmekteydiler. Belirtilen makamların görevleri ve dini önemleri 


69 A.D.N. Amb. Const. serie E, no 28, doc. no 21. 


70 Jimenez, Les mission franciscaines et la Cilicie regard d’un franciscain de terre sainte1894-1922., 8.77. 
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de cemaatlere göre değişiklik arzetmektedir. Örneğin Cizvit grubunda laikler bulunmamaktadır. 


İskenderun Fransız Vis Konsüllüğü tüm misyona ait işleri yürütmekteydi. Bunların çoğu maddi destek içeren isteklere yönelik muamelelerdi. 
Bütün dini cemaatler papaz tayinlerinde, kendi eğitim ve öğretim kurumlarına yapacakları yönetici ve personel atamalarında Fransız temsilcisinin onayını almak zorundaydılar. Fransız temsilciliğinin de dini cemaatlerin başına geçecek olan şahısları büyük bir titizlikle takip ettiğini görmekteyiz. 


Bu tür koruma faaliyetleri manda yönetimi esnasında da devam etmiştir. Yüksek Komiserlik raporları özellikle General Gouraud’nun müdahalelerinin ön plana çıktığını göstermektedir. Bütün dini grupların tanınması da bunu ispatlamaktadır. İlk önce Carmelitanlar'ın 1921'de okul malzemelerinin serbestçe geçişine izin verilmiş, bir de gümrük ve vergi indirimi getirilmiştir.”? Martini papaz Nicolas Ghosn’un resmi tanınma isteği 1922'de kabul edilmiş, St. Antoine Kilisesi ve okulunun kurulması ile ilgili çabalar desteklenmiştir. İbadet özgürlüğü eskiden olduğu gibi devam etmiş ve bu konuda din ayrımı yapılmamıştır.” Resmi tanımayla kalmayıp manda yönetimi, Sancak’ta, ister resmi, ister özel okullar olsun hepsini maddi olarak desteklemiştir. Bu desteklemeyi detaylı olarak göstermek için Ankara Antlaşması'ndan sonra desteklenen okullar bir şema olarak aşağıda yansıtılmıştır: 


71 A.D.N, Beyrouth, 2490, doc. no 18.597. 
72 A.D.N, Beyrouth 2490, doc. no 3675/P. A. 
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Resmi okullardaki durum 


Profesör sayısı 
Iskenderun | 0) 

1 ea 00.) 
jAntakya | 2 ) 


2 
2 


17 
15 
3 

1 
2 
7 
93 


Ogrenci sayısı 


600 
210 


530 
76 


255 

867 

195 
2.798 


Kaynak: Archives diplomatiques, inventaire Beyrouth, carton no 1842 


1922-1923 yılları okul öğrenci karşılaştırmalı tablosu 


203 


FRANSA'NIN YAKINDOĞU POLİTİKALARI * 55 


nies: 


Z 


128 

106 

128 

230 
ırıkhan Ecole du Sacré Pere Paskes ifaplaay 57700 T-İ  Ia: 


Kaynak: Archives diplomatiques, inventaire Beyrouth, carton no 2384 


Misyonun Osmanlı Devleti'nin Antakya'dan çekilmesinden sonra yerine kurulan Fransız manda yönetimiyle iyi ilişkiler kurduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki tüm özel eğitim manda yönetiminin izniyle misyon tarafından yürütülmüştür. Buna ilaveten dispanser, hastane vb. kurumlarla sağlık alanındaki çalışmaları, Antakya'da etkinliklerini gösteren önemli faaliyetlerdir. Tabloda belirttiğimiz gibi Fransız idaresi özellikle misyoner okullarına destek vermiştir. Bu desteğin miktarı şu an için belirsiz olmakla birlikte yeni belgelerin ortaya çıkmasıyla vuzuha kavuşacak bir konu olarak karşımızda durmaktadır. Bu denli sosyal faaliyetler manda yönetiminin Antakya'da halk nezdinde itibar kazanması için gerekliydi. 
Çünkü manda yönetimi müslüman halk nezdinde işgalci güç olarak görünmekteydi. Müslümanların bu türlü sosyal faaliyetlerle yeni yönetime ısınması sonucunda tesis edilen huzur ortamıyla bölgede üretimin artması ve bunun sonucunda da ekonomik çıkarların istenilen seviyeye ulaşması sağlanacaktı. 


Fransa bilindiği gibi 1905'te laikliği cumhuriyetin temel prensibi olarak kabul etmişti. Laiklikten önceki dışişleri ve misyon ilişkisi anlaşılabilir bir durumdur. Ancak işgalle birlikte başlayan süreçte laik Fransa'nın apaçık bir şekilde misyona göstermiş olduğu destek sorgulanması ve analiz edilmesi gereken bir durum olarak karşımızdadır. Laiklikten önceki uygulamalarla sonraki dönem arasındaki uygulamalar arasında hiçbir farkın bulunmadığını yukarıda sunduğumuz belge ispatlamaktadır. Tabiatıyla ülkelerin çıkarları söz konusu olduğu zaman, içeride kabul ettikleri ilkelerin dış ilişkilerde fazla bir ehemmiyetinin olmadığını kabul etmek gerekir. 
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Kapusen Cemaati-(Capucins) 


Bu bölgede faaliyet gösteren ve misyona bağlı olan tüm gruplar içinde en eski olanı Kapusenler'dir. 1626'dan itibaren Osmanlı Devleti'nde faal halde çalışmaktaydılar. Ancak, Antakya'ya gelişleri 1846'da olmuştur. Bir misyoner olan ve Parma’dan gelen Baba (Pére) Basil de Novare o tarihlerde 10.000 müslümanın yaşadığı Antakya'da Kapusenler'e ait Katolik misyonunu kurmuştur.” 


Basil de Novare, ilk olarak günlerini ibadetle ve özel derslerle geçirdigi müslüman mahallesindeki küçük bir eve yerleşti. Sebebi belli olmayan münferit bir olay neticesinde 1851'de bir müslüman tarafından öldürüldü. 
Böylece Antakya misyonu 1853'e kadar papaz olmadan faaliyetlerine devam etti. Bu tarihte Kapusen Babaları, Zacharia de Castigano yönetiminde resmi izne sahip olarak bir kilise ve imarethane inşa ederek faaliyetlerine yeniden başladılar. 1855'te Rum Ortodoks Patrikliği'ne Fransız Konsolosluğu Dini İşler Delegasyonu tarafından verilen Sen Pierre mağarası ve bitişiğindeki mezarlık daha sonra Kapusenler tarafından bir duvarla çevrilmiş ve 1863'te onarılmıştır. Bu çalışmalara karşılık olarak bahsedilen yerlerin yönetimi tamamıyla Kapusenler'e geçmiştir.” 


Misyon, en önemli faaliyet mekânlarından düşkünler yurdunun ve küçük kilisenin 1872 depreminde yıkılmasıyla sarsıntıya uğradı. Misyonerler dolayısıyla çok kötü şartlarda ve kenar mahallede bulunan bir evde ikamet etmek zorunda kaldılar. Bir yandan da 1882'de tamamlanan kilise ve okulun yapımına refakat emişlerdir.” 


Kapusenler, mezarlığın ve Sen Pierre mağarasının yanında bir kilise kurdular. Seçilen yer Hıristiyanlık için çok anlamlıdır. Kilisenin yerinin hıristiyanların inancına göre Sen Pierre'in ilk vaaz verdiği mekân olarak kabul edilen mahalde olması diğer cemaatlere de bir mesaj niteliğindeydi. Ancak belirtmek gerekir ki kilise resmi belge olmadan kurulmuştur. 


73 Maurice Bares, Enguöte aux Pays du Levant, Paris: Librairie Plon, t.2, 1934, s. 50. 


74 Bazantay, Pierre, La pénétration de Venseignement dans le Sandjak d”Alexandrette, these doctorat, Beyrouth, 1936, s. 44. 


75 A.D.N, Beyrouth 2490, doc. no 3675/P. A. 
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Sadece Antakya kaymakamı 1909'da 1540 franklik bir yardımla beraber, sadece eski kilisenin onarımına izin vermiştir.” Buna rağmen Kapusenler gerekli izni almadan kiliseyi inşa etmişlerdir. Kapusenler, kiliseye ilaveten orada bulunan mezarlığa da sahip çıkmışlardır. Bilindiği gibi bu mezarlıkta Fransız prensler, görevliler ve misyonerler gömülüdür. Böylece Fransa'ya da yakınlık duyulmuş bunun yanında Haçlılar”dan kalma miras da sahiplenilmiştir. 


Kapusenler 1901'de seksen dokuz öğrencisi olan bir okula sahiptiler. 
İki Fransız ve iki İtalyan profesör burada eğitim hizmeti vermişlerdir.” 
Ancak bazan eğitim faaliyetleri esnasında zorluklarla da karşılaşmışlardı. 
Mesela, İskenderun'da Kapusenler'in kilise kurmak için yaptıkları başvuru Halep valisi tarafından olumsuz sonuçlanmıştır. 35 numaralı ve 28 
Haziran 1893 tarihli mektupta Halep valisi, Fransa'nın Halep konsolosluğuna bu cemaatlerin bir yapıyı kiliseden okula çevirmek için izin istemeleri gerektiğinin şart olduğunu ifade ederek, ayrıca bahsedilen yapının tekrar değiştirilmeyeceğine dair taahhütname vermelerini istemektedir.” 
Bu belgeden Kapusenler'in devletin hukukuna aykırı olarak da hareket ettiklerini anlamaktayız. Zira izin almadan bir daha değiştirilemez hükmü bulunan bir yapıya yönelik tekrar bir girişimde bulunmuşlardır. 


Kapusenler bölgede en fazla diplomatik kriz meydana getiren grup olmuştur. Bir mahkeme kaydında, yürürlükte bulunan kanunlara göre, ölen Papaz Basil'in ki doğal olarak mirasçısı yoktur, iki evine yerel otorite tarafından kanunlar çerçevesinde işlem yapılmak istenmiştir. Halbuki bu iki ev uzun zamandan beri Kapusenler'in elinde bulunuyordu ve o ana kadar da devlet hiçbir şekilde bahsi geçen evleri hazineye devretme- ye yönelik bir teşebbüste bulunmamıştı. Devlet söz konusu mülkü alınca, bu hareket Kapusenler'ce aşağılama ve hakaret olarak kabul edilmiştir. 
Öyle ki Papaz Gerome, 13 Haziran 1911'de Fransa Halep Konsolosluğu temsilcisi Mösyö Grapin'e gönderdiği mektupta bu hoşnutsuzluğunu dile 


76 A.D.N., Amb. Const. 874, doc. no 72. 
77 A.D.N., Amb. Const. 618, doc. no 35. 
78 A.D.N., Amb. Const. série E, carton no 622, doc. No 13, 25. 
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getirmiş ve âdeta şikâyetçi olmuştu.” Ancak devlet kararlı bir tutum sergileyerek bahsedilen evleri geri vermemiştir. 


1914-1918 Birinci Dünya Savaşı'ndan doğal olarak tüm dini cemaatler etkilenmişlerdi. Osmanlı Devleti mağlup sayılınca meydana gelen hasarın müsebbibi olarak Kapusenler devleti göstermişlerdi. Harpte zarar gören kilisenin üçüncü sefer inşa edilmesi için derhal Fransa nezdinde girişimlerde bulundular.® Fransız mandasının ilan edilmesiyle birlikte dini cemaatlerin tazminat istekleri birbiri ardına gelmeye başlamıştı. Custodie de Terre cemaatinin uğradığı dört okuldaki zarar 72.970 franktı. Buna ev ve bahçeyi de eklediğimizde zarar 145.740 franka kadar çıkmaktadır. 
Aynı arşivdeki bir belgede Ferdinand Diotallevi tarafından hazırlanan listeye göre bu hasar 28.707.728 franktır. Ancak bunun abartıldığı kesindir. İstenilen meblağı cemaat tahsil edemeyince bu kez hasarların 1926'da genç Türkiye Cumhuriyeti'ne tazmin ettirme çabasına girmiştir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin talep edilen parayı ödediğine dair herhangi bir bilgi ve belge mevcut değildir. Netice itibariyle fırsatı ganimet bilip mevcut durumdan yararlanmak isteyen dini cemaatler söz konusu hasarları abartmışlar ve politik ilişkileri kullanarak para tahsilini sağlamayı amaçlamışlardır.” 


Bu konuda Kapusenler ile Fransiskenler arasında samimi bir dayanışmanın olduğunu müşahede etmekteyiz. Nitekim Papaz Sabatino bu konuda Fransiskenler”den desteğini esirgememiştir. Manda yönetimi nezdinde tazminat taleplerine katılarak katkıda bulunmuştur.” 


79 A.D.N., Amb. Const. 873 , doc. no 43 et 21. 


80 Jimenez’in belirttiğine göre Archive de la Mission des P .P. Capucins d”Antioche 
Antakya Kapusenleri Arşivi Révérend P. Edmond tarafından ilk defa kullanilmistır. 


81 A.D.N,S.B..P. No 25. 
82 Aynı belge. 
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Fransisken Cemaati- (Francisscaines) 


Fransiskenler de diğer misyon grupları gibi Fransa koruması altında faaliyet göstermişlerdir. Bunun sonucunda öteki Katolik gruplar gibi çeşitli maddi destekler almışlardır.“ Fransiskenler daha çok bugün Suriye'nin Lazkiye şehrine bağlı Kessab bölgesinde yoğunlaşmışlardır. Kessab 19. yüzyılın sonunda yaklaşık 5000 hıristiyanın toplandığı bir merkezdi ve bu yapısıyla misyonerler için çok önemli bir yerleşim birimiydi. 


Fransiskenler, Kessab'la birlikte İskenderun ve Antakya'da da çok aktiftiler. Papaz Bazil Galli, üst düzey misyoner ve Roma misyoner grubu başkanı sıfatıyla ilk olarak 9000 kuruş (piastre) ödeyerek 21 Receb 1259'da Antakya'da satın aldığı binada faaliyete başlamıştır. Bu evden sonra Fransiskenler Mösyö Michel Deab'a ait olan evi Papaz Mansur adına 1880'de 
1475 franka satın alarak yerlerini genisletmislerdir.* Yerel yöneticilerin 
dikkatini çekmeme kaygısı bu tür bir eylemin yapılmasına neden olmuştur. Arazi alımında kanunlara göre serbest hareket edemeyen misyona bağlı dini cemaatler Osmanlı tebaasından biri üzerinden alım satımı yapmaya başlamışlardı. 


Kiliseden başka Fransiskenler Kessab”da küçük bir ibadet yeri ve okula sahiptiler. 1901'de bundan başka yine İskenderun'da iki din adamının oturduğu bir ev, Hospice de Terre Sainte diye bilinen ve 1900”da Halep”te ikamet eden Fransiskenler”in yöneticisi Papaz Jacinthe Tanizza tarafından Misyon Terre Saint'e bırakılan bir yurtları vardı. Hemen hemen her misyon grubu satışlarda ya da devirlerde vergi muafiyeti istemişlerdir. Bu evin devri için de yapılan müracaat yerel yönetim tarafından reddedilmiştir.”” 


Fransiskenler'in politik ve ekonomik destek olmadan ayakta kalmaları zordu. Nitekim Papaz Mure Kessab Fransisken misyonunun kaybolmaya yüz tutmasından Fransa”yı suçlayarak yöneticilerin duruma kay- 


83 Jimenez, Les mission franciscaines et la Cilicie regard d”un franciscain de terre sainte1894-1922., s.95. 

84 A.D.N., Amb. Const.: 873, doc. no piece A- G. 

85 A.D.N., Amb. Const. 873, doc. no 20. 
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gısız kaldığını ileri sürmüştür. Bununla birlikte Fransa'ya bağlı kalınacağı noktasında hassasiyet göstermiştir." İfadesinde Fransa ile olan tarihi ilişkilerin sadakati gerektirdiğini ama bölgede Fransa'nın tek olmadığını söylemiştir. Papaz Muré’nin böyle bir çıkş yapması, İtalya ile Fransa'yı kendilerine destek noktasında amansız bir rekabete sürükleme ve bu rekabetten çift taraflı olarak yararlanma stratejisinin bir parçasıydı. 


1909”yılı Fransisken misyonerleri için pek iyi geçmemiştir. O tarihlerde Ermeniler ile Türkler arasında olan Adana olayları özellikle misyonun faaliyetini olumsuz etkilemiştir. Olaylar sonucunda Musadağı'na sığınan Ermeniler Fransa'nın araya girmesiyle Jule Ferry, Michelet, Victor Hugo zırhlılarınca taşınmışlardır. Bu süreçte Fransiskenler o bölgede faal olarak Ermeniler’e yardım etmişlerdir. Bu durum kuşkusuz Türkler'in Fransiskenler'i Türk-Ermeni çatışmasında taraf olarak görmelerine neden olmuştur. 


Kessab'a dönüşte Papaz Sabatino, yıkılan yerlerin tamiri, okulun yeniden açılması için Fransa'nın İstanbul Büyükelçiliği nezdinde yardım isteğinde bulunmuştur. Bu yardımın Fransa'nın Bâbıâli'ye baskı yaparak tazminat ödenmesi şeklinde olmasını istemiştir. Bunun için de bir hasar tesbit komisyonu kurdurmuştur. Komisyonun hazırladığı hasar tesbit listesi ile Papaz Sabatino'nun listesi arasında çok büyük fark olduğunu müşahede ediyoruz. Osmanlı Devleti'nin listesinde hasar 15.526 piastre (frankla birlikte kullanılan para birimi) iken, Papaz Sabatino’nunkinde 51.260 piastre olarak gözükmektedir. Zararın ödenmesi konusunda Fransa temsilcisinin Sabatino’ya cevabı Osmanlı Devleti'nin şimdiye kadar bu şekilde bir ödeme yapmadığını söyleyerek kayıtsız kalınacağı şeklinde olmuştur.” İhtimal ki daha derin politik hesaplar yapan Fransa, Fransiskenler'in tazminat isteği yüzünden bu hesaplarını Bâbıâli nezdinde riske atmak istememiştir. Sonuç itibariyle bahsi geçen paraya ilişkin ödeme yapılmamıştır. 


86 Jimenez, z.g.e., s. 271. 
87 A.D.N., Const. 873, doc. no 10. 
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Fransiskenler de eğitim alanında faaldiler. 1909”da, Kessab”da elli beş erkek, altmış kız öğrencinin, Kazaduran”da kırk beş öğrencinin, Şinergen”de otuz beş öğrencinin eğitim gördüğü bir okula sahiptiler. Aralarında üç profesörün bulunduğu sekiz eğitimciden oluşan kadroyla eğitim faaliyetini yürütmekteydiler.” Bu çalışmalar Adana olaylarına kadar devam etmiştir. Çatışmalarda bazı binalar hasar görmüştür. Olaylardan hemen sonra tazminat isteğine beklenilen cevap verilmemiş, buna mukabil Osmanlı Devleti 1913’te arazi satın alma izni vererek bir nevi hüsnüniyet göstermiştir. Satın alınan bu arazi üzerinde üç kısımdan oluşan bir bina inşa edilmiştir.”” 


Yeni binada sadece Fransiskenler faaliyet göstermemiş, Latinler de bu emlakten yararlanmışlardır. Çünkü 1900'lü yılların başında Kessab”daki Latinler Osmanlı yönetimi tarafından resmi olarak tanınmamışlardı.” Dolayısıyla Hospice de Terre, ki Fransiskenler”e bağlı bir gruptur, izinsiz olarak faaliyetlerde bulunmuştur. Sonuçta kontroller sıklaşınca izinsiz yaptıkları bu faaliyetlerin zarar gördüğünün farkında olarak resmi tanınma talebinde bulundular. Osmanlı yönetimi, çok sayıda eğitim müessesesinin varlığından dolayı mevcut ihtiyacın yeterince karşılandığı gerekçesiyle tanınma isteğini reddetmiştir. Bunun yanında dini cemaat olsun olmasın eğitim alanında faaliyet gösterenlerin aşırı bir şekilde artmasıyla birlikte yararlandıkları vergi muafiyetinin hazine için açıklar meydana getirdiği de gerekçede belirtilmiştir. Sonuçta Osmanlı yönetimi sadece eski binalar- dan vergi alınacağını belirtmek suretiyle başvuruyu sonuçlandırmıştır.”" 


Birinci Dünya Savaşı'ndan zarar gördüklerini onlar da dile getirmişlerdir. Elimizdeki bir belgeye göre, Papaz Sabatino tarafından imzalanan 
27 Nisan 1919 tarihli kayıtta, Kessab bölgesindeki hasar 16.118 frank tutarındaydı.> Ancak bu talep de olumlu karşılanmamıştır. 


88 A.D.N. Amb. Const: 873, doc. no 49. 

89 Aynı belge. 

90 A.D.N. Amb. Const.: 873, doc. No 101. 

91 A.D.N., Amb. Const.: 873 doc. no 8882/10. 
92 A.D.N.,S.B.LP. No 25. 
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Fransiskenler’in Fransız koruması altında bulunması manda yönetiminde de devam etmiştir. General Gouraud komutasındaki Levant ordusu sayesinde 18 Kasım 1921 İskenderun'da üç aylık kira bedeli 125 Suriye lirası olan bir binaya sahip oldular. O tarihlerde bu kiracılar için avantajlı bir fiyattı.” 


Fransisken de Terre Sainte, İskenderun'da sahil kenarında bulunan evde 1924’e kadar ikamet etmişlerdir. Papaz Emmanuel Garci bu bölgede Ermeniler için küçük bir yetimhane kurmuştur. Vicaire Custodial (Din İşleri Yüksek Kurulu) eski bir misyoner olan Garcia'nın sayesinde bu yetimhanenin çalışmalarının desteklendiğini belirtmişti. 1924’te Papaz Emmanuel ölünce, Din İşleri Yüksek Kurulu yetim Ermeniler'i barınaksız bırakma pahasına bu yeri satmaya karar verdi. Esasen bu durum misyonun varoluş amacına ters bir tutumdu. Nitekim tepkiyle de karşılanmıştır. 
Satın alma işine yüksek komiserliğin müdahale ettiğini görüyoruz. Yüksek komiserliğin notuna göre eskiden Fransiskenler'e ait olan bu binayı almak için bütçeden 15.000 franklık bir pay ayrılmıştır. Üstelik bina ile ilgili olarak ayrılan ödeneğin kâfi gelmemesi durumunda parlamento kararıyla daha fazla ödeneğin ayrılabileceği şerhi de yer almıştır.” Sosyal bir sorun olan Ermeni yetimlerinin durumunun daha fazla kötüye gitmesini önlemek için böyle bir uygulamaya manda yönetimi yönelmiştir. Bölgeye yerleştirdikleri Ermenilere karşı sorumlu olduğu hissiyatının bunda etkili olduğunu söylemek mümkündür. 


Fransiskenler”in çalışmalarında diğer dini gruplarla daha irtibatlı olduğunu görmekteyiz. Kırıkhan'da faaliyette bulunan grup, Meydan-1 Ekbez'deki Lazaristler'i desteklemiştir. 1921 Ankara Antlaşması uyarınca Meydan-ı Ekbez'in Türkiye'de kalması sonucunda Lazaristler'in çalışmalarında hukuki engel meydana gelmiştir. Netice itibariyle bölgeden ayrılarak İskenderun'a gelmişlerdir. Esasen Lazaristler Meydan-ı Ekbez’de 1884’te çalışma grubu kurmuşlardı. Bu bölgede büyükçe bir arazi satin alarak seksen Ermeni ailesini ki çoğu Gregorienlik’ten Katoliklige geçmiş- 


93 A.D.N.,S.B.LP. doc. No 1463. 
94 A.D.N., Beyrouth 2503, doc. no 149, 7187. 
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tir, sonradan gelen yirmi Mârüni aileyle birlikte burada iskân etmişlerdir.” Aileler 1920'lerde Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti üyesi Türkler'le çatışmışlar ve geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Ankara Antlaşması'ndan sonra Fransız askerlerinin çekilmesiyle birlikte bölgedeki hıristiyan nüfus İskenderun, Lazkiye, Halep, Beyrut gibi bölgelere götürülmüşlerdir. Bu çekilme göç sorununu ortaya çıkarmıştır. Manda yönetimi bunları Suriye'de göç eden Türkler'in yerlerine özellikle yerleştirmiştir. Böylelikle uzun zamandır sahipsiz kalan Türk toprakları bir işgal mantığı içerisinde muameleye tâbi tutulmuştur.” 


Diğer yandan Lazaristler Ermenilere yönelik yaptıkları faaliyetler sırasında yaşadıkları özellikle ekonomik sorunları gidermek için Lyon'dan gelen Cizvitler ile anlaşma yaptılar. Bunun sonucunda, faaliyetlerinde 1930'larda yeniden bir canlanma görülmeye başlamıştır.” Örnek olması açısından bu misyonda görev yapan misyonerlerden birkaçını sunuyoruz: 


P. Frédéric Breniin (1866-1954): Ermenistan misyoneri olup Toulon Arroux'da doğdu. 1900 yılında Adana'ya gelişini müteakiben papaz oldu. 
Özellikle Ermeni sığınmacılar için çalıştı ve misyonun Kırıkhan kolunu kurdu. Burada küçük bir kilise de inşa ettirmiştir. 


P. Pascal Harouthioun Zoulikian (1881-1965): Bir Gregorien Ermeni ailesinde Kayseri'de dünyaya geldi. Ailesiyle katolik bir kiliseye bağlandı. Eğitim için Marsilya’ya gitti. Türkiye'ye dönüşünde Sivas'ta 1919-1921 yılları arasında kurmayı denediği koleje müdür oldu. Daha sonra Halep ve Kırıkhan'daki okulları yönetti. 


Georges Zatzian (1889-1968): Sivas'ta doğdu. Gregorien olarak Sivas”daki kolej eğitiminden sonra Katolik kilisesine kabul edildi. 1910'da Cizvitler'e katıldı ve 1913'te Beyrut'a geldi ve bütün Lübnan misyoner- 


95 Bazantay, La pénétration de l’enseignement dans le sandjak autonome d’Alexandrette, s. 
44-45. 

96 Bakınız detaylı bilgi için, Yaşar Demir, “Fransız İşgalinden Sonra Antakya ve Civarına Ermeniler'in Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetler”, Genelkurmay Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Şubat 2007. 


97 Bazantay, a.g.e., s. 46-48. 
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lerinin sorumlusu oldu. 1933'te Kırıkhan'a yerleşti çalışmalarını burada sürdürdü. 


P. Marcel Villard (1895-1977) : Grenoble'da doğdu. Suriye ve Lübnan'da Ermeni misyoneri, aumonier, province de France'da Papaz Paul'ün kardeşidir. Eskiden bir Karmeliten idi. Monaco ve Bollengo'da orta öğretimini tamamladı ve 1919'te Cizvit oldu. Daha sonra 1927'de din görevlisi olarak faaliyete başladı. 1932'de Kırıkhan'a yerleşti ve burada izcilik görevini üstlendi. Bu çalışmaları esnasında özellikle izci gençler arasında Hıristiyanlık fikrini yaymaya çalışmıştır. 


P. Joseph Tatian (1896-1931) : Ermeni bir aileye mensup olan Joseph Marsilya'da doğdu. İlk olarak Beyrut seminerini takip etti ve 1925'te din görevlisi oldu. Daha sonra Province du Proche-Orient'e üye olarak Trablusşam'da vazife aldı. Yine aynı komitenin Kırıkhan'daki şubesinde 1930'da görevine devam etti. 1931'de Province de Lyon”un acemi din görevlileri için ayrılan bölümde görevine devam eti. 


Fréres des Ecoles Chrétiennes Cemaati 


Fréres des Ecoles Chrétiennes, Marsilya’da Bard St Charles 47 adresli merkezde bulunuyorlardı. İlk olarak 1912'de İskenderun'a yerleşmişler ve Fransız korumasından faydalanarak çalışmalarını sürdürmüşlerdir. 
1919'te 140 mevcutlu bir okul kurmuşlardı. Bu okulda dört sınıf bulunmaktaydı ve bir de ayrı olarak gençlere eğitim hizmeti veren bir sınıf mevcuttu. Yönetim dört fröre(misyoner) , beş profesör ve bir din görevlisinden oluşmaktaydı.” 


Birinci Dünya Savaşı tüm bölgede faaliyet gösteren cemaatlerde olduğu gibi bu grubun da faaliyetlerini akamete uğratmıştır. Savaş esnasında yağma kaygısıyla Freres”ler eşyalarını, mobilyalarını Avaraji ailesine emanet olarak bırakmıştır. Aile de bu emanetleri Amerika Birleşik Devletleri'nin Halep'teki konsolosluk binasına ait olan depoda saklamıştır.” 


98 A.D.N,, S.B.LP. 6 doc. no R.B.4/YF. 
99 Aynı belge. 


FRANSA”NIN YAKINDOĞU POLİTİKALARI ə” 65 


Savaş esnasında Freresler”in okulu Türkler”ce işgal edilmiştir. Zarar gördüklerini iddia eden bu grup, M. Leonle Emile önderliğinde, Fransız işgalinden önce 1917”de kurulmuş Fransız Dışişleri Bakanlığı nezdindeki Şikâyetler Komisyonu'na başvurarak tazminat talebinde bulunmuşlardı. 
M. Joseph Aivasian tarafından hazırlanan tahmini hasar 872, 28 TL yani 20.095 frank civarındaydı.“ Tazminat isteği esnasında hasar üzerinde bu misyoner grubunun anlaşamadığını elimizdeki belgeden anlamaktayız. 
İkinci bir listeye göre hasar 70.640 franktı. Bunun üzerine Fransız Levant yönetimi istenilen paranın abartılmamasını isteyerek bunun makul bir düzeyde olmasını tavsiye etmiş ve nihayet Joseph Aivasian'ın (Ayvazyan) listesini kabul etmiştir.(1919) Ancak savaş dolayısıyla Osmanlı Devleti'nden hiçbir tazminat alamamışlardır./" 


Cemaatin ısrarla tazminat taleplerini sürdürmeleri çok ilginçtir. 
1926'da bu defa genç Türkiye Cumhuriyeti'nden bu parayı istemişlerdir. 
Gerekçelerinde bu tazminatın Osmanlı borçları içersinde telakki edilmesi gerektiğini savunmuşlardır. Türkiye Osmanlı'nın devamı olan bir meselenin kendilerini ilgilendirmediği gerekçesiyle bu tazminatı ödemeyi reddetmiştir."”? 


Sceurs de St. Joseph de 1”Apparition Cemaati 


Bu misyoner grubu da Marsilya merkezlidir.15 1887'de İskenderun'a yerleşmişler ve Fransız korumasını talep etmişlerdir. Bu koruma sayesinde resmi olarak tanınma imkânına kavuşmayı planlamislardi.™ 


İlk iş olarak din eğitimi veren okul kurdular. Bunun için Karm papazlarının dini faaliyet gösterdikleri Latin cemaatinin binalarından faydalandılar. Daha sonra ilk olarak İskenderun'da 115 öğrenci mevcutlu bir okul, 
182 mevcutlu karışık eğitim veren ikinci bir okul açarak eğitim faaliyetle- 
100 Aynı belge. 

101 Aynı belge. 

102 A.D.N.,S.B.I.P. 6, doc. no U.Y. 426. 
103 A.D.N.,S.B.I.P.9, doc. R.B.8. 

104 A.D.N., Amb. Cont. 874, doc. No 46. 
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rini yürüttüler. Bunun yanında dört Fransız ve üç İtalyan profesörün görev yaptığı küçük bir ibadethane açtılar.'© Hemen hemen bütün misyoner grupları açtıkları okulların yanında bir ibadethane teşekkül ettirmişlerdi. 
Başka bir ifadeyle din ve laik eğitimi bir arada yürütmüşlerdir. 


Grubun eğitim alanındaki faaliyetleri artarak devam etmiş, öğrenci sayısı 1905'te değişik inançlara mensup olmak üzere 209 öğrenciye ulaşmıştı. Bunlar arasında Katolik unsurlar 126 öğrenciyle çoğunluğu oluşturuyorlardı. Latin, Mârüni, Ermeni, Suriyeli ve Keldâni öğrenciler Soers de St Joseph okullarına gitmekteydiler. Elimizdeki belgeye göre yetmiş dört Rum Ortodoks, beş müslüman, dört yahudi de Soeur de St Joseph de l’Apparution okullarında eğitim öğretim görmekteydi.“ Bu gelişme beraberinde yer sıkıntısını da getirmiştir. Bunun üzerine 3500 m?lik bir araziyi Fransa'nın yardımıyla 35.000 franka satın alarak eğitim hizmetlerine devam etmişlerdir.!*” 


İlk olarak 1906'da bir yer alarak İskenderun'da Fransız Kız Okulu adı altında faaliyete başlamışlardır. Diğer grupların arazi satın almadaki yaşadıkları sıkıntılar St. Joseph Rahibeleri için de geçerli olmuştur. Bazan bu sıkıntıların kaynağı diğer devletlerin kendi çıkarları doğrultusunda sıkça yaptıkları politik müdahaleler olarak gözükmektedir. Ancak zaman zaman cemaatlerle diğer devletlere ait temsilcilikler arasında işbirlikleri de oluyordu. Bir örnek verecek olursak St. Joseph Rahibeleri özellikle Avrupalı diplomatların üzerinden arazi sahibi olmuşlardır. Rahibelere ait kilise, arazi ve ibadethanenin Belçika konsolosu ve aynı zamanda Fransız vatandaşı olan M. Joseph Catoni adına tapu defterlerinde kayıtlı olması çarpıcı bir örnektir.!©8 


Bu grup her ne kadar Fransız kökenli bir dini cemaat olsa da Fransa dışındaki devletlerden de yardım talebinde bulunmuştur. Üstelik Katolik olmalarına rağmen Protestan İngiltere'den sıkça destek aramışlardır. 


105 A.D.N., Amb.Const. 618, doc. No 35. 

106 Aynı belge. 

107 A.D.N., Amb Const. serie Alexandrette, doc. No 15. 
108 A.D.N., Amb Const. 874. doc. no 5 et 23. 
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Nantes’ daki arşivde bulduğumuz belgeye göre, St. Joseph Rahibeleri grubu bir yandan İskenderun”daki İngiliz Konsolosluğu'nun aktif ve güçlü olmasına rağmen kendilerine güçleri oranında yardımda bulunmamasını eleştirirken diğer yandan resmi bir tanınma olmamasının getirdiği sıkıntı için yine Fransız Vis Konsüllüğü'nün müdahalesini istemiştir. Bu noktada devletler kendi aralarında çıkar çatışmasına mahalli dinamiklerin en önemlilerinden olan dini cemaatleri alet etseler de, dini cemaatler de, bu duruma, büyük güçlerin aralarındaki rekabetten faydalanarak istediklerini yaptırma stratejisiyle mukabelede bulunmuşlardır. 


Rahibeler 1905 yılında Antakya'ya yerleşmişler ve dört yıl sonra 1909'da bir okul, bir yetimhane ve bir dispanser kurmuşlardı. Genel olarak Fransiskenler gibi onlar da Ermeniler'e ciddi hizmet vermişlerdir. 
1914'te bir pansiyon kurarak başta Ermeni öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamışlardı.!9 Bu pansiyonun yönetimi dördü Fransız yedi kişiden oluşmaktaydı: 


Rahibe Matild Assie, Fransız, üst düzey yönetici. 
Etienne Barthe, din adamı, Fransız. 

Louise Rapin, din adamı, Fransız. 

Vincent Turmel, din adamı, Fransız. 

J&röme Soliman, din adamı, Suriyeli. 

Marcelle Gos, din adamı, Lübnanlı. 


Euphémie Sabbagh, rahibe, Lübnanlı. 


İlerleyen yıllarda, Amerikan Protestan okullarının yaygınlaşmasıyla birlikte Soeur St. Joseph okullarıyla Protestan okullar arasında bir rekabet başlamıştır. Ekonomik olarak Amerikan okulları diğerlerine oranla daha 


güçlü durumdaydılar. Okullarına kabul ettikleri öğrencilerden ücret almıyorlardı. Bununla kalmayıp öğrencilerin ailelerine yiyecek yardımında 


109 Aynı belge. 
110 Aynı belge. 
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bulunuyorlardı. Böylelikle ailelerin teveccühünü kazanıyorlardı. Mevcut durum karşısında genelde Fransız okulları ekonomik olarak Amerikan okullarıyla rekabet edemiyorlardı. Ancak, uzun yıllardır bu bölgede var olan Fransa'ya beslenen sevgi sebebiyle ve özellikle hıristiyan tebaanın göstermiş oldukları sadakat sayesinde Fransız okulları öğrenci bulabiliyorlardı. Özellikle İskenderun'daki aileler Fransız okullarını tercih ediyorlardı. Fransızca öğrenmenin getirmiş olduğu avantajlar başta Ermeni aileleri olmak üzere diğer milletlerin de bu okulları tercih sebepleri arasında yer alıyordu. Nitekim Fransızca'nın etkinliğinin farkına varan Amerikan okulları müfredatlarında Fransızca'yı mecburi olarak okutma- ya baslamislardi.™™ 


St. Joseph grubu öğrenci bulma sıkıntısına rağmen okula kabulde son derece seçici davranmıştır. Bu okullarda öğrenim görmek isteyenler kolay olmayan bir sınava tâbi tutuluyorlardı. Sorular Fransız tarihi, Fransızca gramer, temel bilgiler, sağlık, aritmetik ve doğa tarihi konularından teşekkül etmekteydi.!?2 


Fransız sancak yönetiminin desteği sayesinde, rahibeler Antakya'da 1922'de bir okul açmışlardı. Bu okulda yedisi Fransızca öğrenmek için gelen müslümanlar olmak üzere 125 kız öğrenci bulunmaktaydı."? Birinci 
Dünya Savaşı sonrası, St. Joseph paralı ve parasız okullarında toplam 250 
öğrenci, parasız okulda yaklaşık yetmiş öğrenci öğrenim görmekteydi. İlginç olarak savaş zamanında öğrenci sayısı düşmemiştir. 1925”e gelince 
bu sayı 126'sı paralı, 150”si parasız ve otuz yetim öğrenciden oluşan 306 
kişilik bir mevcuda ulaşmıştır. Okul programı Fransa'daki temel eğitim ve öğretim programıyla hemen hemen aynıdır. Yukarıda belirttiğimiz derslere ek olarak müzik, boyama, resim dersleri de okutulmaktaydı. 
Sene sonunda okul sertifika vererek mezunların iş bulmasına imkan sağlamaktaydı."“ 


111 A.D.N., Amb. Const, serie Alexandrette, doc. No 15. 
112 A.D. N., Amb Const. 874. doc. no 5 et 23. 
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Rahibe Marie De Chantal en aktif yönetici olarak öne çıkmıştır. Eğitim-öğretim faaliyetinin başına geçer geçmez İskenderun'da kadınlara yönelik önemli bir eğitim hizmeti başlatmıştır. Fransızca'nın kadınlar arasında yaygınlaştırılması ve kadınların okumaya alıştırılması hususlarında on dokuz yıl boyunca faaliyet göstermiştir." 


Bu dini grup eğitim faaliyetinden başka sağlık hizmeti de vermekteydi. 1914'ten önce dispanser günde altmış hasta kabul ediyordu. Doğan ihtiyaçtan rahibeler yeni bir bina inşa ettirmişlerdi. Bu genişleme sayesinde 1920'li yıllarda dispanser günde 130 hastaya hizmet verme kapasitesine ulaşmıştı. Rahibeler kendi görevlerinden addettikleri üzere her gün içlerinden biri hastalara tedavide yardımcı olmaktaydı." 


Yetimlere yönelik hizmetler de Sen Joseph Rahibeleri’nce ifa edilmekteydi. Fransız Dışişleri Bakanlığı”nca Parti Mutuel adlı birimin fonundan yapılan yardım sayesinde 1922'de bir yetimhane kuruldu. Bina iyi donanmış salonlardan oluşmaktaydı ve burada otuz kadar kız çocuğunun barınma ve eğitim ihtiyacı karşılanmaktaydı. Devlet tarafından kurulan bu okulun idaresi bir rahibe tarafından yürütülmekteydi."17 


Birinci Dünya Savaşı'nda rahibelere ait yer de zarar görmüştür. Joseph Aviasian”ın 1919'da hazırladığı hasar envanterine göre zarar 20.000 
franktır. Bu bilgi Fransız Yüzbaşı Pichon Etienne'in mektubunda kayıtlıdır. Ayrıca mektubunda yüzbaşı, üstlerine okulun bu tazminatla açılmasının önemine işaret etmekte ve acele edilmesini önermektedir. Zira yüzbaşıya göre tazminat alınması grup içinde Fransa'nın ne denli güçlü bir ülke olduğu hissini kuvvetlendirecektir. Böylece bu bölgeye ilgi duyan diğer güçlerden önce davranılmış ve tabiri câizse Fransa'nın bu grup üzerinde tam hâkimiyeti tesis edilmiş olacaktı."5 Belgeden anlaşıldığı üzere Fransa tüm etkinliğine rağmen diğer güçlerin bu misyon grubuyla irtibat kurmasından, bunun sonucunda grubun başkalarının emellerine hizmet etme 


115 Aynı belge. 

116 Aynı belge. 

117 A.D.N., S.B.LP 9 doc. No 9. 

118 A. D.N., S.B.LP. 9, doc. no R.B.8. 
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ihtimalinden rahatsızlık duymaktadır. Bir taraftan da Fransa, desteğinin birtakım şartlara bağlı olduğunu Sceurs de St. Joseph de 1”Apparition grubuyla olan ilişkilerinde göstermiştir. Bu meyanda Fransız Konsolosluğu bahsi geçen tazminat için Fransız vatandaşlığını şart koşmuştur."9 Kısacası St. Joseph içinde değişik ülke vatandaşlarının Fransız vatandaşlığına geçmeleri ya da yerlerine tamamıyla Fransızlar'ın yerleştirilmesi istenmiştir. 


Görüldüğü üzere St. Joseph Rahibeleri adlı grup da genelde Fransa'nın yardımıyla faaliyetlerini sürdürmüştür. Yapılan sosyal faaliyetlerinin yanı sıra Fransız kültürünün yayılması yönünde de çalışmalar yapmışlardır. Bu yönüyle dini faaliyetler yanında laik çalışmalarda da bulunmaları ilginçtir. Fransa'nın desteğini almak için Fransız kültür merkezi gibi çalıştıkları ortadadır. 


Antakya'da Bir Alman Misyoner 


Dini ve sosyal faaliyetlerde bulunmasına rağmen herhangi bir dini otoriteye mensup olmayan Alman kökenli doktor Johannes Lepsius, Deutsche Orient-Mission adında misyonerlik faaliyeti yürüten bir grup kurarak bölgede etkili çalışmalarda bulunmuştur. Sancak”taki şubesi Lepsius Kessab Deutsche Orient-Mission olarak bilinmektedir. 1896 sonrası Anadolu'daki Ermeniler'e yönelik hizmetlerde bulunmuştur. Özellikle Ermeni yetimleri himaye etmiş ve ilk olarak Urfa'da onlar için bir yetimhane kurmuştur. Bunun yanı sıra Ermeni meselesini Avrupa'da anlatmak için girişimlerde bulunmuştur. Bu meyanda İsviçre, Hollanda ve Danimarka'da şubeler açmıştır. Savaş zamanında Lepsius grubunun sosyal faaliyetleri kesintiye uğramış ancak hemen sonra Near East Relief örgütüyle irtibat kurarak Gazir'de Beyrut yakınlarında yetimleri toplayarak faaliyetlerine devam etmiştir.” 


119 A.D. N., Beyrouth, 1842, doc. No 3773/7. 
120 Bazantay, Lapénétration del’enseignement dans le Sandjakautonomed'Alexandrette, s. 48. 
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Lepsius 1894-1895 yılları arasında Musa dağında meydana gelen olayları anlattığı Les massacres d’Arménie adlı bir eserle ilk olarak tanınmıştır. Kitaba önsöz yazan ünlü tarihçi ve siyaset bilimci René Pinon'un verdiği bilgilere göre Lepsius Protestan mezhebine bağlıdır ve aynı zamanda Alman-Ermeni ortak şirketi Tempelverlag, Potsdam şirketinin başkanıdır. Teolog, felsefe ve tarih okuyan, beşeri bilimlere de hâkim biri olarak aynı zamanda bir iş adamıdır. Ermeniler ile işbirliğinin sebebini Pinon, “Almanlar her ne kadar da Osmanlı Devleti ile iş birliği içersinde olsalar da kimi çevreler ekonomik olarak ileride en iyi partnerin Ermeniler olduğunu düşünmektedirler” ifadeleriyle açıklamaktadır. Pinon, Lepsius”un temelde dini motivasyonlarla üstlendiği yardım gönüllüğü sıfatını iş adamı kimliğiyle birlikte kullandığını anlatan ifadeler kullanarak, Ermeniler'e yardım için 2. Guillaume ile görüştüğünü ve şansölyeyi ikna ettiğini ve hatta sultana mektup yazma sözü bile aldığını belirtmektedir. 
Ancak Alman genelkurmayının araya girmesiyle bu girişimden 2. Guillaume vazgeçmiştir. Lepsius bunun üzerine İstanbul'a gelir ve Ermeniler'e yönelik çalışmalar yapılmasını Enver Paşa'ya ifade eder. Bir süre sonra Enver Paşa bu grubun tüm faaliyetlerini yasaklatır. Lepsius girişimlerin- de başarısız olunca olup bitenleri bir kitap olarak hazırlar ancak bu sefer de Alman Milletvekili Fuhrmann'ın girişimleriyle eserin basımı yasaklanır. Hollanda'ya gider ve bir müddet sonra bir kısım arkadaşlarından da baskı görünce şirket başkanlığından istifa eder.”! Lepsius’un tekrar Sancak”a hangi tarihte geldiği şu an için bilinmemektedir. 1927'de Lepsius’un ölümünden sonra arkadaşları, Dr. Lepsius'un prensipleri doğrultusunda çalışmalarına devam ettiler. Near East Relief örgütü Lepsius Deutche Orient Mission ismini alarak 1930’da Kessab’a taşındı ve faaliyetlerini burada devam ettirdi." 


121 René Pinon, Le rapport secret du Johannes Lepsius sur les massacres d”Armenie, Paris: 
Payot, 1916, s. önsöz kısmı 7-15. Bu eser Lepsius tarafından basılamamıştır. Baskına uğrayacağını anlayan Lepsius milletvekillerine ve yakın gördüğü kişilerin adreslerine nüshalarını postayla göndermiştir. Nitekim evi basılmış ve raporunun bir kısmını kurtaramamıştır. René Pinon bu eserin eline nasıl geçtiğini eserinde açıklamamakta ve sadece basımına önsöz ekleyerek yetinmektedir. 


122 Bazantay, La penetration del’enseignement dans le Sandiakautonomed”Alexandrette, s.49. 
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Lepsius'un bu tarihten sonraki çalışmalarına ait veriler elimizde mevcut değildir. Fransa'daki arşivlerin de hâlâ tasnif edilememiş olması tam anlamıyla bütüncül bir araştırma yapılmasını engellemektedir. Belki tüm belgelerin tasnifi sonrası bu konuda daha detaylı bilgilere ve verilere ulaşabileceğiz. Ancak sonuç olarak Lepsius grubunun faaliyetlerinin çoğunun Ermeniler’e yönelik olduğunu söyleyebiliriz. Bir Alman olarak Ermeniler'e ilgisinin görünen politik paradigmalara aykırı olduğu ortadadır. Ortaya çıkan çelişkili durum ayrı bir çalışma ve analizi gerekli kılmaktadır. 


Karm Babaları Cemaati (Peres des Carmes) 


Karm Babaları İtalyan Okulu ve misyon grubu 1860 yılında sahip oldukları ferman sayesinde ilk olarak o yıllarda büyük bir köy görünümün- de olan İskenderun'da kurulmuştur. Daha sonra Papaz Paul sayesinde burada yeni bir kiliseye sahip oldular. Esasen bahsedilen kilise Kapusenler'ce kurulmuş ve Karm Babaları'na teslim edilmiştir. Onlar da kanunlara uygun olarak istinat duvarının yükseltilmesini sağlayarak ufak çapta değişiklikler yaparak faaliyetlerini burada sürdürmüşlerdi.? 


Karmlar'ın aktif oldukları yerlerden biri de Beylan'dır. 1901'de ibadethane, kilise ve kilisenin işlerini yürütecek bir bina inşa ettiler. Buna ilaveten bir okul kurarak eğitim alanında da çalışmalar yaptılar. İdare doğal olarak bir İtalyan profesörce sağlanmaktaydı./?“ 


Daha sonra okul 1910 yılında yerel yönetimce kapatılmıştı. Yerel yönetim bununla da kalmayıp Karmelit Rahibeler'in İskenderun'a girmesini yasaklamıştı. Özellikle dönemin Halep valisi bu grup üzerinde sıkı bir denetim kurmuştu. Bir müddet sonra bu problemlerin aşılmış olduğunu görmekteyiz. Ancak bunun nasıl sağlandığı noktasında şu an için elde bilgi mevcut değildir. Sonuçta Beylan'da bir kız, bir erkek okulu, bir yetimhane, bir dispanser kurulması için izin alınması sağlanmış ve grup 


123 A.D.N., Amb. Const. carton no 627, belge numarası yoktur. 
124 A.D.N., Amb. Const. 618, doc. No 35. 
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çalışmalarına devam etmiştir. Bu yerlere ilaveten idari işlerin yürütülmesi 
için hizmet verecek olan sekiz odalı bir ev Ermeni mahallesinde yıllık 35 
lira karşılığında dört yıllık bir süre için kiralanmıştır." 


Saint Josef Rahibeleri”nin okulu gibi bu gruba ait okullar da Birinci Dünya Savaşı boyunca kapalı kalmıştır. 1918’deki Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra faaliyetlerine kaldıkları yerden devam etmişlerdir. 
Beylan'daki yerler Fransız işgalinden doğan çatışmalardan tahrip edilmişti. Bu çatışmaların neden olduğu toplam hasarın 25.000 frank olduğu belirtilmektedir. Boşalan okul 1918'de Mârüniler'e yıllık 24 Mısır lirası karşılığında kiralanmıştı. Ancak belgede rahibelere ait olan okulun onarımı ve neden Mârüniler'e verildiğine dair herhangi bilgi mevcut değildir. Savaş şartlarını göz önünde bulundurursak bu denli yer değişmelerin, stratejik hesaplar sonucunda yapıldığı sonucuna varabilmemiz mümkündür. 
Sonuçta bu boş okulun dört sınıfı Papaz Nicolas Ghosn'un gayretleriyle onarılmış ve Beylan”daki İtalyan Okulu yeniden faaliyete başlamıştır. 


Okul İtalyan Papaz Sabatino de Gaizo tarafından 1920'de yönetilmeye başlanmıştır. Bu yıllar özellikle Antakya'da Kuvâ-yi Milliyeciler’in ciddi direniş gösterdiği zamanlardı. Öyle ki araştırmacı Mizrahi'nin tespitlerine göre ortalama haftada üç olay olmaktaydı. Savaş olmasına rağmen Karmlar herhangi bir sıkıntı yaşamamıştır. Hatta Sabatino bu savaşın hıristiyanlara yaradığını dahi söylemiştir. Savaş esnasında Türkler'in bu okullara hiçbir zarar vermemesi çok anlamlı bir durumdur. Nitekim Karmlar tarafından hazırlanan herhangi bir hasar listesine rastlanmamıştır. 


Manda yönetimi Antakya'da yerini sağlamlaştırmaya başlayınca dini cemaatlerin meselelerine daha fazla ilgi göstermeye başlamıştır. 1926'da Karmeliten misyonuna Papaz Allard adında bir Fransız atanmış, ancak bu atamaya İtalyanlar, Papaz Allard”ın sadece Fransızca eğitimini İtalyan okullarında yaygınlaştırmak için geldiği gerekçesiyle itiraz etmişlerdi. 


125 A.D.N., Amb. Const. carton no 627, doc.no 94. 

126 A.D.N., S.B.LP. 6 doc. no 2684. 

127 Jean David Mizrahi, Genöse de l’Etat mandataire, Paris: Sorbonne, 2003, s. 115. 
128 A.D.N.,S.B.LP. 6 doc. no 2684. 
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Manda yönetimi bilindiği gibi Fransızca eğitim yapılan her yeri kendi hâkimiyet alanı olarak görmekteydi. Protestan misyoner okullarının Fransızca öğrenimine darbe vurduğu ortadaydı. Özellikle Fröres des Ecoles Chrétienne grubunun öğrenci sayısının azalmasıyla ortaya çıkan kaybın Peres des Carmes grubunun okullarında Fransızca dersinin müfredata eklenerek giderilmesi amaçlanmıştı. Böylece doğan eksiklik telafi edilmiş ve İtalyan okullarına karşı bir denge de kurulmuş olacaktı. Manda yönetimi gergin durumu bu atamada ısrarcı olması sonucunda nihayete erdirmiş ve istediğini uygulattırmıştır.!? 


Misyoner gruplar politik meselelerle olduğu kadar dış etkenlerden doğan fiziki sorunlarla da uğraşmışlardır. Ağustos 1927’deki yangında misyon binasının büyük bir kısmı yok olmuş ve bu gruba ait arşiv önemli ölçüde zarar görmüştür. Doğal olarak bu da gittikçe gelişen Karmelitenler'in faaliyetlerini sekteye uğratmıştır. Eldeki verilerin kaybı çalışmalara bir süre ara verilmesine neden olmuştur." 


Gün geçtikçe artan İtalyan etkisi İtalyan kökenli bu misyon grubuyla manda yönetiminin aralarının açılmasına neden olmuştur. Özellikle önemli günlerde, davetlerde ve törenlerde gerginlikler gün yüzüne çıkmaktaydı. Örneğin İskenderun Latin grubunun (paroisse) resmi tanınma yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törene Karmlar'ın davet edilmemesi bir tepkinin sonucuydu.”! Ancak her şeye rağmen bu grup, faaliyetine Hatay'ın iltihak edilmesine kadar devam etmiştir. 


Antakya'da Anglo Sakson Misyonu 


Protestan mezhebine bağlı olan Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere 19. yüzyılda Sancak'ta konsolosluklar kurmuşlardı ve bu temsilcilikler aynı zamanda misyona bağlı dini cemaatleri de yönetmişlerdi. Protestan misyonerleri arasında faaliyet gösteren iki grup ön plana çıkmıştır. Birin- 


129 A.D.N., Beyrouth 2521, doc. no 85/15, 80/12. 
130 Bazantay, a.g.e., s. 49-50. 
131 A.D.N., Amb. Const., carton no 627, doc. no 29. 
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cisi, Antakya'da 1881'de Haretü”1-verd mahallesinde bir bina inşa etmek suretiyle faaliyet gösteren Association Irish and Scotch Reformed Presbyterian diğeri ise General Secretary of the Mission Board'du. 


Protestan misyonunun bu bölgede ilgi gösterdiği milletin Ermeniler olduğu âşikârdır. Bu alakanın sonucunda önemli bir sayıda Ermeni Ortodoks, Protestan mezhebine geçmiştir. Ekonomik olarak güçlü bir konumda bulunan Protestan misyonu Antakya, Beylan ve Kessab'da kızlar ve erkekler için ayrı ayrı okul, kilise ve yurt yapmıştır. 1907 tarihli resmi listeye göre Dr. Martin yönetiminde Antakya'da on iki Amerikan okulu bulunmaktadır. Bundan başka bir kız okulu da Kesab’dadir. Misyon Board daha 1873'lerde o zamanlar küçük ve unutulmuş bir köy olan Kessab”da bir okul kurmuştur.” 


Yoğun olarak sürdürülen faaliyetler zaman zaman değişik mezheplere bağlı olan misyon grupları arasında gerginliklere yol açmaktaydı. Yaşanan rekabet devletler arası ilişkilere de yansımaktaydı. Protestanların hamisi Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye 1894'te bir kruvazör göndermesi bu gerginliklerin boyutlarını göstermesi bakımından önemlidir. 
Nitekim bu kruvazör Fransa tarafından derhal tepkiyle karşılanmıştı. Bölge giderek güçlü devletlerin hâkimiyet mücadelesi verdikleri alan haline gelmeye başlamıştı. Fransız Konsolosluğu temsilcisi Paris'e gönderdiği mektubunda tepkisini şöyle dile getirmişti: 


“Amiral Erben'in görevi gelecekte Amerikan okullarına karşı yapılacak üzüntü verici hareketleri önlemek ve Osmanlı vatandaşları arasında hakemlik ifa etmek ve Birleşik Devletler’e göçü önlemektir. 


İskenderun'daki Amerikan misyonun yöneticilerinin görevi ise Amerikan makamlarına bağlı kalarak bu bölgedeki toplulukların din değiştirmesini sağlamaktır. Bunun için reşit olmayanları bile kabul ediyorlardı. 
Osmanlı makamlarının ve çocukların ailelerinin itirazları olunca da bana resmi bir ret belgesiyle geliyorlardı. Ailelerine çocukları teslimde sıkı bir şekilde muhalefet ediyorlardı. Bu hareketler Osmanlı'nın kontrolünü artı- 


132 A.D.N., Amb. Const., carton no 627, doc no 28. 
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rıyordu. Nitekim bu hareketler sonucundadır ki sansür ve okul açılmasın- daki zorluklar ikiye katlanmıştır.”!53 


Görüldüğü gibi büyük devletler, aralarındaki rekabeti bölgenin yerel dinamiklerinin bir parçası olan misyon ve buna bağlı cemaatler üzerinden yürütmekteydiler. Kurulan ilişkilerde mezhep ön plandaydı. Bunun tek istisnası Protestan kökenli Leipsus komitesinin Ermeniler’e yönelik mezhep ayrımı gözetmeksizin yürüttüğü çalışmadır. 


Antakya'daki İngiliz okulları Association Iris Hand Scotch Reformed Presbyterian'a bağlıydı. Ancak yönetim merkezi Belfast'ta bulunan Mission Board tarafından sağlanıyordu. En eski okul 1846'da Süveyde'de kurulmuş, bunu 1876'daki Antakya'da kurulan misyon binası ve 1902'de İskenderun'da inşa edilen bina izlemiştir. Misyonun genişlemesiyle doğru orantılı bir şekilde bu binalara ekler yapılmıştır. 1874’te Süveyde'deki okul, 1888'de Antakya misyonu binası, 1902'de okul ve kilise genişletilen yapılar arasındadır. Mission Board, tadilat ve genişletmelerin yanında yeni kilise ve okullar açmak suretiyle faaliyet alanını artırmıştır. 1919'te yenilenen İskenderun şubesini, 1914'te kilise ve 1925'te yapılan okul izlemiştir.* 


İngiliz misyonuna bağlı okullarda öğrenci ve öğretmen sayıları şöyle teşekkül etmiştir: "5 


Antakya'da British school, yedi profesör ve 185 öğrenci İskenderun British high school, bir profesör ve 219 öğrenci 


Süveyde British school, dört profesör ve 180 öğrenci. 


Antakya ve Süveyde'deki okullarda öğrencilere temel bilgiler veriliyordu. Bu bilgiler öğrencilerin eğitim sertifikası alacakları imtihana gir- 


13 A.D.N., Amb. Const. carton no 85, doc. no 9 


134 A.D.N., Beyrouth, carton no 1428. Bu kartonda bir kısım belgelerde numara bulunmaktadır. Karton içinde yığınlar halinde Mission Board gömleğindeki belgeler bu kurumlara âittir. 


135 Aynı belge. 
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melerine yetecek seviyedeydi. Orta öğretime devam edecek olanlara ise İskenderun'daki okulda eğitim verilmekteydi. 


Amerikan misyonu Ermeniler ve Rumlar üzerinde yani Ortodoks olan hıristiyanlar üzerinde çok etkili olmaktaydı. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Ortodoks Rusya ve Yunanistan tarafından maddi olarak desteklenen Antakya Ortodoksları, Bolşevik Rusya'nın çökmesi ve Yunanistan'ın Anadolu'dan çekilmesiyle bu destekleri artık alamaz olmuşlardı. Maddi anlamda sıkıntıya düşen Doğu Ortodoksları Patrikliği”ne Amerikan kilisesi rahibi Cantorbery’i iki kilisenin birleşmesini teklif etmiştir. Bu teklifte birtakım prensiplerin ve dini icapların değiştirilmesi yanı sıra Roma tarafından tanınmama gibi birtakım ilginç maddeler bulunmaktadır. Neredeyse Ortodoks kilisesinin Protestan kilisesine tamamıyla bağlanması anlamına gelecek öneriler sunması mezhepler arasındaki rekabetin boyutunu göstermektedir.“ Protestanlar Katolik dünyasına karşı daha güçlü konuma gelmenin hesaplarını Antakya Ortodoks kilisesine hâkim olma stratejisi üzerine kuruyorlardı. 


Amerikan kilisesinin daveti üzerine, Rahip Messara Antakya Rum Ortodoks Patrikliği delegesi sıfatıyla görüşme yapmak için Amerika'ya gitmiştir. Esasen Rahip Messara Sovyet yardımını umuyordu. Ancak o anki konjonktürde bunun imkânsızlığının da farkındaydı. Ekonomik darboğaz Ortodokslar'ı Protestan kilisesiyle daha sık buluşmaya itmekteydi. Nitekim bu ziyaretlerden biri de Harran Ortodoks papazı Zakaria'nın Amerika'yı ziyaretidir. Bu ziyaret büyük tepkilere yol açmıştır. Şam'da geniş kitlelerin katıldığı gösterilerde iki kilisenin birleşmesi protesto edilmiş ve bu büyük proje başlamadan sona ermiştir. Tepkiler bununla da kalmamış. Rum Ortodokslar, İskenderun kilisesinin ekonomik ve idari olarak Halep'ten ayrıldığını Fransız korumasını (protectorat) istediklerini bir deklarasyonla duyurarak bir nevi Protestan projesine karşı çıktıklarını göstermişlerdi."” 


136 A.D.N., Beyrouth, carton no 2379. numarasız belge. 
137 A.D. N., Beyrouth, karton no 2379. Aynı belge. 
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Ortodokslar'ın dini ve kurumsal yapılarını kökten değiştirecek olan bu girişimlere tepkiler gittikçe artmıştır; öyle ki başlangıçta birleşmeye olumlu yaklaşan Ortodokslar’da da ciddi şüpheler uyanmaya başlamıştır. Sonuçta Protestan misyonu geri adım atmak zorunda kalmıştır. Bunun üzerine Protestan misyonu bu faaliyetlerine son vermiştir. Zamanla manda yönetiminin devlet okulları açması ve Ortodokslar'ın okullarını desteklemesiyle kısmen de olsa eğitim faaliyetlerinde yaşanan ekonomik sorun çözülmüştür. 


D) Misyona Bağlı Dini Gruplar 
Arasındaki İlişkiler ve Politika 


Batılı misyonerler yoğun olarak bir asra yakın bir süre boyunca Antakya’da faaliyet göstermişlerdir. Daha çok eğitim alanına yoğunlaşmışlardı. Bunun yanı sıra dispanserler, hastaneler ve yetimhaneler açarak halka sosyal alanda da bir katkı sağlamışlardı.55 


Çok çeşitli misyoner gruplar sosyal ve eğitim alanlarında yaptıkları çalışmaların yanında proselitist faaliyetleri de gerçekleştirmekteydiler. 
Yani başka dinden ve mezhepten insanları kendilerine kazandırmak için çalışmalarda bulunuyorlardı. Bu denli girişimler kendi aralarında rekabete sebep olduğu gibi diğer politik güçlerin de hâkimiyet mücadelelerinde cemaatleri birer araç haline getirmesine neden olmaktaydı. Bununla birlikte az da olsa bu gruplar bazı özel günlerde bir araya gelebiliyorlardı. 
Örneğin 1902'de İtalya kralının doğum yıl dönümü münasebetiyle verilen resepsiyona hemen hemen tüm dini gruplar katılmışlardı. Mösyö Luigi Levante (İtalya'nın İskenderun konsolosu) , Papaz Egisio (Karmlar'ın üst düzey yöneticisi ve Latin Paruası'nın papazı) ; Peder Stanislas (Suriye'deki Karm grubunun delegesi) ; Peder Guiseppe (İskenderun Fransız okulunda İtalyanca profesörü) ; Peder Luc, Frer Michel (Beylan Latin Pa- 


138 A.D.N., Amb. Const. no 85. 
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ruas”ına bağlı) birlikte Kral Piemont'un doğum gününü tebrik eden bir telgraf"? göndermeleri her zaman yaşanılan bir olay değildi. Ayrıca bu toplantıyı Fransız Konsolosluğu konutunda yapmış olmaları alışık olunmayan bir durumdu. 


Ancak bu birliktelik temelde hıristiyan cemaatler arasındaki ayrılıkları ortadan kaldırmıyordu. Her mezhep kendine yakın gördüğü ülke korumasında faaliyet göstermekteydi. Fransız misyonuna bağlı olarak Katolikler, Rusya etkisinde Ortodokslar ve Anglo Sakson hamiliğinde Protestanlar, özel eğitim kurumları açmaktaydılar. Daha sonra dini gruplar arasında beliren farklı politik gücü payanda olarak görme, beraberinde hıristiyanlar arasında mevcut olan ritüellerin değişmesine sebep olmuştur. Birçok Ermeni ve Rum, Latin yani Katolik mezhebine geçmek istemiştir." 1910 yılında Dahiliye ve Adliye nezâretlerince bu konuda muhtarlara Maraş ve Beylan'da bir araştırma yapılması emredilmiştir. Mevcut yasalara göre bir hıristiyanın mezhep değiştirmesi idari birimlere bildirilmek zorundaydı. Bazan mezhep değişimi bildirimleri reddedilmekteydi. 
Hükümet, bu değişimlerin sayıca fazla olması sebebiyledir ki resmi mezhep değiştirmeler için yapılan başvuruları, Latin grubunun resmi olarak tanınmadığı gerekçesiyle reddetmiştir." Daha sonraları Fransiskenler’in baskısıyla bu istekleri kabul edilmiştir. Ancak Osmanlı Devleti, Latin grubunun liderlerinin Osmanlı vatandaşı olma şartını getirebilmiştir.”” Başka bir ifadeyle Osmanlı otoritesi Latin grubunu da resmi olarak tanımış oluyordu.'# 


Misyona bağlı dini cemaatler arasında rekabetin olduğunu belirtmiştik. Örneğin İskenderun Latin grubunun (paroisse) resmi tanınma yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törene Karmlar'ın davet edilmemesi 


139 A.D.N., Amb. Const. seri Alexandrette, doc. no 13. Bahsedilen telgraf. 


140 Latin o tarihlerde belgelerde Katolikler'i tanımlayan bir tabir olarak kullanılmaktaydı. 


141 AD.N., Amb. Const. serie E, carton no 627, doc.no 41. 
142 A.D.N., Amb. Const. no 627 doc.no 34. 
143 Aynı belge. 
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bu rekabetin sonucuydu.™ Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bazan rekabet, tehdit içeren ve karşılıklı ihanet suçlamalarının gündeme geldiği çatışmaları ateşliyordu. Sen Joseph Rahibeleri grubunun M. Masse'i (Messagerie grubunun temsilcisi) düşmanla işbirliği yaptığı şeklindeki suçlaması çok manidardır. Buradaki düşman tabirinden kasıt, İslamlardı."” 
Şiddetli rekabetin doğurduğu bu çatışma ortamının üstelik aynı mezhep grupları arasında olması çok ilginçtir. İtalya'nın Karmlar'ı kendine bağlamak istemesi çatışmaları körüklemekteydi. Ancak sonuçta tüm grupların mezhebi ve milliyeti ne olursa olsun her zaman Fransa'nın yardımını istediği bir gerçekti. Belki de hepsinin tek ortak özelliğiydi. Zira tüm dini gruplar Fransız koruması altında kabul edilmekteydi. 


Osmanlı döneminde olduğu gibi rekabet, Sancak'ta manda yönetimi esnasında da sürmüştür. Sen Joseph Rahibeleri'nin yöneticisi Bayan Benoit’nin (Mere Benoit) Karm ve Latin cemaatinin (Paruas-paroisse) uygulamış oldukları Fransız karşıtı hareketlere karşı yürüttüğü mücadele- nin manda yönetimince takdir edilmesi bunun en önemli göstergesidir.14 
Buna ek olarak laik manda yönetiminin dini cemaatlerin işine karışması, taraf tutması da ayrı değerlendirilmesi gereken ilginç durumlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 


Bölgede Fransız mandasının kurulması, misyonun politika ile ilişkisinde genel anlamda herhangi bir aksamaya yol açmamaştır. Eskiden olduğu gibi büyük güçlerin rekabetleri dini cemaatlerle olan ilişkilere yansımıştır. Fransa'nın yanında İtalyanlar'ın da politik olarak bu bölgede var olma istekleri ve köken itibariyle İtalyan olan Karmlar ile iş birliği yapması Fransız mandasının Karmlar'ın aleyhlerine dönmesine sebep olmuştur. Genelde Antakya'da Karm grubu diğer cemaatlerle çatışma halindeydi. Karmelitenler'e ait bir dergide 1926'da yayımlanan bir makale (Bulletin Paroisial de la Mission carmélitaine) Rumlar'ın şiddetli tepkisine neden oldu."” Bunun sonucunda Ortodokslar'ın ileri gelenleri 


144 Aynı seri, doc. No 29. 

145 A.D. N., Amb. 874, doc. No 23. 

146 A.D. N., Beyrouth 2503, doc. no 20.101. 
147 A.D. N., Beyrouth, 2521, doc. no 19.352. 
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Fransız müdahalesini isteyen bir mektup göndererek bu tür yayınların durmasını istemişlerdir. 


Katolik grupların aksine, Amerikalılar'ın tarafsız olmasının Protestan misyonerleri rahat çalışma imkânına kavuşturduğu söyleyebiliriz. Bu durum ilişkilerin kesildiği 1917 yılına kadar devam etmiştir. 1917'de Amerika Birleşik Devletleri de savaşa dahil olmuş, sonuçta doğrudan Osmanlı Devleti’yle savaşmasa da karşı cepheye destek vererek düşman devletler safında görülmüştür. Netice itibariyle bahsedilen tarihten sonra Amerikan menfaatlerini koruyan misyoner gruplar yine tarafsız ülke olan İsviçre'ye emanet edilmiştir." 


Dini gruplar arasında gerginliğe sebep olan başka bir gelişme ise politik güçlerin etkileri yüzünden Ermeniler'in Katolikliğe geçmeleridir. 
Karmlar sayesinde yirmi yedi Ermeni aile Katolikliği kabul etmiştir. Tabiatıyla din değiştirmeler toplum içinde husumetler meydana getiriyor ve bunun sonucunda sosyal kırılmalar oluşuyordu. Bahsettiğimiz ailelerin ekonomik açıdan kötü durumda oldukları belgede belirtilmektedir. 
Karmlar'ın ekonomik yardım karşılığında bu grubu Katolikleştirdiğini söylemek şu an için imkânsızdır. Ancak yine belgede belirtildiğine göre ailelerin maddi açıdan kötü durumda olmalarına çare yine Karmlar tarafından bulunmuş, diğer dinigruplardan herhangi bir destek gelmemiştir.” 
Böylece mezhep değiştiren kişilerin eski mezhep mensuplarıyla kesilen sosyoekonomik ilişkilerden dolayı uğradıkları zararın din değişimine sebep olan misyoner gruplarınca telafi yoluna gidildiğini söylemek mümkündür. 


Misyon ile politikanın ilişkisini göstermesi bakımından Nantes Arşivi'nde bulduğumuz başka bir belge de ayrı bir öneme haizdir. Belgeye göre Kuseyr'de faaliyet gösteren Peres Trappistes grubu Meydan-ı Ekbez'de 1727 TL değerinde olan arazilerini almak için Fransa'ya müracaat etmiştir. Üstelik bu arazi Ankara Antlaşması gereğince Türkiye'de kal- 


148 Jimenez, Les mission franciscaines et la Cilicie regard d'un franciscain de terre sainte 
1894-1922, s. 246. 


149 A.D.N., Amb. Const. 627. doc. no 25. 
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mıştı. Grubun bu isteğiyle Artiside Briand yakından ilgilenmiş ve görevde olmamasına rağmen Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği notta Türkiye'de kalan bu araziye karşılık Sancak’ta izole bir yerde arazi teminini önermiştir. Artiside Briand sıradan bir politik şahsiyet değildir. Fransa'da devlet başkanlığı yapmış bir kişi olarak misyona danışmanlık yapar gibi bir tutum sergilemesi politika-misyon ilişkisini göstermesi bakımından önemli bir örnek teşkil etmektedir. Bu örneği kökleri derin bir geçmişe sahip bir zihniyetin laik bir ülkede olsa bile devleti yönetenlerin ruhunda var olduğunun bir işareti olarak kabul etmek mümkündür. 


150 A .D.N., Beyrouth, carton no 2959, doc.no 22. 


İKİNCİ BÖLÜM 


BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, 
SURİYE ve ANTAKYA'NIN İŞGALİ, 
FRANSIZ MANDASININ KURULMASI 


A) Birinci Dünya Savaşı Yıllarındaki İlişkiler 


Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı her ne kadar Avusturya-Macaristan veliahdının Sırp bir milliyetçi tarafından öldürülmesine dayandırılsa da, esasında bu savaş büyük devletlerin çıkar çatışmalarının meydana getirdiği ortam sonucunda çıkmıştır. Petrolün bulunmasıyla enerji kaynaklarının hâkimi durumunda olan Osmanlı Devleti'nin paylaşılması projesi savaşın Avrupalı güçlere göre ana nedenlerinden biri olmuştur. Savaşın başlangıcında Rusya, İngiltere ve Fransa İtilaf devletleri grubunu oluşturmuş, Almanya ve Avusturya-Macaristan ile Bulgaristan ise İttifak devletleri olarak karşı grupta yer almışlardır. Osmanlı Devleti ise başlangıçta hiçbir safta yer almamıştır. Ancak daha sonra Rusya'nın tehditlerine karşı Almanlar ile ittifak yapan Osmanlı Devleti de ittifak grubuna dahil olmuş ve böylece savaşa katılmıştır. Savaş Filistin, Yemen, Kafkasya, Galiçya'da devam etmiş ve sonuçta İttifak devletleri birçok cephede yenilgiye uğramışlardır. Osmanlı Devleti özellikle Çanakkale ve Irak cephelerinde başarı gösterse de bu üstünlük fazla sürmemiş, müttefikler Suriye, Filistin ve Irak'ı bağımsızlık vaadiyle saflarına kattıkları Arap milislerle birlikte işgal etmişlerdir.” 


151 Henry Laurens, L’Orient arabe, Paris: Arman Colin, 2000, s. 136. 
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Sykes-Picot” Gizli Antlaşması'nda Osmanlı'nın tüm Ortadoğu toprakları paylaşılmıştı. Bu paylaşıma başlangıçta Rusya da dahildi. Ancak Bolşevik Devrimi sonucunda Rus Çarlığı'nın yıkılmasıyla, Rusya bu anlaşmadan çekilmekle kalmamış aynı zamanda Çarlık Rusyası'nın tüm gizli anlaşmalarını açığa vurmuşlardır.!'8 Sonuçta İngiltere ve Fransa emellerini gerçekleştirmek için yola Rusya'sız devam etme kararı almışlar ve ilk olarak Osmanlı başkentini hedeflemişlerdir. Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce Fransa'da Osmanlı Devleti hakkında hakim olan politika toprak bütünlüğünün korunması yönündeydi. Ancak 1914'te iktidara geçen İttihat Terakki'nin diplomatik bir dil kullanmadan kapitülasyonlarm™ tümünün kaldırılacağı şeklindeki ilan Fransa'yı tedirgin etmiş ve ne pahasına olursa olsun çıkarların korunması yönünde tavır almaya sevketmiştir. Bu sosyopsikolojik ortam içinde Fransız kamuoyunun savaşa hazırlandığını görmekteyiz. Öylesine bir hava estirilmiştir ki âdeta Fransa'nın Yakındoğu ile olan bağları kapitülasyonların kaldırılmasıyla tamamen kesilmiştir. Buna bir de cihad ilanını eklediğimizde kadim dostluktan eser kalmadığı gibi savaş baltaları konuşur olmuştur. Yansıtılan olumsuz havada sağcı basının önemli bir rolü olmuştur. 1914 yılı Le Temps, Le Figaro gazeteleri savaş yanlısı yazılarla doludur. 


Savaşın başlarında özellikle Çanakkale'ye yönelerek başkente girip devleti kalbinden vurmayı hedefleyen müttefikler, bu amaçlarına ulaşamayınca, Suriye taraflarına yönelerek İskenderun üzerinden yapacakları bir çıkarmayla Anadolu üzerinden başkente ulaşmayı planlamışlardı. 
Churchill, 26 Şubat 1915'te yazdığı notunda, “İskenderun'a yapılacak bir çıkarma öncelikle Fransız ve İngiliz hükümetlerince tartışılmalıdır. Lord Kichner bu konuda İskenderun'a hareket konusunda herhangi bir tarih 


152 Birinci Dünya Savaşı sırasında, Kütül'amâre kuşatması sonrasında İngiliz kuvvetlerinin Osmanlı 6. Ordusu karşısında bozguna uğramasının ardından 16 Mayıs 
1916 tarihinde zora düşen İngiltere ve Fransa arasında yapılan, Türkiye'nin Ortadoğu topraklarının paylaşılmasını öngören gizli bir antlaşmadır. Detaylı bilgi için bk. Henry Laurens, L'Orient Arabe, Paris: Armand Colin, 2004. 


153 Serdar Yılmaz Saraç, Türk Kamuoyunda Hatay Sorunu, (yüksek lisans tezi, 1989) , 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 9. 


154 Cloarec Vincent, La France et la question de Syrie 1914-1918, s. 54. 
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bildirmemiştir. “Bana göre çıkarmadan önce tüm şartlar görüşülüp karara bağlanmalıdır” sözleriyle bu stratejiyi dile getirmiştir.”” Lord Grey’in, “Fransızlara İskenderun dahil istedikleri yerleri verelim. Bu Akdeniz'deki operasyonlarımız için gereklidir. Eğer Suriye ve neresi olursa olsun şüphelerini çekersek bize zararlı olur” şeklindeki açıklamaları da müttefiklerin niyetlerini ve aralarındaki rekabeti göstermesi bakımından önemlidir.'5 


Aralarındaki şüphenin derinliği sonucudur ki Lord Kitchner, gemilerin yetersizliğini ileri sürerek teklifin reddedilmesini sağlamıştır.”” İngiliz istihbaratının yayın organı gibi çalışan Wyndham Deeds gazetesinde 
10 Şubat 1915 tarihinde bu konuda haberler çıkmıştır." İlginçtir ki Fransızlar'ın gösterdikleri gerekçenin aynısı İngiliz basınında da savunulmuştur. Nitekim İskenderun sancağına yapılacak bir çıkarmanın İngilizlere pahalıya mal olacağı savunulmaktadır." Görüldüğü gibi her iki devletin dış politika yetkilileri iç kamuoyuna yaptıkları açıklamada İskenderun üzerine çıkarma yapmayı isteyen beyanatlar yapmalarına karşın, yetkili organlarda resmi olarak bu telaffuz edilmemiştir. Böyle bir girişimde kimin daha kârlı çıkacağı kaygısının bu ikilemde etkili olduğunu düşünmek mümkündür. 


Müttefikler askeri konuda anlaşmazlığa düşmüşlerdir. Özellikle askeri sayı ve harekâtın nereleri kapsayacağı hususlarında tam bir fikir birliği oluşmadığı görülmektedir. Birinci Dünya Savaşı tarihinde önemli bir konu olan askeri durumlar hakkında yeterli miktarda bir çalışmanın olmaması bir eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira askeri konular ve buna bağlı olarak gelişen yerel kuvvetlerin kullanılarak işgallerin gerçekleşmesi hususlarının anlaşılması yapılacak yeni araştırmalara bağlıdır. 


155 Reccord Office, 26-01-1915, WSC Docs. 31. 

156 J. Wilson, Lawrence d'Arabie, Paris: Denoél, 1994, s. 458. 
157 Wilson, a.g. e., s. 458. 

158 Wilson, a.g. e, s. 450. 

159 Wilson, a.g. e., s. 1101. 


B) İskenderun ve Civarının İşgali 


Çanakkale hezimetiyle Fransızlar Ortadoğu, Yakındoğu ve Akdeniz'de kalmalarının tek yolunun Suriye'ye özellikle İskenderun'a çıkarma yapmalarından geçtiğini anlamışlardır." Başlangıçta Fransız 3. Deniz Filosu Akdeniz'de Suriye sahillerini gözetlemekle görevlendirilmişti. Bu filo Çanakkale Savaşı'nın başlarında muhtemel Alman denizaltılarının saldırısını önlemek amacıyla Ege denizinde seyretmiştir. Ancak filonun teknik olarak yetersizliği ve sahillerde yakıt ikmalinin zorlaşması tekrar Suriye taraflarına dönülmesine sebep olmuştur. Böylece muhtemel bir çıkarma işlemi için keşif çalışmaları da başlamış oldu. Sonuçta en önemli yerin İskenderun olduğuna karar verildi. 


Doğal bir limana sahip olması, Belen geçidini saf dışı bırakarak muhtemel bir pusuya düşülmesinin önüne geçilmesi ve doğrudan Toroslar’1 aşmaya yönelik bir öneme sahip olması gibi hususlar bu kararda rol oynamıştır. Diğer taraftan Antakya bölgesinin Ortadoğu ve Anadolu arasında stratejik bir konumda olduğunun farkında olan müttefikler, hedeflerini gerçekleştirmek için burayı da kesin olarak işgal etmeyi en öncelikli hedef olarak belirlediler. Özellikle askerin beslenmesi için gereken yiyecek Antakya'nın alınmasını zorunlu kılmıştır. Bununla birlikte Sykes-Picot Antlaşması'nda bu bölgeye kimin sahip olacağı konusundaki pazarlığa 


160 Vincent Cloarec, La France et la question de Syrie 1914-1918, s. 88-89. 
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rağmen müttefikler arasında ihtilaf meydana geldi. İlk olarak İngilizler Sykes-Picot'ya aykırı olarak Urfa, Antep, Halep ve İskenderun'u işgal ettiler.“! Bu gelişmeler üzerine Fransa, sömürge yarışında tek başına tüm kazancı elde etmesine engel olmak için İngilizler nereyi işgal ediyorsa hemen yanı başlarında bir bölgeyi işgal etme stratejisini belirlemiştir. Nitekim Kıbrıs'ı İngilizler, İskenderun'u İngilizler'i oradan çıkmaya zorlamak suretiyle Fransızlar, Filistin'i İngiltere, hemen yanındaki Lübnan'ı ise Fransa işgal etmiştir. Her iki tarafın zararına olan bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak üzere taraflar arasında uzun pazarlıklar söz konusu olmuştur. Böylelikle Musul'dan Fransa'nın çekilmesi karşılığında!“ işgal edilecek bölgeler konusunda bir anlaşmaya varılmıştır.6* 


Birinci Dünya Savaşı'nda çoğu cephede savaşı kaybeden Osmanlı Devleti ise, 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalayarak yenilgiyi kabul etmek zorunda kalmıştır. Antlaşma uyarınca Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü bir taraftan garanti altına alınırken, diğer taraftan Antakya bölgesinin öneminin farkında olan müttefikler bir bahaneyle burayı işgal etmenin yollarını aramışlardır. Bekledikleri fırsat 9 
Kasım 1918'de doğmuştur. Bir erzak dağıtımı sırasında çıkan kargaşadan dolayı, bölgedeki Fransız ve İngiliz varlığının tehlikeye düştüğü iddiasıyla, Mondros'un 7. maddesine dayanarak ilk olarak İngilizler sonra da Fransızlar İskenderun'a hemen çıkarma yaparak burayı işgal etmişlerdir."” 
Erol Seyfeli’ye göre tahıl deposunda gençler arasında çıkan kavgadan ötürü müttefikler İskenderun'u işgal etmişlerdir. Ancak bu konuda çok çeşitli bilgiler mevcuttur. Genelkurmayın bastığı Türk İstiklal Harbi Güney Cephesi başlıklı esere göre, Coutelas (eserde hatalı bir şekilde Cantelas olarak belirtilmiştir) torpidosu kumandanı torpil taraması yaptıktan sonra İskenderun'a çıkarma yapmayı istemiş ancak bu talep Türk kumanda- 


161 Yavuz Bilgin, Kurtuluş Savaşı Döneminde Türk-Fransız İlişkileri Fransız Arşiv Belgeleri Açısından 1919-1922, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1994, s. 53. 


162 Laurens, L'Orient arabe, Paris: Armand Colin, 2004, s. 144. 
163 Jean Riffier, Les euvres françaises en Syrie 1860-1923, s. 338. 


164 Süleyman Hatipoğlu, “Atatürk ve Hatay'ın Anavatan'a Katılması”, Türk DünyasıAraştırmaları sy. 102, 1996, s.14. 


165 ATASE Arşivi, IHS Kataloğu, kutu no: 67, gömlek no: 84, belge no: 841. 
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nınca reddedilmiştir. Bunun üzerine Ahmet İzzet Paşa ile Mustafa Kemal Paşa arasında yapılan muhabereler sonucunda İngilizler'in ve Fransızlar'ın şehre çıkmalarına izin verilmiştir. 


General Hamelin komutasında üç tugaydan müteşekkil 10.500 kişilik kuvvete sahip’” Fransız Doğu Lejyonu Ordusu'nun 2. Tugay”ı İskenderun'a çıkarma yapmıştır. Daha sonra biri Islahiye'yi, diğer tugay da Bozantı ve Tarsus”u işgal etmiştir. 1. Tugay Adana'ya, 2. Tugay Tarsus'a ve 
3. Tugay da İskenderun'a yerleşmiştir."”” Mevcut durumun eldeki askeri birliklerle korunamayacağını anlayan Levant ordusu, Limosges”da kurulmuş, 411., 412., 415. piyade alayları ve 3. Fas avcı taburlarıyla takviye edilmiş ve başına da Yarbay Thibault getirilmiştir. Fransız askeri birlikleri sik sık yer değiştirmiştir. Mayıs 1919'da Antakya'ya 9. Tabur'u yerleştirmişlerdir." Bu işgaller devam ederken Faysal taraftarları da Antakya'yı alarak burada geçici bir hükümet kurmuşlardır. Bu oldubittiye Özdemir Bey Antakya'ya gelip buradaki Arap hükümetine son vererek tepkisini ortaya koymuşsa da, 9. Fransız Taburu'nun gelmesiyle bölgeden çekilmiştir. 


Belen geçidinde direnmeye çalışan Türk kuvvetleri de fazla mukavemet edememiş ve böylece Türk kuvvetleri Payas hattına çekilmek zorunda kalmışlardır.”" Ancak halihazırda 7. Ordu mevcudiyetini koruyordu ve mukavemet göstermek için İstanbul'dan izin beklenmekteydi. Özellikle Suriye ve Filistin savunmasıyla görevli Yıldırım orduları komutanı Mustafa Kemal, İstanbul ile yazışmalarında burayı terketmeyeceğini bildirmesine karşın, İstanbul'un kendisini çağırması üzerine görevinden ayrılarak dönmek zorunda kalmıştır.!? Yıldırım ordularının dağıtılmasından sonra 
41. Tümen komutanı Özdemir Bey, eldeki cephane ve malzemeleri bırak- 
166 Türk İstiklal Harbi, 2009, s. 51. 

167 Jean David Mizrahi, Genöse de l’Etat mandataire, s. 33. 
168 Salkin Yves, Collet au galop des Tcherkesses, Paris: Economica, 1999, s. 25. 
169 Salkin, 4.g.e,, s. 28. 


170 Gilquin Michel, D’Antioche au Hatay (L'histoire oubliée du Sandjak d’Alexandrette) , 
Paris: Harmattan, 2000, s. 8. 


171 Mehmet Akçimen, Mustafa Kemal ve İskenderun Sancağı 1915-1921, (yüksek lisans 
tezi, 2001) İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 111. 


172 Akçimen, a.g.e, s. 18. 
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mayıp halkı da örgütleyerek çete savaşlarını organize etmiştir.”? Nitekim bu girişim ileride Ankara hükümetinin Fransızlar'a karşı elini güçlendiren bir hareket olmuştur. 


Türk direniş kuvvetlerinin geniş bir alanda hâkimiyet kurmaya çalışan yetersiz sayıdaki işgal askerlerine fazla direnemedikleri görülmektedir. Örneğin Kilis'i işgal eden İngilizler bir tabur ve bir süvari bölüğü kadardır. Maraş'a 600 kişilik birlikle, Urfa'ya 400 kişilik birlik ve on araçlık mekanize birlikle girmişlerdir.” Az sayıdaki işgal birliklerine ilk anda direnilmemesi durumu ayrıca araştırılması gereken bir konudur. Bütün bir Güney ve Güneydoğu Anadolu'daki yerel güçlerin ve halkın varlığını göz önünde bulundurduğumuzda işgale karşı gösterilen direnişin kapsamının ve şiddetinin eldeki veriler ışığında gerektiği gibi olmadığını söylemek mümkündür. Osmanlı Devleti'nin son anlarındaki iç politikasındaki kargaşanın bunda etkisinin olduğu ihtimal dahilindedir. 


Bölgeyi işgal eden İngilizler daha sonra yerlerini Fransızlar'a bırakmışlardır. Fransız işgal kuvvetleri başlangıçta üç tümenden oluşmaktaydı. Daha sonra Ermeni çetelerini Fransız üniforması altında toplayarak dördüncü bir tümen Ermeni Lejyonu adıyla oluşturulmuştur. Bu tümen Yerasimos'a göre 4000 kişiden müteşekkildi. Ermeni kökenli askerler sadece Türkler'e karşı değil Fransız ordusu içindeki müslüman askerlere de saldırmışlardır. Bu hareketler askeri disiplini bozmaktaydı. Nitekim son olarak 16 Şubat 1919'da İskenderun'da Fransız ordusunda görevli müslüman Senegalliler’e saldırmaları sonucu operasyonel bir kuvvet olmaktan çıkarılıp levazım kuvveti olarak görevlendirilmişlerdir.”5 Mehmet Tekin, Ermeni gönüllülerinin mevcudunu 1500 olarak belirtmektedir.’ Ancak Yerasimos’un Fransız arşivlerini kullanarak elde ettiği verilerin daha nazarı itibara alınması gerekmektedir. Çünkü Mehmet Tekin'in Hatay Tari- 


173 Aynı sayfa. 
174 Türk İstiklal Harbi, 2009, 4 / 52-59. 
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hi adlı eserinde belirttiği hususla ilgili herhangi bir arşiv belgesine işaret edilmemiştir. Bir de meselenin birincil tarafının Fransa olduğu göz önünde bulundurulduğunda, akademik olarak Fransız arşiv belgelerine dayanmak mecburiyeti hasıl olmaktadır. 


İşgaller tamamlandıktan sonra Allenby, işgal edilen yerleri üç bölgeye ayırarak bir yönetim kurdu. Birinci bölge Filistin”i, ikinci bölge Karak'tan Ölüdeniz'e kadar uzanan yerleri ve üçüncü bölge ise St. Jean d”Acre”dan İskenderun'a kadar olan alanı içermekteydi. Bu bölgelerin yönetimlerinin başına Allenby üzerinde pek bir etkisi olmayan Georges Picot getirildi. Bölgenin askeri idaresi aynı zamanda İskenderun bölgesini kontrol etmekle görevlendirilen Albay Piépape’a verildi.” Böylece manda yönetimi işgali kalıcı kılma adına ilk adımı atmış oldu. Ancak bu arada işgallere karşı ciddi direnişler başlamıştı. Bu yüzden İskenderun ve civarındaki Fransız askeri varlığı 10.500 iken Eylül 1919’da 15.000’e çıkarılmıştı. Zayıf olan Fransız askeri varlığına karşın İngilizler'in Sinâ'dan Tarsus'a kadar olan alan içinde 100.000 askeri kuvveti bulunmaktaydı.” 
Güçler arasındaki bu dengesizlik, Fransız işgal yönetiminin bile İngilizler’in emri altına girmesine sebep olmuştur. Bu bilgiler ışığında aslında İskenderun'un Fransızlar'ca işgalinde İngilizler'in izninin bulunduğunu söylemek mümkündür. 


İşgal esnasında müttefiklerin hedefi Gavur dağlarını aşarak Kilis ve Çukurova'ya ulaşmaktı. Bu bölgenin verimli ovalarından elde edilecek, başta pamuk, tütün, zeytin gibi endüstriyel değeri olan ham maddeleri işlemek ve bu işgali büyük bir ekonomik gelire döndürmek en önemli öncelikleriydi. Bunun için Fransa, kendi çıkarlarını korumak için, bölgede yaşayan Ermeniler'i âdeta yetkilendirmistir.'” Jandarma olarak görevlendirilen Sarko Ağa ve Missak Ghiragossian önderliğindeki Ermeniler bölgenin hâkimi gibi davranmaya başlamışlardır. Kessab bölgesinde Osca 


177 Mizrahi, Genöse de VEtat mandataire, s. 33. 
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Sagdeguian, Joseph Hakimian, Agop Begikian, Dr. Avedis Ingegikian, Dikran Majdikian ve Quiroun Yarelli, Bedros, Guere Panos de Bajaghaz, Chabazian adlı Ermeniler çete kurarak Fransız askeri varlığına bölgede destek vermişlerdir.89 Ancak bu tarz davranışları mevcut gergin ortamı daha da şiddetlendirmeye sebep olmuştur. Bunun yanında artan Ermeni tedhişleri karşısında özellikle Amik beyleri birlikte hareket etme fikrine daha sıkıya sarılmışlardır. 


Türk direnişinin şiddetlenmesi karşısında Fransız 2. Tümeni yiyecek ve teçhizat sıkıntısı çekmeye başlamıştır. Zira, Kuvâ-yi Milliye'ye bağlı çetelerin Bağdat demiryolunun Halep taraflarını sık sık sabotajla imha etmeleri sonucu Fransız ordusu lojistik bakımdan sıkıntıya düşmüştür. 
Bu halde iken 6000 kadar bir mevcudiyet ile Antep, Maraş ve Urfa işgal edilmiştir."“! Fransız askeri varlığının zayıflığı ve lojistik destek merkezine uzaklığı ortadır. Bu imkânsızlıklara rağmen Fransa'nın bu askeri harekâta girişmesinin en önemli nedenlerinden biri o bölgelerdeki özellikle Ermeni varlığına güvenmesi ve bir de Kuvâ-yi Milliye mensuplarının ciddi direniş gösteremeyeceklerini düşünmesinden kaynaklanmıştır. Halbuki bölge insanı (Türk, Kürt ve Araplar) arasında işgale karşı birlikte direnme hissi kuvvetlenmeye başlamıştı. Özellikle Halep bölgesinde Şeyh Seyyid Senüsi'nin [kuddise sırruhü| faaliyetleri halkın birleşmesinde en önemli etken olmuştu. Nitekim bu çalışmaları Ankara hükümetinin takdirini kazanmış ve akabinde kendisine maaş bağlanmıştır.!8? 


180 Fransız Diplomatik Arşivi Nantes, seri Beyrouth, karton no: 2376, doc no: 59/20. 
181 Genelkurmay ATASE arşivi ISH kataloğu, kutu no: 198, gömlek no: 233, doc. no: 
233/1. 


182 Ankara Üniversitesi, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, TİTE Arşivi, Milli Mücadele 
Fonu, Senüsi ile ilgili belge —belge numarasızdır. 


CO) Bölgedeki Direniş ve Direniş Grupları 


Halk desteğinin farkında olan Özdemir Bey, Fransizlar’1 yerleşim alanlarının dışına çekip saldırılardan halkın zarar görmemesi stratejisini uygulamayı planlamıştır. Ankara'dan gelen emirler doğrultusunda aşiret reisleri ve din adamlarıyla görüşmeler yaparak onları direniş hususunda cesaretlendirmeye çalışmış ve bunda da muvaffak olmuştur." Yapılan akınlar sayesinde Fransız işgal kuvvetleri halktan vergi toplayamamış ve yiyecek sıkıntısı çekmişlerdir. 


Türk direnişinde bölgede en etkin aşiret Reyhanlı aşireti olmuştur. 
Özellikle Tayfur Bey ve ailesi öncü bir konumda bulunmaktaydı. Öyle ki Tayfur Bey manda yönetimince gıyabi olarak yargılanmış ve ölüme mahküm edilmistir.’** Amik beylerinden başka insanlar da bu mücadelede yer almışlardır. Fransız askeri raporuna dayanarak çeteler, reisleri ve emirleri altındaki adamları aşağıda verilmiştir."” 


İbrahim Hannano, başlangıçta Arap milliyetçisi idi. Daha sonra Kuva-yi Milliye'ye katılmıştır. Harim ve Kulli bölgesinde 150 adamıyla birlikte mücadele etmiştir. Mehmet Tekin”e”” göre 500 adamı mevcuttur. 


183 Genelkurmay ATASE Aşşivi, ISH kataloğu, kutu no: 624, doc. no: 68/1. 
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Necin Aved, Kulli bölgesinde çete reisidir. Çete mevcudu belli değildir. 
Kürtdağı çetesi— reisi ve mevcudu belli değildir. 

Saylac ve Kırıkhan bölgesinden Ziya Bey altmış adamıyla katılmıştır. 
Şeyh Beşir, Amik ovasında bir çete kurmuştur. Mevcudu belli değildir. 


Tayfur Bey, Hassa merkezinde çete savaşını sürdürmüştür. Hassa'da yirmi beş adamı ve üç mitralyözü bulunmaktaydı. Bundan başka Reyhaniye’de ve Kilis'te de kendine bağlı çeteler mevcuttu. Adamların sayısı belli değildir. 

Hakkı Bey ve Deli Koço, Payas'ın doğusunda faaliyet göstermişlerdir. 
Sayıları belli değildir. 


Morca Ağa, Kusutculu'da faaliyet göstermiştir. Elli kişilik bir çetesi bulunmaktadır. 

Abdüsselâm Ağa, Kuseyr bölgesinde çete kurmuştur. Mevcudiyeti bilinmemektedir. 

Asman Bekir, Ceyhan yakınlarında çete kurmuştur. 100 adamı mevcuttur. 

Kara Hasan ve Bekir Bey, Islahiye'de faaliyet göstermişlerdir. Cetelerin sayısı bilinmemektedir. 

Abdüsselâm ve Atman Çavuş Cebel-i Vasat'ta faaliyet göstermişlerdir. Sayıları bilinmemektedir. 


Mustafa Hacı Hüseyin, yetmiş adamı mevcuttur. İdlib taraflarında faaliyette bulunmuştur. 


Ömer Bittar, Cebel-i Vasat'ta küçük çapta bir çete oluşturmuştur. 
Buna karşın Fransizlar’1 zor durumda bırakan akınlar gerceklestirmistir. 


Akil İskati, Necip Bittar, Suphi Latkani, İbrahim Hannano, Osman Çavuş gibi liderler Arap kökenli olup çete savaşlarında etkin kişiler olarak öne çıkmışlardır. Özellikle Fransız mandası adına vergi toplamaya gelenlere yönelik yaptıkları akınlar halk nezdinde itibar kazanmalarını sağlamıştır."”” 


187 Mizrahi, Genöse de VEtat mandataire, s. 117. 


D) Direniş Kuvvetlerinin Durumu ve Fransız Askeri Varlığı 


Fransa işgal ettiği yerlerde başlangıçta idaresini tesis edememiş ve beklediğinden daha şiddetli bir direnişle karşılaşmıştır. Direniş kuvvetleri Yarbay Abadie'nin raporuna göre iki gruptan oluşmaktaydı. Raporda şu ifadeler yer almaktadır: 


“Toplumun silahlı mücadelesi Türkler ve Araplar'dan oluşmaktadır. 
Bunlar Halep'te bulunan biri Mustafa Kemal Paşa'ya diğeri Enver Paşa'ya bağlı iki komite tarafından yönetilmektedir. Bunların biri Halep hükümetinden diğeri Şam hükümetinden emir almaktadır. Türk kuvvetleri Kürtler'le desteklenmiş olarak hareket etmektedirler. Araplar'a gelince hem Türkler'den hem de Kürtler'den destek almaktadırlar. Bu gruba Şerif taraftarları denmektedir” 188 


Direniş kuvvetlerinin askeri mühimmat olarak sıkıntı çekmediğini görmekteyiz. Eldeki kayıtlara göre Gavur dağı müfrezesinde çok sayıda mitralyöz, yedi sahra topu ve yeterli derecede cephanelik mevcuttu." Kısacası, askeri varlık olarak Kuva-yi Milliye kuvvetleri Fransız ve Ermeniler'den oluşan kuvvetlere oranla daha iyi durumdaydı ve TBMM hükür- 


188 Fransa Dışişleri Bakanlığı Arşivi (Archive Quai d’Orsay, série Levant E, Syrie Limeti Recep Bey'i çeteleri örgütlemekle görevlendirerek organize saldırılar düzenlemelerini sağladı. Nitekim bu üstünlük sayesinde Urfa, Antep ve Maraş Türkler'in eline geçmiş, Fransız ordusunun artık kuzey yönünde ilerleme şansı kalmamıştır. Bunun üzerine durumu kurtarmak için Fransız ordusu Suriye içlerine yönelmeyi planlamıştır."” 


Yıpratıcı Türk-Kürt ve Arap saldırılarının karşısında Fransa doğu ordusunu artırmak zorunda kalmıştır. Bu durumda Fransa'nın askeri bütçesi ciddi bir yeküne ulaşmıştır. Kalemlere göre 1920 başlarında yapılan askeri harcamalar aşağıda sunulmuştur: 


Türü Miktarı 
Yatak ve buna bağlı mobilya 1.485.000 frank 
Koşum ve takımları 1.734.000 frank 
Top ve mermileri 12.000.000 frank 
Levazım 7.911.450 frank 
Hava kuvvetleri 11.742.770 frank 
Yakıt ve çeşitleri 4.696.820. frank 


Fransa 1919'da 78 milyon, 1920'de 564 milyon, 1921'de 740 milyon ve 1922'de 400 milyonluk bir askeri harcama maliyetiyle karşılaşmıştır. Buna 
ayrıca sivil yatırımları da eklemek gerekir: 1919’da 50 milyon, 1920'de 185 
milyon, 1921'de 120 milyon ve 1922'de 50 milyon franklık bir sivil harcama gerçekleşmiştir.”! Bu kayıtlar Papaz Wetterlé tarafından sunulmuştur. 
Bir papaz tarafından bu kadar detaylı verilerin tutulması ilginç bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bölgede işgal kuvvetleriyle din adamlarının ilişkisi esasen bilinmektedir. Üstelik bu veriler Mizrahi’nin (Chateau 


190 Mizrahi, Genöse de VEtat mandataire, s. 58. 
191 Wetterlé, En Syrie avec le général Gouraud., Paris 1924, s. 107. 
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de Vincennes) Fransız Kara Kuvvetleri Arşivi”nden bulduğu belgelere dayalı olarak verdiği bilgilerle de örtüşmektedir.” 


Verilerden de anladığımız gibi işgal uzayıp, direnişler güçlendikçe Fransa'nın harcamalarında da artış olmuştur. Başlangıçta 15.000 olan asker sayısı 1921'de 70.000'e çıkmıştır. İmzalanan Ankara Antlaşması'yla Suriye'deki Fransız askeri varlığı 20.000’e kadar düşmüştür. Böylece Fransa hem az bir kuvvetle Suriye'deki varlığını sürdürmüş hem de askerf maliyetlerini azaltma yoluna gitmiştir." Buna karşın Fransa'nın aynı oranda sivil yatırımları artırdığı görülmektedir. Bu stratejideki amaç çok açıktır: Verimli Amik ovalarındaki tarımsal ürünlerin yanında bölgedeki ham maddeyi de ele geçirmek. Nitekim Lozan Antlaşması'ndan sonra kurumsal hale gelen manda yönetimi hemen 2.286.902 ton petrolü bu bölgeden Fransa'ya taşımıştır." 


20 Ekim 1921’de Ankara hükümetiyle Fransa arasında imzalanan 
Ankara Antlaşması'yla İskenderun sancağı otonom bir yapıyla Halep hükümetine bağlı kalmış ve Misâk-ı Milli’de çizilen sınırların dışında bırakılmıştır. Ankara Antlaşması, TBMM hükümetinin uluslararası planda tanınmasını sağlamasının yanında, güney cephesindeki askerlerin Batı cephesine kaydırılmasına da yaramıştır. Böylece Türk ordusu 40.000 kişilik bir kuvveti Yunanlılar'a karşı kullanma imkânına kavuşmuştur.'” 
Fransa ise Suriye'nin kuzeyini garanti altına alarak İskenderun başta olmak üzere Suriye'de düzeni sağlamaya yönelik çalışmaları uygulamaya koyma fırsatı yakalamıştır. Ancak buna karşın bölgede Türkler, Araplar ve kısmen de Kürtler'den müteşekkil çetelerle Fransız ordusu arasında çatışmalar devam etmiştir. 1922-1924 yılları arasında bölgede 381 saldırı gerçekleşmiştir. Saldırılarda kayıtlara göre doksan üç Fransız askeri, seksen altı sivil ve 110 müfreze mensubu hayatını kaybetmiştir." 


192 Mizrahi, a. g. e., s. 100. 
193 Mizrahi: a. g. e., s. 101. 


194 Cressaty, Intéréts et devoirs de la France en Syrie, conférence sous la présidence de M. 
Louis Marin, Paris, 3 mars 1939, s. 9. 


195 Gilquin, D’Antioche au Hatay (L'histoire oubliée du sandjak d’Alexandrette), s. 57. 
196 Mizrahi, Genése de l’Etat mandataire, s. 115-116. 


E) Fransız Kuvvetlerinin Durumu ve 
Bölgede Hâkimiyet Kurması 


Oluşturduğu milis kuvvetleriyle birlikte bölgede direnmeye çalışan güçlere Fransız ordusu 14 Ağustos 1921'de özellikle Kuseyr bölgesinde geniş çaplı bir operasyon başlatmıştır. 3. Tugay”ın katıldığı operasyonda Şeyhköy, Selikya, Bozoylu, Tohasuli, Solifer, Kına, Kalat, Arabil ve Karbeyaz köylerinde bulunan çeteler dağıtılmış ve Ömer Bittar ile Şeyh Yusuf”un çeteleri imha edilmiştir. Bunun yanında halka da ceza kesilmiştir. 
Ayrıca 1000 silah ele geçirilmiş, 9000 Suriye lirası tutarında vergi toplanmış ve 3162 altın liralık ceza alınarak General Goubeau'ya iletilmiştir." 


Diğer bir operasyon ise 2 Haziran 1922'de İdlib taraflarında yapılmıştır. Mustafa Hacı Hüseyin çetesine yönelik girişilen harekâtta Çerkezler 
de kullanılmıştır. Tevfik Bey komutasındaki Çerkez birliği ile birlikte 160 
jandarma ve on subay bu harekâta katılmıştır. Fransız askeri kaynaklarında başarılı geçtiği belirtilen bu akın sonucunda 150 Çerkez'in daha ordu- ya memnuniyetle alınacağından bahsedilmektedir."* Ancak Çerkez grubu esas ününü 1924’te Hacılar taraflarına yapılan baskında kazanmıştır. 
Tüm çeteler bu saldırıda dağıtılmış, Osman Çavuş ve Tevfik Bey'in ekibi 
3000 silah, 80.000 mermi ele geçirerek bölgede manda yönetiminin kurul- 


masına katkıda bulunmuşlardır." 


197 Fransız Dışişleri Diplomatik Arşivi (CADN) seri Beyrouth, karton no: 3373, numarasız belge. 

198 Salkin, Collet au galop des Tcherkesses, s. 38. 

199 Salkin,4.g.e., s. 40. 
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Sonuçları itibariyle direniş için çok ağır olan bu operasyonun Türkler'in gücünü zayıflattığı ortadadır. Çete savaşlarıyla sonuç alınamayacağı anlaşıldığından Antakyalı Türkler askeri destek için Ankara'ya heyet göndermişler ve bu bölgenin Misâk-ı Milli sınırları içinde olup olmadığını sormuşlardır. Alınan cevap bu bölgenin Misâk-ı Milli olarak kabul edildiği ve sabırla beklenilmesi yönünde olmuştur.” Bu yolla alınan bilgi gereğince direnişlere bir süre daha devam edilmiştir. 


Netice itibariyle Lozan Antlaşması 24 Temmuz 1923'te imzalanmış ve Türkiye'nin güney sınırı çizilmiştir. İskenderun sancağı otonom olarak Fransız mandasına bırakılmış ve Ankara Antlaşması'nın 7. maddesi aynen kabul edilmiştir. Buna göre Türkler dillerinin ve kültürlerinin yaşatılması için geniş haklara sahip olacaklar ve bu haklar manda yönetimince garanti altına alınacaktı. Bu sonuç anavatana katılmayı amaçlayan Türkleri memnun etmemiştir. Ancak Türkiye'nin desteği olmadan herhangi bir isyana kalkışmanın da felaket olacağı bilinciyle kayıtsız şartsız manda yönetimini kabul etmek zorunda kalmışlardı. Fakat içten içe manda yönetimine karşı bir tereddüt de her zaman olmuştur. Lozan sonrası meydana gelen politik ortamdan özellikle Amik beyleri toprak sahibi oldukların- dan en çok etkilenen kesim olmuştur. Ermeniler başta olmak üzere diğer mahalli dinamiklerin ekonomik ve politik olarak bölgede güçlenmeleri kendilerini tehdit etmeye başlamıştır. Bu yüzden Tayfur Bey ve yakın çevresi Türkiye ile irtibatlarını kesmemişler, üstelik sancağın anavatana bağlanması için devamlı surette lobi çalışmalarında bulunmuşlardır. 


Manda yönetimi ise mevcut durumdan faydalanmanın yollarını aramıştır. En kısa sürede yönetimi halka benimseterek üretimi artırmak ve bölgeden en verimli bir şekilde ekonomisine katkı sağlamayı hedeflemiştir. Bunun için özellikle vergi toplama suretiyle, direnme potansiyeli olan ağaları ve grupları sindirmeye yönelik bir dizi önlemler almıştır. Bu amaca yönelik olarak manda yönetiminin askeri varlığı şu şekilde oluşmuştur.” 


200 Sökmen, Hatay'ın Kurtuluşu İçin Harcanan Çabalar, s. 63. 


201 Fransız Dışişleri Diplomatik Arşivi (CADN) seri Beyrouth, karton no: 3373, numarasız belge. 
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k Suba 
Rone ; Asker Malzemeler y kuvvetleri sayısı 


2 komiser, 1 Te 

tuğgeneral abur, tam . 
17a)an, 61 | 243 milis | teşekkülü | 1 Yüzbaşı jandarma 


Yerler 


Antakya 


2 komiser 3 tabur 
: s 1 tabur, 
İskenderun tuğgener al, vi . . . komutanı— 
21 afan, 51 88 milis teşekküllü “ 
jandarma tegmen 


Kırıkhan 


1 komiser, 1 tabur, 15 araç, 
6 ajan, Əl 50 subay 
21jandarma 115 milis 250 hayvan 
Beylan 10 jandarma 250 asker 150 hayvan 20 subay ş 200 at, 
Reyhaniye 300 asker 30 subay 
12 araç 
300 at, 2 
220 asker 7 ed 
6 araç subay 


1923”teki İskenderun sancağında Fransız askeri varlığı 


Yeniköy 


Harim 


Tabloda da görüldüğü gibi Fransız askeri varlığı kendi askerlerinden ve yerel milis kuvvetlerinden oluşmaktaydı ve İskenderun, Antakya, Harim, Kırıkhan olmak üzere dört ana merkezde konuşlandırılmışlardı. Milis kuvvetleri daha çok Çerkez ve Arap Alevileri'nden oluşmuştur. Ancak 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bunların mahiyeti konusunda ayrı bir araştırmaya ihtiyaç vardır. Fransız (Chateau de Vincennes) -Kara Kuvvetleri Arşivi'nde, oluşturulan Çerkez lejyonu hakkında çok sayıda belge mevcuttur. 


Tablodaki verilere göre manda yönetiminin güvenlik kuvveti, beş komiser, 183 jandarma, kırk dört ajan, 589 milis, dört general, bir yüzbaşı, bir 
teğmen, 120 alt rütbeli subay, üç tam teşekküllü tabur (Tabur genelde 600 
kişiden oluşmaktaydı) , değişik yerleşim birimlerinde görevli 770 asker- den oluşmuştur. Belirttiğimiz bu rakam Ankara Antlaşması'nda bölgede bulunan Fransız askeri varlığının yaklaşık beşte birine tekabül etmektedir. İlginç bir nokta ise milis kuvvetlerinin çokluğudur. Her altı kişiden birinin milis olması anlamlıdır. Manda yönetiminin gelecek kaygısı güden bir kısım kişileri orduda görevlendirerek onlara saygınlık sağladığı bir gerçektir. Bölgeyi ve halkı iyi bilen bu milisler sayesinde manda yönetiminin operasyonları etkili olmuş ve Kuvâ-yı Milliyeciler dağıtılmıştır. 


Tüm bu veriler ışığında iki ateş arasında kalma ihtimali yüksek Fransız ordusuna karşı Türkiye'nin neden herhangi bir askeri harekât yapmadığı sorusunu sormak gerekir. Bu sakinliği Türk devlet adamlarının uzun vadeli diplomatik planlarına bağlamak yeterli bir analiz olarak gözükmemektedir. Bölgede yeteri kadar istihbarat ağının kurulamaması, Araplara karşı duyulan güvensizlik, birinci hedef olarak Yunan işgalinin sona erdirilmesi gibi sebepler bunda etkili olmuş olabilir. 260.000 kişilik Yunan ordusunu on altı gün içinde bozguna uğratma kabiliyetine ve imkânına sahip bir ordunun, mevcut Fransız askeri varlığını sona erdirmesi işten bile değildi. Diplomatik hesapların bu harekâtı engellediği ortadadır. 
Kuşkusuz bu engellemenin mahiyetini anlamak için yeni araştırmalar gerekmektedir. 


F) Fransız Manda Yönetiminin 
Kurulması ve Teşkilatlanması 


İlk olarak 1815'te Viyana Kongresi'nde Rusya tarafından ortaya atılan Doğu sorunu, o tarihten itibaren 20. yüzyılın başlarına kadar olan süreç boyunca Avrupalı güçlerin ekonomi, diplomasi, siyaset konularının bir numaralı gündemini oluşturmuştu. Viyana Kongresi'nin düzenlenişinden bir yüzyıl sonra, Osmanlı Devleti ile Batılı büyük güçler kesin bir hesaplaşmaya girişmişlerdi. Daha 1907'lerde İngiltere ile Rusya İskenderun'dan başlayan ve Fırat'akadar devam edecek olan bir alanın paylaşımını görüşmüşlerdi.2” Tabiatıyla bu girişim Yakindogu’da köklü bir geçmişe sahip olmanın avantajını kullanarak bölgede etkin olmak isteyen Fransa'nın tepkisini çekmişti. Diğer güçlerin ilgisinin bu yöne doğru çevrildiğini gören Fransa, Suriye'yi Cezayir gibi görmeye başlamıştır. Böylece ortaya atılan Doğu sorunu terimi, Doğu'nun paylaşımı olarak politik arenada uygulanmaya çalışılan bir strateji haline gelmiştir. Bunun için büyük güçler arasında sorunlu da olsa bir anlaşma sağlanmış, mahalli unsurlardan olan hıristiyanlar ile ekonomik ve sosyal ilişkilerin düzeyi her alanda tam bir iş birliği sağlanacak düzeye getirilmişti. Son kertede öldürücü darbenin 


202 Şerife Yorulmaz, “Fransız Manda Döneminde İskenderun Sancağı'nın Sosyo-Ekonomik ve Siyasi Durumuna İlişkin Bazı Kayıtlar”, OTAM Dergisi, c. 6, sy. 22, 2000, s..232. 


108 e FRANSA'NIN YAKINDOĞU POLİTİKALARI 


indirilmesi ve Ortadoğu'nun paylaşılarak Türkler'in Anadolu'nun içlerinde bir yere hapsedilmesi için sadece müslümanların Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtılması kalmıştı. Bunun için Tanzimat dönemiyle birlikte esen özgürlük rüzgârları sayesinde epeyce bir yol alınmış ve ciddi manada Arap milliyetçiliği örgütlü bir siyasetin adı olmuştu. Birinci Dünya Savaşı esnasında ise Bustâni, Kevâkibi, İbrahim Yazıcı gibi yazarların tesiriyle? 
milliyetçilik konusunda coşkulu hale gelen Araplar; Büyük Arap Krallığı ideali etrafında toplanıp Osmanlı'ya baş kaldırmışlar ve yüzyıllarca süren Osmanlı hâkimiyetinin sonunu getirmişlerdi. Bunun sonucunda, Fransa ve İngiltere bağımsızlık vaadiyle kandırdıkları yerel Arap güçlerle birlikte Araplar'ın yaşadığı Osmanlı topraklarını işgal etmişler ve manda diye tarif ettikleri nevi şahsına münhasır bir idare tesis ederek Ortadoğu'yu yönetmeye başlamışlardı. 


Özellikle İngiltere ve Fransa'nın gizlice kurguladıkları bir planın parçası olarak manda terimi keşfedilmişti. Bu terimle varılmak istenen amaç, hukuki olarak işgal görüntüsü vermemekti. Böylelikle müslüman halklara vaat edilen bağımsızlık süreci de başlatılmış olacaktı. Diğer taraftan İngiltere, Fransa ve Rusya Osmanlı bakiyesi üzerinde bir paylaşım politikası gütmüşler ve bunun için bir dizi gizli anlaşmalar imzalamışlardı. Bu devletler nihayet Sykes-Picot Antlaşması'yla ancak 1916'da amaçlarında kesin bir sonuca ulaşmışlardı. Bu Antlaşmaya başlangıçta Rusya dahil iken, daha sonraları Rusya Bolşevik İhtilali'ne sebep olan kendi iç meseleleriyle uğraşmak zorunda kalmış ve bu ittifaktan çekilmişti.“ İngiltere ve Fransa, Rusya'nın çökmesiyle birlikte tek başlarına Ortadoğu'yu paylaşmışlardır. 1914'te başlayan süreç, Osmanlı Devleti'nin Filistin, Hicaz, Yemen ve Kanal cephelerinde kesin bir yenilgisiyle ve buralardaki hâkimiyetinin sona ermesiyle sonuçlanmıştır. 


Galip devletlerin girişimiyle 25 Ocak 1919’da Paris'te bir barış konferansı tertip edilmiştir. Mağlup devletlerin durumu görüşüldükten sonra devletlerin sorunları barışçıl yollardan çözmek amacıyla bir çatı altında 


203 Derviş Kılınçkaya, Osmanlı Yönetimindeki Topraklarda Arap Milliyetçiliğinin Doğuşu 
ve Suriye, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 2004, s. 39. 


204 Kılınçkaya, 4.g:e,, s. 96. 
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toplanması iradesi belirmiştir. Görünürdeki amaç savaşı önlemek olmakla birlikte uygulamaların öyle olmadığı bilinen bir gerçek olmuştur. Görüşmeler nihayete ermiş ve 10 Ocak 1920'de İsviçre'de Cemiyet-i Akvâm örgütü kurulmuştur. Tüm üyeler 26 maddeden oluşan sözleşmeyi kabul ederek, maddelerin hayata geçirilmesi için çalışmaya katılacaklarını taahhüt etmişlerdi. Sözleşmenin 22. maddesi manda terimi”” ve bu sistemin uygulanışıyla ilgilidir. Bahsedilen 22. madde aşağıda sunulmuştur: 


“Sözleşme kolonilerde ve bir önceki yönetildiği devletten ayrılan ülkeler ve halkların modern dünyanın zor olan şartlarına göre kendi kendini yönetme kapasitesine erişinceye kadar sürecek bir dönem için uygulanır. Bunun sağlanması ve gelişimi üye ülkeler için kutsal bir medeniyet görevidir. Bu görevin yerine getirilmesi için garantilerin verilmesi ve iş birliğinin sağlanması gereklidir. Bunun için en iyi çözüm bahsedilen ülkelerin ve halkların zengin kaynakları olan, gelişmiş ve büyük tecrübeye sahip ya da coğrafi imkânları olan milletlere belli bir süreliğine emanet edilmesidir. Bunu kabul eden ve sorumluluğu üstlenen devletler mandater sıfatıyla belirlenen görevi Cemiyet-i Akvam adına yiirtiteceklerdir.”*° 


İtilaf devletleri Suriye, Irak ve Filistin topraklarını işgal altında bulundurdukları zaman diliminde 22. maddeye dayanarak bu topraklarda dört ana grup altında şekillendirdikleri manda yönetimini kurmuşlardır. Daha sonra Fransa, Suriye'ye bağlı olan Cebel-i Lübnan'ı Suriye'den ayırarak bağımsız, müstakil bir devlet olduğunu ilan etmiş ve kendi mandası altında yönetmeye başlamıştır. Böylece İngiltere Irak'ta ve Filistin'de, Fransa ise Suriye ve Lübnan'da manda yönetimlerini kurmuşlardır.” 


Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Cemiyet-i Akvâm 25 Nisan 1920'de mağlup Osmanlı Devleti'nden kopan ve A manda grubuna giren Suriye ve Lübnan'ı Fransa'ya, B manda grubuna giren Irak ve Filistin'i de İngil- 
205 Manda terimi ilk defa General Smuts tarafından 1919'da yayınlanan “The League 

of Nations” adlı broşürde kullanılmıştır. 


206 Irfan Jabry, La question d’Alexandrette dans le cadre du mandat, Lyon: Paquet impritere'ye emanet etmiştir. Burada ilginç olan nokta, iki devletin Sykes-Picot Antlaşması'nda ortaya koydukları paylaşımın büyük bir çoğunlukla hayata geçirilmesidir. Sykes-Picot'nun 2. maddesinde paylaşım şöyle olmuştur: 


“Mavi bölgede Fransa, kırmızı bölgede Britanya dolaylı ya da doğrudan istedikleri yönetimi kurabilecekler ya da kontrol edebileceklerdir. 
Uygun görmeleri halinde ya bahsi geçen devletle ya da Arap Devletleri Konfederasyonu ile anlaşma sağlayarak bölgeleri yöneteceklerdir.”?05” Bu benzerlik Cemiyet-i Akvâm'ın işgalleri belli bir hukuki zemine oturtmak için kurulduğunun en önemli göstergesidir. Kullanılan dil ayrıca galip devletlerin hangi hâlet-i ruhiyeyle Yakındoğu halklarına yaklaştıklarını yansıtması bakımından ilginçtir. Medeniliğin yalnızca Batılılar'a ait oldugu ve özellikle müslüman milletlerin eğitilmesi ve yönetilmesi gerektiğine olan inanç dönemin Avrupa'sının genel yaklaşımıdır. 


Sözleşme hükümleri yönetilecek yerleri tam anlamıyla belirtmediğin- den iki devlet arasında manda ile yönetilecek yerlerin sınırları hakkında bazı sorunlar yaşanmıştır. Sonunda Fransa ve İngiltere 23 Aralık 1920'de aralarında Fransız-İngiliz Konvansiyonu'nu imzalayarak hâkimiyetleri altındaki sınırları belirlemişlerdir. Söz konusu anlaşmayı İngiltere adına Lord Hardinge, Fransa adına Georges Leugues imzalamışlardır.” Filistin, Yermük suyu, Irak ve Kıbrıs adası tamamıyla İngiltere mandasına verilmiş, Suriye ve bugünkü Lübnan Fransa'nın kontrolüne terkedilmiştir.”1” 
Antlaşma gereği İngilizler Fransız bölgesinden geçişlerde demiryolunu kullanabilecekler buna mukabil Fransız mandası altındaki halk Yermük suyundan istifade edebilecekti. 


1920 tarihli Fransız-İngiliz Konvansiyonu ile artık kurumsallaşmaya 
başlayan Fransız idaresi 23 Aralık 1920'de yayınladığı birtakım kararnâmeler ile mevcut idari yapıyı değiştirmiştir. Büyük Lübnan Devleti, 1 
Eylül 1920’deki kararnâmeyle, temelde Kuzey Lübnan, Cebel-i Lübnan, 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Güney Lübnan, Bekâ ve ayrıca iki otonom bölge olan Beyrut ve Trablusşam olmak üzere dört sancağa ayrılmış ve Yüksek Komiserlik aracılığıyla yönetilmeye başlanmıştır. İlk komiser Sykes-Picot Gizli Antlaşması'nın mimarlarından olan Georges Picot olmuştur.” Manda topraklarındaki Fransız hükümetinin temsilcisi konumundaki Yüksek Komiserlik, kendisine bağlı bir hükümet kabinesi ve eğitim hizmetleri üzerinde söz sahibi olan bir sivil kabineden oluşmuştur.2? Daha sonra Lazkiye ve Tartus sancaklarından oluşan Lazkiye başkentli Alevi Devleti'ni (I”Etat Alaouite) , 22 
Ekim 1922 kararnâmesiyle Süveydiye başkentli Dürzi Devleti'ni, Yüksek Komiserlik’in 5 Aralık 1924 kararnâmesi gereğince de İskenderun sancağından oluşan Şam başkentli Halep ve Şam devletlerini kurmuştur.” 


Tüm bu kararnâmeler ve çalışmalar ancak 23 Eylül 1923'te Cemiyet-i Akvâm tarafından kabul edilerek hukuki nitelik kazanmıştır. Bölgede gösterilen direnişler, TBMM hükümetiyle henüz bir anlaşmaya varılamamış olması mandanın kurulmasını geciktirmiştir. Bu duruma ilaveten ABD'nin ve İtalya'nın bölgedeki ticari ve eğitim müesseselerinin geleceği noktasında duydukları kaygıdan dolayı Cemiyet-i Akvâm'a baskılarının da bu gecikmede etkili olduğunu söylemek mümkündür. Ancak Lozan Antlaşması'nın 16. maddesinde Türkiye hükümetinin güney sınırlarını kabul etmesiyle Fransa önemli bir sorundan kurtulmuştur. Sancak'ın Fransa'ya emanet edildiği veya otonom bir yapıya sahip olunmasının istendiği maddelerde açıkça bulunmamaktadır. Bununla birlikte teati edilen mektuplarda veya gizli maddelerde böyle bir şart geçtiyse de şu an için bilinmemektedir. Nitekim İstanbul'daki Fransız okullarının varlığının devam ettirileceği, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla çelişmesine rağmen iyi niyet mektuplarında yer almış ve okullar konusunda Fransa'ya verilen söz tutulmuştur. 


23 Eylül 1923'te Cemiyet-i Akvâm'da kabul edilen konvansiyona 
göre Beyrut'ta bulunan Yüksek Komiserlik doğrudan Fransız hükümetine bağlı olacaktı. General Gouraud Georges Picot'nun yerine atanmıştır. Gouraud ilk icraat olarak Lübnan'ı Suriye'den kopararak müstakil ancak bağımsız olmayan bir devlet haline getirmiştir. Bu hareket milliyetçi Araplar'ın tepkisini çekmiş ve olaylarda kan dökülmüştür. Esasen Fransa manda şartnamesine aykırı olarak daha önce Suriye'yi Şam, Halep, Trablus ve Beyrut olmak üzere dörde bölmüştü. Bunun üzerine de çatışmalar meydana gelmişti. Sonuçta Gouraud'nun görevi kısa sürmüş ve yerine General Weygand getirilmiştir. Gouraud'nun aksine Weygand, Lübnan"ı hariçte tutmak suretiyle Şam ve Halep devletlerini birleştirerek bugünkü Suriye'yi oluşturmuştur. Sancak ise Halep'e bağlı olarak yönetilmiştir. Weygand döneminde de bölgede çatışmalar durmamış, Dürziler ayaklanmışlardır. 1925'te çıkan ayaklanma kanlı bir şekilde bastırılmıştır. 
Görüldüğü gibi Fransa Lübnan meselesi üzerinde kararlılık göstermiş ve 1860'dan sonra hıristiyanların elde ettikleri kazanımlarını onlara bir devlet vererek taçlandırmıştır. 


Fransa Suriye basta olmak üzere Sancak'ta tam idaresini 1926'da kurabilmiştir. Ayaklanmalar sona ermiş ve yönetim birimleri teşekkül etmiştir. İdari yapılanma tıpkı Osmanlı devrindeki gibi oluşmuştur. Sancaklar mutasarrıflarca, kazalar ise kaymakamlarca yönetilmiştir. Şehir ve beldelerde belediye başkanlığı ve belediye meclisi kurulmuş ve yerleşim yerlerinin yönetimi sağlanmıştır. 


Beyrut merkezli manda idaresi hukuk, sosyal işler, ekonomi ve eğitimden sorumlu birimlerden oluşmuştur. Üst makama karşı sorumlulukları ve görevli şu şekilde belirlenmiştir: 


1. Diplomasi Bürosu: Diğer konsolosluklarla iletişimi sağlamakla ve bu konsoloslukların Fransız Konsoloslu’guyla olan ilişkilerini kurmakla görevlidir. 


2. Yasaları İnceleme Bürosu 


3. Finans Danışmanlığı Bürosu: Yüksek Komiserlik’in bütçesini yapmakla, para rejimini kontrol etmekle ve banka işlerini yürütmekle görevlidir. 
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4. İstihbarat Bürosu: Levant bölgesinde tüm askeri işlerin analizini yapmak ve bilgileri değerlendirmekle yükümlüdür. 


5. Gümrük Müfettişliği Bürosu 


6. Basın Hizmetleri Bürosu: Manda ile ilgili tüm basılı materyalleri arşivlemekle yükümlüdür. i 


7. Ekonomik İşler ve Tarım Bürosu: Verimsiz toprakların işlenmesiy- le ilgili araştırmalar yapma, fidan üretmek, sulama hizmetlerini organize etmek, haşeratlar karşı mücadele, ipek ve pamuk üretimini yaymak görevleri arasındadır. 


8. Eğitim Hizmetleri Bürosu: Levant’ta bulunan tüm Fransız kurumlarına yardım etmek, eğitim hizmetini kontrol etmek, sınavları hazırlamak, burslar dağıtmak ve desteklemeler yapmak gibi vazifeleri ifa eder. 


9. Arkeoloji Bürosu: Arkeolojik kazıları yürütmek, tarihi harabeleri belirlemek ve eski eserlerin yönetiminin kanunlarını hazırlamak. 


10. Yerel Polis Hizmetleri Bürosu: Genel asayişten sorumludur. 


11. Sağlık Hizmetleri Danışmanlığı Servisi: Genel halk sağlığını sağlamak, hastanelerin teftişini yapmak, istatistiki verileri toplamak ve bu verileri sağlık servisine göndermek yükümlükleri arasındadır. 


12. Posta, Telefon ve Telgraf Müfettişliği, Temizlik Kontrolü Bürosu, Vakıflar Bürosu. 


Yukarıda işleri belirlenmiş bürolar manda yönetiminin idari teşkilatlanmasını göstermektedir. Her büronun Antakya'da birer temsilcisi bulunmaktaydı. Şef olarak anılan idareciler Délégué du Sandjak adıyla anılan bir Fransız idarecesine bağlı olarak çalışmaktaydılar. Bu idareci de doğrudan Yüksek Komiserlik'in emrinde görev yapmaktaydı. Fransız mandasının hüküm sürdüğü topraklarda Fransa'nın temsilcisi olan eski ismiyle Yüksek Komiserlik, kendisinin doğrudan yönettiği genel sekreterlik ve delegelerden oluşan bir kabineden ve eğitim hizmetinden sorumlu sivil kabineden müteşekkildir. 
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Yukarıda kısaca belirtilen manda yönetimi, yani Yüksek Komiserlik bürolarının düzenli çalıştığını ve bu doğrultuda ciddi bir manda arşivinin oluştuğunu söyleyebiliriz. Günümüzde arşivin manda yönetim kabinesi- nin, Genel Sekreterliği”nin, Dışişleri Bürosu'nun, Eğitim ve Basın Servisi'nin hükümdarlık arşivleri ile ilgili bölümleri ülkelerine (Suriye ve Lübnan'a) iade edilmiştir. Değişik yönetim birimlerinin adı altındaki delegasyon dosyaları (adalet, arkeoloji, tarım, gümrük, posta ve telgraf, ekonomi hizmetleri, Fransızca servisi, vakıf, sağlık, sosyal yardım) Fransa'da kalmıştır. Yüksek Komiserlik vasıtasıyla manda yönetimi altındaki bölgelerde üretilen belgelerin bir kısmının Suriye ve Lübnan'a teslim edilmesine karşın, bu evrakın neden Fransa'da kaldığı sorusu şu an için cevapsızdır. 


Fransız mandası dönemine ait fonların ve tasnifin genel bir değerlendirmesini yaptığımızda, ilginç ve normal olmayan bir işlem yapıldığı dikkat çekmektedir. Bu fonların en ilginci ve sıra dışı olanı, arkeoloji servisidir. Arkeoloji mâsumane yapılmış bir ilmi faaliyet gibi görünmesine karşın, esasen Yakınçağ'da politik bir araç olarak kullanıldığından, derin stratejik hesapların yapıldığı bir alandır. Arkeoloji algılanış itibariyle, ekonomik değeri yüksek olan objeleri bir arada tutan bir sektördür.”* Ekonominin yanında toplumu tanıma ve bu tanımaya bağlı olarak da stratejiler, politik manevralar geliştirmeye yarayan bir bilim olarak görülmektedir. 
Sömürge yarışına giren devletlerin işgal ettikleri yerlerde hemen bir arkeoloji servisi kurmaları bu bakımdan anlamlıdır ve bunun tamamıyla hedef bölgenin hem ekonomik hem kültürel olarak sömürülmesine matuf bir teşebbüs olduğu ortadadır. Bu meyanda sömürge yarışı ile bir bilimsel disiplin olarak arkeolojinin gelişiminin doğru orantılı olması çok manidardır. Söz konusu bölgelerde de, bu bakış açısını doğrular nitelikte sadece arkeolojik çalışmalar yapılmamış, aynı zamanda bu çalışmalardan elde edilen objeler de kanunsuz olarak Fransa'ya taşınmıştır. Bu cümle- den olarak Louvre Müzesi değişik yerlerden gelen arkeolojik buluntularla ve kaçak yolla getirilen malzemelerle zenginleştirilmiş bir müze hüviyetindedir. 
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Modern devlet kurumlarında böyle bir idari teşkilatlanma daha çok eğitim servisine bağlı olarak gerçekleştirilmesine karşın, Yüksek Komiserlik yönetimi arkeoloji servisini yönetimin bir birimi olarak teşkilatlandırmıştır. Kuşkusuz bunda, Batılılar'ın yüzyılı aşkın o bölgede yaptıkları kazıların etkisi büyük olmuştur. Hatta kazılar bazan altın aramanın ön hazırlığı olarak da görülmüştür. Bu bilgiler ışığında maden arama stratejisinin bir parçası olarak arkeoloji servisinin oluşturulmuş olduğunu da müşahede etmek mümkündür. 


Fransa, manda döneminde Suriye, Lübnan ve İskenderun sancağını ilgilendiren arşivi, bölgeden çekilmeye başlamasıyla birlikte Fransa'ya nakletmiştir. Bu durum Fransa'nın bölgenin tarih ve kültürüne ne denli etki ettiğinin en önemli göstergesidir. Yakın döneme ait Suriye ve Luban'ın milli hafızası manda yönetimini gerçekleştiren dünya görüşünün bir sonucu olarak hâlâ Fransa'da tutulmaktadır. Bu konuda şu ana kadar iade hususunda herhangi bir girişimin olmaması da anlamlıdır. 


Fransız manda yönetiminin tam anlamıyla kurumsallaşması bölgede Fransa lehine bir ekonominin hüküm sürmesini sağlamıştır. Suriye'den yapılan ithalat Birinci Dünya Savaşı öncesi 6, 5 milyon sterlin iken 1928'de bu rakam 10, 5 milyona çıkmıştır. İhracat ise 3 milyon liradan 1928 yılında 4.300.000 liraya yükselmiştir. 1928'de devletin bütçesi 432 milyon frank gelire karşılık, 363 milyon giderden oluşmuş ve 69 milyonluk bir fazlalık vermiştir.29 Bu sonuç Fransa'nın Suriye'den sağladığı ekonomik çıkarın bir göstergesidir. Suriye doğrudan bir Fransız pazarı haline gelmekle kalmamış aynı zamanda bütçe fazlası vermesi sebebiyle para sağlayan bir ülke konumunda olmuştur. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


MANDA DÖNEMİ ve SONRASI 
FRANSA-ERMENİ 
MÜNASEBETLERİ 


A) Birinci Dünya Savaşı ve 
Sonrası Yakindogu’da Ermeni-Fransız İlişkileri 


Bölgenin jeostratejik konumu dolayısıyla burada çıkarları bulunanların, bölgenin değişik etnik gruplardan oluşmasını fırsat bilerek tarihten gelen bu sosyokültürel farklılıkları kullandıklarını görüyoruz. Bunun için ağırlıklı olarak Antakya, Kilis, Adana bölgesinde eskiden beri var olan Ermeniler ile ekonomik, dini ve siyasi bağlar kurarak emperyal politikalarını uygulamaya çalışmışlardır. İngilizler'in ve Amerikalılar'ın o bölgede Protestanlığı yayarak çıkarlarını koruyacak unsurlar meydana getirme stratejileri gibi, Fransızlar da zamanla misyonerler tarafından Katolikleştirilen Ermenilerle iş birliğine dayalı bir politika benimsemişlerdir. Fransız devrimiyle gittikçe yayılan milliyetçilik akımı Ermeniler'de hemen etkisini göstermiş ve bir Ermeni Krallığı ideali genç nesillerde yeşertilmiştir. 
Bu noktada artık Osmanlı Devleti'nin ortadan kalkmasını düşünen o dönemin Fransız politikacıları, Ermeniler'in bu isteklerinin gerçekleşmesine yönelik adımlar atmaya başlamışlardır. Böylece Birinci Dünya Savaşı öncesinde güçlenen bağlar 1918'de tam bir iş birliğine dönüşmüştür. 


Ermeniler'i devlet konusunda ümitlendiren ilk önemli gelişme esasen 1878 Berlin Antlaşması'nda Ermeniler'e yönelik reformların gündeme getirilmesiyle olmuştur. Ancak belirtmemiz gerekir ki Ermeniler Osmanlı 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tebaasıydı ve bu tebaanın diplomatik olarak herhangi bir devletle doğrudan ilişki kurmasına imkân yoktu. Buna rağmen 13 Haziran 1878'de Ermeni toplumu Doğu Anadolu'da bir devlet kurma isteğini dile getiren deklarasyon yayımlayarak uluslararası arenada ilk defa Ermeni meselesi diye bir sorun ortaya attı.“ İlk olarak Rusya Osmanlı Devleti'ni iyice baskı altına almak için Ermeniler'in hâmiliğini üstlenmiştir. Bunda coğrafi, kültürel ve dini yakınlığın etkisi olduğu gibi Rusya'nın Osmanlı'yı etkisizleştirerek sıcak denizlere inme hayalini gerçekleştirme arzusunun esas rol oynadığı açıktır. Rusya'nın bu müdahalesi uluslararası dengeleri sarsmış ve Ermeniler'in tamamen Rusya'nın kontrolüne gireceğini gören İngiltere ve Fransa meseleye müdahil olarak Berlin Antlaşması'nın 61. 
maddesinde yer alan Ermeniler'e yönelik reformların devlet garantisi altına alınmasını sağlayarak bu talebi gecistirmislerdi.”” 


Bu tarihten sonra özellikle Fransa'nın Ermeniler ile olan ilişkilerini artırmaya başladığını görmekteyiz. Bilindiği gibi Ermeni milleti belli bir bölgede toplu olarak bulunmamaktaydı. Kızışan emperyalist politikaların doğurduğu rekabet ortamında özellikle Adana'dan Filistin'e kadar olan Yakındoğu topraklarındaki Ermeniler'e Fransa daha da yakınlaşmıştır. 
Zira 3. Napoleon döneminden itibaren Fransız dışişleri Yakındoğu'da hâkimiyet kurmayı öncelikli hedef olarak belirlemişti. Bu meyanda bölgede bulunan önemli bir bölümü Katolik olan Ermeniler'i de yeni dış politikasında fayda sağlayacak etkin bir yerel dinamik olarak görmüştür. 
Öyleki Zeytun, Sasun ve Van'da çıkan Ermeni isyanlarında Fransa derhal diplomatik girişimlerde bulunarak Ermeniler'in hâmiliğini üstlenmeye çalışmıştır. Van'da 1885'te Mıgırdıç Portakalyan tarafından kurulan ve ilk Ermeni komitası olarak nam salan Armenakan örgütünün Osmanlı Devleti”nce takibe alınmasının ardından Mıgırdıç Marsilya'ya kaçmış ve 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orada faaliyetlerine devam etmişti. Portakalyan burada Armenia adlı bir degi çıkararak Türkler aleyhine yıkıcı propaganda faaliyetine başlamıştı. 
Çalışmaları sonuç vermiş ve Fransız siyasetçileri, kamuoyu harekete geçmiştir.29 Bu haliyle Fransa Ermeni komitacı faaliyetlerine kucak açan ilk ülke olmuştur.> 


Fransa desteğini gitgide somutlaştırmaya başlamış ve Ermeniler'in sebep olduğu her çatışma sonrasında Bâbıâli nezdinde diplomatik girişimlerde bulunarak, Ermeniler'e yönelik reform yapılmasını gündeme getirmiştir. 1895’teki Sason olaylarında Ermeniler ayaklanma girişiminde bulunmalarına rağmen İngiltere, Rusya'nın yanında Fransa da yer alarak durumu araştırmak için Tahkikat Komisyonu kurulmasını sağladı.” Bundan maksat Fransız çıkarlarının daha da yaygınlaşması için Osmanlı Devleti'ne diplomatik baskı uygulama olduğu gayet açıktır. 


Diğer taraftan gerek Fransız misyonerler ve gerekse diplomatlar zaman zaman ekonomik ve politik alanda müstemleke devlet memurları gibi davranarak Ermeni milletinin nezdinde Fransa'nın adeta mandater bir devlet mesabesinde görülmesini sağlamışlardır. 1905 yılında Amerikalı misyoner Mr. Cole'ün mektuplar vasıtasıyla Mardin'de Ermeni komitacıları kışkırtıcı faaliyette bulunması tesbit edilmiş ve Bâbıâli'nin gösterdiği tepki karşısında Fransa Amerikalı misyonere destek vererek bir nevi Ermeniler'e aleni himayesini göstermiştir. Görüldüğü gibi Ermeniler, Rus koruması altında olanlar ve Fransa-İngiltere birliği koruması altında olanlar şeklinde fiilen ikiye bölünmüştür. Elviye-i selâse denilen bölgedeki Ermeniler daha çok Rusya ile iş birliği içersindeyken, İstanbul başta olmak üzere Yakindogu’da yaşayanlar ise İngiltere ve özellikle de 


219 Serkan Yazıcı, “Fransa'nın Birinci Dünya Savaşı'ndan Günümüze Uzanan Ermeni 
Siyaseti” (ed. Haluk Selvi) , Geçmişten Günümüze Ermeni Sorunu ve Avrupa, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Yayınları, 2006, s, 257. 


220 Haluk Selvi, Millet-i Sadıkada İsyan Ermeni Komitacıların Gizli Mektupları 1878-1923, 
İstanbul: Timaş Yayınları, 2011, s. 27. 


221 Haluk Selvi, Mihran Damadyan, Bir Ermeni Komitecinin İtirafları, İstanbul: Timaş 
Yayınları, 2009, s. 52-53. 


222 Selvi, Millet-i Sadıkada İsyan Ermeni Komitacıların Gizli Mektupları 1878-1923, s. 52. 
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Fransa'nın politik ve ekonomik desteğini almaktaydılar. 1878-1914 arası ilişkiler bu psikolojide devam etmiştir. 


Yakındoğu'da ilişkiler, ekonomi, sosyal, kültürel ve siyasi alanlarda olmak üzere uzunca bir dönemi kapsamaktadır ve bu ilişkilerde Levantenler bölgede gitgide ağırlık kazanmaya başlamıştır. Ermeniler levantenler ile ailevi ilişkiler başta olmak üzere ekonomik ve politik düzeyde iş birliği içerisinde olmuşlardır. Özellikle devlet adamlarının ve büyük sermaye sahiplerinin yaptığı evlilikler Fransa'nın politikasında etkili olmuştur. Sonuçta 20. yüzyılda gittikçe gelişen ve Fransız politikasının Osmanlı Devleti'ne olan bakış açısının temel paradigması haline gelen Ermeni meselesinde, Fransız dışişlerinin kendine münhasır tarz-ı siyasetlerinin etkin olduğu söylenebilir. Fransız dışişlerinin yapısında bakanların ciddi nüfuz sahibi oldukları bilinen bir gerçektir. Ünlü diplomat Taleyrand’in önce Direktuar'ı sonra Napoleon Bonaparte'ı Mısır işgaline yönlendirmesi bu konuda en canlı örnektir. Binaenaleyh, Ermeniler ile olan ilişkilerde de bu gelenek bozulmamıştır. Sultan Abdülhamid döneminde Gabriel Hanotaux, Maurice Bompard, Georges Clemenceau, Birinci Dünya Savaşı döneminde, Raymond Poincaré, Theophile Delcassée, Artiside Briand, Alexandre Millerand gibi politikacılar kendi inisiyatiflerini ön plana çıkararak politik meselelere yaklaşan kişiler olmuşlardır.> Netice itibariyle konu uzun ve geniş alanı kapsadığından ve sahip olduğu öneme binaen ciddi çalışmalara ihtiyaç duymaktadır. Ancak bu çalışmamızda 20. yüzyılin başında cereyan eden ilişkiler ağını incelemekle iktifa edeceğiz. 


Ermeni-Rus ilişkileri üzerinde çokça araştırma bulunmasına karşın Ermeni-Fransız ilişkileri üzerinde Türkiye'de fazlaca bir çalışmanın olmaması dikkat çekicidir. Halbuki Birinci Dünya Savaşı öncesinde ve sonrasında Fransa'da bu konu üzerinde çalışmak isteyenlere kaynak olabilecek ciddi büyüklükte bir yayının bulunduğunu görmekteyiz. Revue 


223 Strapelias Helen, “L’opinion publique française et la question arménienne sous la 
3.ieme r&publigue”, Arménie, une passion francaise, sous la direction de Claire Mouradian, Paris: Musée de Montmarte, 2007, s. 46. Bu eser Fransa’da Ermenistan yili miinasebetiyle Montmarte Miizesi’nde diizenlenen konferansta sunulan tebligler- den olusmaktadir. 


FRANSA”NIN YAKINDOĞU POLİTİKALARI ə 123 


du Christianism social, Chretien d'Orient, Revue des deux mondes, L'Echo, Le Petit Parisien, Le Temps, Le Bloc, Journal des débats adlı süreli yayınlar başta olmak üzere birçok dergide Fransa'nın Ermeniler’e olan yaklaşımını gösteren makaleler ilgi çekici mahiyettedir. Ancak bu çalışmada Fransa'nın politikalarını yansıtan birkaç makale ile meseleye yaklaşacağız. Bu düşünceyle, hem konu genişliğinde hem de zaman uzunluğunda kaybolmamak için, çalışmamızı 1918 işgal öncesi ve sonrası Antakya ve civarında Ermeni-Fransız ilişkileri olarak sınırladık. Zira bahsettiğimiz husus bir dönem bölgede yaşanan olayların tarihinin bilinmesinde önemli bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. Bu çalışmada elde edilen bilgiler, halihazırda Türk-Ermeni ilişkilerinin hangi düzlemde seyredeceğine karar verme noktasında bulunanlara yardımcı olacak ve Fransa'nın Ortadoğu politikasının hangi politik unsurlara dayandığının bilinmesine katkı sağ-Tayacaktır. 


Fransız-Ermeni ilişkilerinin üç düzlem üzerinde yürüdüğünü söyleyebiliriz, 

1. Birincisi Ruslar'ın tamamen Ermeniler’i kontrol altına alma riski- ne karşı uzunca bir tarihi geçmişi de kullanarak en azından İstanbul ve Yakındoğu”daki Ermeniler nezdinde Rusya”nın yerini alma noktasında gelişen ilişkiler. Bu durum Birinci Dünya Savaşı'na kadar olan süreç için geçerlidir. 


2. İkinci olarak Osmanlı'yı paylaşma kararı verdikten sonra Fransa'nın Ermeniler’i işgal ettiği Urfa, Maraş, Antep, Kilis, Adana, Antakya ve Halep bölgelerindeki çıkarlarını koruyacak bir güç olarak görmesi çerçevesinde seyreden ilişkiler. 


3. Üçüncü olarak, işgal başarısızlığa uğrayınca ve tarihteki Kilis Ermeni Krallığı'nı canlandırma hayali suya düşünce Ermeniler'i korumaya yönelik çalışmalar ekseninde devam eden ilişkiler. 


Bugünkü Fransız-Ermeni iş birliği yukarıda belirttiğimiz son noktanın bir sonucu olarak devam etmektedir. Mamafih, Ermeni diasporası, ağırlıklı olarak son göç dalgasıyla Fransa'ya gelenlerden oluşmaktadır. 
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Başta İngiltere olmak üzere Batılı devletlerin bölgede nüfus araştırmaları yaptığı bilinen bir gerçektir. Yakındoğu bölgesinde bulunan Ermeniler’in sahip olduğu demografik güç ile bölgenin jeostratejik ve ekonomik değerini birleştirdiğimizde, özellikle kolonyal devlet Fransa'nın Ermeniler ile sıkı iş birliğine girmedeki iştahını ve arzusunu anlamak güç değildir. 1914 yılı itibariyle Osmanlı salnamelerindeki bilgilere göre Adana, Kilis, Mersin üçgeninde yaklaşık 371.000, Halep'te 35.104, Maraş'ta 
27.842, Urfa'da” 15.161, İskenderun sancağında 7988 Gregoryan ve 461 
Katolik Ermeni” olmak üzere bölgede 457.559 Ermeni bulunmaktadır. 
Ermeniler: Göç ve Sürgün adlı eserde belirtilen rakamlara göre 1914 yılında Osmanlı Devleti'ndeki tüm Ermeni nüfusu 1.900.000 civarındadır. Aynı eserde Justin McCharty’nin Ermeni nüfusunu 1.700.000, David Magie’nin de yaklaşık 1.500.000 olarak yansıttığı bildirilmektedir.” Sonuç olarak Ermeni nüfusunun en fazla dörtte biri yukarıda rakamlarını verdiğimiz şehirlerde yaşamaktadırlar. Denize sınırı olacak bir Ermenistan kuşkusuz Doğu Anadolu'da kurulacak bir Ermenistan'dan daha etkin bir biçimde Batılı devletlerin özellikle Fransızlar'ın emellerine hizmet edecekti. 


224 Hikmet Özdemir- K. Çiçek- Ö. Turan- R. Çalık- Y. Halaçoğlu, Ermeniler: Sürgün ve 
Göç, Ankara: TTK., 2010, s. 22-27. 

225 Yaşar Demir, La situation soscio-politique et culturelle du sandjak d”Alexandrette, (mastır tezi, 2001) , Strasbourg, Marc Bloch Üniversitesi, Art, histoire et civilisation de VEurope Bölümü, s. 15. 


226 Hikmet Özdemir v. dğr., z.g.e., s. 42-47. 


B) Birinci Dünya Savaşı Döneminde 
Fransız Politikacıların Ermeniler ile İlişkileri ve Kamuoyunun Ermeniler'e Yaklaşımı 


Birinci Dünya Savaşı Fransa-Ermeni-Osmanlı Devleti ilişkilerinde so- nun başlangıcı olarak kabul edilen bir dönemdir. Fransız politikacılar ve Ermeni ileri gelenleri Osmanlı Devleti'ne son darbeyi indirmek için birlikte hareket etme kararı almışlardır. Fransız Dışişleri Bakanlığı Arşivi'nde Rusya'nın Fransa'daki büyükelçiliğinin verdiği bilgileri yansıtan 23 Şubat 
1915 tarihli bir belgeye göre, Zeytun bölgesinde 15.000 Ermeni Türk hedeflerine saldırmak için hazırdır. Ermeniler cephane ve silah beklemektedir. 
Bunun için Fransa Rusya'dan Erzurum üzerinden İskenderun'a Ermeniler'e verilmek üzere silah yardımı yapmasını istemektedir.” 


Buna ilaveten Ermeni Komitesi Başkanı Vartanyan, halihazırda Avrupa'nın değişik yerlerinde, Balkanlar'da ve Amerika'da yaşayan yaklaşık 20.000 Kilis kökenli Ermeni'nin İskenderun'a veya Adana'ya yapılacak İtilaf devletleri çıkarmasında gönüllü olabileceklerini Fransa'nın Bulgaristan Büyükelçisi Panafieu'ye bildirmiş; ayrıca, toplanma ve silahlanma yerinin Kıbrıs olmasını, İtilaf devletlerinin bunu garanti altına almalarını 
227 Arthur Beylerian, Les grandes puissances, "Empire ottoman et les Arméniens dans les 


archives françaises (1914-1918) , Paris: publication de la Sorbonne, 1983, s. 7; Adı geçen doküman için bk. (A.M.A.E., Guerre 1914, Turquie, tome: 849, f. 214) 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istemiştir.” Vartanyan'ın verdiği rakamlara Paris'in ihtiyatlı davrandığı ortadadır. Panafieu'nün notuna karşı, Dışişleri Bakanı Delcassée, cevabında bu teklifin ileride yapılacak harekâtta uygun bulunacağından bahisle şimdilik uygulanamayacağını belirtir. Bakan, Kıbrıs'ta Ermeniler'in toplanmasını iki gerekçeyle kabul etmez. Birincisinde böyle bir hareketin Türkler'in dikkatini çekeceğini, kendilerine yönelik topyekün bir süpürme operasyonunun ilk adımı olarak algılanacağını ve bunun sonucunda Anadolu içlerinde bulunan Ermeniler'in yok edilebileceğini ileri sürmüştür. İkinci olarak da Kıbrıs'ta hâkim olan İngiltere'nin böyle bir girişim yüzünden Fransa'dan kuşkulanabileceğinden ve Türkler'in çıkarmanın hangi merkez üzerine yapılacağı konusunda uyanmasına sebep olacagindan Ermeniler'in teklifini geri çevirmiştir. Ancak Delcassé, böyle bir askeri güce de kapıyı kapatmamış ve yapılan bu teklifin çok anlamlı olduğundan bahisle bunu Ermeniler'in Fransa'nın kendilerine yaptığı hizmet karşısındaki vefakârlığını gösteren en önemli delil olarak telakki ettiğini belirtmiştir.”” Belgeden de anlaşıldığı gibi sadece iki belgede Ermeniler'in verdiği rakama göre bölgede ilk etapta toplam 35.000 Ermeni Türkler'e karşı savaş için hazırdır.“ Ermeniler'in Kıbrıs isteğinin daha sonra sonuç verdiğini görmekteyiz. Kıbrıs'ta Monarga Ermeni lejyonu kurulmuş”! 
ve bu kampta eğitilen askerler Fransız saflarında savaşmışlardır. Burada ilk Ermeni talebinin 1915 tarihli olduğunu belirtmemiz gerekir. O tarihte Anadolu işgal edilmemiş ve Ermeniler tehcire tâbi tutulmamıştı. İşgallerin hemen akabinde Ermeniler'in Kıbrıs'a yerleştirildiklerini ve egitildiklerini görmekteyiz. 


228 Beylerian, a.g.e, s. 12-13. Arşiv belgesi: Archive du ministere de la Guerre A.M.G, 
7 N, 2150, tarih: 3 Mart 1915, Sofya. 
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Bogos Nubar Paşa da Kahire'den Fransa ile iş birliğini isteyen beyanlarda bulunmuştur. Kahire'de bulunan Fransa temsilcisi Bakan Defrance”ın Delcassé’ye gönderdiği nota göre Nubar Paşa Adana, Mersin ve Kilis Ermenileri’nin Fransız protektorasını yani korumasını istediklerini ve bu bölgelerin Suriye'de ileride kurulacak Fransız yönetiminin altında bulunmasını arzuladıklarını belirtmektedir.” Burada ilginç olan husus manda sisteminin 1920'de San Remo’da gündeme gelmişken bundan beş yıl önce Ermeniler'in Suriye'de Fransız mandasını istemeleridir. Yukarıda belirtilen nota ilaveten yaklaşık bir ay sonra Bogos Nubar Paşa bizzat kendisi Milli Ermeni Komitesi başkanı sıfatıyla Dışişleri Bakanı Delcassée’ye mektup göndererek Fransız hükümetinin Rusya ve İngiltere ile birlikte Osmanlı Devleti'ne karşı savaşmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir. İfadesinin devamında, savaşın sonunda ezilen halk olarak tanıttığı Ermeniler'in özgürlüklerine kavuşacaklarına inandığını belirten ifadelerle Ermeniler'in niyetlerini ve tavırlarını net şekilde ortaya koymuştur. Osmanlı vatandaşı olan Ermeniler bu belgeden de anlaşıldığı gibi topyekün bir baş kaldırı içerisindedirler ve âdeta büyük güçlerin askeri varlıklarının Osmanlı içindeki unsurlarıdırlar. 


Ermeniler kesin olarak Adana, Mersin ve Kilis'in kendilerine verilmesini istemektedirler. Paris Ermeni Komitesi Sekreteri Archag Tchobanian'a göre Ermeniler'in Kilis”i istemelerinin birkaç sebebi vardır: > Birincisi, tarihte bulunan Kilis Ermeni Krallığı'na ve geçmişine duyulan özlem ve Haçlılar ile yapılan iş birliği sonucunda elde ettikleri zaferlerin hâtırası; ikincisi ise Pozantı, Payas ve Kilis civarlarındaki Ermeniler’de uyanan milliyetçi duygulardır. Üçüncü olarak Ermenistan'ın denize sınırı bulunmamaktadır. Doğu'daki Büyük Ermenistan'a bağlı kurulacak Küçük Ermenistan'ın denize sınırı bulunacak ve bu sayede ekonomik, kültürel ve 


232 Beylerian, Les grandes puissances, VEmpire ottoman et les Arméniens dans les archives 
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entelektüel anlamda gelişmesi sağlanacaktır. İlginç bir şekilde bahsedilen yerler arasında Antakya geçmemektedir. 1913”te Paris”te Başbakan Clemenceau'nun Faysal ile yaptığı görüşmede Antakya'nın Suriye'ye bırakılmasının planlandığı ihtimal dahilindedir. Zira Tarsus”dan itibaren tüm topraklar Kral Faysal'a vaat edilmisti.** 


Bu bölgeler için Ermeniler'in Fransa'da ciddi lobi faaliyetleri yürüttükleri ve politikacılarla birebir görüştükleri arşiv belgelerinde kayıtlıdır. 
Paris Ermeni Komitesi Sekreteri (Secrétaire du Comité arménien de Paris) Archag Tchobanian, Dışişleri Bakanı Delcassé’ye gönderdiği mektubunda, Türkler'in tazyiklerinden ve Ermeniler'in kahramanlıklarından bahisle bölgenin Suriye'ye ait olmamasını, kesinlikle Fransa'nın burayı sahiplenmesini istemektedir. Ona göre Suriye'de 400 000 Ermeni yaşamaktadır ve bu halk Haglilar’dan beri Fransa'nın burada var olmalarının yegâne teminatıdır. Buna ilaveten VEcho Paris'de René Bazin tarafından kaleme alınan Suriye'nin Adana'dan itibaren başladığını anlatan yazıdan duydukları üzüntüyü dile getirmiştir. Görüldüğü gibi Ermeniler basını ve akademik çalışmaları yakından takip etmişler ve Fransız kamuoyunu etkilemek icin özellikle politikacılar nezdinde çalışmalar yürütmüşlerdir.>* Tüm bu bilgiler ışığında Suriye'de Fransız mandasının kurulmasında Ermeniler'in payı olduğunu düşünmek mümkündür. Zira Ermeni liderlerinin 1915’teki istekleriyle savaş sonrası Fransa'nın Suriye'de ve Güney Anadolu'da gerçekleştirdiği işgal ve işgalden sonra kurulan yönetim sistemi bunu göstermektedir. 


Tehcirden önce Fransa'da bulunan Ermeniler de Osmanlı Devleti'nin aleyhine olan girişimlere destek vermişlerdir. Fransa'nın Rusya Büyükelçisi Paléologue’un Dışişleri Bakanı Delcassée’ye gönderdiği habere göre Londra'da ikamet eden Gulbenkian adlı zengin Ermeni, İstanbulda ayaklanma çıkarmaları için Jön Türkler'den birkaç kişiyi satın alma amacına yönelik Paris'e para yardımında bulunmaya hazırdır. Büyükelçi ifadesi- 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nin sonunda Dışişleri bakanının bahsi geçen habere inanması durumunda Rus Dışişleri Bakanı Sazanov'un da bu girişime iştirak edeceğini bildirmektedir. Tüm bu bilgiler arşiv belgelerine dayansa da Jön Türkler ile Ermeniler'in ne derece karanlık ilişkilerde bulundukları şimdilik net bir şekilde bütüncül olarak ortaya koyulamamıştır. Netice itibariyle bu hususun incelenmesi birçok noktanın vuzuha kavuşmasına sebep olacaktır. 


Diasporanın destek aldığı çevreler ayrı bir araştırma konusu olmakla birlikte yaptığımız araştırmalara göre politikacılardan önce dini çevrelerin özellikle yayınlarıyla ciddi ve aşkın bir biçimde destek verdiklerini ve Fransa'da onlar için bir kamuoyu oluşturma gayreti içerisinde olduklarını söylemek mümkündür. Revue Christianism et social adlı dergide yayımlanan bir makalede 1915'teki tehcir sırasında yaşadıklarını anlatan bir Ermeni kadının ifadelerine yer verilerek dram anlatılmış ve “Bu zulme Tanrı bile sessiz kaldı” ifadesiyle Emeniler'in ne kadar yalnız, biçare ve yok olmayla karşı karşıya kaldıkları gösterilmek istenmiştir.” Esasen burada kullanılan ifadenin hıristiyan ilâhiyatında kabul görmeyen bir cümle olması ve bunun dini bir yayında bulunması çok anlamlıdır. Fransa'nın o tarihte din-devlet ilişkisi yapısını göz önünde bulundurduğumuzda, böyle bir seküler açıklama, dini kurumların Ermeni meselesinde devletin kullandığı dil çizgisine geldiklerini göstermesi bakımından önemlidir. 


Makaledeki başka bir nokta ise, Maraş Fransiskenler grubu papazı Pere Muré Ermeniler'in korunmasında Avrupalı güçlerin yetersiz kaldığını belirtmesidir. En can alıcı ve önemli husus ise dini âidiyeti ön planda olduğu belli olan yazarın Pere Muré ile aynı doğrultuda olarak “Ekonomik çıkarlar için haçlı seferi düzenlemeyi bilen güçlerin, zulme uğrayan bu halkın acılarının telafisi için de haçlı seferi düzenlemeleri gerekir” tarzında bir çağrıda bulunmasıdır.?5 “Ermenistan İçin Kutsal Haçlı Seferi” başlıklı başka bir makalede Amerika Birleşik Devletleri”ne ve başta Fransa olmak üzere tüm Avrupalı güçlere, Türkler'e yönelik harekete geçilmesi yönünde dini bir ültimatom verildiğini görmekteyiz. “Aramızda her 


237 Rene Claparede, “L’égorgement de VArmenie”, Revue du christianisme et social, 
1921, 8.373. 


238 Claparede, a.g.m., s. 377. 
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birimiz sunulan bu bilgileri okuduktan ve Ermeniler'in uğradığı zulmü öğrendikten sonra kiliselerde ve devlet yöneticileri nezdinde yapmak zorunda olduğumuz sorumluluklar var”? ifadeleriyle 2. Urban misali bir tavırla meseleye yaklaşılarak hıristiyan kamuoyunu harekete geçirilmeye çalışılmaktadır. 


Bir adım daha ileri gidilerek, 1915-1918 yılları arasında Fransız devlet adamlarının mektupları, açıklamaları ve sözleri özet olarak makalede yansıtılarak halihazırda görevde olanlar sözlerini tutmaya çağrılmakta aksi halde halk nezdindeki itibarlarının zedeleneceği baskısı yapılmaktadır. O dönemdeki politikacıların neler söylediklerinin bilinmesi açısından bahsedilen ifadeleri makaleden alıntı yaparak sunuyoruz: ?* 


M. Briand’dan Senatör Louis Martin’e- Kasim 1916. 


“Cumhuriyet hükümeti Jön Türkler'in işlediği onların gözlerinde tek suçları medeniyeti ve terakkiyi sevmek olan bu insanlara karşı sürme ve yok etme suçlarını insan şuurunun mahkemesine iletecektir. 


Yasal hesabın görüleceği vakit geldiğinde müttefikler iş birliği halinde bu milletin acılarını unutmayacak ve onlara barış ve gelişme içinde bir hayatı garanti edeceklerdir.” 


M. Deschanel, Millet Meclisi Başkanı'ndan Paris Ermeni Entelektüelleri Birliği Başkanı'na- 19 Aralık 1917. 


“Ermeniler güvenlerini muhafaza etsinler. Şerefli tarihleri uzundur ve şehitlikle doludur. İşkenceleri bitmedi. Fakat şimdiden şafak doğmaktadır. Kudüs kurtarıldı. Yarın kanlı Türk baskınlarına uğrayan Ermenistan'a sıra gelecek. Yarın Marne, Yser ve Verdun'un kahramanları kurtulan kardeşleriyle sarılacak ve öpüşeceklerdir.” 


239 E. Gounelle, “Une sainte croisade pour 1 Armenie”, Revue du christianisme et social, 
1921, s. 314-315. 
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| M. Stephen Pichon, Dışişleri bakanından Millet Meclisi'ne, 27 Aralık 
1917. 


“Milliyetlerin hukuku üzerindeki bu politikamız bizim onurumuzdur ve tarihimizdir ve Ermeniler'e, Suriyeliler'e Lübnanlılar'a ve boyunduruk altına girmek istemeyen, iradesini yansıtmak isteyen tüm milletlere uygulanmaktadır. Tüm milletlerin sempatimizi çekmeye ve desteğimizi sağlamaya hakkı vardır. Hepsinin kaderlerini tayin etme hakları vardır.” 


M. Pichon, M. Albert Thomas’a Temmuz 1919'da gönderdiği başka bir mektubunda, 


“Üç tümenle gönüllü olarak Türk-Alman askeri boyunduruğuna karşı savaşan Ermeniler'in Suriye-Filistin hattında görev yapan Doğu Lejyonu'na katılmaları herkesin gözünde Fransa'nın Ermeniler’i müttefikleri olarak gördüğünün kanıtıdır.” 


Ermeniler'e destek veren devlet adamları arasında Clemenceau en fazla çalışan politikacı olarak kabul edilebilir. 1896’da Mercure Yayinevinden çıkan Les Massacres d’Arménie, témoignages des victimes adlı eserin önsözünde yaptığı açıklamalarla Ermeni milletinin koruyucusu, kurtarıcısı olarak görünmüştür. Özellikle basında çok sayıda makale yayımlamıştır.?" L’Echo, Le Petit Parisien, Le Temps, Le Bloc (Sadece /”Echo gazetesinde Ermeniler lehine on dört ayda sekiz makale yayımlanmıştır) dergilerinde- ki yazıların analizi ve içeriklerinin incelenmesi bu konuda tez hazırlamaya müsait genişlikte ve önemdedir. 


M. Clemenceau, Konsey başkanından Bogos Nubar Paşa'ya- 14 Temmuz 1918. 


“En adaletsiz saldırıların kurbanı olan Fransa, isteklerine tüm ezilen halkların özgürlüğünün sağlanmasını not etmiştir. 


241 Edmond Khayadjian, “Le mouvement arménophile en France”, Arménie, une passion francaise, sous la direction de Claire Mouradian, Paris: Musée de Montmarte, 2007, s. 58. 
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Geleneksel olarak bu milletlerin koruyucusu Fransa, defalarca meseleye el koymuş ve Ermeniler'e yardım için elinden geleni yapmıştır. 


Ermenilerin ruhu ve müttefiklere olan sadakati, Kafkas ve Doğu lejyonuna yaptıkları katkılar Fransa'ya olan bağlarını sıkılaştırmıştır. 


Size memnuniyetle bildirmek isterim ki Cumhuriyet hükümeti ve Birleşik Krallık, Ermeni milletini insanlık ve adalet değerleri muvacehesinde bulunacak bir çözümde diğer milletlerle birlikte her zaman düşünecektir.” 


M. Poincar&, Devlet başkanından Kilis Katolik Ermeni Kilisesi Patriği Paul Pierre 13. Terzian'a- 19 Şubat 1919. 


“ Hak ve hukuk mücadelemizde birlikte yaşadığımız bunca acıdan sonra Fransa'nın şüphe etmediği gibi Ermenistan da Fransa'dan şüphe etmemelidir. İki dost ülke aynı gururu ve sevinci paylaşmaktadır. Hükümetin Ermeniler’e yönelik bu yaptıklarını yeterli görmediğini biliyorum. 
Şerefli ülke Kilis’in kurtarılması ve birçok haktan yararlanarak güvenlik içerisinde bir barışın tesisinin beklenildiğini hükümet bilmektedir. Zatınızı temin ederim ki Fransa kendisine duyulan bu güveni karşılıksız bırakmayacaktır.” 


C) İşgal ve İş birliği 


Fransız devlet adamları Ermeniler'e çok büyük garantiler içeren sözler ve teminatlar vermişlerdir. Bu vaatlere inanan Ermeniler Fransa Milli Meclisi Başkanı Dechanel'in dediği gibi, “Marne, Yser ve Verdun'un kahramanları İskenderun'un işgalinde Ermeni çetelerle öpüşmüşlerdir”. Netice itibariyle 1918 Kasımında Fransızlar ve İngilizler Osmanlı Devleti’ne son darbeyi indirmek için Sancak'ı Çanakkale mağlubiyetinin de etkisiyle Anadolu'ya yapacakları muhtemel bir çıkarmada üs olarak kullanmak amacıyla 9 Kasım 1918'de işgal etmişlerdir.?* İşgal gerçekleşirken iki müttefik ülke yerel unsurlardan Ermeniler'i kullanmışlardır. Müttefikler karşılık olarak Büyük Kilikya Ermeni Krallığı'nı vaat etmişlerdi.” Böylelikle verimli topraklarda Türkler'e karşı tampon bölge kurmuş olacaklar ve kuracakları sömürü düzeninin de bekçiliğini yaptırmış olacaklardı. Ermeniler ise yıllardır hayal ettikleri Kilis, Adana ve Mersin'in bir kısmını içine alan Akdeniz'e sınır Büyük Kilikya Krallığı'na sahip olmanın ilk adımını atacaklardı. 


İlişkilerin en zirveye vurmuş hali şüphesiz askeri birlikteliğin ve ortak operasyonların yapılmasıdır. Fransız kaynaklarına göre Sancak'ın iş- 


242 Türk İstiklal Harbi, Ankara: Genelkurmay Yayınları, 2009, s. 51. 
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galinde 4000 Ermeni asker olarak kullanılmıştır?“ Dörtyol Kaymakamlıgı'nın Dahiliye Nezâreti Emniyet-i Umümiyye Müdüriyeti'ne gönderdiği 
27 Kasım 1918 tarihli telgrafa göre İtilaf devletleri işgalden sonra bölgeye 
Ermeni kuvvetlerini yerleştirmişlerdir. Yine telgrafta yazılanlardan anladığımız kadarıyla Ermeniler, işgali kendileri için büyük bir fırsat olarak görmektedirler.”” 


Bu fırsatı değerlendirmede bir toplumun topyekün seferber olduğu ortadadır. Din adamları özellikle önemli görevler ifa etmişlerdir. Örneğin papazlar, işgal ile ilgili olarak Osmanlı kuvvetlerini bilgilendirmekle görevlendirilmişlerdir. Dörtyol Kaymakamlığı'nın aynı telgrafında yazılanlara göre iki Ermeni rahip ve bir Ermeni subay Dörtyol'a gelip kiliseleri dolaştıktan sonra subay, kaymakamlığa gelmek suretiyle işgal kuvvetlerinin geleceklerini ve halkın tepki göstermemesi gerektiğini tebliğ etmiştir. Bununla da yetinmeyip kaymakama halkın gavur tabirini kesinlikle kullanmamalarını emrivaki bir şekilde söylemiştir. Bu noktada kaymakamın verdiği “Gavur tabirinin kullanılmamasına gayret edilmekle beraber, cahil ahalinin gavur tabiriyle Hıristiyanlığı kastettiği, bununla aşağılama- yı kesinlikle hatırlarından bile geçirmedikleri kendisine anlatılarak ikna edilmiştir” şeklindeki Dahiliye Nezâreti'ne gönderdiği cevabı tam bir çaresizliğin ve teslimiyetin tezahürü olarak tarihe geçmiştir. Ermeniler'in Fransızlar'dan aldığı bu destekle bölgenin artık tek hâkimi olduklarını halka ve askeri kuvvetlere gösterme çabaları daha işgalin ilk gününde böylece kendini göstermiştir. 


Ermeniler aldıkları bu cesaretle bölge halkına karşı yıldırma ve tedhiş harekâtına başlamışlardır. Fransız üniforması altında 400 kaçak Ermeni'nin 11 Aralık 1918'de Dörtyol”a gelerek on iki ev yaktığı, eşya ve paralara el koydukları, bir kadını boğazından yaraladıkları ve sonunda Osmanlı jandarmasını bölgeden çıkardıkları Ordu-yı Hümâyun Başkumandanlığı 
244 Yerasimos Stéphane, Question d’Orient frontiére et minorités des Balkans du Caucase, 
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Vekaleti”nin sadârete gönderdiği belgede kayıtlıdır. Daha ilk günlerde gerçekleşen bu katliamlar Ermeniler'in muhtemel bir hâkimiyetinde müslüman halka neler yapabileceğini göstermesi bakımından halkın uyanmasına sebep olmuştur. Nitekim çok geçmeden Kuvâ-yi Milliye teşkilatları kurulmuş ve işgale karşı direnişler başlamıştır. 


Sonuçta Fransız işgali yerel Ermeniler'in de katılımıyla gerçekleşmiş ve Fransa koloni kurmadaki maharetini burada da sergilemek istemiştir. 
İlk olarak bölgenin demografik yapısı ile ilgili mevcut verilere ulaşmak istemeleri manidardır. Adana Valiliği'nin Dahiliye Vekâleti kalem-i mahsüsuna gönderdiği telgrafa göre, 1500 kişilik bir kuvvetle Mersin'e gelen Fransız kuvvetleri komutanının ilk olarak kaymakamlığa giderek bölge nüfusu hakkında bilgi istemesi bölgede kurmak istedikleri yönetimin ilk işaretleri olarak anlaşılmıştır. Nitekim, işgal eder etmez, bölgedeki jandarmayı uzaklaştırmada ısrarcı davrandıkları ve yerlerine Ermeni lejyonunu yerleştirerek kuracakları kolonilere onları jandarma yapmayı planladıkları açıktır. Bu stratejinin bölge yönetimi tarafından anlaşıldığı Adana Valiliği”nin telgrafında sunulan ifadede görünmektedir. Adana Valisi Nazım Bey, merkezden tarz-ı hareket noktasında ısrarlı bir şekilde emirler istemiştir. Ancak direnme konusunda herhangi bir emir verilmemesi izahı zor bir durumdur. Zira Mondros hükümlerine göre İtilaf devletlerinin bölgeyi işgal haklarının olmadığı açıktı. Üstelik bu hukuki durum sadece o bölge için geçerli değildi. Sonuçta hukuka rağmen işgal gerçekleşmiş ve işgal edilen hemen hemen tüm Güney Anadolu'da bölgenin asli unsurları olan ve Osmanlı Devleti vatandaşı konumundaki Ermeniler Fransa'ya askeri destek vermişlerdir. Öyle ki Bogos Nubar Paşa'ya göre, 1918'den itibaren süren çatışmalarda Fransız saflarında savaşan 40.000 Ermeni ölmüştür.”“ 


Bu olaylar özellikle iki toplum arasındaki düşmanlıkları körüklemiş, bunun sonucunda karşılıklı yağmalar, çatışmalar meydana gelmiştir. Özellikle Kilis'te Fransızlar'ın kurduğu silahlı Ermeni çeteleri asayişi sağlama gerekçesiyle Türkler'e yönelik katliamlar gerçekleştirmiştir.2* 
Belgede kayıtlı bilgiye göre İngiliz korumasında Fransız askeri birliğine katılmak için Halep'ten gelen 400 Ermeni’den oluşan birlik, Kilisli Hacı Osman oğlu Ali ile Cuma oğlu Salih'i çeşitli uzuvları kesilmek suretiyle katletmişlerdir. Bunun yanında karakollara baskınlar düzenlemişler ve Osmanlı askerlerinin karşılık vermesi üzerine çekilmişlerdir. Başarısız akınlardan netice elde edemeyince Fransa'nın girişimleriyle bölgede Osmanlı jandarmasinin silahsızlanmasını sağlamışlardır.” 


Ermeniler'in halka saldırmaları Antakya işgali sonrası da devam etmiştir. Katolik Ermeniler'in lideri Sarko manda yönetiminin tam teşekkül edememesinden doğan boşluktan yararlanarak Antakya ve civarında halka karşı şiddet hareketlerini yürütmüştür.”! Yağmalamalar, öldürmeler silahsız halkı kabul etmediği manda yönetiminden yardım ister hale getirmiştir. Fransız Arşivi'nde bulduğumuz belgeye göre Ermeni çetelerinin hareketleri gayri müslim halka da zarar vermeye başlamıştır. Bir istihbarat elemanının raporuna göre bu olumsuz hareketler Türklerle diğer grupların manda yönetimine karşı birleşme riskini doğurmaktadır ve âcil müdahale gerekmektedir.?” 


Bu haberlerin artması üzerine İngiliz diplomat D.G. Osborne çeteler yüzünden her iki tarafta ciddi kayıplar meydana geldiğini bildirmiş ve bunun sorumlusunun Fransa olduğunu belirtmiştir. Fransa Kilis’i ileride kurulacak bir Ermeni devleti için merkez konumunda gördüğünden burayı işgal etmişti. Dışarıdan lejyoner olarak gelen Ermeniler’le bölgedeki yerli Ermeniler Türk köylerine saldırılar düzenlemişler ve katliamlar gerçekleştirmişlerdir. Fransa'nın işgali ve sonrasında yaşananlar o dönemde İstanbul'da Amerika'nın Yüksek Komiseri sıfatıyla görevde bulunan Amiral Bristol tarafından da yönetimine bir rapor halinde sunulmuştu.” 


249 BOA, HR, SYS, 2602-1/22, 23. 
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Diğer yandan Amerika'nın da bu olaylara kayıtsız kalmadığını görmekteyiz. 21 Şubat 1920'de Amerika'nın İstanbul'daki yüksek komiseri Amiral Bristol, başkentine gönderdiği yazısında, yukarıdaki duruma benzer ifadeler kullanarak olayın vahametini ortaya koymuştur.” Görüldüğü gibi bu tedhişin sebebi hususundaki ortak fikir Fransa'nın mevcut Ermeni nüfusunu kullanarak işgal ettiği yerlerde hâkimiyeti sağlama isteğidir. Sonuçta Fransız yetkililer de bunca katliamdan sonra durumun . vahametini anlamışlardır. Öyle ki işgalden sonra Fransız levant ordusuna bağlı ve Antakya civarının güvenliğinden sorumlu komutan dahi Ermeniler'in taşkınlıklarının çekilmez olduğunu ve Ermeniler'in daha da ileri giderek müslüman Senegal askerlerine saldırarak ordu nizamını bozdugunu belirtmiştir.” Çok geçmeden Ermeni çeteleri Fransız ordusunda geri hizmetlere çekilmiştir. İşgale karşı ilk direnişin güçlü olması Ermeniler'in beklentilerinin gerçekleşmemesini sağlamıştır. Askeri yönden başarısız olan Ermeni çeteleri teşkil ettikleri örgütlenmeye cumhuriyet adını vererek Kilis ve civarının kendilerine verilmesini istemişlerdir.” Böylece meseleyi Fransa desteğinde diplomatik sorun haline getirerek bu minvalde bir başarı elde etmeye yönelmişlerdir. 


İlerleyen zamanlarda manda yönetimi durumu sakinleştirdiyse de Türkler ile Ermeniler arasındaki ayrılık ve husumet devam etmiştir. Bu noktada şu soru sorulabilir; Ermeniler'in Türkler'e karşı el altından kışkırtılması sonucunda Türkler'in manda yönetimine boyun eğmesi mi istenmiştir? Nitekim yukarıda bahsettiğimiz raporun hemen akabinde Fransız askeri varlığı bölgede operasyon yaparak tüm çeteleri dağıtmış ve Lozan Antlaşması'ndan sonra Türkler direnişe de son vererek manda yönetimi altında yaşamayı kabul etmişlerdir. 


Ancak tüm bu yaşananlar Türkler ile Ermeniler'in arasında düşmanliga sebep olmuştur. Nitekim bunun sonucundadır ki Hatay Devleti'nin Türkiye'ye iltihakından sonra bölgede üçüncü kez Ermeni göçü yaşanmıştır. Bu konuya ileride değineceğiz. Bilindiği gibi 1915 tehcirinde Anadolu'nun değişik yerlerinden getirilen Ermeniler'in bir kısmı o zamanlar Osmanlı toprağı olan Halep ve civarına yerleştirilmişlerdi. Birinci Dünya Savaşı sonrası bu topraklar Türkiye'nin elinde kalınca göç eden bir kısım Ermeniler de oluşan yeni konjonktür gereği göç ettikleri yerlerde kalmışlardır. 


D) İşgal Sonrası Ermeniler'in Durumu ve 
Kurulan Manda Yönetiminin Antakya ve 
Civarında Ermeniler'e Yönelik Yerleştirme Faaliyetleri 


Yukarıda izah ettiğimiz gibi bu bölgede politik olarak var olmak mahalli dinamiklerle olan ilişkilerin sağlamlığıyla doğru orantılıydı. Büyük Kilikya Ermeni Krallığı ideolojisini coşkulu bir biçimde benimseyen Ermeniler’in beklentilerinin gerçekleşememesi onların yıllarca yaşadıkları yerleri terketmelerine sebep olmuş ve sonuçta bu hayal Ermeniler'i ağırlıklı olarak Halep'te ve Beyrut civarındaki kamplarda yaşama mecburiyetinde bırakmıştır. 1921 Ankara Antlaşmasi'ndan sonra başta Kilis olmak üzere tüm işgal edilen yerlerdeki Ermeniler Fransız ordusuyla birlikte bölgeden çekilmişlerdir. Netice itibariyle Ermeniler'in bazan politik ve ekonomik olarak çokça desteklendiği, bazan da politik çıkarların bir sonucu olarak terkedildiğini tüm bu yaşananlardan görmek mümkündür. 
Bu durum Fransız çevrelerince de bilinmekteydi ki Fransa'da milliyetçi çevreler manda yönetiminin Ermeniler'i yalnız bırakmasını eleştiriyorlardı. Özellikle “sadık Ermeni halkına” ihanet edildiği vurgusu ön plana çıkmaktaydı.”7 Senatör Paul du Véau başta olmak üzere on altı kişiden oluşan sağcı grup deklarasyon yayımlayarak, Fransa'nın tarihten gelen misyonuna uygun davranmadığını belirtmişlerdir. 


257 Tachjian Vahe, La France en Cilicie et en Haut-Mésopotamie, aux confins de la Turquie, 
de la Syrie et de VIrak (1919-1933), Paris: Karthala, 2004, s.152. 
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Sonuçta Sakarya zaferinin estirdiği psikolojik üstünlük Türk-Fransız ve Fransız-Ermeni ilişkilerine önemli derecede etki etmiştir. Fransa, TBMM hükümetiyle Ankara Antlaşması'nı imzalamak zorunda kalmıştır. 
Ankara Antlaşması'ndan” sonra (1921) Kilis'in boşaltılmasıyla birlikte Ermeniler çekilen Fransız ordusunu takip ederek Suriye'de toplanmaya başladılar.” Kilis-Payas hattının Türkiye'de kalması ile birlikte, bu iki bölgenin yanında Maraş, Antep, Urfa civarında yaşayan Ermeniler Anadolu'yu boşaltarak, manda yönetimince Suriye, Antakya ve Lübnan'a yerleştirildiler. Buralara yerleştirilen Ermeniler'in sayıları hakkında çeşitli rakamlar ileri sürülmektedir. 55.000 civarında sadece Kilis Ermenileri’nin olduğu Revue de chrétien d'Orient'da?* belirtilmesine karşın Nantes Diplomatik Arşivi'nde bulduğumuz resmi belgede tüm göçen Ermeni sayısının 22.000 olduğunu görmekteyiz.”! Senatör Paul du Véau ise Atatürk'e hakaret içeren ifadelerin bulunmasından dolayı yasaklanan kitabında göçle ilgili 20.000 rakamını vermektedir.?” 


Bu göç esnasında Albay (Colonel) Pettelat bu insanların ilk olarak İskenderun'a gelmesini ve orada yerleşmesini sağlamıştır. Sığınmacılar Suriye'ye gelmek için daha çok Mersin Limanı'nı kullanmışlardır. 1921'de yaklaşık olarak 8000 göçmen İskenderun'a gelmiş ve 2000'i yerlestirilmiştir. İskenderun'a yerleşen göçmenlerin çoğunun Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğini görmekteyiz. Bir kısmının Danimarka'ya, buna ilaveten 2500 ünün de Fransa'ya geldiği belgelerde kayıtlıdır.?* Özellikle laisser passer (izin) almanın kolaylığı bu göçü hızlandırmıştır. Buna ek olarak General Dufieux'nün özel çabaları ve göçmenlere iyi barınma ve beslenme imkânı sağlamasının da Sancak'a olan Ermeni göçünde etkili 


258 Bu anlaşma 20 Ekim 1921'de TBMM hükümeti ile Fransa arasında imzalanmıştır. 
Bu anlaşmayla Sancak Fransız hâkimiyeti altına bırakılmıştır. 


259 Pierre Bazantay, La pénétration de Venseignement dans le sandjak autonom d”Alexandrette, Paris: Unv. de Paris, 1935, s. 26. 


260 Revue de chrétienne d’Orient, 1936. 

261 A.D.N. Beyrouth, 2491, doc. no 21.819. 

262 Paul Du Véau, Le Dösastre d”Alexandrette 1934- 1938, Paris: Baudiniére, s. 77. 
263 A.D.N., Beyrouth 2491, doc. no 22.479 
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olduğunu belirtmek gerekir.?* Ancak tüm göçmenler arasından Fransa'ya gelen Ermeni sayısını Justin Mc Carthy 30.000 olarak bildirmektedir. Mc Carthy”nin sunduğu tabloya göre Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 40.000 
kişi Mısır'a, 50.000 kişi İran'a, 45.000 kişi Yunanistan'a ve 70.000 kişi de Türkiye'ye gelmistir.”™ 


Fransa'ya gelecekler arasında sanatçı ya da kişisel yetenekleri ön plana çıkan insanlar tercih edilmiştir.” Tüm mağdur Ermeniler'in alınmaması, göçmen statüsüne sahip kişilerin seçilmesi esasen Fransa'nın Ermeniler’le olan münasebetleri çerçevesinde araştırılması ve üzerinde durulması gereken bir konudur. Görüldüğü gibi Fransa'nın İran kadar bile Ermeni'yi barındırmaması ilginç bir durum olarak öne çıkmaktadır. 
1860'tan beri ekonomik, kültürel ve sosyal alanda Fransa ile ciddi bağlar kurmuş ve 1918'de Fransız işgaline askeri destek vermiş Ermeniler'e yönelik bu muamelesi vefasızlık olarak kabul edilmiştir.” 


Verilen bunca vaatler, bizzat sözleri verenlerin imzaladıkları anlaşmalarla çiğnenmiştir. Çünkü içinde bulunulan politik durum verilen vaatlerin uygulanacağı ortamdan çok farklıydı. Ankara Antlaşması'na başta Aristide Briand olmak üzere Poincaré de devlet başkanı sıfatıyla imza koyarak Kilis'in boşaltılmasını sağlamışlardır. 


Son bir ümit olarak Ermeniler İsviçre'nin Moudon kentinde 6 Mart 1922'de düzenlenen İnanç ve Hayat (Foi et Vie) konulu konferansta Paris Ermenileri Komitesi (Comité Philarménien de Paris) üyesi Paul Doummergue marifetiyle Yakındoğu'da tıpkı yahudi yurdu gibi bir Ermeni yurdunun verilmesi hususunda Poincaré’ ye çağrıda bulunmuşlardır. Kısacası ikinci bir Balfour deklarasyonu yayımlanmasını talep etmişlerdi. Ancak Poincaré 6 Nisan'da bu talebe “Dışişleri bakanlığımız tüm bu acıları dik- 


265 Aynı belge. 


266 Mc Carthy Justin, Population History of the Middle East and Balkans, İstanbul: Issis 
Press, 2002, s. 209. Mc Carthy sunduğu tablosunda ülkeler arasında Danimarka'yı göstermemektedir. İhtimal ki Mc Carthy Fransız arşivlerinde detaylı bir araştırma yapmamıştır. 
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kate alarak çalışmalarını sürdürmektedir. Ancak belirtmem gerekir ki bu isteğin Cemiyet-i Akvâm tarafından yerine getirileceği hususunda çok az ümidim var.” şeklinde cevap vererek Ermeniler'in hayalini tamamen suya düşürmüştür. Böylece bölgeye yönelik tüm Ermeni isteklerinin yerine getirilemeyeceği birinci ağızdan belirtilmiş oldu. 


Fransız devlet adamlarının Ermeniler'e yönelik bu politikaları özellikle dini çevrelerde tepkiye neden olmuştur. Propaganda tarzında ve Türk düşmanlığını öne çıkaran, Ermeniler'i mazlum gösteren yayınlar artmaya başlamıştır. “Pour le peuple martyre d”Armenie”adlı makale bu anlamda yanlış bilgilendirmeye önemli bir örnek teşkil etmektedir. Zira makale Katolikler'in yayın organı olan Revue du christianisme et social adlı süreli dergide yayımlanmıştır. Yazar, 300.000 Ermeni'nin Osmanlı ordusunda askere alındığını, 20.000 genç kızın Türkler'ce haremlerine alındığını, 150.000 Ermeni'nin sadece Kilis'ten göç ettirildiğini ve en çarpıcı olanın da 2.500.000 kişinin öldüğünü haber vererek Fransa'yı ve tüm Avrupa'yı meseleye müdahil olmaya davet etmiştir. Buna ilaveten diğer basın organları da ekonomik çıkarların devamı için Ermenilere destek sağlanmaması konusunda Türk tarafınca yapılan baskılara boğuneğmekle suçlanmıştır.” 
Gerçekte bu bilgilerin doğru olmadığını yukarıda Fransız arşiv kaynağına dayalı olarak sunduğumuz belge göstermektedir. Özellikle dini çevrelerin asılsız haberler yayınlamalarının ahlâki bir sorun olduğu gözlerden kaçırılmamalıdır. Politize olmuş dini grupların esas gayelerini bırakıp düşmanlıkları körüklemek pahasına başka emeller peşinde koştuklarını bu bilgilerden görmek mümkündür. Halbuki Hz. İsa aleyhisselâm) şiddeti bütünüyle reddetmişti. Jean Flori'nin dediği gibi zaman içinde savunma psikolojisi hıristiyanları kuşatmış ve bu ruh hali hıristiyan olmayanların toptan yok edilmesi gerektiğini savunan fikirlere dönüşmüştür.”! 


1921 Ankara Antlaşması'yla Fransa işgal ettiği Güneydoğu Anadolu’dan çekilmişti. Kendisine lejyonerlik yapan Ermeniler'in de Fransız or- 
269 E. Gounelle, “Une sainte croisade pour l’Arménie”, Revue du christianisme et social, 

1921, s. 320. 
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dusunu takip etmek zorunda kaldıklarını yukarıda belirtmiştik. 1915’teki göç dalgasına ilaveten ikinci bir göç dalgası bu kez Fransa marifetiyle yaşanmıştır. Tehcir sonrası Fransa'ya yerleşen Ermeniler Fransız toplum hayatına uyum sağlayarak, ekonomi, kültür, basın ve politika alanında faal olmaya başlamışlardır. Bu kadar kısa sürede Fransa'da etkin olmalarını sağlayan en önemli etmen hiç kuşkusuz daha önce Osmanlı tebaası olarak, ticaret ve diplomasi alanında Fransa ile kurdukları irtibatlar ve bunun sonucunda Fransız dili ve kültürüne duydukları yakınlıktır. Nitekim bu yakınlık Ermeniler'in sosyoekonomik olarak bir güç oluşturmasını ve bunun sonucunda da bir Ermeni diasporasının doğmasını sağlamıştır. 


Le Levant dergisinin 1923 yılı Ekim-Aralık sayısında bildirilen rakama göre 1923'te Marsilya'da 10.000 Ermeni göçmen bulunmaktadır. Yaşam şartları oldukça kötüdür. Çocuk ölümlerinin meydana geldiği, kadınların düşük yaptıkları, elverişsiz hava şartları yüzünden hastalanmaların olduğu hatta dergide Ermeniler'in hayvanların yaşadığı ortamla eşdeğer bir duruma düçar oldukları Action Chrétienne en Orient adlı komitenin yayın organı Le Levant'ta bildirilmektedir. Bunun üzerine dini gruplar şartların iyileştirilmesi için yetkililer nezdinde girişimlerde bulunmuşlardır. Nitekim bu talepler olumlu karşılanmış ve dergide rakam belirtilmeksizin bir kısım Ermeni'nin Fransa'nın Alsace bölgesine gönderildiği bildirilmektedir.”? 


Alsace bölgesinde Protestanlar”ın Ermeniler”e yönelik yardım faaliyetlerinde aktif olduklarını görmekteyiz. Action Chretienne en Orient Strasbourg şubesinin yayımladığı bildiride üyelerine nasıl yardımda bulunacaklarını belirtmektedir. Buna göre bağışlar kurumun muhasebecisi Pastör Speckel”in 3812 numaralı çek hesabına ya da kurumun yöneticisi Pastör Berron”un Societe Generale Alsacienne de Banque”ın Strasbourg şubesindeki 52.284 numaralı hesabına yatırılacaktır. Buna ilaveten kurum halka yiyecek toplama amacıyla poşetler dağıtmak suretiyle de yardım- 


272 “La dissemination croissante du peuple armenien”, Le Levant, Ekim-Aralık 1923, s. 
2-3. Alsace bölgesi eskiden beri Fransızlar ile Almanlar arasında ihtilaflı bir bölge idi. Ermeniler”in Alsace bölgesine yerleştirilmelerinin sebebi net olmamakla birlikte, bu yerleştirmeyi Almanlar”a karşı stratejik bir hareket olarak da değerlendirmek mümkündür. 
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ların toplanmasını sağlamıştır.”? Ayrıca dergi aylık olarak bağışta bulunanların isimlerini ve bağış miktarlarını yayımlamıştır. Örneğin Mayıs 1923'te yaklaşık 500 frank para toplanmıştır.”* 


Ermeniler'in yaşam koşulları ve bunun sonucunda meydana gelen ölümler ayrı bir araştırma konusudur. Gelişlerinden itibaren iki yıl gibi uzunca bir süre zarfında gerekli şartları sağlayamayan Fransa”nın durumu incelenmelidir. Günümüzde diasporanın ortaya koyduğu ölü sayılarında muhtemelen göç edilen ülkelerde meydana gelen doğal yoldan ölümler veya göç alan ülkenin şartları sağlamamasından kaynaklanan ölümler de yer almaktadır. Göç ederken meydana gelen ölümlerden Türkiye suçlanırken, göçmenler için uygun yerler ve ortam sağlamayan başta Fransa olmak üzere diğer ülkelerin hiçbir şekilde eleştirilmemesi manidardır. 


Antakya işgali sonrası oluşan duruma dönecek olursak, 1923’ten sonra hem idari hem hukuki açıdan kalıcı olmaya başlayan Fransız mandası, bu sefer Ermeni Kilikya Krallığı hayali yüzünden zor durumda kalan Ermeniler'i korumaya yönelik adımlar atmıştır. Manda yönetiminin devamı için Ermeniler'in muhafaza edilerek böylece bölgede Fransız çıkarlarının sürdürülmesinin amaçlandığı gayet açıktır. Sonuçta Ermeniler sanat erbabı, tüccar, çiftçi ve iyi eğitim almış insanlar olarak Fransa'nın ihtiyacı olan donanımlı insan gücünü oluşturacaklardı. Bu yüzden mümkün olduğunca Fransız mandasının hüküm sürdüğü yerlerde bırakılması gerekmekteydi. 


Başlangıçta geçici olarak göçmenler için kurulan kamplar, göç etmeyen ya da başvuruları kabul edilmeyenler için artık kalıcı hale gelmiştir. 
Bu kampların kurulmasında çok çeşitli kişilerin ve olayların rol oynadığını görmekteyiz. Misyonerler yer tahsisi ve mali destek için ciddi çabalar harcamışlardır.”” Görüldüğü üzere manda yönetimi ile misyon kurumuna bağlı din adamları arasında sıkı bir iş birliği söz konusudur. 


273 “Une journée de renoncement en faveur des Armeniens”, Le Levant, Ekim-Aralık 
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274 a.g.m., s. 7-8. 


275 A.D.N., Beyrouth, 1065, doc. no: 11.487 /A. Ayrıca detaylı bilgi için bakınız, Yaşar 
Demir. 


FRANSA'NIN YAKINDOĞU POLİTİKALARI e 145 


Özellikle Yüksek Komiserlik raporlarından anladığımız kadarıyla manda yönetimi bir bedel ödeme ve diyet borcu hissiyatı içersinde bu yardımları Ermeniler’e yapmaktadır. Sistematik olarak yapılan ve finansmanı sağlanan bu çalışmaların bir kısım Ermeniler'i tatmin ettiği yine kendi ifadelerinden anlaşılmaktadır. Hatta bunun anlaşılması ve yerinde görülmesi için manda yönetimi Ermeniler'in ileri gelenlerini sancak bölgesine davet etmiştir.” 


Sancaktaki Ermeniler için 1919-1924 arası yapılan harcama 7.234.959 
frank olarak belirtilmiştir. Diğer harcamalarla beraber toplam 49.334.000 
franklık bir masrafın yapıldığı belgede kayıtlıdır. Ancak yine belgeyi hazırlayan tarafından konulan şerhte bizzat bu rakamların doğruluğu- nun yasal olarak kanıtlanamayacağı ifadesi yer almaktadır.” Bu ifadenin resmi bir kayıtta belirtilmesi gerçek kayıtların tutulmadığı şüphesini uyandırmaktadır. 


İskenderun, Kırıkhan, Deyrizor, Soğuksu, Ermeniler için yerleşim alanları oluşturulmak üzere seçilmiş bölgeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ne kadar bir Ermeni nüfusun yerleştirildiği konusunda elde ciddi bilgi bulunmamaktadır. Rakam konusunda Celalettin Yavuz Türkiye ve Suriye İlişkileri adlı kitabında 70.000 rakamını vermektedir. Erdal İlter “Fransa'nın Suriye'yi İşgaline Dair Yayınlanmış Bir Risale” adlı makalesinde Stefanos Yerasimos’un eserini kaynak göstererek aynı rakamı zikretmektedir.””” Ancak bu bilginin kaynağını açıklamamaktadır. Dolayısıyla bu bilginin doğru olmadığı âşikârdır. Sancaktaki nüfus sayımında 25.0000 olan Ermeni nüfusunun doğal olarak bir yılda 70.000 rakamına ulaşması imkânsızdır. Kanımızca Fransız arşivlerinin kullanılmaması yüzünden gerçek rakamı tesbit edememiştir. 

276 A.D.N., Beyrouth, 1065, doc. no : 11.487 /A. 
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Fransa Ankara Antlaşması'ndan sonra bölgede mandanın hukuki çerçevesine aykırı olarak kolonyal faaliyetlere girişmiştir. Bunun ilk adımı daha önce de belirttiğimiz gibi Ermeniler'e yönelik iskân politikasını uygulamaya koymak olmuştur. Uygulamaya konulan politika mağdur olan Ermeniler'in hayatta kalma mücadelesine destek vermeye yönelik faaliyetler olarak gözükmüştür. Özellikle Fransa kamuoyuna yönelik verilen mesajlar ve Fransız politikacıların açıklamaları Türkler'in sebep olduğu bu dramın giderilmesinin bir insanlık borcu olduğu yönünde olması çok dikkat çekicidir. Fransa'nın kışkırtması ve gerçekleşemeyecek vaatlerle saflarına kattığı Ermeniler'i böyle bir âkıbete sürüklediği yönünde şu ana kadar bilimsel çevrelerden yapılan bir değerlendirmeye dönemin yayınlarında rastlanamaması düşündürücüdür. Buna karşın Ermeni araştırmacılar Ermeniler'in o dönemdeki açıklamalarına dayanarak sundukları çalışmalarda, Fransa'nın vaatlerine kanmaları sonucunda uğradıkları mağduriyetin farkında olduklarını görmekteyiz.”” 


Sancak civarına yerleştirilen Ermeni aileler bölgenin yerlileri Ermeniler gibi sosyal ve ekonomik olarak aktif durumdaydılar. Bilindiği üzere eskiden beri ticaret, zanaat ve sanatla uğraşmaktaydılar. Buraya yerleş- 
- tirilen ailelerin tıpkı burada kâin Ermeniler gibi üretken olduklarını görmekteyiz. Bunun için manda yönetimi Ermeniler’e gereken arazi, hayvan, tarım için lazım olan araç gereçleri sağlamıştır. Arazinin verimliliği, iklim yapısının müsaitliği bunun yanında kalifiye elemanların varlığı daha fazla üretim için önemli unsurlardı. Manda yönetimine sadece modern ekonomi kurallarına göre bölgeyi işletmek düşüyordu. Fransa’nin ihtiyacı olan ürünlerin temini sağlanmış ve bölgeden ciddi gelirler elde edilmiştir. 
Tüm bu faaliyetlerin bölgenin ekonomik olarak kalkınmasına katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz. Çünkü gerek alt yapı faaliyetlerine başlanması gerekse bina yapımı dolayısıyla meydana gelen ekonomik sirkülasyon ve sıcak para girdisi bölgeyi iktisadi açıdan canlandırmıştır.” 


279 Vahe, La France en Cilicie et en Haut-Mésopotamie, aux confins de la Turquie, de la Syrie 
et de Vlrak (1919-1933) , s. 156. 

280 Detaylı bilgi için bk. Yaşar Demir, Le rattachement du sandja d’Alexandrette a la 
Turquie, Vinfluence des dynamiques locales et Vambition turque: la politique de la France dans le Levant 1918-1939, (doktora tezi, 2010) Strasbourg Universitesi, Art, histoire et civilisation de l'Europe Bölümü, s. 249-254. 


E) Manda Yönetiminin Antakya'daki 
Sığınmacılara Yönelik Faaliyetleri 


Sancak civarına yerleştirilen Ermeni aileler sosyal ve ekonomik olarak etkin durumdaydılar. Bilindiği üzere Sancak'taki Ermeniler eskiden beri ticaret, zanaat ve sanatla uğraşmaktaydılar. İyi eğitim almış kişiler olarak, avukatlık, doktorluk, eğitimcilik gibi itibarlı ve bol kazançlı meslekleri icra ediyorlardı. Buraya yerleştirilen ailelerin tıpkı burada kâin Ermeniler gibi üretken olduklarını görmekteyiz. Bunun için manda yönetimi Ermeniler’e gereken arazi, hayvan, tarım için lazım olan araç gereçleri sağlamıştır. Arşivdeki belgelere dayanarak aşağıda belirttiğimiz veriler, manda yönetiminin bu konuda yaptığı faaliyetleri göstermektedir. 


Kırıkhan: Otuz altı aile için arsa satın alımına 202 TL harcanmıştır. 


Soğuksu: Elli aile için tarım alanı açımı, beslenme, ev yapımı, hayvan tedarikine 2476, 34 TL harcanmıştır. 


İkizköprü: Toprak satımı, beslenme, ulaşım, ev yapımına 1025, 35 TL tahsis edilmiştir. 


İskenderun: Yetmiş aile için yerleşme alanı açılmasına 232, 71 TL tahsis edilmiştir. 
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250 hektar İkizköprü'de, 110 hektar Soğuksu'da olmak üzere toplam 
360 hektarlık alan 125 aile için yerleşime açılmıştır. Bununla beraber İskenderun'da 308 çiftçi ailesi ve 963 sanatla uğraşan aileye yerleşme imkânı sağlanmıştır.“ Tüm belirlenen bu arazilerin devlete ait olduklarını belirtmek gerekir. Netice itibariyle Antakya'daki yerli Ermeniler'in mülkiyetine ilaveten Fransa'nın göçmen Ermeniler'e taşınır ve taşınmaz mal tahsis etmesi sonucu, özellikle azınlıklara ait mal varlıkları sorununda yanlış değerlendirmeler yapılmasına zemin hazırlanmıştır. 


Özellikle Yüksek Komiserlik raporlarından anladığımız kadarıyla manda yönetimi bir bedel ödeme ve diyet borcu hissiyatı içersinde bu yardimlari Ermeniler'e yapmaktadır. Sistematik olarak yapılan ve finansmanı sağlanan bu çalışmaların bir kısım Ermenileri tatmin ettiği yine kendi ifadelerinden anlaşılmaktadır. Hatta bunun anlaşılması ve yerinde görülmesi için manda yönetimi Ermeni ileri gelenlerini Sancak bölgesine davet etmiştir.””? 


1918'den 1926'ya kadar olan zaman dilimi içersinde manda yönetimi Ermeniler için toplam olarak 1921'de 5.679.000 frank, 25 1922'de 3.345.000 
frank, 1923-1926 arası 310.000 franklık bir harcama gerçekleştirmiştir. Başka bir belgede sancaktaki Ermeniler için 1919-1924 arası yapılan harcama 7.234.959 frank olarak belirtilmiştir. Diğer harcamalarla beraber toplam 49.334.000 franklık bir masrafın yapıldığı belgede kayıtlıdır. Ancak yine belgeyi hazırlayan tarafından konulan şerhte bizzat bu rakamların doğruluğunun yasal olarak kanıtlanamayacağı ifadesi yer almaktadir.™ Bu ifadenin resmi bir kayıtta belirtilmesi gerçek kayıtların tutulmadığı şüphesini uyandırmaktadır. Ancak sonuç olarak Fransa'nın Ermeniler'e yönelik ciddi bir harcama yaptığı bir gerçektir. 


İskenderun, Kırıkhan, Deyrizor, Soğuksu, Ermeniler için yerleşim alanları oluşturulmak üzere seçilmiş bölgeler olarak karşımıza çıkmakta- 


281 Archive Quai d’Orsay, serie Levant E, vol. 198. 
282 Aynı belge. 

283 Aynı belge. 
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dır. Ayrı yerleşim birimi açılmasının yanı sıra mevcut yerleşim birimlerinde de Ermeni sığınmacılar iskân edilmişlerdir. Bu meyanda İskenderun merkezde bir Ermeni mahallesi kurularak yerleşimcilerin her türlü insani ihtiyaçlarının karşılandığı, sosyal yaşamın gereği olan okul, kilise, kültürel aktiviteler için salonlar bizzat manda yönetimi tarafından yaptırılmıştır. 


Bu çabaların Türk sınırının 10 km. uzağında gerçekleştirilmesi ilginç olduğu kadar da stratejik bir amaç güden çalışma olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim Türkiye duruma müdahale etmek istemiş ve yerleşmelerin sınırdan en az 50 km. içeride olmasını manda yönetimine bildirmiştir. Türkiye o yıllarda az da olsa meydana gelen sınır çatışmalarında, bu sığınmacıların çetelere lojistik destek sağladığını, onları barındırdığını iddia etmiştir. Fransa ise yerleşimcilerin sadece eskiden beri orada bulunan hıristiyan ahaliyle kaynaşması amacıyla, yani insani faktörler göz önünde bulundurularak Ermeniler'in o bölgelere yerleştirildiği karşılığını vermiştir.” 


Bu faaliyetler esnasındaki diğer bir tartışma konusu da sığınmacıların sayısıdır. Türk basını yazılarında 100.000 gibi bir rakam belirtmiştir. Ancak dönemin basınının durumunu göz önünde bulundurursak?” Manda yönetiminin bu yerleştirme faaliyetlerini beğenmeyen Ermeniler de bulunmaktadır. Özellikle Türk sınırına yakın olması Ermeniler’ce kaygıyla karşılanmıştır. Nitekim Ermeni kumandanlarından Hanzadiyan (Khanzadian) 1933 yılında Fransız Dışişleri Bakanı Paul Boncour'a yazdığı mektupta bu yerleştirmelerin hata olduğunu ve ileride olacak bir Türk harekâtında doğrudan Ermeniler'in yine saldırıya mâruz kalacaklarını belirtmektedir.” 


285 Archive Quai d’Orsay, Serie Direction politique et commercial, Syrie Liban rapport secret, REF /SAC /6. 


286 Archive Quai d'Orsay, Seri Levant, belge n: 311. 
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Tüm itirazlara rağmen Fransa iskân faaliyetlerini titizlikle sürdürmüştür. Fransız Dışişleri Arşivi'nde (Ouai d'Orsay) ulaştığımız belgede sadece 1931 yılında İskenderun'da toplam 4000 Ermeni'nin yerleştirildiği 
yazılıdır.” 1930'da Kırıkhan'da iki mahalle kurulmuş, Deyrizor'da 112 
bina Ermeni sığınmacılar için yaptırılmış, ayrıca Beyseki köyünde yerleşim alanı açmak için 2000 Suriye lirası tahsis edilmiştir. Şimdi de 1928- 
1932 arası yukarda bahsettiğimiz bu dört merkezdeki yerleşmelerle ilgili 
olarak alan, aile sayısı, ailelere ait araç-gereç durumu ve mal varlıklarını yansıtan detaylı bilgiler vereceğiz. 


İskenderun 

İlk yerleşim: 156 hektar 
Ev sayısı: 61 
Atölye: 1 
Butik: 8 
Toplam aile: 195 
Kiracı: 6l 


Yeni yerleşim yerlerinin açılması başlangıçta birtakım sorunları da beraberinde getirmiştir. Örneğin bu yerlere elektrik götürülememiş, kilise okul olarak kullanılmıştır. Başlangıçta kilise ve okul mevcut Ermeniler için yeterliydi ve bir sorunları yoktu. Yeni yerleşimcilere kalıcı yerler yapılana kadar kamu binalarının kullanılması okul ve ibadet yeri açısından sorunlar meydana getirmiştir.” Açılan yerleşim birimlerinin yeni gelenleri taşıyacak kapasitesinin olmayışından ve kalabalığın getirdiği ek sorunlar dolayısıyla yerleşik düzenin bozulmaması için böyle bir uygulamaya gidilmiş olması ihtimali yüksektir. İskân edilen Ermeni nüfusunun durumu aşağıda belirtilen yerlerde şöyle oluşmuştur: 


289 Aynı belge. 
290 Aynı belge. 
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Kırıkhan 


İlk olarak 1927 yılında bir Ermeni mahallesi kurulmuştur. Altmış evde altmış aile oturmaktadır. Bu yerleşim birimi elli sekiz erkek, altmış üç kadın ve 250 çocuktan müteşekkildir. Ancak 1932'ye gelindiğinde bu rakam Kırıkhan merkezde 350 aileye, bağlı köylerdeise 1114'e ulaşmıştır.” 


Soğuksu 


Yerleşim 1927'de 8000 dönüm arazi üzerinde gerçekleşmiştir. Yerleşimcilerin sayıları kırk evde; kırk erkek, otuz dokuz kadın, seksen beş çocuktan mürekkeptir. Mal varlıkları: On ahır, dört at, yirmi öküz, elli inek, otuz beş dana, on koyun, yirmi eşek, dört yüz tavuk. 


Araç gereç: Yirmi araba, altmış kazma, kırk kürek, kırk tırpan. 


Hasat: 1927'de 2000 okka buğday, 1500 okka yulaf, 800 okka mısır, 
1200 okka sergho, 300 okka fasulye, 80 okka elma, 80 okka şeftali, 80 okka 
erik, 2000 okka soğan, 1500 okka karpuz.” 


Tüm bu faaliyetlere ilişkin sorulması gereken birtakım sorular bulunmaktadır. Bilindiği gibi manda hukuki bir terimdir ve on beş yılı kapsayan bir süre zarfında bölge halkına idari, hukuki ve ekonomik olarak yardımda bulunmayı amaçlamaktadır. Mandater devlet hiçbir şekilde toprak üzerinde herhangi bir taksimata, bölmeye ve birleştirmeye gidemez, topladığı vergileri kendi yararına kullanamazdı. Bu durumda uluslararası hukuk çerçevesinde mandater devlet Fransa'nın sancak topraklarında kamu mallarını Ermenilere dağıtmasının sorunlu olduğunu belirtmek gerekir. Sığınmacılara yer tahsisi adı altında bedel ödenmeden buranın asli unsuru olmayan Ermeniler'e yer verilmesi bölgeyi kendi çıkarları doğrultusunda düzenleme projesi olarak görülebilir. Bu girişim günümüzde de etkisini ve sonuçlarını gösterecek mahiyettedir. Öyle ki Ermenilere vakıf 


291 Aynı belge. 


292 Archive Quai d'Orsay, Serie Levant alt seri Syrie Liban, Réfugiés Arméniens, belgeno E 311. 


152 e FRANSA'NIN YAKINDOĞU POLİTİKALARI 


arazisi olarak ne kadar bir mülkiyetin verildiği, kaç kişiye tapu dağıtıldığı, bunlar arasında ne kadar oranda Ermeni'nin sancağın yerlilerinden olduğu soruları ilerleyen zamanlarda gündeme gelebilecek konulardır. 
İleriki sayfalarda sunacağımız gibi Türkiye'ye iltihaktan sonra Hatay'dan 15.000’e yakın Ermeni göçmüştür. Göçen Ermeniler arasında arazilerini satmadan gidenler bulunmaktadır. Her ne kadar Türkiye iltihaktan sonra on sekiz ay içersinde Hatay vatandaşlarının ya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmelerini ya da mallarını satıp Hatay'ı terketmelerini kanun?” olarak şart koşmuş olsa da Ermeni mülkleri meselesinin gündeme getirilebilme ihtimali vardır. Bu kertede manda tarafından yerleştirilen Ermeniler'in işgalin bir nimeti olarak sahip oldukları mal varlıklarına yönelik bölgenin asli unsuru olmasalar bile hak iddia talebinde bulunabileceklerini düşünmek gerekmektedir. Sorun uluslararası bir mesele olmaya aday gibi görünmektedir. 


Fransa yerleşimcilere yönelik ortaya çıkan masrafları sadece kendisi üstlenmekle kalmamış, bunun yanında sivil toplum örgütlerinin de bağışlarını kabul ederek ve hatta Cemiyet-i Akvâm'dan da ödenekler sağlayarak çalışmalarını yürütmüştür. Örnek verecek olursak 1935 yılında Fransa 3.000.000 frank, Cemiyet-i Akvâm 7.000.000 frank, Comité britanique unifié (Birleşik İngiliz Komitesi) 2.495.724, 85 frank, Comité Arménien(Ermeni Komitesi) 217.971 frank, Union général Arménienne(Genel Ermeni Birliği) 127.110 frank, Near East Association (Yakındoğu Derneği) 337.080 frank, diğer örgütler 163.429 frank vermişlerdir.”* Bu ödenekler için “La Bangue de Pays bas” (Hollanda Bankası) aracı olmuştur. Buna ilaveten Fransa, Cemiyet-i Akvâm ödeneklerden Asuri ve Kuzey Suriye Kürtleri”nin de yararlanmasını istemiştir.” 


Yukarıdaki veriler manda yönetimi altındaki tüm Ermeniler için yapılan bağışlardır. İncelediğimiz bölge ile ilgi olarak bağış kayıtlarına rast- 


293 Demir, Le rattachement du Sandjak.., s. 380; ayrıca bk. 3658 nolu 26 Haziran 1939 tarihli Türkiye Fransa arasında Suriye sınırını kesin olarak çözen anlaşma kanunun tutanakları ve ek belgeleri. 
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lamamakla birlikte, otuzlu yıllarda yapılan harcamaların belgeleri arşivde mevcuttur. Yine örnek olması açısından belirtecek olursak, 1931 yılında Soğuksu için 400.000 frank, Kırıkhan için 134.000 frank, İskenderun için 53.000 frank, Beyseki köyü için ise 48.000 frank harcanmıştır. 


Tüm bu faaliyetlerin bölgenin ekonomik olarak kalkınmasına katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz. Çünkü gerek alt yapı faaliyetlerine başlanması gerekse bina yapımı dolayısıyla meydana gelen ekonomik sirkülasyon ve sıcak para girdisi bölgeyi iktisadi açıdan canlandırmıştır. 
İlginç olan nokta şudur: Bağışlarla Ermeniler'e yönelik yapılan yerleşim yeri açma ve alt yapı hizmetlerini Türkiye iltihak sonrası Fransa'nın alt yapı, bina harcamalarına karşılık yapılan tahsis başlığı altında 7.000.000 
frank ödeyerek satın almıştır.” Tüm Fransız yatırımları için ise Türkiye iltihaktan sonra 35 milyon frank ödemiştir.” Başka bir deyişle Türkiye Antakya'yı Fransa'dan satın almıştır. Bu durumun sorgulanması gerekmektedir. Yukarıda saydığımız resmi kurumların bağışlarının Türk diplomatlarca bilinmemesi ihtimal dahilinde değildir. Zira bizzat Cemiyet-i Akvâm bağışta bulunmuştur. İltihak görüşmelerinde Fransız yatırımları- nın satın alınmasında bu durumun gündeme getirilmemesi ilginç bir noktadır. Mandater devlete verilen bağışlarla yapılan yatırımları Türkiye'nin satın alarak parayı Fransa hazinesine vermesi yaşanmış gerçek bir olay olarak tarih sahnesinde yerini almıştır. 


Yerleştirme çalışmalarının beraberinde sancak siyasi hayatında tahribatlar getirdiği de muhakkaktır. Nitekim seçimlerde ve memur atamalarında karşılıklı yaşanan hoşnutsuzluklar zaman zaman çatışmalara dönüşmüştür. Bu bölgeye sığınmacı olarak yerleştirilen Ermeniler'in tam bir huzur içinde olduklarını söylemek güçtür. Özellikle 1934'ten itibaren Türkiye'nin bu bölge üzerindeki baskısının artması onları tedirgin etmiştir. İlk olarak 1932'de sancağa bağlı Kessab bölgesi Ermeniler'i Lazkiye bölgesi ile olan ekonomik ilişkilerini gerekçe göstererek sancaktan ayrılmayı teklif etmişlerdi.” Antakya Fransız mandasına bağlı gizli servis elemanları raporlarında Ermeniler'in esasen Türkiye'den çekindiklerinden bu bölgeden ayrılmak istediklerini, ekonomik faaliyetlerin Lazkiye bölgesinde yoğunlaştığı için ayrılmak istemelerinin bir bahane olduğunu yazmaktadır.” Sonunda Kessab bölgesinde yaşayan 4000 Ermeni sancaktan ayrılıp Lazkiye'ye bağlandı. Böylelikle sancaktan toplu olarak ilk kopuş gerçekleşmiş oldu. Tekrar belirtmek gerekirse, bu ayrılma manda şartnamesine (charte du mandat) aykırı bir durum oluşturmuştur. 


298 ADN, Beyrouth, carton no: 1065, doc.no: 24196. 


299 ADN, Beyrouth, carton no: 1065, doc. no: 1643, rapport de Lieutenant Gandouly 
officier des S.S a Antioche. 


F) Manda Yönetiminin Sonu ve Son Ermeni Göçü 


1939’lara gelindiğinde yeni kurulan Hatay Devleti ile Türkiye'nin yakın ilişki içersinde olmaları Ermeniler'in kaygılarını iyice artırmış ve Ermeniler Fransa'dan can güvenliği istemişlerdir. Antakya Ermeni patriği Mgr Khat Atchadian, (prélat arménien d’Antioche) Albay Collet'ye gönderdiği deklarasyonda şu ifadelere yer vermiştir. “Ermeni milleti sizi Ermeni çıkarlarını savunan ve bir yıldır Fransa'nın sancaktaki politikalarını saklamayan biri olarak bilir. Fakat size Ermeni milletinin çoğunun sancaktan 23 Temmuz'dan önce gitmeye karar verdiğini söylemek zorundayım”** Bu ifadelerle artık göçün kaçınılmaz olduğunu anlayan Fransa bunu kolaylaştırmak için girişimlerde bulunmuştur. 


Nihayet 23 Temmuz 1939 anlaşmasından sonra iltihak gerçekleşince, Ermeniler'in durumu müzakere konusu olmaya başlamıştır. Ermeniler'in kaygısını gidermek için Fransız gizli servisi özellikle Kırıkhan'da Ermeni din adamlarına ve ileri gelenlerine aşağıdaki deklarasyonu göndermiştir.”" 
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1. Ermeniler bir buçuk yıl içinde mal varlıklarını satabilirler. 
2. Altı ay içersinde resmi kimliklerine karar vermek zorundalar. 


3. Türk vatandaşlığını seçmeyenler bir buçuk yıl içerisinde Sancak’1 terketmek zorundadırlar. 


4. Göç en son Fransız askerinin sancağı terketmiş olacağı 21 Temmuz”dan sonra başlayacaktır. 


5. Askeri araçlar Ermeniler'in taşınması sırasında kullanılacaktır. 


6. Sığınmacılar Lübnan sınırında Ba'lebek'te ve diğer yerlerde barındırılacaktır. 


Bu deklarasyona karşı da Ermeniler Fransız subayına aslında bir şekilde isteklerini gösteren aşağıdaki soruları sorarak çözüm aramışlardır. 


1. Taşınmaz mallar için müşteri bulunmadığı zaman ne yapılacaktır ? 
2. Yabancı dövizle serbestçe seyahat etme konusunda ne düşünülüyor? 


3.21 Temmuz'da değil de sekiz gün içerisinde gitmek isteyenlere izin (laisser passer) verilmesi mümkün müdür ? 


4. Sığınmacı olarak Suriye ve Lübnan'dan gelen Ermeniler’e ait malların manda yönetimi tarafından satılması konusunda kolaylık sağlanacak mı? 


Bu sorulara pek fazla cevap verilemediğini daha sonraki gelişmeler- den anlıyoruz. Nitekim Albay Collet Kırıkhan'a gelerek Ermeni temsilcileriyle bizzat görüşüp çözüm bulacağını söylemekle yetinmek zorunda kalmıştır. İlginç bir şekilde bu göçün Fransız ajanları ve yöneticileri tarafından teşvik edildiğini görüyoruz. Senatör Gautherot ve Du Véou’nun Sancak’1 ziyaretleri, özellikle Union Générale Arménienne de Bienfaisance (Ermeni Genel Yardımlaşma Birliği) örgütünün yönetim kurulu başkanı nezdinde göç taleplerini biraz da acındırma hislerini uyandıracak şekilde dile getirmesi bu sürecin hızlanmasına katkı sağlamıştır.” Hatta 


302 Quai d’Orsay Arşivi, seri Levant E, Syrie Liban vol: 471, belge no: 49470, s. 196. 
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bu göçün gerçekleşmesi için yapılan propagandalarda kişi başına 1500 ile 
3000 lira arası para ve Ba'lebek vadisinde 3 ile 5 dönüm arazi verileceği 
vaatlerini görmekteyiz.” 


Burada sorulması gereken, neden Ermeniler'in göç ettiği ya da etmesine yardım edildiğidir. Başbakanlık Devlet Arşivleri”ne bağlı Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı'nda tesadüf edilen bir belgede, İçişleri Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Başkâtipliği'ne, Milli Emniyet Hizmetleri Umum Müdürlüğü'ne, Genelkurmay Başkanlığı'na, Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen bilgiye göre aşağıdaki sebeplerden ötürü Ermeniler göç etmişlerdir: "9" 


1. Ermeni komitacıların göçü destekleyerek Türkler'in zulmüne tepki gösterme amaçları. 


2. Suriye'de ve en önemlisi Lübnan'da hıristiyan nüfusa olan ihtiyacın bu göçle karşılanma isteği. 


3. Müstakil Hatay Devleti'nin su-i idaresi. 
4. Suriye'deki ucuzluk. 
5. Sancak’taki işsizlik. 


6. Maziye ait korkular. 


Bizce bu sebeplerden en önemlisi özellikle Lübnan'daki hıristiyan nüfusun artırılma isteğidir. Bilindiği gibi manda yönetimi .müslüman Dürziler'e karşı Mârüniler'i (Marunit) korumuştur. Bu korumanın pekişmesi için de hıristiyan nüfusun çoğunlukta olan müslümanlar karşısında dengelenmesi gerekiyordu. 


Sonuçta yukarıda açıkladığımız etmenlerin etkili olması sonucunda Sancak'tan Ermeni göçü iltihak süreciyle eş zamanlı olarak başlamıştır. 
Albay Collet taşıma işleminin Fransız askeri araçlarıyla yapılmasını temin etmiştir. Bu faaliyet esnasında 400 askeri araç ve iki gemi kullanil- 


303 Quai d’Orsay Arşivi, seri Levant Syrie, vol: 471, belge no 20, s. 72. 
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mıştır. Fransız Dışişleri Arşivi'nde bulduğumuz bir telgrafa göre?” 14.500 
Ermeni'nin sancaktan ayrılması sağlanmıştır. Yine aynı belgeye göre, General Puaux bu yapılan masrafların sadece Kırıkhan'dan gidenler için 
27.500.000 frank, buna Musa dağı bölgesi de eklenince maddi kaybın 40 
milyonu bulduğunu belirtmiştir. Ayrıca Puaux, Türkiye'nin Fransa'ya verdiği 7 milyonluk paranın ilk dilimi olan 1.400.000 frangın Fransa safında savaşan Ermeni halkına harcanmasını hükümete teklif ederek bir an önce yaşanan drama son verme çağrısında bulunmuştur. Görüldüğü gibi Fransız kaynaklarında Ermeni sığınmacılar için harcanan para miktarıtam olarak belli değildir. Çelişkili bazan abartılı rakamlar verilmektedir. 
Ancak belirtilen rakamların ortalaması esas alınarak yapılan bir hesapla dahi bu harcamaların büyük rakamlara ulaştığını söylemek mümkündür. 


Ermeni sığınmacılar Albay Collet’nin sorumluluğu altında, yerleşim birimleri temel alınarak ayrı ayrı gruplar oluşturulmak suretiyle sancaktan göçmüşlerdir. Bu gruplar taşınan aile, yük, hayvan sayılarına göre şöyle gerçekleşmiştir: °° 


305 Quai d’Orsay Arşivi, Levant serie E Syrie Liban vol: 471, 862 no'lu telgraf. 
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Bu bölgelerden göç eden Ermeniler Lübnan'da İştora, Reyak, Aliye Sükulgarb, Ba'albek ve havalisine yerlestirilmislerdir.°” Önceden de buralarda Ermeni nüfusun olması yeni gelen Ermeniler'in buralara yerlestirilmelerinde rol oynadığı bir gerçektir. Taşıma manda yönetiminin yaptığı plan dahilinde gerçekleşmiştir. İki yoldan bu taşıma işlemi yapılmıştır.39* 
Biri deniz yolu diğer ise yukarıda listeler halinde verdiğimiz kamyonlarla yapılan taşımadır. Özellikle Musa dağı civarında oturan bir kısım Ermeniler de yürüyerek Hatay'ı terketmişler ve Lazkiye'ye geçiş yapmışlardır. 
Daha sonra bu grup Kessab, Halep gibi sınır bölgelerine götürülmüşlerdir. Manda yönetimi Lübnan'da kalıcı yerler hazırlanana kadar bu sığınmacılar için geçici kamplar kurmuştur.” 


Ermeniler, çalışmamızın giriş bölümünde belirttiğimiz gibi Fransa ile birlikte olmanın ve meydana gelen gelişmelerin doğal sonucu olarak mevcut çatışma ortamında Kilis'ten göç etmişler, belli planlama dahilinde Halep ve Antakya civarına yerleştirilmişlerdi. Daha sonra gelişen sosyoekonomik ve siyasi şartlar altında Hatay'ın Türkiye'ye iltihakının gerçekleşmesi sonucunda buradan da göç etmek zorunda kalmışlardır. Ermeniler'in bir kısmı Danimarka, Amerika Birleşik Devletleri gibi değişik Batı ülkelerine, bir kısmı Fransa'ya yerleşmiş, diğer bir kısmı ise Lübnan'da kalmışlardır. Bugün gerek Fransa'daki Ermeni varlığı, gerekse Lübnan ve Suriye'deki Ermeni varlığının Fransa'nın levant politikasının doğal sonucu olarak ortaya çıktığını düşünüyoruz. Bu göç son Ermeni göç dal- 


307 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, belge no: 030, 10, 225/515 /26. 
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gası olarak tarihte yerini almıştır. Dolayısıyla göç dalgalarıyla şekillenen dünyadaki Ermeni varlığı son olarak Hatay göçü ile en son halini almıştır diyebiliriz. 


Türkiye Sancak'ta göç etmek isteyen Ermeniler'in bir buçuk yıl içersinde mal varlıklarını satarak istediği ülke vatandaşlığına geçebileceklerini ya da Türk vatandaşı olarak kalabileceklerini deklare etmiş” ve böylece Fransa'ya verdiği güvence sözünü tutmuştur. Sonuç olarak çok az Ermeni'nin Türkiye'de kaldığı, çoğunun değişik ülkelere göç ettiği bilinen bir vakıadır. Günümüzde Hatay'daki Vakıflı köyü tek Ermeni köyü olarak kalmıştır. Sancaktan gidenlerin yerine Türkiye, Romanya'dan gelen Türkler'i yerleştirmiş ve her ne kadar bölgede yaşayan halklar köken itibariyle ister Alevi, Sünni Arap ya da Melkit olsun iltihaktan sonra Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre Türk olarak addedildiyse de, bu yeni yerleşimcilerin gelmesiyle etnik olarak da Türk çoğunluğunun oluşturulması sağlanmıştır. 


310 bk. TBMM Arşivi, 3658 nolu kanunun maddeleri. 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 


FRANSIZ VARLIĞININ SONU: 
İSKENDERUN SANCAĞINDAN 
HATAY DEVLETİ'NE 


A) Devlet İlan Edilmesi Sürecinde Antakya'da 
Politik Durum ve Fransa'nın Yaklaşımı 


1936 yılı, Fransız mandası altında bulunan Hatay için bir dönüm 
noktası kabul edilmektedir. 1921'de TBMM hükümeti ve Fransa arasında imzalanan Ankara İtilafnamesi ve daha sonra da Lozan Antlaşması'yla teyit edilen İskenderun sancağının durumu, Fransa'nın on beş yıllığına bölgede tesis ettiği manda idaresinin 1936'da sona erdirilmesinin gündeme gelmesiyle birlikte değişmeye başlamıştır. 


Fransa'ya gelince; on beş yıllık bir süreç içinde, başta Suriye olmak üzere mandanın tesis edildiği yerlerden kolonilerdeki gibi bir ekonomik çıkarın elde edilememesinin hayal kırıklığı içersinde olduğunu görmekteyiz. İhtiyacı olan pamuk, tütün, ipek ve zeytin gibi bilumum sanayide kullanılacak ham meddeler, 1920'li yıllarda manda idaresinin çatışmalardan 
dolayı tam teşekkül edememesi yüzünden taşınamamıştır. Ancak 1930 
yılına gelindiğinde durum düzelmeye başlamış, öyle ki Fransa'nın yıllık ihtiyacının beşte biri olan 25.000 balya pamuk 3500 ton koza Fransa'nın le Havre şehrine taşınmış ve işlenmiştir. Bundan başka ipek, zeytin ve sabun da Fransa'ya ihraç edilen mallar arasında yer almıştır. 


311 Frederic Eccard, Discussion du budget des Affaires etrangeres de Vexercise 1930-1931, 
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Tüm bu ekonomik kazanımlara rağmen Fransa içinde mandater devlet olarak üstlenilen sorumluluğun ağırlığı ve yapılan masraflara karşılık elde edilen çıkarların tatminkâr olup olmadığı noktasında tartışmalar yaşanmıştır. 1930 yılında Fransa Meclisi'nde yapılan bütçe görüşmelerinde Fransa'nın Suriye’deki masrafları görüşülmüştür. Verilen rakamlara göre Fransa'nın Suriye bütçesi 295 milyon franktı. Sadece Fransa'nın 16.000 kişiden oluşan askeri varlığının masrafları hava, deniz ve kara kuvvetleri dahil 230 milyon frank tutmaktaydı. Bunun 95 milyonu Suriye ve Lübnan'da kurulan idarece karşılanmaktaydı. Elde edilen gelirlerin de hesaba katılmasıyla milletvekili Frederic Eccard, Fransa'nın Levant’ taki varlığının yıllık 11 milyonluk bir maliyet getirdiğini ifade etmiştir.3? 1930'da Fransa bütçesi 50 milyar franktı. Bu büyüklükteki bir bütçeye 11 milyonluk bir maliyet kimi çevrelerce fazla bulunmuş, özellikle devlet başkanlığı da yapmış olan Aristid Briand ise bunu Fransa'nın dini kurumların aktivitelerine dayanan geleneksel politikasının getireceği kazançlar karşısında bir ehemmiyetinin olamayacağını savunmuştur.33 Sosyalist Parti milletvekili M. Sixte Ouenin de bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada Suriye başta olmak üzere bölgedeki Fransız varlığının pahalıya mal olduğunu ve bunun karşılığında Fransa'nın hiçbir kâr elde edemediğini öne sürmüştür. Sonuçta Fransa'da 1930'lu yılların başından itibaren Suriye ve Lübnan'daki varlığı iç kamuoyunda tartışmaya açıldığı bir gerçektir. 


Sol parti mensuplarının beyanatlarına karşı hükümet adına konuşan sözcü de Fransa'nın bölgede kâr amaçlı değil, sorumluluk yüklenilen ve insanlara karşı görevleri olan bir zihniyete sahip devlet sıfatıyla bulunduklarını belirtmiştir. Özellikle sağcı kesim Fransız kültürünün ve dilinin yayılmasının ehemmiyetine vurgu yapan konuşmalar yapmışlardır. 
Yakındoğu'da yaşayan Dürzi ve Nusayriler’e dikkat çekilmesi, Doğu hıristiyanlarının varlığının korunmasının Fransa için çok büyük ehemmiyete haiz olduğunun savunulması, *“ laik bir devlet de olsa yüzyılların 


312 Frederic, a.g.e., s. 5. 
313 Frederic, a.g.e., s. 6. 
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getirdiği seçkinci ve diğer milletleri medenileşememiş olarak kabullenme ve din üzerinden siyaset yapma geleneğinin sona ermediğini göstermesi bakımından anlamlı bir durumdur. Diğer bir ilginç nokta ise sol partililerin Fransız mandasına ekonomik temelli ve tamamen sömürgeci mantığıyla yaklaşmalarıdır. Halbuki fikri anlamda insan hak ve özgürlükleri noktasında bir tutum sergilemeleri beklenirdi. Sömürgelerin korunması için sert tedbirler alması düşünülen sağ eğilimli milletvekillerinin ise dini gerekçeler ileri sürseler de daha ılımlı bir tavır takındıkları görünmektedir. Netice itibariyle Birinci Dünya Savaşı sonrası oluşturulan Cemiyet-i Akvâm ilkeleri ve buna bağlı olarak hazırlanan Manda Şartnâmesi'nin 22. 
maddesindeki ilkelerin ve sorumlulukların unutulduğunu görmekteyiz. 


Önemli bir kısım akademisyen ve politikacılar Fransız mandasının başarısız olduğunu savunmuşlardır. Bunda dış etkenlerin ve yönetilen halkların yapısının yanı sıra Fransa'nın bürokratik sisteminin işleyişi, memur ve görevli sayısının yetersizliği ve halkla ilişkilerde bölgeye uygun bir iletişim dilinin geliştirilememesinin de rol oynadığını belirtmek mümkündür. 1936 yılında sadece Suriye'nin nüfusu 3 milyon olarak sayılmıştır. Manda idaresine bağlı toplam memur sayısı 400 civarında idi. Fas'taki koloni yönetimi ise 6000 memur ve görevliyle idaresini yürütmekteydi.”” 
Gerçekten de kolonilerdeki yönetimin etkinliği manda yönetiminde uygulanamamıştır. Dolayısıyla bürokrasinin etkinsizliği eleman eksikliğine bağlanması doğru bir tesbit olarak kabul edilebilir. Sonuçta idarede meydana gelen aksamalar, ekonomik, soyal ve siyasal hayatta şikâyetlere neden olmuş ve Fransa'ya karşı bir tepkiyi de beraberinde getirmiştir. 


1929 krizinin de getirdiği psikolojik ortam dolayısıyla mandanın 
kurulduğu yerlerin ekonomik getirisinin olup olmadığı konusunda tartışmalar yaşansa da bununla birlikte beklentiler de rafa kaldırılmamıştı. 
Bu çerçevede hukuki olarak yönetimi devretmekte olduğu bölgede Fransız çıkarlarını garanti altına alacak anlaşmalar yaparak manda sürecini noktalamak istemiştir. Zaten mevcut iç politikadaki çatışmalar ve bunun 


315 Rober De Caix, “Les conditions politiques du traite franco-syrien et l’affaire d”A- 
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sonucunda koalisyonlarla kurulan hükümetlerin sık sık değişmesi, dışta görünen ve gittikçe yükselen Alman tehlikesi, Fransa”nın artık yabancı ülkelerde askeri varlık bulundurarak mevcudiyetini sürdürmesini zorlaştırmıştı. Dolayısıyla Fransa”nın Hatay meselesine yaklaşımındaki temel paradigması, milliyetçi Araplar ile iyi geçinerek ve 1921'den beri “idari” anlamda itilaflı olan bölgeyi kendilerine bağlayarak, Suriye ve Lübnan'da varlığını devam ettirecek hukuki ve siyasi zemini hazırlamak olmuştur. 
Bu durum tabiatıyla Antakya'ya da tıpkı Suriye gibi bağımsızlık verilmesini isteyen Türkiye ile buna karşı çıkan Fransa arasında diplomatik alanda gerginliğe yol açmıştır. 


Suriye'ye tam bağımsızlık vermeyi öngören Fransa-Suriye dostluk ve iş birliği anlaşmasının imzalanması teşebbüsleri mevcut durumu derinden etkilemiştir. Türkiye ise, bu girişime tepki olarak özellikle 1934 yılında Antep valisinin Antakya'yı ziyaretinden sonra bölgeye olan ilgisini hissettirmeye başlamış; ayrıca bu yönde siyasi birtakım çalışmaları da uygulamaya koymuştur. 


Ortaya çıkan politik çatışma durumu halk nezdinde de karşılık bulmuş ve Antakya toplumu Türkiye yanlısı ve karşıtı olarak ikiye ayrılmıştır. Buradaki Türkler daha 1930'lu yılların başlarında önce Halkevi Derneği etrafında daha sonra Halk Partisi olarak örgütlenirken, Nusayriler'in ağırlıklı olarak örgütlendiği Milliyetçi Araplar Vatani Partisi etrafında toplanmışlar ve İskenderun meselesinde pozisyonlarını almışlardır. 


1930’lu yıllarda dünyada özellikle Avrupa'da ortaya çıkan konjonktürün Fransa ve Türkiye'yi etkilediğini, bu itibarla da Antakya meselesinde uygulanacak stratejilerin de mevcut politik ortama göre şekillendiğini söylemek mümkündür. İngiltere 1930'da Irak ile dostluk anlaşması yapmış ve bu anlaşmayı Irak'ın Cemiyet-i Akvâm'a alınmasını sağlayarak taçlandırmıştı. İngiltere buna benzer bir anlaşmayı Mısır ile de yapılmıştı. 1933'te Almanya'da Hitler iktidara gelmiş, 1935'te İtalya Habeşistan'a saldırmış, 1936'da ise İspanya'da iç savaş başlamıştı 51“ Bu dönemde Fransa'da Leon Blum başkanlığında solcular uzunca bir aradan sonra iktidara gelmişlerdi. Bu münasebetle toplumda daha özgürlükçü bir politika beklentisi oluşmuştu. Ancak yine de Fransız politikacıların eski kolonyal alışkanlıklarını sürdürme niyetinde oldukları, uygulamaya koydukları böl-yönet stratejisinden anlaşılmaktaydı. Mamafih 1923'te Halep, Şam ve Lazkiye devletlerini kurarak etnik yapıya göre bir idari taksimat yapmışlardı. Bu yapının Front Populaire Partisi'nin Fransa'da iktidara gelmesiyle değişik bir tarzda yeniden uygulamaya konulduğunu görmekteyiz. 10 
Ocak 1936'da Suriye'yi İskenderun sancağının da dahil olduğu sekiz ayrı idari birime ayırma girişimi”? bunun en açık göstergesidir. Ancak Manda Şartnamesi”ne esasında aykırı olan bu düzenleme, milliyetçi cephenin şiddetli tepkisiyle karşılaşmış ve bunun sonucunda doğrudan bağımsızlık talepleri ve sesleri Suriye'de yükselmeye başlamıştır. 


Bu arada İtalya'nın Doğu Akdeniz'de gittikçe etkin olma çabası ve Almanlar ile olan yakınlaşması en başta Fransa'yı tedirgin etmişti. Fransa'nın bölge halkı, Akdeniz ülkeleri Türkiye ve İtalya, en önemlisi de komşusu Almanya ile çatışma durumuna gelme riski ve bu durumun doğuracağı sonuç Fransa'nın varlığını tehdit eder boyutlara ulaşabilirdi. Dolayısıyla Fransa, 1936'dan itibaren hem milliyetçi Araplar'ı hem de 1929’daki ekonomik krize rağmen mali açıdan gittikçe güçlenen Türkiye'yi memnun etmeyi temel strateji olarak benimsemiştir. Ancak Türkiye'nin meseleyi Cemiyet-i Akvâm'a götürmesiyle Fransa bu politikasını uygulayamamış ve Türkiye'yi veya milliyetçi Arapları tercih etme noktasına gelmiştir. Bu ikilemin Fransa'yı zor durumda bıraktığı bir gerçektir. 


Suriye heyeti manda yönetiminin mihmandarlığında 25 Mart'ta Paris'e ulaşmış ve bağımsızlık görüşmelerine başlamıştır. Arap girişimine karşı Hatay Türkleri'nin bu tarihle eş zamanlı olarak Türkiye ile geri dönülemez bir iş birliğine girdiklerini söylemek mümkündür. Zira Antep Valisi Akif Eyidoğan'ın 1934’te Antakya'yı ziyaretinden sonra Türkiye'nin bölgeye yönelik niyetini ortaya koyduğu en önemli emare 21 Mart 1936'da Hatay'dan Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na gönderilen 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bölgede bulunan bir istihbarat elemanı tarafından hazırlanan raporda görülmüştür. Rapora göre Türkler Türkiye'ye katılma konusunda kararlıdırlar.8 Hemen akabinde 24 Mart'ta Yenigün gazetesinin sancakta beş yere Türk bayrağının asıldığını haber etmesi âdeta karşılıklı niyetlerin teyit edildiği tarz-ı siyaset olarak telakki edilmiştir. Ancak tüm bu niyetlerin ortaya konulması için eylül ayına kadar beklenilmiştir. Netice itibariyle Mart 1936 tarihini Antakya'nın Türkiye'ye iltihakı sürecinin halk nezdinde başladığı dönem olarak kabul etmek mümkündür. 


Eylül ayı Suriye mandasının mukadderatını belirleyecek diplomatik girişimlere sahne olmuştur. 9 Eylül 1936'da Suriye'de Fransız mandasını sona erdirecek önemli bir aşama olan Suriye-Fransa dostluk ve ittifak anlaşmasının imzalanması başlangıçta Türkiye'de olumlu karşılanmıştır. Basında bu konuda memnuniyeti ifade eden yazılar çıkmıştır. Ancak Suriye heyeti başkanı Haşim el-Atasi'nin dönüşte İstanbul'da verdiği beyanatta “ Antakya ve İskenderun özel yönetiminin aynı selahiyetleriyle Suriye'ye geçeceğini” söylemesi ve Türkler'den ekalliyet olarak bahsetmesi tüm basında ve kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştır." Artık Suriye'ye duyulan teveccüh gitmiş ve ortaya çıkan sosyopsikolojik ortam İskenderun sancağı konusunda iç kamuoyunun da desteğini alan Türkiye'ye harekete geçme imkânı doğurmuştur. Bunun yanında anlaşma içersinde Dürzi ve Nusayriler ile ilgili olarak otonom bir bölgenin oluşmasına ve Fransa'nın bölgede askeri üs bulundurmasına ilişkin maddeler Türkiye'ye İskenderun konusunda aynı hakları talep etme fırsatı vermiştir. 


318 Hamit Pehlivanlı-Yusuf Sarınay-Hüsamettin Yıldırım, Türk Dış Politikasında Hatay 
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319 Fadime Tosik, Tevfik Rüştü Aras'ın Siyasi Kişiliği, (yüksek lisans tezi, 2002) , İnönü 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. s. 334-335. Eserde Suriye heyetinin beyanatına karşı Türk basınında çıkan ifadeler bulunmaktadır. 


B) Türkiye'nin İskenderun Sancağı Meselesine 
Müdahalesi ve Fransa'nın Politikası 


Fransa bölgenin sosyokültürel ve dini yapısını iyi bilmekteydi. Böl-yönet tarzı politika böl-yerleş olarak tezahür etmiştir. Muhtemel bir Suriye başkaldırısında ya da Fransız çıkarlarını tehdit edecek bir girişimde, Dürzi ve Alevi kartı merkezi idareye karşı kullanılacak ve toprak bütünlüğü tehdit edilerek merkezi yönetim dize getirilecekti. Sancağın bir oldubittiye getirilme ihtimalini gören Türkiye hemen harekete geçerek Suriye ve Fransa ile görüşmelere başlamıştır. 


Eylül ayı kritik gelişmelere sahne olmuş, sancakta sosyal ve siyasi hareketlenmeler başlamıştır. Türkiye kurduğu istihbarat ağıyla bu gelişmeleri yakından takip etmiştir. Dâhiliye Vekâleti Vekili Saffet Arıkan'ın bölgeden gelen bilgilere dayanarak Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu rapor, Türkiye'nin sancağı nasıl gördüğü ve stratejisinin ne olacağı hakkında ilk bilgileri içermesi bakımından ayrı bir öneme haizdir. Raporda sancak halkının Milli Mücadele'de Fransızlarla çarpışırken Ankara İtilafnamesi”nin imzalanmasıyla silahlarını bırakarak bu anlaşmanın ilerde kurtuluşlarını sağlayacak bir adım olacağı inancıyla mandaya boyun eğdiklerinden bahsedilmekte ve mevcut durum özetlenmektedir. Raporun devamında manda yönetiminin bu anlaşmanın maddelerinden Türkler'e geniş haklar verilmesini garanti eden 7. maddeye uymadığı ve buna karşın gerek yöneticiler ve gerekse yerel unsurlarla halka tazyikte bulunduğu ve buna halkın geniş bir sabırla tahammül ettiği belirtilmektedir. İlginç olarak bölgedeki Türkler'in bölgedeki toplam arazinin yüzde seksenine sahip oldugu, bu baskılar neticesinde halkın yavaş yavaş topraklarını satmaya başladığı ifade edilmektedir. Buna ilave olarak da Saffet Bey, Suriyeliler'in Fransızlar”la anlaşamaması durumunda asayişin bozulacağını ve bu durumda Arapçılar'ın sancakta da taraftar toplayarak Antakya'yı Suriye'ye bağlamaya çalışacaklarını, esasen buna Fransızların rıza göstermeyeceklerini, bu durumun farkına varan Türklerin anavatana bağlanmadan başka çareleri olmadığını bildikleri dile getirilmiştir.” Rapor bundan sonra olacakları haber veren bir telhis mahiyetindedir. Ancak Türkler'e ait olan arazi oranı doğru bilgi olmayıp abartılı bir veridir. Üstelik bu konuda istatistiki bir çalışma yapılmasına o devirde imkân yoktu. Sonuç olarak raporda cumhurbaşkanına âfâki olarak bu rakamın verildiği görülmektedir. 


Ortaya çıkan yeni hukuki duruma binaen sancak sorununu gündemine alan Türkiye'nin o sırada en önemli meselesi Boğazlar konusuydu. 
Sert müzakereler sonucunda 20 Temmuz 1936'da Montreux Sözleşmesi'ni yaparak görüşmelerden zaferle çıkmasından sonra özellikle dış politikada daha ileri adımlar atılması noktasında Türkiye'nin daha da cesaretlendiği bir gerçektir. Yaklaşık iki ay sonra sancak meselesini de uluslararası bir zeminde çözmek için 26 Eylül 1936'da Cemiyet-i Akvâm'ın 93. oturumunda gündeme alınmasını sağlamıştır. 10 Aralık'ta yapılan toplantıya Hariciye Umum Kâtibi Numan Menemencioğlu, Cemiyet-i Akvâm Türk Dâimi Delegesi Necmettin Sadak, müşavir sıfatıyla da Tayfur Sökmen ve Adliye Vekâleti Hukuk İşleri Umumi Müdürü Şinasi Devrin katılmışlardır. Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, uluslararası hukuka atıfta bulunarak Fransa'nın burada kalamayacağını ama bununla birlikte İskenderun 
Limanı'ndan yararlanabileceğini, Lozan Antlaşması yanı sıra 1926 ve 1930 
yıllarında teyit edilen Türk halkının haklarının korunmasının Türkiye için 


320 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 8. 19 Eylül 1936 tarihli Dahiliye 
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öneminden bahsetmiştir. Bu meseleyi dostlukla ve ikili görüşmelerle çözme taraftarı olduklarını”! ifade ederek, uzlaşmacı bir tablo çizmiştir. Bu tarihten itibaren Türkiye diplomatik bir atak başlatmıştır. 


Bir taraftan da bölgenin nabzı tutularak Fransızlar'ın yerelde yaptıkları sosyal ve politik faaliyetler değerlendirilmiş ve buna mukabil atılması gereken adımlar görüşülmüştür. Saffet Arıkan Fransa'ya nota verilmeden önce cumhurbaşkanlığına şu raporu göndermiştir: 3> 


“İskenderun sancağının siyasal mukadderatı taayyün edinceye kadar buralarının Türkiye'ye verileceği veya daha geniş imtiyazlarla müstakil Suriye hükümetine terkedildiği takdirde oynanacak rolün neden ibaret olacağını kestiren Fransız diplomasisi bütün Suriye'de olduğu gibi İskenderun bölgesinde de mason locaları kurmaya başladığının haber alındığı; 


iki ajan tarafından tekit olunan bu habere göre İskenderun Locası başkanlığına Belediye Reisi Antuvan Filip ve üyelerine de maliye reisi Hasan Cebbar, maliye müfettişi Fuat, Adalı Nafi, Corc Corci, Soğukoluk Belediye Reisi Ayvazyan, Avukat Hayik Balyan, avukat Yusuf Edip, avukat Edvar Zerik, hükümet baytarı Hamdi Alul, eski komiserlerden Viktor Boğos gibi frankofillerin getirilmekte olduğu, İskenderun Locası'nın adının Miryandos olacağı; 


Kırıkhan'da da Mösyö Durieux'nün sadık dostlarından Jean adında bir müteahhit marifetiyle ayrı bir şubesi açılmaya çalışılmakta olduğu buna da sandık emini Hamdi Bağdâdi, hükümet hekimi Leon Papazyan, Stefan Ferahyan, tüccardan Karabacakyan ve Pozant Kalusyan’in girecekleri; 


Antakya'daki Antioche Mason Locası Frankofil Mehmed'in başkanlığı altında Fransa Masriki âzasına bağlı ve Defne adında üçüncü bir loca 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şeklini alacağı, eski mutasarrıf Hacı Etem'in de buraya getirileceği, bunlar arasında Kırıkhan Kaymakamı Süreyya'nın da adının geçtiği; 


İskenderun ve Antakya localarının üyeleri arasında birçok Vatani ve Türkofil masonlar da bulunmakta ise de yeni yapılmakta olan bu teşkilat- ta bunları ıskarta etmelerinin pek dikkati çekmekte olduğu; 


Fransızların İskenderun bölgesinden çekilmeleri ihtimaline karşı buralarda kendilerine sadık siyasal bağları ve elemanları temin etmeyi ihmal etmediklerinin anlaşıldığı güvenilir bir kaynaktan haber alınmıştır. 


Saygılarımla arzederim.” 


Belgeden de anlaşıldığı gibi manda yönetimi bölgenin eğitimli, meslek sahibi ve gelir düzeyi yüksek kişilerin bir araya gelmesine müsaade etmiştir. Yazışma dilinin Fransızca olduğu ve Ermeniler'in de etkin grup olarak öne çıktığı görülmektedir. Ancak böyle bir oluşumun Fransa tarafından mı masonlara rica edildiği veyahut masonların, gerilen bu ortam- da ortaya çıkarak üyelerinin haklarını korumak için mi kurumsallaşmaya gittiği ayrı bir araştırma konusudur. Ancak sonuç olarak Türkiye'nin nota vermesinden on gün önce masonların harekete geçmeleri manidardır. 


Sadece masonlar örgütlenme faaliyetine girişmemiş, Kemalist rejime muhalif Araplar ve Türkler de Suriye lehine olacak sonuçların çıkması için toplantılar tertip etmişlerdir. Saffet Arıkan raporunda, Suphi Berekat, Kuseyrizâde Hacı Mustafa, Reşit Ağa, kaçaklardan Adanalı Mahmud Celal, Kırıkhan Sulh hâkimi Mardinli Sadık, Radi Azmi, Memduh Selim, ve bir kısım hocanın 5 Eylül'de Antakya'ya yakın Kurye köyünde ve ertesi günü Camus köyünde iki toplantı yaptıklarını bildirmektedir. Ayrıca bu kişilerin Fransa'nın âciz kalması durumunda bölgenin Suriye'ye bağlanması için adamları arasında bir mazbatanın hazırlatılarak imzalatılması suretiyle bir birliğin oluşturulmasını gündeme getirdiklerini ifade etmekte ve buna Fransızlar'ın da onay verdiklerini belirtmektedir.* Sıraladığımız grubun aksi istikamette olarak bir kısım Alevi ve Ermeni'nin de 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Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'ye tercih edilmesi yönünde karar almak için toplantılar yaptığı da belgelerde mevcuttur.” 


. Görüldüğü gibi eylül ayında sancak sosyal ve siyasal hayatında meydana gelen siyasi çalkantılar Türkiye'yi harekete geçirmiştir. Bu noktada 
10 Ekim 1936'da Paris Büyükelçisi Suad Davaz ilk notayı Fransa'ya iletmiştir. Notanın üslup olarak daha çok meseleyi ikili görüşmelerle çözme niyetini ortaya koyan bir davet mahiyetinde olduğunu söylemek mümkündür. Bunun yanında notada Fransa'nın reddetmesi halinde cogunluğu Türk olan İskenderun halkıyla birlikte Türkiye'nin meselenin halli için 
gerekeni yapacağı da hasseten belirtilmiştir.” Fransa ise cevabında 1921 
öncesi duruma dönülemeyeceğini, mandater devlet olarak Suriye'nin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumakla mükellef olduğunu öne çıkarmıştır.” Bu açıklamaya rağmen Fransa'nın Türkiye'ye kapılarını kapatmadığını görmekteyiz. Zira Dışişleri Bakanı Yvon Delbos Fransa'nın Türk hükümetiyle 1921 Ankara Antlaşması çerçevesinde Manda Şartnamesi'nin 22. maddesi uyarınca sancağın geleceğini görüşebileceğini belirtmiştir.” 


Türkiye beklediği cevabı alamasa da Fransa'nın sancak konusundaki yaklaşımından ilerisi için ümitlenmiştir. Bu meyanda yerel güçleri örgütleme çalışmalarına ağırlık vermeye başlamıştır. Arap milliyetçilerinin tutumlarının Türkler'in örgütlenme sürecini hızlandırdıklarını söylemek mümkündür. Sınıra yakın yerde meydana gelen yağmalama ve tecavüz eylemleri hem Türk taraftarı halkın sancak ile ilgili Türk tezine katılma- 


sına hem de bu olayları Türkiye'nin Cemiyet-i Akvâm'a götürerek Fran- 


sa'yı sıkıştırmasına yaramıştır.” 
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Mart 1936'da başlayan Antakya Türkleri'nin iltihaka yönelik faaliyetleri 10 Ekim tarihli Türk notasından yirmi gün sonra kurumsallaşmaya başlamıştır. Antakya Müdâfa-i Hukük Cemiyeti'nin devamı addedilecek bir grubun niyetini Antakya-İskenderun ve Havalisi İdare Heyeti adıyla İsmet İnönü ve Atatürk'e “Hataylılar'ı anavatana ilhaktan başka herhangi bir şekli idare ne tatmin eder ne de milli varlığımızı korur” şeklinde yazdıkları mektup kesin bir biçimde ortaya koymuşlardır.” Antakya Türkleri'nin bu girişimi, yapılacak tüm mücadelede Ankara'nın tek başına belirleyici olacağını göstermiştir. İlk iş olarak Antakya-İskenderun ve Havalisi İdare Heyeti'nin adı Hatay Egemenlik Cemiyeti olarak değiştirilmiş ve merkezi Adana'ya bağlı Dörtyol olarak belirlenmiştir. Cemiyetin fahri başkanı 1936'da TBMM'de Antalya milletvekili olan Tayfur Sökmen, resmi başkanı Türkiye İçişleri Bakanı Şükrü Kaya olmuş, genelsekreterligine de Emniyet Genel Müdürü Şükrü Sökmensüer getirilmiştir.“ Görüldüğü gibi sivil bir dernek olmasına rağmen bizzat bir bakan seviyesinde idare edilen diplomatik misyon şefliği gibi bir durum ortaya çıkmıştır. 


Ankara'nın tam desteğini alan Türkler ilk iş olarak Suriye'deki seçimleri boykot etme kararı almışlar ve uygulamışlardır. Gelişmelerin hızına Türkiye'nin ayak uydurduğunu görmekteyiz. Bizzat Atatürk seçimlere iki hafta kala “Antakya İskenderun konusunda bana nutuk söylettiniz. Fakat ortada bir şey yok” diyerek bir an evvel yaklaşan Suriye seçimlerinde pozisyon alınmasını istemiştir. Bunun üzerine Hatay Egemenlik Cemiyeti üyeleri baş kaldırılarını dünyaya göstermek amacıyla seçimi boykot için karşı propagandaya başlamışlardır.”! Başta Tayfur Bey olmak üzere, Abdurahman Melek, Semih Azmi, Vedi Münir, Selim Çelenk, Rasih Besna, Kadri Mürsel ve Abdulgani Türkmen beyler aleyhte çalışmaları yürüten kişiler olarak öne çıkmışlardır. Bununla birlikte yerel Kürt aşiret reislerinden Koço'nun da Türkiye taraftarı olarak çalışmak istediğini Abdurrahman Melek Bey hâtıratında nakletmektedir. Bu durum Türkiye'nin meselede Arap milliyetçilerine karşı Kürtler'i kendine yakın gördüğünü göstermesi bakımından anlamlıdır. Üstelik Kürtler Kuzey Suriye'de, Halep civarında önemli bir nüfus gücüne sahiptiler. Türk yânlısı olmalarının sağlanarak Suriyeli milliyetçilerin ve Fransız mandasının baskı altına alınması Türkiye'nin mevcut stratejisi olarak görünmektedir. 


Manda yönetimi 14 Kasım'da seçimlerin yapılma kararını ekim ayı ortalarında tebligatla her tarafa duyurmasına rağmen sancağa 3 Kasım'da seçim tebligatı gitmiştir. Seçim sürecinde tam olmasa da Fransa Vatani ve Milli Blok adlarıyla öne çıkan gruplara destek vermiştir. Bu anlamda jandarma ve zabıta devamlı surette Vatani üyelerinin de sokaklarda dolaşmasına müsaade ederek seçime katılımın yüksek olmasını sağlamaya çalışmıştır. Bu amaçla bir seçim heyeti kurulmuştur. Heyetin köylüleri seçime katılmaya zorladıkları ve kimilerini darp ederek bunu gerçekleştirmeye çalıştıkları raporlarda kayıtlıdır.”? Heyet Reyhaniye'deki Çerkez köylerine de giderek seçim çalışması yapmış ancak Çerkezler, Türk köylerinin katılmadığı bir intihaba iştirak etmeyeceklerini söyleyerek Türkiye tarafında yer almışlardır. Çerkezler'in yanı sıra Ortodokslar ve bir kısım Aleviler de seçime katılmamışlardır.** Manda yönetiminin uygulamalarına karşı çıkan Yenigün gazetesi kapatılmış, Vedi Münir, Samih Azmi, Kadri Mürsel beyler tutuklanmışlardır.* Buna karşı tepki olarak Antakya, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhaniye belediyelerindeki Türk âzalar is- 


332 Melek, z.g.e., 5.31. 

333 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 12-8, 9. 19 Kasım 1936 tarihli Dahiliye Vekili Şükrü Kaya'nın Riyaset-i Cumhur Umumi Kâtipliği'ne sunduğu rapor. 

334 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 12-8, 9. 19 Kasım 1936 tarihli Dahiliye Vekili Şükrü Kaya'nın Riyaset-i Cumhur Umumi Kâtipliği'ne sunduğu rapor. 

335 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 12-8, . 19 Kasım 1936 tarihli Dahiliye 
Vekili Şükrü Kaya'nın Riyaset-i Cumhur Umumi Kâtipliği'ne sunduğu rapor. 
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tifa ederek tepkilerini ortaya koymuşlar ve Suriye Meclisi'ne mebus göndermeme kararı almışlardır. 


Sonuçta başta Türkler olmak üzere Suriye'yi istemeyen Kürt, Sünni Arap, Çerkez ve bir kısım Nusayriler’den oluşan grup da Türkiye tarafin- dan himaye edilmişlerdir. Toplum tam anlamıyla bölünmeye doğru sürüklenmiştir. Bu durumda seçim boyunca çatışmalar meydana gelmiştir. 
14 Kasım'da yapılan ilk gösteride iki Türk öldürülmüş, elli kişi de yaralanmıştır.” Olaylarda ağır silahların kullanılması tepkilere neden olmuş, ortaya koyulan net tavır Türkler arasında birliği kuvvetlendirmiştir. Tepkiler dinmemiş, aksine 2 Aralık günü Türkler başka bir protesto yürüyüşü düzenlemişlerdir. Kortejin Mehmet Adalı ve Mustafa Kuseyri'nin evlerinin önünden geçtiği sırada yine silah atılmış, bunun sonucunda iki kişi ölmüş ve on altı kişi de yaralanmıştır. Olaylar sonucunda Fransız makamları takibat yaparak otuz beş Türk'ü hapse atarak ortamı daha da germişlerdir.”” 


Olayları yerinde incelemek amacıyla Beyrut Başkonsolosu Feridun Cemal Erkin Bey Antakya”ya gönderilmiştir. Feridun Bey Türk temsilcilerle görüştükten sonra mevcut durum hakkında bir rapor hazırlayıp Türk Dışişleri Bakanlığı'na göndermiştir. Bu rapor Türkiye'nin Hatay stratejisinde bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Zira raporu okuyan Atatürk, “Biz şimdiye kadar sancakta genişletilmiş özerkliğe doğru gidiyorduk. Bundan sonra Feridun'un dediği gibi özerkliğe değil düpedüz ilhaka gideceğiz” diyerek Türkiye'nin tutumunu ortaya koymuş ve bu tarihten sonra birleşmeyi sağlayacak adımların atılması yönünde çalışmalara başlanmıştır. 


Türkiye, girişimlerini uluslararası arenaya da taşımıştır. Bunun üzerine durumu tetkik amacıyla Cemiyet-i Akvâm, Sandler tarafından hazırlanan raporu da dikkate alarak sancağa bir gözlemci heyeti göndermiştir. Heyetin geliş dönemi Türk kamuoyunun Hatay meselesine duyduğu 
386 Hamit Pehlivanlı, v.dgr., Türk Dış Politikasında Hatay 1918-1939, s. 56. 


337 Pehlivanlı v.dğr. a.g.e, s. 64. 
338 Feridun Cemal Erkin, Dış İşlerinde 34 Yıl Anılar Yorumlar, Ankara: TIK, 1980, 1/91. 


FRANSA'NIN YAKINDOĞU POLİTİKALARI * 179 


ilgisinin ve heyecanının arttığı zaman diliminde olmuştur. Bu arada 5 
Ocak'ta Adana'da yapılan kurtuluş törenleri mevcut heyecanı iyice arttırmıştır. Adana valisi ve aynı zamanda ilin Halk Partisi başkanı Tevfik Hadi Bey aynı gün Dolmabahçe'ye telgraf çekerek halkın isteklerini Atatürk'e iletmiştir.5” Atatürk bunun üzerine 1. Ordu komutanı Fahrettin Altay'ı çağırtarak “Paşa biliyorsun ben cumhurbaşkanlığını bırakıp Hatay'a çete reisi olacağım” diyerek meseleyi Milli Mücadele'de uyguladığı şekliyle 
9. Ordu müfettişliğini bırakıp direniş kuvvetlerinin reisliğini üstlendiği durumla aynı gördüğünü göstermiştir.”” Aynı gün Cemiyet-i Akvam ve yapacakları çalışmalar hakkında İstanbul'da bulunan Atatürk ile Ankara'da genelkurmayda toplantı halinde olan Mareşal Fevzi Çakmak, Başvekil İsmet İnönü ve Milli Müdafaa vekili arasında geçen telefon konuşması önemli bir belge niteliğinde olup Türk politikasını yansıtması bakımından da ayrı bir değeri haizdir.”" 


Karşılıklı selamlaşmadan sonra 


Atatürk: Bugünkü mülakat neticesinden zannedersem memnun olmamışlardır. 


İnönü: Tahmin buyurdukları gibi netice tamamen menfidir. 


Atatürk: Zaman kazanmak ve bize zaman kaybettirmek istediklerini görüyorum. 


İnönü: Cemiyet-i Akvam kararına kadar bizi oyalamak, Cemiyet-i Akvâm'dan kendilerine müsait bir karar almak niyetindedirler. 


Atatürk: Bu kararın aleyhimizde çıkmasına mani olmak lazımdır. 
Bunun için gün kaybetmeden fiili tedbirlerin tatbikine geçilmeli ve bunu Cemiyet-i Akvâm görmelidir, mütalaasındayım. 


339 Hamdi Selçuk, Bütün yönleriyle Hatay'ın O Günleri, İstanbul: Sucuoğlu Matbaası, 
1972, s. 85. 

340 Atatürk'ün sözleri için bk. Selçuk Hamdi, z.g.e., s. 86-88. 

341 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 12, 12-1. 5 Ocak 1937'de Atatürk, 
mareşal, başvekil ve Milli Müdafaa vekilinin toplantı esnasında yaptıkları telefon konuşmasının metnidir. Konuşma 18: 30'da başlamış 19: 10'da bitmiştir. 
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İnönü: Fiili tedbirlerin zamanı hiçbir vakit geçmez. Halen vaziyetin bir emrivâkiye müsait olmasını tahmin buyuruyor musunuz? 


Atatürk: Emrivâki yapmak zamanı gelmemiştir. Ancak Cemiyet-i Akvâm karar verirken bu ihtimali kati olarak göz önüne alabilmesi için hudut üzerinde hazırlık başlamalıdır. Zaten bu hazırlık için oldukça zamana ihtiyacımız vardır. 


İnönü: Yarın akşam İstanbul'a hareket edeyim. Öbür gün orada olayım. Emirlerinizi alayım. 


Atatürk: Bence bu dediğim mütalaa üzerinde hükümet ve Erkân-ı Harbiyye ile bir defa görüşülsün. Mülakatımızın Ponso'nun vaat ettiği cevabın alınmasına ta'lik edilmesi daha muvafık olmaz mı? İhtimal ki benim oraya gelmem daha pratik olur. 


İnönü: Ponso'nun bir iki gün sonra enteresan bir şey söyleyeceğini farzedemiyorum. Bir iki gün sonra da vaziyet bugünkü gibi olacaktır. Şu halde fiili tedbirler meselesini bugünden mütalaa edebiliriz. Evvelce bu hususta hazırlanmış planlar vardır. Bunun bir kısmı tedariki aylara mütevakkıf olan umumi malzeme ihtiyacıdır. Bir kısmı asker mevcudunu artırmak, ve dislokasyon gibi dahilde ve hariçte derhal göze çarpacak bir gösteriştir. Fransa'nın bilhassa İngiltere'den gördüğü müzaheret üzerine bu manzara karşısında sede [ceder- Fransızca bir kelime olup terketme anlamına gelmektedirledeceğini tasavvur etmek güçtür. Binaenaleyh, fiili tedbirleri takip ve intaç etmeye sürüklenebiliriz, veyahut diplomatik sahada.. 


Cenevre'de son menfi neticeleri aldıktan sonra meseleyi açık bırakmak daha münasip olacağına karar verirsek, askeri tedbirlerimizi o zaman hazfetmek bizi daha müşkül vaziyete koyar. Böyle bir halden endişe ediyorum. İlk günde derpiş ettiğimiz veçhile, diplomatik sahada nihayetine kadar uğraşıp meseleyi açık bırakmak ihtimali fiili tedbirlerde acele etmemekliğimizi icap ettirir zannındayım. Sizin şimdi teşrifiniz mutlaka bir şey yapmak için olmalıdır; yoksa avdetinizin teahhür etmesi münasip olur. 
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Atatürk: Daha fazla açık görüşmeyelim. Yarın tekrar konuştuktan sonra mülakat yerini tayin ederiz. 


İnönü: Baş üstüne. 
Atatürk: Selâm. 


İnönü: Tâzim ve hörmetlerimiz. 


Konuşmayı incelediğimizde Atatürk'ün daha sert bir politika taraftarı olduğunu görmekteyiz. Bu hususta Başvekil İnönü ile de bir görüş 
ayrılığının olduğu âşikârdır. Nitekim konuşmasında da belirttiği gibi 31 
Aralık'ta sancağa varan heyet daha ortamı tanımadan, bir hafta sonra 6 
Ocak 1937'de Atatürk ünlü Ulukışla seyahatine başlamıştır.” Sancakta meydana gelen ve Türkler'in ölümüyle sonuçlanan olaylara bir tepki olarak da yorumlanabilecek bu seyahatin amacı sınır birliklerinin teftişi olarak açıklanmıştır. Ancak bunun yanında Türkiye'nin başta Cemiyet-i Akvâm olmak üzere meselenin tüm taraflarına bir gözdağı vermek istediği de ortadadır. Ancak ilk anda ne Fransa ne de Suriyeliler'in resmi herhangi bir açıklamada bulunmamaları ilginçtir. Hiçbir tarafın bu girişime karşı koymayarak bunu yok saymalarının Türk manevrasının halk nezdinde yapacağı etkiyi aza indirme amacına yönelik olduğunu düşünmek mümkündür. Ancak basında çıkan yazılar Fransa'yı tedirgin etmiş olmalı ki Başbakan Leon Blum, Atatürk'e 18 Ocak 1937'de mektup göndererek meselenin iyi niyetli çözümünden ve Türkiye ile olan dostluğun devamından bahsederek, bu meseledeki tarz-ı siyasetlerini belli etmeye başlamıştır. Mektubun hemen akabinde Cenevre'de görüşmeler başlamış ve 27 Ocak'ta sancağın statüsünü belirleyecek bir metin hazırlanması için komisyon toplanması kararlaştırılmıştır. Bu komisyon sancağın ayrı bir varlık -entite distincte olarak kabul edilmesinden sonra la loi fondamentale denilen bir nevi anayasasını hazırlayacaktı. 


Tüm bu gelişmeler başta Antakya olmak üzere tüm Türkler tarafından büyük sevinçle karşılanmıştır. Atatürk telgraflar çekerek başta İnönü 


342 Serhan Ada, Türk Fransız İlişkilerinde Hatay Sorunu 1918-1939, İstanbul: İstanbul 
Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005, s. 125. 
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olmak üzere diplomatları ve halkı kutlamıştır. Tayfur Sökmen de Antakya halkı adına Atatürk'e teşekkür telgrafları çekerek mukabele etmiştir. Suriye ise buna tepki göstermiştir. Şekip Arslan ve manda yönetimi altındaki Suriye'nin başbakanı Cemil Mardam Bey, protesto mesajı yayınlayarak Fransa'yı toprak bütünlüğüne karşı saygılı davranmamakla ve Türkiye'yi de hukuk tanımamazlıkla suçlamışlardır. Aynı zamanda başta Halep olmak üzere sancakta da Arapçılar tepki gösterileri düzenlemişlerdir.?? 


Sancak temel yasasının hazırlık çalışmaları devam ederken Türkiye sınırda askeri hazırlık yapmaya başlamıştır. Bu hareketlilik doğal olarak sancağa yönelik olarak algılanmıştır. Ama 1936 senesi özellikle Tunceli ve civarında Kürt ayaklanmaların olduğu bir yıl olmuş ve bununla eş zamanlı olarak da Kuzey Suriye'den Türk topraklarına yönelik yağmalama ve adam kaçırma olayları meydana gelmistir.™ Türkiye'nin yaptığı tüm askeri girişimler sancakta aksülamel bulmuştur. İskenderun'da durum öyle bir psikolojiye bürünmüştür ki her politik manevra ve hareket zıt gruplar arasında karşı bir hamle veya doğrudan kendilerine yönelik bir tehdit olarak algılanmaya başlamıştır. Tüm gerginliklere rağmen komisyon çalışmasını tamamlayarak tasarıyı Cemiyet-i Akvâm'a sunmuş ve yapılan oturumda 29 Mayıs 1937'de sancak anayasası 29 Kasım'da yürürlüğe girmek üzere kabul edilmiştir. Dışişleri Bakanı Rüştü Aras Atatürk'e, 


“Hatay'ın mukadderatını tayin eden karar bugün konseyden çıktı. 
Bu karar eğer başarılmış bir iş sayılabilirse bu muvaffakiyetin âmili başta Kemalist Türkiya'nın kuvvet ve kudreti olmak üzere her zaman en iyiyi ve en doğruyu gören irade ve ilhamlarıdır. Emrinizde çalışan bir nefer olarak vazifem başında bütün kuvvet ve cesareti daima büyük sefimin teveccüh ve itimadından alıyorum. Bu değer biçilmez teveccüh ve itimada kendim ve heyet arkadaşlarım namına en derin minnetlerimi arzeder sonsuz tâzimlerimle ellerinizden öperim””” ifadeleriyle gönderdiği telgrafla 


343 Ada,a.g.e.,s. 130. 


344 Yaşar Demir, Le rattachement du sandjak d”Alexandrette a la Turquie, ambition turque 
et Vinfluence des dynamiques locales: la politique de la France dans le Levant (1918-1939), Saarbriicken: édition universitaire européenne, 2011, s. 132. 
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neticeyi bildirmiştir. Atatürk de bu telgrafa, “Hatay'ın varlığı Cenevre'de tasdik olunurken göndermiş olduğunuz telgrafı aldım. Türk ideal ve iradesinin milletler arasında başka bir ufuk açarak tecelli ettirdiği bu başarı münasebetile kıymetli çalışmanızın yüksek değerini bir kere daha takdir ettim. Sizi ve gayretli murahhas arkadaşları tebrik ederim””” şeklinde Ankara'dan Cenevre'ye telgraf göndererek karşılık vermiştir. 


Atatürkün Hatay meselesinde inisiyatif ele aldığı bir gerçektir. Bakan Aras'ın ifadelerinden de anlaşıldığı üzere Atatürk'e karşı farklı bir bağlılığı söz konusudur. Hükümetin içinde Atatürk'ün temsilcisi gibi olduğunu düşündürebilecek bir tarz-ı siyasetin uygulamada göründüğü kaynaklarda geçmektedir. Dolayısıyla hükümetin bu meseledeki politikasını da esastan bizzat Atatürk kendisi belirlemiştir. Sancak anayasasının hazırlanması kararından sonra Başvekil İsmet İnönü'ye yaptığı genel değerlendirmeleri içeren yazısında Atatürk, Türkiye'nin Cemiyet-i Akvâm'ın kararına karşı tutumu ve bundan sonraki süreçte uygulamaya koyacağı politikaları hakkında ipuçları vermiştir. Yazıdaki ifadeler şöyledir: ** 


“Cumhuriyet hükümetinin, yüksek milli dava ve menfaatleri unutturulamaz bir dikkatle daima göz önünde tuttuğunu ve onları cihan sulhunu bozmadan ve Türk milletine zaruri olmadıkça külfet yükletmeyen tarzda nasıl istihsal edebileceğini göstermiş olan yeni muvaffakiyetinizi tebrik ederim. 


En yüksek itimadımıza liyakatinin milli hedeflerimizi Cumhuriyet hükümetinin isabetli karar ve tâlimatlarını iyi anlayan bir ferasetle tatbik, takip ve intaç edegelmekte mümtaziyetini gösteren Hariciye Vekilimiz Dr. Aras’1 ve onunla beraber çalışan değerli arkadaşlarımızı bu yeni başarılarından dolayı süret-i mahsusada takdir ve tebrik etmek isterim. 


346 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 34-2. 27 Ikincikanun 1937. belgelerde 
gecen ifadeler aynen aktarilmistir. 

347 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 34-15, 34-16. belgenin tarihi tam belli 
olmamakla birlikte 27 Haziran 1937 olacağı tahmin edilmektedir. Zira 27 rakamı ve 1937 yılı okunabilmektedir. 
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Ancak bütün bu takdir ve tebriklerime rağmen yegane itiraf etmeme müsaade buyrulmasını rica ederim ki bugün için intaç olunduğunu gördüğümüz mesele, Türkiye efkâr-ı umumiyesini, onun derin milli heyecanını ve bilhassa Hataylı Türk kardaşlarımızı tam manasile tatmin etmiş sayılamaz. Bu natamam neticeyi Türkiye Cumhuriyeti kabul etmiş ise bunun sebepleri derhal Türk ve cihan efkârı umumiyesinde izah bulmalıdır. 


İzah şudur: Türkiye Cumhuriyeti'nin her şeyden evvel öteden beri ilan ettiği gibi “Yurtta sulh cihanda sulh” prensibine ne kadar sadık olduğunu göstermekteki hayırhahlığı ve ısrarıdır. Yine Türkiye Cumhuriyeti'nin cihanda sulhun istikrarına çalışan büyük dostlarının insani faaliyetlerini her ne suretle olursa olsun felce uğratmakta âmil olmak istemediğidir. Mühim olan bir nokta da, Türkler'in yine cihan sulh ve refahı için ve bir de unutulmaz kıymetli bir tarih hâırası yeni Türk-Fransız dostluğunun kuvvetlenmesi içindir ki çok mütevazi olduğunu bilmekle beraber Hatay hakkında Cemiyet-i Akvâm'ın vermiş olduğu kararı eyi karşılamış bulunuyor. Bütün bunlar bir başlangıç olabilir, yepyeni ve çok ciddi dostluklar için.” 


Atatürk dünya barışının bozulacağını tahmin etmiş olmalı ki konuşmalarında barışa vurgu yapmaktadır. Ayrıca diplomasiye ve hukuka, meselelerin çözümünde öncelik verilmesini temel paradigma olarak belirlemiştir. Zira devrin aydınları ve politikacıları uluslararası arenada Osmanlı Devleti'nin izlerinden ve çizgisinden arınmış, saygın bir devlet olarak kabul edilmeyi arzu etmekteydiler. Netice itibariyle İskenderun meselesi dışta ve içte var oluşun gösterileceği önemli bir fırsat olarak telakki edilmiştir. Mamafih sancak meselesinde Türkiye'nin beklentisinin bağımsızlık olduğu ifadelerden anlaşılmakta ve bunun da uluslararası hukuka uygun olarak gerçekleşmesinin istendiği görünmektedir. Nitekim anayasanın hazırlanmasının kabulünden sonra artık Türkiye bunu bağımsız bir devletin temel yasası olarak kabul edileceği sürece götüren ilk adım olarak görmüştür. Bu yönde Dışişleri Bakanlığı'nda sancak meselesiyle ilgili bir komite kurulmuştur. Komite ilk toplantısını 28 Temmuz 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1937'de yapmış ve İskenderun meselesinde genel hatları itibariyle uygulanacak olan şu stratejiyi benimsemiştir: ”” 


1. İntihabın kazanılmasında en müessir âmilin iktisadi durumun ıslahı yolundaki faaliyet olacağı mütalaa edildi. Takriben iki ay evvel İş Bankası hesabına tetkikat yapmak üzere gönderilen banka müfettişinin Hatay'da müsait intibalar ve lehte cereyanlar uyandırdığı memnuniyetle görüldü. Ancak bu tetkik neticesinde bankanın orada şube açmasının senede 50.000 liralık zarara sebebiyet vereceği anlaşıldığından bankanın orada şube açması işi gecikmektedir. Bundan maksat bankacılık işinden ziyade Hatay'da görülecek işler için esaslı yardımcı bir müessese kurmak olduğuna göre banka şubesinin süratle ve en kısa zamanda açılması faideli olacaktır. Bu banka şubesine tevcih edilecek vazifeler şunlardır: | 


Hatay Türkleri'nin en büyük ızdırabı, Hatay'daki eski Ziraat Bankası'nı istihlaf eden Suriye Bankası ile Tunus-Fransız Bankası'na olan borçlarıdır. 


Emlak sahibi halk, tarlalarını bu bankalara karşılık göstererek borçlanmış ve borçlarını muhtelif sebepler dolayısıyla hâlâ ödeyememişlerdir. 
Bu durum Türkler aleyhinde dâimi bir tazyik vasıtası olmuştur. İşte bu tazyik vasıtasını ortadan kaldırmak ve hiç olmazsa Türk ve Türk muhibbi olan halka ilk iş olarak geniş bir nefes aldırmak için bu borç işini süratle ve iyi bir şekilde halletmek mecburiyeti vardır. Hataylı Türkler'in Suriye Bankası'na 1 milyon, Tunus-Fransız Bankası'na da 500.000 lira ki cem'an 1, 5 milyon lira borçları vardır. İş ve Ziraat bankalarının veya hükümetçe tensip edilecek müesseselerin iştirakiyle Hatay'da açılacak İş Bankası'na bu borcu devren almak için 1, 5 milyonluk bir sermaye temini icap etmektedir. Ayrıca müstahsilleri kuvvetlendirmek üzere bilhassa Türk ve Türk'le beraber hareket eden Etili zürrâi ikrazat yapmak için 500.000 ve ticari kredi ve muamelat için de 500.000 ki cem'an 1 milyon liralık bir sermayeye de ihtiyaç vardır. Şu halde Hatay'da açılacak İş Bankası şubesine 
348 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 19-32, 36. Dahiliye vekilince imzalanan toplantı sonu karar tutanağı. 28 Temmuz 1937; bk. Yaşar Demir, Le rattac- 


hement du sandjak d’Alexandrette a la Turquie, ambition turgue et Vinfluence des dynatopyekün 2, 5 milyon liralık bir sermaye temini suretiyle bu şubenin en kısa bir zamanda faaliyete geçirilmesi gerek intihabın kazanılması ve gerekse atiyen yapılacak işler için en kuvvetli temelin atılması noktasında en mühim bir âmil olarak mütalaa olunmaktadır. Bundan başka İskenderun mıntıkasında hükümetimizce yapılacak liman işleriyle bu liman dolayısıyla tatbik edilecek gümrük meselelerini tetkik etmek ve şu suretle Türkiye'nin alakasını göstererek halkın maneviyatını takviye etmek ve Türkler'e meyyal diğer halk tabakaları üzerinde de müsait tesirler yapmak üzere Nâfia ve Gümrük Inhisarlar Vekâletleri'nce mütehassıs heyetlerin Hatay'a gönderilmesi ve bu heyetlere kültür ve sıhhat işlerini tetkik etmek için mütehassıslar iltihak ettirilmesi münasip olur. 


2. Hatay'da içtimai faaliyetin de gerek intihabın kazanılması ve gerekse Türkler ve Türk taraftarlarının kuvvetlendirilmesi noktasından müessir ve faideli olacağı düşünülmüştür. Bu maksatla teferruatlı ve tahmini kadro ve masrafları ilişik cedvellerde gösterilen hastahane ve dispanserlerin de müstacelen açılıp faaliyete geçirilmesi zaruri görülmektedir. 
Antakya'da otuz yataklı bir hastane, Bilan'da yirmi yataklı bir hastahane, Reyhaniye, Ordu, Kırıkhan, Süveydiye”de birer dispanser bu husustaki ihtiyaçları karşılayacak ilk tesisler olacaktır. Bu maksat için senevi hesap edilen tahmini masraf 60.000 liradır. 


Hastahane ve dispanserlerin Türkiye'de mevcut Hataylı doktor ve eczacıların buradaki durumları muhafaza edilmek suretiyle oraya gönderilmesi veya oradaki doktor ve eczacılardan istifade edilmesi şekillerinden birinin intihabı veya her iki şekilden istifade edilmesi mütalaa olunabilir. 
Halen Hatay'da ihtiyaç gösterilen 12 kilo kinin sıtma mevsimi dolayısıyla hemen gönderilmesi için Sıhhat Bakanlığı'ndan rica edilmiştir. 


3. Hatay'da intihap işlerinin iyi bir şekilde cereyanı ve Türk reylerinin artırılması için Türkiye'de mevcut Hataylılar'ın hiç olmazsa intihap sıralarında Hatay'da bulunmalarında zaruret vardır. Esasen Hataylı Türkler”in münevver mühim bir kısmı halen Türkiye'de yaşamaktadır. Bunların intihap işinde olduğu gibi intihabı müteakip kurulacak Hatay hükümetinde de vazife almaları gayenin istihsali için zaruridir. Türkiye'deki Hataylılar'ın mühim bir ekseriyeti Türk vatandaşı olarak yaşamaktadır. 
Bunların adedi 10.000 kadar tahmin edilmektedir. Bunun için her şeyden evvel Hatay hakkındaki Cenevre mukarreratında kabul edilen esaslara uygun olarak Hatay vatandaşlığını iktisap hakkını haiz olan Hataylılar'ın Türk vatandaşlığı ile alakalarının kesildiğini ilan etmek ihtiyacı vardır. 
Arıca memurluk hakkını kazanmış olanlara da alakadar vekâletlerce intihap devresi nihayetine kadar maaş hakkı tanınmak şartıyla izin verilerek kolaylık gösterilmek ve gitmelerini temin etmek muvafık görülmüştür. 


Bu suretle Hatay'a gidecekler arasında filhakika yardıma muhtaç olanlar olursa bu yardımın da esirgenmemesi isabetli bir iş olacaktır. 
Türkler hesabına kazanılacak her reyin büyük kıymeti olacağına nazaran hükümetçe yukarıda arzedilen şekilde bir tebliğ neşredilmesi muvafık mütalaa olunmaktadır. 


4. Türkiye'den Hatay'a gidecek memurlar ve münevverlere intihabın sureti idaresi ve yapılacak işler hakkında mâlumat vermek üzere konferanslar tertibi de muvafık görülmüştür. 


5. Hatay intihabında Aleviler'in mühim rolleri olduğu zati devletlerince mâlumdur. Halen Aleviler'in kazanılması için faaliyet gösterilmektedir. Bu faaliyetin takviyesine ihtiyaç görülmüştür. Hatay halk mümessillerine Aleviler'den bir kısmını Adana'da amelelik yapmak üzere pasaportsuz geçmelerine tarafımızdan müsaade edilmesi için müracaatlar vâki olduğu ve bunlara müsaade edildiği takdirde Türkiye'den iyi intibalarla döneceklerinden Aleviler'in üzerinde iyi tesir yapacağı anlaşılmıştır. 
Bu vaziyet mütalaa olundu ve Aleviler'in amelelik için Adana mıntıkasına gelmelerinde bir mahzur olmadığı ve bilakis yapılacak telkinlerle faideler temin edileceği neticesine varıldı. Ancak Türkiye'ye pasaportsuz geldikleri takdirde avdetlerinde takibata mâruz kalmaları ihtimali de nazarıdikkate alınarak Adana vilayetine bunların pasaportsuz gelmeleri halinde kendileri için düşünüldüğü gibi bir müşkülat ve mahzur yoksa kabul edilmeleri ve hudutta polis tarafından kendilerine birer vesika verilmesi ve ayrıca işleri biter bitmez Hatay'a dönmeleri ve intihapta behemahal 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hazır bulunmaları için tedbir alınması yolunda talimat verildi. Bu hususta maliyece bir müşkülata mâruz bırakılmamaları için keyfiyetten Maliye Vekaleti”nin de haberdar edilmesi yüksek tensiplerine arzolunur. 


6. Hatay'da bu sene bir lise açılması da düşünülen tedbirler arasında idi. Ancak bu hususta mahallinde yapılan tetkikler neticesinde binasızlık yüzünden lisenin derhal açılmasına imkân olmadığı anlaşıldı. Bu lise işinin Maârif Vekaleti”nce gelecek sene için esaslı bir mevzu olarak tetkiki zaruridir. Böyle bir lise açılıncaya kadar Hataylı Türk gençlerinin tahsillerinin temini de mühim ihtiyaçlardan biridir. Bu maksatla geçen sene olduğu gibi bu sene de bir kısım Hataylı talebenin anavatanda meccanen tahsillerine devamlarının temini muvafık görülmüştür. Bu sene için otuzu Hatay, beşi Bayır-Bucak ve beşi Kürtdağı'ndaki Türkmen aşiretlerinden olmak üzere kırk talebenin memleketimizde meccanen ve leyli olarak tahsillerinin temini için gereken tedbirin alınması muvafık mütalaa olunmuştur. 


7. Hatay intihabatında Alevi ve Arap mıntıkalarında Türkler lehinde hareket tertibi ve reyler kazanılması için zaruri birtakım masrafların yapılması tabii görülmüştür. Bunun için tafsilatı bağlı listede görüleceği gibi 54.000 liraya ihtiyaç görülmektedir. Yine aynı listede yazılı propaganda neşriyatı, nüfus yazımı gibi işler için de 9410 liraya ihtiyaç gösterilmektedir. 


8. Hatay'da Suriyeliler Araplık lehine faaliyete geçmiş, bu hususta masraflı işlere de girişmişlerdir. Tarafımızdan alınması muvafık görülen ve yukarıda izah edilen tedbirlerin de müstacelen ittihazı Hatay intihabının kazanılması için zaruridir. Bilhassa İş Bankası'nın süratle açılması, hastane ve dispanserlerin tesisi ve bu hususta ihtiyaç görülen ve cedvelleri raptedilen masrafların temini ve intihap zamanına kadar halk mümessillerinin masraflarının karşılanması ve Bayır-Bucak nahiyesiyle Kürtdağı'ndan Hatay'a iltica ve hicret edecek Türkler'e de yardım temin etmek üzere ayrıca 60.000 liralık bir tahsisata da ihtiyaç görülmektedir. Bu hususta hükümetçe gereken kararların alınmasını yüksek tensiplerine arzeylerim. 


Dahiliye vekili 
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Belgeden de anlaşıldığı gibi Türkiye halkın iradesinin mutlaka kazanılmasını, bunun için de özellikle ekonomik yardımlar dahil her türlü imkânın kullanılmasını esas almıştır. Böyle bir politika hem çatışma çıkmasını engelleyecek hem de uluslararası arenada gittikçe sıkışan Fransa'ya karşı halkın desteğini alarak esaslı ve etkin bir biçimde diplomatik baskı yapılmasına yarayacaktı. Buna ilaveten de ileride olması muhtemel bir iltihakta, yerel halkın yeni yönetime çabuk uyum sağlamasına vesile olduğu gibi, ortaya çıkan sosyopolitik ortam güvenlik sorunlarının doğmasına neden olabilecek sosyal zemini ortadan kaldırmış olacaktı. 


Diğer yandan Atatürk, Avrupalı diplomatlarla 29 Mayıs sürecini görüşmüş ve onlara net mesajlar vererek Türkiye'yi destekleyecek kamuoyu oluşturmak istemiştir. Zira anayasa 29 Kasım'da yürürlüğe girecek ve parlamento seçimleri yapılacaktı. Sürecin arifesinde 4 Kasım 1937'de Belçika sefiri ile yaptığı görüşme bunun en önemli géstergesidir.*” 


Atatürk sefire meselenin hallinden memnun musunuz diye sorarak konuşmasına başlar. Sefir memnuniyetini ifade eder. Sefire Atatürk şu ifadeleri kullanır: “Varılan neticeyi kabul etmemiz sırf sulh ve sükünu bozmamak içindir. Buna emin olunuz. Netice itibariyle Fransızlar çok karlıdır. Bunun tahakkukuna Delbos veya Blum değildir. Viyeno’yu mevzubahis bile etmem. Çalışanlar diğer dost devletlerin mümessilleri olmuşlardır. Ankara'da M. Ponsot ile görüşürken siz de masada hazır idiniz. 
Ben ona dedim ki Paris'e gidiniz Blum ile Delbos ile görüşünüz. Hakiki vaziyeti, meselenin ciddiyetini onlara anlatınız. Bence M. Ponsot bunu yapmamıştır. Şimdi nerede olduğunu bilmiyorum. Fakat benim için gayri mevcuttur. 


Ben M. Ponso'ya açıkça söylemiştim. Ben söz verdim. Verdiğim sözü tutarım. Yoksa çekilirim. Fakat anlamadılar. Ben sözümü mükemmelen yerine getirebilirdim. Vasıtalarım vardır. Benim istinat ettiğim esas, Türk milletinin kuvveti, Türk ordusunun kuvvetidir. Fakat bu işte Türk ordusuna lüzum yoktu. Suriye'de zaten bir ordu mevcuttur. Araplar, Dürziler 


349 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-6, D 54, F 9, 4 Kasım 1937 tarihli konuşma. 
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vb. kafidir. Binaenaleyh netice Fransızlar'ın çok lehinedir. Bütün bu söylediklerimi hükümetinize söylemeye mezunsunuz”. 


Bunun üzerine sefir, “Ben zat-ı devletinize o kadar merbutum ki daima burada kalmak isterim. Göstermiş olduğunuz emniyet ve iltifata bilhassa teşekkür ederim. Ben Atatürk için hayatımı fedaya hazırım” şeklinde bir karşılık vermiştir. Bu sefer Atatürk, “Ben hayatımı feda etmem, fakat doğru ve yüksek gaye için bütün maniaları yıkarım ve kırarım. Büyük milletlerin kuvvet ve kudretleri sulh ve insaniyet yolunda korkusuzca sarfedilmelidir” cevabını verir. Konuşmadan da anlaşıldığı kadarıyla Atatürk Suriye'deki iç dinamikleri ve silahlı güçleri Fransa'ya karşı kullanma tehdidinde bulunmuştur. 


Türkiye'nin sancak yasasının kabulünden sonra geçen yaklaşık altı aylık zaman dilimini verimli kullandığını görmekteyiz. Altı ay bir zaman aralığı belirlenmesinin sebebinin seçime anayasal kurumların ve idari organların hazırlanabilmesini sağlanmaktı. Bu noktada Manda Şartnâmesi'nin 22. maddesine göre on beş yılda mandanın hüküm sürdüğü yerlerde halkın kendi kendini yönetmesi için tüm idari, hukuki ve ekonomik alt yapıyı hazırlamakla yükümlü devlet Fransa bu görevini yerine getirememiş, buna karşın altı ay zarfında bir devlete lazım gelen tüm mekanizmalar oturtulabilmiştir. Böylece bir bakıma Cemiyet-i Akvâm Fransa'yı görevini yapmayan ülke konumuna düşürmüştür. Sonuçta yasanın kabulüne milliyetçi Araplar'ın yanında bir kısım Ermeniler de kepenk kapatarak tepki göstermişler, Türkler ise büyük sevinç gösterileri düzenlemişlerdir. Bu esnada yine çatışmalar çıkmış ve yaralananlar olmuştur.” 
Türkiye olayların bu noktaya gelmesinde Fransa'yı sorumlu görmüş ve buna karşılık vermeyi amaçlayan politikalar planlamıştır. Dahiliye Vekili Şükrü Kaya bölgeden gelen istihbaratlara dayanarak cumhurbaşkanlığına atılacak adımları da öneren bir rapor sunmuştur. Rapora göre Sancak Fransız manda yönetimi delegesi (Fransız mandasının sorumlusu dele- 


350 Lucien Bitterlin, Alexandrette “le Munich de VOrient” ou Quand la France capitulait, s. 
236-243. 
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ge sıfatını taşımaktaydı) Roger Garreau Türkler aleyhindedir. Cemiyet-i Akvâm heyeti de tarafsız davranmamakta, delegenin güdümü altında çalışmalarını yürütmektedir. Öyle ki heyet, yönetimin tâlimatlarını halka telkin eden bir konuma düşmüştür. 


Bu arada Cemiyet-i Akvâm'da cemaatlere göre bir seçim sistemi kabul edilmiştir. Oluşturulan sosyopsikolojik ortam çerçevesinde bir Alevi'nin Türk listesine oy vermesinin önüne geçilmek istenmiştir. Her cemaat üyesinin kendi toplumuna oy vermesi sonucunda kesin bir bölünmüşlük meydana getirilmek istenmiştir. Böylece Türkler irredentist diye tanımlanan Türkiye yanlısı grup olarak, diğer tüm etnik unsurların da karşı blok olarak seçime katılmaları planlanmıştır. Bunun sonucunda Fransız varlığı, seçimi kazanacak olan Türkiye karşıtı blok sayesinde devam edecekti. 
Fransa'nın Ermeni unsurları ön plana çıkardıkları raporda kayıtlıdır. Bu minval üzere Jandarma komutanı Mihran adında bir Ermeni olmuştur.*? 
Bir kısım önemli görevlere Ermeni doktorlar ve memurlar tayin edilerek Türkler'in anavatana katılma noktasındaki hevesinin kırılması amaçlanmıştır. 


Rapora göre manda yönetimi nüfus yapısı üzerinde de değişiklik yaparak Türkler'in kaybetmesini sağlamaya çalışmaktadır. Cenevre sözleşmesine aykırı olarak başka bölgelerden Ermeniler getirilerek sayının 30.000'e çıkarılması planlanmıştır. O dönem itibariyle Ermeni sayısı yaklaşık 25.000 olarak kayıtlıdır. Buna ilaveten Aleviler'in de sayılarının artırılması suretiyle Türkler'in seçimi kazanma ihtimalinin en aza indirilmesi için yoğun çaba sarfedilmiştir.”? Meydana getirilmek istenen durumun farkında olan Şükrü Kaya tüm bu uygulamalara tedbir olarak şu önerileri yapmıştır: ”" 


352 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 23-38. Dahiyle vekili siyasi müsteşarının Riyaset-i Cumhurbaşkanlığı Umum Kâtipliği'ne gönderdiği rapor. 18 Kasım 
1937. 
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1. Fransa hükümeti nezdinde ciddi teşebbüs alarak Hatay işlerinde kati bitaraflığın temini ve Hatay'da Fransız memurlarının ve hususiyle Cemiyet-i Akvâm delegelerinin bitaraf olmadıkları hadisatla teyit edilerek tafsilatıyla Türk gazetelerinde neşriyata girişilmesi. 


2. Fransızlar'ı bu maksada sevk için Kürt dağı ve el-Cezire mintikalarında bize taraftar olan halkın harekete geçirilmesine hükümetçe muvafakat edilmesi. 


3. Konsolos, Fransızlar'ın ve Cemiyet-i Akvâm delegelerinin tarafgirane muamelesini tesbit ederek delege nezdinde teşebbüslerde bulunarak ve bize tafsilan mâlumat vererek hükümet tarafından kendisine verilecek direktifler dairesinde çalışması. 


4. Hatay intihabatında gereken masrafların karşılanabilmesi için evvelce yüksek başvekâletçe tesbit edilen ve halen bir kanun halinde yüksek başvekâlete takdim kılınan 200.000 liralık tahsisatın en seri bir surette verilmesi işlerinin zaruri olduğunu saygılarımla arzeylerim. 


Yeni yasaya göre bir an önce parlamento seçimlerinin yapılarak yeni yönetimin tesisi gerekmekteydi. Manda yönetimi, toplum temsilcileriy- le görüşerek parlamento seçimleri için çalışmalar yapılmasını istemiştir. 
Beyrut'ta bulunan Yüksek Komiserlik'in emirleri doğrultusunda sancak delege yardımcısı Dümenek, Halk Partisi'ne ve Usbetü”1-A meli”1-Kavmin teşkilatına mektup göndererek 1909 tarihli Osmanlı cemiyetler kanunu esas alınarak sancak anlaşmasına uygun olmak suretiyle cemiyetlerin programlarının ve nizamnamelerinin bir nüshasını mahalli hükümete vermeye mecbur olduklarını bildirmiştir. Buna ilaveten Cenevre'de imzalanan anlaşmayı tanımayan derneklerin kapatılacağını da belirterek özellikle Türkler'e gözdağı vermek istemiştir.“ Esasen bu anlaşmaya en fazla karşı çıkan milliyetçi Arap Alevileri'ydi. Ama Türkler'in ileride bu anlaşmayı tanımayıp bağımsızlık isteyeceklerini bilen manda yönetiminin şimdiden bunun önünü kesmeyi amaçladığı gayet açıktır. 


355 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 20-37. 9 Ağustos 1937 tarihli MAH 
raporudur. 
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Ancak her konuda olduğu gibi seçimin usulü, sistemi gibi hususlar- da da anlaşmazlık çıktı. Sosyal gruplar parti adıyla anılsalar da modern anlamda bir partileşme profiline sahip değillerdi. Daha çok etnik ve ideolojiyle yoğrulmuş ve cemaat olarak öne çıkan bir sosyal yapı söz konusuydu. Kısacası partiden kastedilen mensup olunan cemaatin ideolojisiydi. Türkler ise Halk Partisi'nin yaklaşık on üç yıllık tecrübesini sancakta kullanarak örgütlenmeyi başarmışlardı. Bunda Ankara'ya olan bağlılık sebebiyle kitlelerin oradan gelen talimatlara eksiksiz uymalarının büyük rolü olmuştur. 


Nusayri kökenlilerin oluşturduğu milliyetçi Araplar ağırlıklı olarak Usbetü”1-Ameli”1-Kavmin, Nadir el-Arabi, Hoybun ve Vatani Partisi adlı cemiyetlerde toplanmışlardı. Daha sonra Vatani Partisi tüm Türkiye karşıtlarının toplandığı bir parti haline gelmiştir. Seçim yaklaştıkça Sancak’ta gerilim artmış ve çatışmalar başlamıştır. Aleviler, Türkler'e ait iki tabakhaneye saldırarak ilk gün iki Türk'ü ve bir Ermeni'yi yaralamışlardır. Fransız askerlerinin saldırganları engellememesi üzerine Ağustos ayında Türkler kepenk kapatmışlardır. Sancak komutanı Kolonel Collet, eyleme son verilmesi çağrısında bulunmuş netice alamayınca Halk Partisi binasında ve üye Şükrü Balcı'nın evinde aramalar yaptırmıştır. Aramalarda tahribatlar meydana gelmesine halk tepki göstermiş, albaya ve Suriye askerlerine güvenlerinin kalmadığını söyleyerek mukabelede bulunmuşlardır.3“ Halkevinin basılmasında ve sonrasında çıkan olaylarda otuz iki Türk yaralanmıştır. Bunun üzerine protesto gösterileri yapılmış ve çarşı tekrar kapatılmıştır. Bu noktada Tayfur Sökmen'in Dahiliye Vekâleti'ne gönderdiği raporda bu gösterilere devam edilip edilmeyeceğini sorması, eylemlerin Türkiye tarafından organize edildiğini göstermektedir. Tayfur Bey kepenk kapatmalardan dolayı muhtaç durumda olanlara yardım yapılacağını da raporunda eklemiştir.” Nitekim Türkiye'nin maddi olarak Hatay davası için çalışanları desteklemek için ödenek ayırdığı belgelerde mevcuttur. 


356 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 20-38. 14 Ağustos 1937 tarihli Seyhan Valisi Tevfik Hadi Baysal'ın Dahiliye Vekâleti'ne gönderdiği rapor. 


357 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 20-48, 14 Ağustos 1937 tarihli, Antalya saylavı Tayfur Sökmen'in Şükrü Kaya'ya raporu. 
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Türkiye'nin Aleviler ile ilişkilerinde ihtiyatlı olduğunu görmekteyiz. 
Ağustos ayında Türkler ile Aleviler arasında çıkan hadiselerde Fransızlar, Nusayri Şeyh Maruf Cilli'nin oğlu Abdullah'ı sorumlu tutmuşlardır. Esasen manda yönetimi Abdullah'ı elde etmek istemiş ve çıkarlarına hizmet ettirmeyi hedeflemişlerdir. Bunda başarılı olamayınca kendisini tevkif etmek suretiyle yola getirmeyi planlamışlardır. Tayfur Sökmen'in raporuna göre kendisi beş gün boyunca muhtelif yerlerde saklandıktan sonra Dörtyol'a gelmiş ve orada gerekli şekilde ağırlanmıştır.”” Böylece muhtemel bir Türk-Alevi çatışmasını isteyerek Türkiye'nin Aleviler'i kazanma stratejisini suya düşürmek isteyenlerin önüne geçilmiştir. 


Türkler arasında tam anlamıyla birliğin sağlandığını söylemek güçtür. Zira devrimlere karşı Sancak'ta İslâmi hassasiyetle yaklaşan Türk, Kürt ve Araplar'dan oluşan Sünni bir blok oluşmuştur. Buna karşın Türkiye yanlısı Türkler devrimin sembolü şapka taşıyarak anavatana bağlılıklarını göstermekteydiler. Devrim karşıtı grup ise bunu tepkiyle karşılamaktaydı. Bu yüzden ikilik meydana gelmiş, toplum fesliler ve şapkalılar olmak üzere ikiye bölünmüştür. Bir kısım Türkiye karşıtları fes takanların korunacağı, şapkalıların hapsedileceği propagandası yaparak halkı yıldırmaya çalıştıkları Seyhan valisinin Dahiliye Vekâleti'ne gönderdiği raporda yazılıdır.5” Kuseyr bölgesinde Sadik Hacı İsa oğlu Mustafa maiyetinde elli kadar silahlı adamıyla Türkmen mezrasını basarak halktan zorla şapkalarını çıkartmalarını istemiş ve bazılarını da darp etmişlerdir.“ 
Bunun yanında şapka takan Araplar da bulunmaktaydı ve onlar da kendi aralarında sorunlar yaşamaktaydı. Com ve Kefriabit köylerinde sapkaya düşman grup şapka takan Araplar'a saldırmış ve on iki kişi çatışmada yaralanmıştır.“! Mevcut durumun seçimlerin kazanılmasını riske atmakta olduğu âşikârdı. Bu nedenle halkevi mensupları dini çatışmadan şiddetle 
358 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 20-49, 14 Ağustos 1937 tarihli, Antalya saylavı Tayfur Sökmen”in Şükrü Kaya'ya raporu. 

359 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 20-25, 13 Ağustos 1937 tarihli, Seyhan valisinin Şükrü Kaya'ya raporu. 
360 Aynı rapor. 


361 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 19-2, 18 Haziran 1937 tarihli, Dahiliye Vekâleti vekilinin Riyaset-i Cumhur Katib-i Umumiliği”ne raporu. 
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kaçınmışlardı. Üstelik eski bir asker olan bölgede Şeyh Horoz ismiyle nam salmış Halil İbrahim Efendi halkevinin direktifleri doğrultusunda karşı propaganda yaparak halkın Türkiye'ye bağlanması hususunda çalışmalar yapmıştır.” Eldeki bilgilere göre halk şeyhin doğrudan Atatürk'e bağlı olduğuna inanmaktadır. Nitekim 1938'de sancağı terkedip kendisine Manisa'da yer verilmesi ve maaş bağlanması resmi olarak bir irtibatın olduğunun bir göstergesidir. 


Sancak meselesinde özellikle dini hassasiyeti daha fazla olan insanların bulunduğu Halep'in her zaman gündemde olduğunu görmekteyiz. 
Nitekim 1918'lerde Fransızlar'a karşı yapılan mücadelede Halep halkı etkin rol oynamış, İskenderun'da faaliyet alanı bulamayan Türkler Halep'te organize olmuşlardır. Daha sonra idare merkezi Dértyol’a kaysa da Halep özellikle Türkler'in basın merkezi olarak önemli bir yer teşkil etmiştir. 
Buna ilaveten Halep, Antakya'nın hinterlandı kabul edilmiş ve tarih boyunca Halep-Antakya birlikte anılmıştır. 


1937 yılı bölge gazetelerinde Türkiye'nin Halep'i de alacağı haber konusu olmuştur. Habere göre Hama şehrinin kuzeyinde bulunan Suran köyünün kuzeyinden itibaren Ürdün'ün güneyine kadar olan arazinin Türkiye'nin etkisine gireceği yer almıştır. Bu habere atfen Dahiliye Vekâleti Vekili Saffet Arıkan'ın da “Zaten Türkiye'nin Misâk-ı Milli’si Basit burnunda Ördek gagası (bec de Canard) denilen yere çekilen hatt-ı müstakimin şimalindeki araziden bahseder. Hududu Suran'dan itibareden halk buna dini kadar inanmıştır” *““diyerek Türkiye'nin bölgeye olan ilgisini ortaya koyması dikkate değer bir durumdur. Aynı raporda yapılan genel değerlendirmeye göre, Halk Vatani Partisi üyelerinden hoşnut değildir. 
Hatta Türkiye'nin Suriye'ye yardım etmesini istemektedirler. İttihad-ı Arap fikrini savunanlara inanmayanlar da az değildir.“* Bu durumda 


362 Mustafa Öztürk, 1938 Suriye Olayları ve İbrahim Efendi'nin Faaliyetleri, Ankara: 
TTK, 1995, s.17-21. 


368 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 19-6, 13 Temmuz 1937 tarihli, Dahiliye Vekâleti Vekili Saffet Arıkan'ın Riyaset-i Cumhur Kâtib-i Umumiliğine raporu. 

364 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 19-7, 13 Temmuz 1937 tarihli, 
Dahiliye Vekâleti Vekili Saffet Arıkan'ın Riyaset-i Cumhur Kâtib-i Umumiliği”ne 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Türkiye, İskenderun meselesinde Halep'i de birlikte düşünmüşse de bölgede İskenderun sancağındaki gibi bir diplomasi ve örgütlenme faaliyeti yürütmemiştir. Bu durumda Halep ile ilgili yapılan politik manevraları Araplar'ı tedirgin ederek Hatay'daki durumu kabule zorlamaya matuf girişimler olarak düşünmek mümkündür. 


Seçim döneminde Vatani partililer Türkler'e karşı Ermeniler ile ittifak arayışına girmişlerdir. Kırıkhan'da bulunan Ermeni önderlerinden Edvard Leonyan ve Haçator Ağa, Suriye'de 150.000 Ermeni'nin olduğunu, dolayısıyla Araplar'ı gücendirecek herhangi bir fiiliyatta bulunup da bu Ermeniler'in varlıklarını tehlikeye atamayacaklarını ifade ederek bir nevi Araplar'dan yana tavır koymuşlardır. Bunun yanında Türkler ile de iyi geçinmek istediklerini belirtmeden geçememişlerdir. Ermeniler'in tedirgin oldukları anlaşılmaktadır. Mamafih Türkiye'nin 29 Mayıs'tan itibaren artan ilgisinin sancağı iltihaka götüreceğini farketmiş gibi görünmektedirler. Nitekim Musa dağı Ermenileri Halep Vatani partililerinin yaptığı iş birliği teklifini reddetmişlerdir. Buna karşın Halep'te yapılan gösteriye Hınçaklar ve Komünistler iştirak etmişler, Taşnaklar'ın tepki göstermesi üzerine aralarında çatışma çıkmış ve polisin müdahalesiyle grup dağılmıştır.”” 


Antakya Ermeni cemaati reisi İsa Kazancıyan Ermeniler'in tavrını ve pozisyonunu şu şekilde ortaya koymuştur: * “Biz Taşnaklar her ne olursa olsun Fransızlar'ın emirlerinin dışına çıkmayız. Burada nasıl bir rejim teessüs ederse etsin takip edeceğimiz siyaset budur. Aynı zamanda Türkler ve diğer anasırlarla da iyi geçinmek isteriz. Bunun aksine yani Fransızlar'ın dileği hilafına bizden hareket beklemek safdillik olur. 


Hınçaklar fesatçı bir unsurdurlar. Daima komünizme meyyaldirler. 
Taşnaklar aleyhine her türlü haseti yaparlar. Matosyan'ın Usbetü”1-Ameli’l-Kavmi ile teşrikimesai edeceği haberini alınca kendisini tehdit ettik. 


365 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 19-2, 18 Haziran 1937 tarihli, Dahiliye Vekâleti vekilinin Riyaset-i Cumhur Kâtib-i Umumiliği'ne raporu. 

366 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 19-4, 5, 18 Haziran 1937 tarihli, Da- 
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Ermenilik namına her hangi bir parti ile teşrikimesai edemeyeceğini kati surette ihtar ettik” Görüldüğü gibi Ermeniler de bir bütünlük içerisinde olmamışlardır. Bu durum tabiatıyla Türkiye'nin işine yaramıştır. Seçim sürecinde Türkler sadece bir kısım Vatani partililerle uğraşmıştır. 


Bu afada uluslararası camia sancak ile ilgili çalışmalarını aralıksız sürdürmüştür. T. Reid (İngiltere), J. Lagronge (Belçika), H. Ch. G. J. Van der Mendere (Hollanda) , H. Reimers (İsviçre) “den oluşan seçim komisyonu 20 Ekim 1937'de Antakya'ya gelmiş ve 19 Kasım'a kadar çalışmıştır. 
10 Aralık'ta gözlemleri sonucunda heyet seçim sistemi ve tarihini içeren 
bir rapor sunmuştur. Raporda iki turlu ve cemaatlere göre hazırlanan seçim listeleri oluşturulması ve ilk turun 28 Mart 1938'de ikinci turun da 12 
Nisan'da yapılması öngörülmekteydi. Türkiye bu sisteme itiraz etmiştir. 
Bunun sonucunda da seçimler zamanında yapılamamıştır. Zira Türkiye belirlediği stratejisine göre Aleviler'i Eti Türkü olarak kabul etmiş ve bunun sonucunda da Aleviler'in Türk listelerinden yazılması için çaba sarfetmiştir. Seçim komisyonunda kabul edilen ilk sisteme göre herkes mensup olduğu cemaat dışında bir listeden seçime iştirak edememekteydi. 
Türkiye'nin çabaları sonuç vermiş ve Cemiyet-i Akvâm, seçim tarihini 15 
Temmuz olarak ilan etmiş bunun için 3 Mayıs'ta listelerin hazırlanması ve oy vereceklerin kaydedilmesi işlemlerini başlatmıştır.”” Hazırlanan liste formları, adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi ve yeri, 31 Mart 1938'den sonra dâimi ikametgâh adresi, ait olunan cemaat veya etnik kısımların- dan müteşekkildi. Seçmen yaşı yirmi, seçilme ise yirmi beş olarak belirlenmiştir. Kadınlar oy kullanamamışlardır. Türkiye 1935'te kadına seçme ve seçilme hakkı vermişken Fransa'nın henüz o tarihlerde kadınlara böyle bir hakkı tanımaması yüzünden sancakta da kadınlar, mandater devlet Fransa'daki uygulamaya mâruz kalmışlardır. 


Türkler'in taraftar toplama çalışmalarına karşın Suriye yanlıları da aralarındaki bölünmüşlüğü gidermeye yönelik adımlar atarak karşılık vermekteydiler. Bu meyanda Usbetü”1 -Ameli’l-Kavmin grubu ile Vatani 


367 Jean Elie Barbaro, La question du sandiak d”Alexandrette, Alep: Imprimerie Rotos, 
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Partisi, Cephe-i Müttehide-i Vataniye adıyla birleşmişlerdir.555 Ancak halk arasında tüm Arap milliyetçileri Vataniler olarak anılmışlardır. Bu durum resmi belgelere de geçmiştir. Zira Türkiye karşıtlarının ağırlıklı olarak toplandıkları grup Vatani Partisi'ydi. 


Türk tarafının itirazı seçim hazırlıklarında sıkıntılar meydana getirmiştir. Binaenaleyh, sonuçları itibariyle bu sistemin hiçbir cemaate tek başına yönetme imkânını tanımayacağı ortadaydı. Fransa böylece bölünmüşlükten faydalanarak arabuluculuk sıfatıyla sancaktaki varlığını devam ettirme imkânı bulacaktı. Bunun için özellikle Türkler'in iştirakinin engellenmesi yönünde birtakım arayışların içinde olduğu görülmektedir. 
Tayfur Bey'in raporuna göre Fransız askeri sorumlusu olan Mesalihi Hassa Zabiti Kakon ile yaptığı görüşme sonrası Vatani Partisi üyesi Mustafa Sadık Hacı İsa topladığı seksen kadar silahlı adamıyla Orta Kuseyr Türkmen mezrası adlı yeri 2 Nisan'da basarak Türkiye yanlısı Reşit Bozoğlan”ı ve aile efradını yaralamış, buna ilaveten de evini de yağmalamıştır.””” 


Nitekim özellikle istihbarat elemanları vasıtasıyla manda yönetiminin Usbetü”1-Kavmi mensuplarına da arka çıkmak suretiyle Türk köylerinde seçime katılmamaları noktasında baskı kurduğu, Usbeciler'in sokaklarda nümayiş yaparak halkı yıldırmaya çalıştıkları Tayfur Bey tarafından Dahiliye Vekili Şükrü Kaya'ya gönderdiği raporda kayıtlıdır.*”* Roger Garreau Türkler'in sindirilmesinde etkin olan yönetici olarak öne çıkmıştır. Öyle ki Celal Karasapan, dışişlerine gönderdiği raporunda Türkler'in seçime tam anlamıyla katılmasının sağlanması ve Aleviler başta olmak üzere diğer cemaatlerden de Türk listelerine yazılımın gerçekleşebilmesi için delege Roger Gareau'nun sancaktan uzaklaştırılması gerektiğini bildirmektedir.” 


368 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 28-32. 9 Mayıs1938 tarihli Tayfur 
Bey'in Antalya saylavı sıfatıyla Dahiliye Vekili Şükrü Kaya'ya sunduğu rapor 

369 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 27-7, 8. 5 Nisan1938 tarihli Tayfur 
Bey'in Antalya saylavı sıfatıyla Dahiliye Vekili Şükrü Kaya'ya sunduğu rapor. 

370 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 30-72. 26 Mayıs 1938 tarihli Tayfur 
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Meydana gelen hoşnutsuzluk yeniden çatışmaların doğmasına neden olmuştur. Halkevi basılmış ve Türk büyüklerinin fotoğrafları yırtılmıştır. 
Bunun sonucunda tansiyon tekrar yükselmiştir. Her gerginlikte Türk ordusunun sancağa girmesinin gündeme getirildiğini görmekteyiz. Başbakan Celal Bayar”ın 31 Mayıs günü sınır birliklerine teyakkuzda olmaları emrini vermesi?” etkili olmuştur. Kararlı tavrın neticesi olarak 15 ve 
20 Aralık 1937'de Fransa ve Türk genelkurmayları arasında bir görüşme 
yapılmış, akabinde 8-9 Şubat'ta konferans düzenlenmiş ve Türk askeri varlığıyla ilgili bir de proje hazırlanmıştır. Birkaç aylık bir sessizlikten sonra, 13-25 Haziran döneminde iki genelkurmay arasında yirmi kadar görüşmenin yapılması meselede askeri bir girişimin artık gerçekleşeceği noktaya gelindiğini herkese göstermiştir. Son olarak Cevad Açıkalın ve Colonel Collet 28 Haziran'da imzaladıkları deklarasyonla Türk ordusunun Fransız askeri varlığıyla birlikte sancakta güvenliği sağlayacaklarını ilan etmişlerdir.”* 
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O) Türk-Fransız Antlaşması ve Hatay Devleti'nin İlanı 


Uzunca süren diplomatik görüşmelerden sonra Türk askerinin Antakya'ya girmesi 3 Temmuz'da Ankara'da imzalanan Türk-Fransız dostluk muahedesi sonucu mümkün olabilmiştir. Antlaşmaya Büyükelçi Henri Ponsot ve Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras imza koymuşlardır. Haziran'da genelkurmay başkanları arasında yapılan görüşmelerde belirlenen hususlar esas alınmak suretiyle şekillenen anlaşmaya göre her iki taraf da 2500’er kişiden oluşan bir kuvvetle sancakta bulunacaklardı. Buna ilaveten iki ülke sancağın varlığını garanti altına almakta, karşılıklı saldırmazlık ve üçüncü bir ülkenin saldırısında tarafsız olma ilkesini benimsemekte ve Akdeniz'de güvenliği sağlamayı taahhüt etmekteydiler.” 


Türk ordusu 5 Temmuz 1938'de saat 5'te biri Payas'tan diğeri Hassa’dan olmak üzere iki koldan sancağa girmiştir. Payas'tan giren kol Hayıplı karakoluna varmış ve Fransız jandarmalarınca karşılanmıştır. Daha sonra güzergâh boyunda bulunan Karayılan köylüleri bayraklarla askerleri karşılamış ve kurbanlar kesmişlerdir. Ayrıca İskenderun konsolosu Fethi Denli Bey, Antakya Halk Partisi başkanı ve üyeleri, İskenderun sancağı valisi Abdurrahman Melek Bey de karşılamada hazır bulunmuşlardır. 


375 Mehmet Tekin, Mehmetçik Hatay'da, Basında 5 Temmuz 1938, Antakya: Kültür Egitim Tesisleri, 1988, s. 13-15. Eserde kronolojik sıraya göre hazırlanmış ve Hatay basınında çıkmış yazılar mevcuttur. 
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Daha sonra ordu İskenderun'a 5 km. mesafede bulunan bir hastahaneye yerleşmiş ve orada da tüm toplum, etnik grup temsilcilerinin ve Colonel Collet'nin de bulunduğu erkân tarafından karşılanmıştır. Birlik bir geçit töreni yaparak halkı selâmlamıştır. Hassa'dan giren kol ise Aktepe nahiyesinden geçerek Konkurlu köyünde konaklamış ve ardından Kırıkhan'a ulaşmıştır.” İntikale devam eden Türk askeri 7 Temmuz saat 9: 30'da Antakya'ya ulaşmıştır. Karşılamada Arap, Ermeni, Ortodoks ve Alevi temsilcilerin yanında sivil toplum örgütleri, öğrenciler ve Halep'ten gelen bir heyet de hazır bulunmuştur.” Kuseyr bölgesi Türkler'i büyük ölçüde katılirken, Süveydiye Alevileri Maruf Cilli’nin iki oğlu ve on beş kadar kişiden oluşan bir heyet tarafından temsil edilmişlerdir. Musa dağı Ermenileri ise törene iştirak etmedikleri gibi temsilci de göndermemişlerdir. Bu törenlerde genel itibarla halkın coşkulu olduğu, askerin de geçit töreni yaparak mevcut heyecanı artırdığı belgelerde kayıtlıdır. Nitekim Türk askeri varlığı çevrede geniş ilgi uyandırmıştır. Trablusşam'dan, Lazkiye'den ve Halep'ten gelen heyetler yolda geri çevrilmiştir. Artan bu heyecandan telaşlanan Ermeniler'i ise Colonel Collet Türk askerinin iki aylığına geldiğini söyleyerek teskin etmeye çalışmıştır.”8 Ermeniler'in yanında bir kısım Suriye basını da tepki göstermiştir. Elnezir gazetesi “Türk askeri Hatay'a girdi, camilerin minarelerini yıktı ve dinsizliği ilan etti” şeklinde haber yapmuştır. Türkiye yanlısı Araplar'ın bu haberlere itibar etmedikleri, üstelik Atatürk'ten yardım talep ettikleri raporlarda yer alan bilgiler arasındadır.” 


Sonuçta yapılan görüşmeler ve Türk askerinin gelişi sonuç vermiş ve meydana gelen güven ortamı sayesinde Türk olmayanların da Türk listelerinde yazılmalarına imkân tanınmıştır. Seçimin iki turlu yapılması planlanmıştır. İlk turda seçmenler milletvekillerini seçecek olan seçmenlerin belirlenmesi için oy kullanacaklar, ikinci turda ise yüz seçmende bir 


376 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 33-3, 4. Seyhan Valisi Tevfik Hadi 
Baysal'ın Dahiliye Vekâleti'ne 5 Temmuz 1938 tarihli telgrafı. 

377 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 33-9. Antalya Saylavı Tayfur Sökmen'in Dahiliye Vekâleti'ne 7 Temmuz 1938 tarihli telgrafı. 

378 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 33-10. Antalya Saylavı Tayfur Sökmen'in Dahiliye Vekâleti'ne 7 Temmuz 1938 tarihli telgrafı. 
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oranında belirlenen ikinci seçmenler, cemaat listesine oy vererek hangi cemaatin kaç milletvekili çıkaracağını belirleyecekti. Ancak Fransa ile Türkiye'nin sonuç ne olursa olsun kırk sandalyeden yirmi ikisinin kesin olarak Türk ve diğer cemaatlerin adaylarının da Türk muhibbi olması noktasında anlaşmaları, yapılan seçimi diğerlerinden farklı kılmaktadır. Yapılan tartışmalar daha önce belirlenen seçim tarihinin sarkmasına neden olmuştur. Antlaşma sonucu 22 Temmuz 1938'de listelerin hazırlanmasına başlanılmış” ve ilk seçim 1 Ağustos'ta yapılmıştır. Netice itibariyle seçmen sayılarına baktığımızda temsil oranlarında en fazla payın Türkler'e ayrıldığını görmekteyiz. Manda kayıtlarına göre bölge nüfusu”! ve seçmen listelerindeki veriler şöyle oluşmuştur: * 


Nüfus 


İlk turun akabinde ikinci grup seçmen sayıları da yukarıda sunduğumuz sayıların yüzde biri oranında aşağıdaki gibi kaydedilmiştir: 


Türk: 358 
Alevi: 113 
Ermeni: 55 
Sünni Arap: 18 
Ortodoks: 20 


380 Adnan Aita, Le conflit d” Alexandrette et la Société des Nations, s. 57-58. 


381 Irfan Jabry, Le conflit du sandjak d” Alexandrette, Grenoble, faculté de droit, mémoire 
pour le certificate d’ Etudes politiques et administratives, 1938, s. 3. 
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20 Ağustos'ta ikinci seçmen listeleri hazırlanmış ve 24”ünde de milletvekilleri belirlenmiştir. Türk askerinin Antakya'ya girmesi amacıyla yürütülen müzakerelerde Fransa ile Türkiye ikili görüşmelerle sancak meclisinin sandalye dağılımını etnik yapıya göre belirlemislerdi.** Buna göre 22 Türk, 9 Alevi, 5 Ermeni, 2 Arap Sünni, 2 Ortodoks olmak üzere meclis teşekkül etmiştir.”“ Nüfus gücü milletvekili çıkarmalarına yetmesine rağmen ilginç bir şekilde Kürtler'e temsiliyet hakkı ne Cemiyet-i Akvâm'da ne de Kürt ileri gelenlerince dile getirilmemiştir. Bir başka husus da mevcut nüfusun yarısını erkek olarak ele aldığımızda seçmen listelere yazılım oranının Aleviler üçte bir oranında, Sünni Araplar'da ise altıda bir oranındadır. Diğer cemaatlerde de bu oran Aleviler'in yazılım oranına yakındır. Bu durumda ortaya çıkan sonuç Türk listelerine Aleviler'in fazlaca yazılmadığı buna mukabil Sünni Araplar'ın ağırlıklı olarak Türk listesine yazıldıklarıdır. Zira temsil hakkı olmayan Kürtler ve diğer etnik unsurların topyekün Türk listelerine kaydedilmesi durumunda bile ortaya çıkan Türk seçmen sayısına ulaşılamayacağı bir gerçektir. 


Hatay meselesinde önemli bir merhaleyi başaran Türkiye, tek başına doğrudan Hatay hükümetinin üyelerinin belirlenmesi çalışmalarına başlamıştır. Fransa başlangıçta Tayfur Sökmen'in cumhurbaşkanı olma ihtimalini görünce buna itiraz etmiş, ancak Türkiye ısrarını sürdürünce geri adım atmak zorunda kalmıştır. Sonuçta mecliste seçim yapılmadan Hatay Devleti'nin tüm üst kadroları belirlenmiştir. Yeni devletin yöneticilerinin ortak özelliğinin Hatay davasında 1918'den beri hizmet eden kişiler olmasıdır. Buna ilaveten köken itibariyle çoğunun Türkmen olduğunu belirtmek gerekir. 


Sonuçta tüm çalışmalar tamamlanmış ve 2 Eylül 1938'de güvenliği Fransa ve Türkiye tarafından garanti altına alınan ikinci bir Türk devleti Hatay adıyla kurulmuştur. En yaşlı üye sıfatıyla Mehmet Adalı oturumu yönetmiş, üyeler Türkçe yemin ederek göreve başlamışlardır. Meclis, baş- 


383 Le Compte Cressaty, Interets et devoirs de la France en Syrie, s. 14. 
384 Pehlivanlı v.dğr. a.g.e., 5.108 
385 Abdurrahman Melek, Hatay Nasıl Kurtuldu?, s. 65 


_FRANSA’NIN YAKINDOĞU POLİTİKALARI * 205 


kanlığa Abdulgani Türkmen'i seçmiştir. Daha sonra meclis başkanının yönettiği birleşimde Tayfur Sökmen devlet başkanı olmuş ve akabinde hükümeti kurma görevini devlet başkanı sıfatıyla başbakanlığa getirdiği Abdurrahman Melek'e vermiştir. Dışişleri, İçişleri ve Savunma bakanlıklarını da yürüten başbakan, Kültür ve Eğitim Bakanlığı'na Ahmet Faik Türkmen'i, Adalet Bakanlığı'na Cemil Yurtman’1, Maliye Bakanlığı'na Cemal Baki'yi ve Nafia ve Ziraat Bakanlığı'na da Kemal Alper'i getirmiştir. 
6 Eylül'de güvenoyu alan hükümet göreve başlamış aynı gün devletin başkenti Antakya olarak kabul edilmiştir. Ertesi günü meclis, sancağın ismini Hatay Devleti olarak değiştirmiş, Türk bayrağından beyaz çizgiyle çizilmiş içi kırmızı yıldız şekliyle ayrılan Hatay bayrağı göndere cekilmistir.**” 


Bundan sonraki süreç yeni kurulan bu devletin olgunlaşması için atılacak adımların görüşülmesi olarak devam etmiştir. İlk etapta Türkiye 50.000 lira göndererek mali sorunların çözümüne katkı sağlamıştır.*“* 
Bununla birlikte Fransız delegesi varlığını sürdürmüştür. Yeni devlet ile özellikle Colonel Collet'nin temsil ettiği Fransız varlığı arasında sorunlar baş göstermiş ve Hatay Devleti yeni çalkantılarla yüz yüze gelmek zorunda kalmıştır. Ancak Hatay Devleti'nin ilanı Fransız mandasından ilk kopuş olarak tarihe geçmiş ve Fransa'nın bölgeden tamamen çekilmesi konusunda Arap milliyetçileri de cesaretlendiren bir adım olmuştur. 


386 İsmail Soysal, “Hatay Sorunu ve Türk Fransız İlişkileri”, Belleten, c. 49, 1985, s. 97. 
387 Mehmet Tekin, Hatay Tarihi- Osmanlı Dönemi, s. 225. 
388 Melek, z.g.e., s. 65. 


D) Fransız İç Politikasının 
Yakındoğu Politikasına Etkisi 


1930'lu yıllarda Levant, başka bir ifadeyle Yakındoğu (Suriye, Lübnan, Filistin ve Türkiye) dışişleri mensuplarının çoğunluğunca Fransa'nın Balkanlar'dan itibaren yükselen Alman tehlikesine karşı direncinin® eşiği olarak görülmüştür. Bu meyanda Almanlar'a karşı Türk desteğinin sağlanmasının önemine inananlar başta Dışişleri Bakanı Georges Bonnet olmak üzere etkin durumdaydılar. Ancak buna rağmen Suriye'deki çıkarların kesinlikle devamından yana olanlar ve Yakındoğu'da herhangi bir zafiyetten Yvon Delbos gibi Fas, Cezayir ve Tunus'taki kolonilerin etkileneceğini düşünenler de bulunmaktaydı. Doğal olarak 1930'lu yılların sonuna doğru Fransız dışişlerinde Yakındoğu ile ilgili bir kararsızlık hüküm sürmeye başlamıştı. 


Fransız politikasının halihazırdaki tarz-ı siyasetinde ülkedeki sosyal, siyasal ve ekonomik durumun etkilerinin olduğu bir gerçekti. 1929 
yılında başlayan ve tüm dünyayı saran ekonomik kriz Fransa'yı da etkilemişti. Otuzlu yıllarda işsizlik artmış, üretim hemen hemen her sektörde düşmüş, nüfusta durağanlık başlamış ve bunun sonucunda yaşlanmaya 


389 Maurice Albord, L’armée française et les Etats du Levant, 1936-1946, s. 48. 
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başlayan bir toplum oluşmaya başlamıştı. 1930'da Fransa'da 1700 işsiz 
varken bu oran gittikçe artmaktaydı. Yine aynı yılda Fransa bütçesi 245 
milyar franktı, banka rezervi de 64 milyar franka ulaşmıştı.?” Daha sonraki yıllarda krizin ve tüketim toplumu olmasının da etkisiyle gayri sarfi milli hasılasında 1930 yılında 5 milyar, 1935'te 10 ve 1937'te ise 28 milyar frank bir düşüş olusmustu.*”! 


Kriz öncesinde lüks yaşama, zevke ve eğlenceye alışmış olan Fransız toplumunda ekonomik krizden dolayı ortaya çıkan sosyal durum, siyasilere karşı genel bir hoşnutsuzluğu da beraberinde getirmiş ve bir buçuk yılda altı tane hükümet değişikliği olmuştur. Genel olarak normal düzeyde düzenli maaş alanlar, burjuvazi ve orta sınıf diye tabir edilen kesim krizden etkilenmişlerdi. Demokrat ve liberal kesim güç kaybetmeye başlamış ve Radikal Parti çözüm olarak görülmüştür. Daladier, Camille Chautemps gibi sosyalist politikacılar gitgide ağırlıklarını yitirmeye başlamışlardır. Bu arada 6 Şubat 1934'te meydana gelen ve tüm kamuoyunu derinden sarsan Stavinsky yolsuzluğu siyasi hayatı alt üst etmiş ve eski sosyalistlerin tasfiyesine neden olmuştur. Aşırı sağcılar Chautemps'u istifa ettirmiş ve yapılan seçimde koalisyola iktidara gelmişlerdi. 


1930'lu yıllar Fransa'da sosyal ve siyasal tartışmalarla geçmiştir. Batı medeniyeti, moral değerler, materyalizm ve insanlığın gidişatı gibi konular dönemin entelektüellerince derinlemesine işlenmiştir. Fransa'da yazılarıyla toplumu etkileyenlerin başında gelen Henry Bergson Les deux sources de la morale et de la religion adlı eseriyle medeniyet eleştirisi yapmış ve hızla materyalistleşen toplumun huzur bulamadığını dolayısıyla moral değerler etrafında birleşemediğini yazmıştır. Bundan başka Paul Valery, Regards sur le monde actuel eseriyle, Georges Duhamel, Paul Langevin, Albert Bayet yazılarıyla siyasetin şekillenmesinde etkin olmuşlardır. Eleştirel bakışın fazla olması toplumda ideolojik bölünmeleri de beraberinde getirmiştir. Geçmişten gelen kraliyetçi ve sağcı kesim, yeni ortaya çıkan 
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391 Berstein, a.ş.e, s. 49. 


FRANSA”NIN YAKINDOĞU POLİTİKALARI ə 209 


faşistler, sosyalistler, komünistler, demokratlar ve liberaller ve Jön Türk?” 
hareketi başka bir ifadeyle Genç Radikaller Fransa siyasi hayatını oluşturan ve partileşen gruplar olmuştur.” 


Sol gruplar 6 Şubat olayları diye bilinen Stavisky yolsuzluğundan derin bir şekilde etkilenmişler ve bunun sonucunda Fransız halkı sağ partilere yönelmişti. Bunda sol partilerin kendi aralarındaki rekabetin de etkisi büyüktü. Ancak gelinen noktada varlıklarını tehlikeli gören Sosyalist Parti, Komünist Parti ve SFIO Partisi birlikte hareket etme kararı alarak yükselen faşizme karşı direnmeye çalışmışlardı. 27 Temmuz 1934'te Socialo-Komunist Paktı adı verilen bir anlaşma yaparak Doumergue ve 1935'te Laval hükümetlerine karşı mücadele etmişlerdi. Birçok tartışma- dan sonra farklı politik eğilimdeki partiler Front Populaire çatısı altında birleşme kararı aldılar. Ekmek, barış ve özgürlük sloganlarını coşkulu bir biçimde kullanarak seçime hazırlanmışlardır. Fransa'nın 200 büyük ailece sömürüldüğü, gelirde adaletsizliğin olduğu hususları 1936'ya gelindiğinde Fransız sosyal ve siyasal hayatını kuşatan konular olmuştur. Aslında bu kavramlar iktidarda bulunan ve 1934'te iktidara gelen Hitler'e eş tutulan sağ partiye karşı toplumu ayaklandırmak için kullanılmıştır. Halbuki Fransa tarihinin bilinen sonuçları itibariyle en şiddetli yolsuzluğu sol iktidar zamanında yapılmıştı. İhtimal ki Fransa sağının Hitler'in fikrine yanaşması sola birleşme için bir fırsat oluşturmuştur. Sağcıların da özellikle banka sahipleriyle yakınlaşması bu noktada Fransa'da solun yeniden güçlenmesine zemin hazırlamıştır.** 


Yaşanan siyasi çekişmelerde yahudi asıllı siyasetçi Leon Blum'ün (1872-1950) yıldızı parlamış ve soldaki birleşmeye verdiği katkı onu lider- 


392 Jeunes Turcs veya Jeunes radicaux 1927'de doğmuş bir Fransız siyasi hareketin 
adıdır. Ağırlıklı olarak sol bir hareket görünse de içersinde devletçiliği ve parlamenter demokrasiyi öne çıkaran mensupları da bulunmaktadır. Aşırı devletçi kesim daha sonra Fransız faşizmini dahi savunmuştur. Bu halinden dolayı tam bir sol hareket olarak görülmemiştir. La Voix ve La republigue gazeteleri bu gruba ait yayınlardı. Joseph Caillaux, Emile Roche, Pierre Cot, Pierre Mendes France, Jean Zay önemli üyeleri arasındadır. 
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lik koltuğuna oturtmuştur. Aynı zamanda sosyalist bir entelektüel olan Blum Leninist-Marksist bir ideolojiyi benimsemiştir. 26 Nisan 1936'da iktidara gelen Front Populaire Partisi dış politikada öncelikli hedef olarak Hitler'e karşı çıkmayı belirlemiştir. Bu çizgisini iktidarını kaybettiği 8 Nisan 1938'e kadar sürdürmüştür. 


Sağ partilere nisbeten diğer milletlerle olan ilişkilerinde daha yumuşak bir yaklaşım içerisinde olmuş ve manda yönetiminin sona ermesini gündeme getirmiştir. Bu meyanda Suriye heyetiyle Paris'te görüşme yaparak ılımlı yaklaşımını göstermiştir. Görüldüğü gibi Fransa iç kamuoyundaki siyasi gelişmeler 1936-1938 yılları arasında dış politikasını etkilemiş ve Fransa içerideki ekonomik sıkıntıların yanında siyasi ve ideolojik parçalanmanın sonucunda Yakindogu’ daki varlığından vazgeçmeye başlamıştır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi öncelikli hedefi Hitler'i durdurmak olan dönemin Fransa iktidarı Türkiye'ye yanaşmaya çalışan Almanlar'a karşı durmak için kendisi de Türkiye ile iyi ilişkiler kurmanın yollarını aramıştır. Hatay meselesinde Türkiye'ye sert bir şekilde karşı durmamış, ancak diplomasiyi kullanarak çıkarlarının devamını sağlayacak anlaşma yapmayı deneyebilmiştir. Bu kertede Dışişleri Bakanı Georges Bonnet, “Türkiye ile savaş zamanı değil bilakis barış zamanıdır””” diyerek mevcut şartlar dahilinde Fransa'nın Yakindogu’daki politikasını net bir şekilde ortaya koymuştur. 


Georges Bonnet'nin başını çektiği barış yanlısı gruba karşı sağ partilerden tepki gecikmemiştir. Le compte Cressaty adlı milletvekili yaptığı kouşmada -1936’dan itibaren Fransa'nın Antakya meselesi başta olmak üzere Yakındoğu'da uyguladığı politikaları şiddetle eleştirmiştir. 1937'de hazırlanan sancak anayasası ve akabinde Türkiye ile Fransa'nın anlaşarak birlikte askeri varlıklarını sanckta konuşlandırmalarını Fransa'nın aşağılanması olarak nitelemiştir.”” Cressaty'nin tutumu sağ partilerin Fransa'nın Yakındoğu'da nasıl bir politika izlemesi yönündeki fikirleri- nin bilinmesi bakımından önemlidir. İfadelerden de anlaşıldığı gibi, sağ 


395 Georges Bonnet, Défense de la paix, de Washington au Quai d’Orsay, Geneve: Constant Bourquin, 1947, s. 142. 


396 Le Compte Cressaty, Interets et devoirs de la France en Syrie, s. 15. 
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partiler muhalefette olmanın da vermiş olduğu rahatlıkla saldırgan bir tutum sergilemişler ve milletin onurunun zedelendiğini ileri sürerek sol hükümetin yıpranmasını amaçlamışlardı. 


Fransız dış politikası Georges Bonnet'in bakanlığa geldiği döneme kadar Türkiye ile çatışma yanlısı bir politika izlemiştir. 1937-1938 arası Edouard Daladier'in bakanlığı sırasında Antakya meselesi yüzünden iki ülke arasındaki kriz doruk noktasına ulaşmış öyle ki Türkiye Fransa'yı Doğu Akdeniz konusunda tehdit etmekten çekinmemiştir. Atatürk'ün ünlü Ulukışla ziyareti bir gözdağı verme amacına matuftu. Fransız iç politikasında meydana gelen çalkantılar ve Almanya'nın Rhin bölgesini işgal etmesi, Fransa'nın dış politikasındaki keskin dönemeçlerden birini oluşturmuştur. Atatürk ile de yakın dostluğu bulunan ve kendisine de kişsel olarak hayranlığını belirtmekten çekinmeyen Georges Bonnet*” Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmiştir. Bu atama esasen Doğu Akdeniz'de yükselen bir başka tehlike olan İtalyan tehdidine, Alman-İtalyan iş birliğine karşı atılması düşünülen ilk adımın emaresiydi. 


Sonuçta Fransız hariciyesi bölgede uzlaşmadan yana tavır sergilemiştir. Türkiye'ye karşı sert tavır takınan zümrelerin bir sonraki seçimlerde iktidara gelememeleri, Fransız halkının çatışma istemediğinin ve savaş söylemlerini öne çıkaran politikacılara rağbet etmediğinin göstergesi olarak kabul etmek mümkündür. 1938'de Hatay Devleti'ni kabul ederek ilk defa Yakındoğu'daki askeri ve siyasi pozisyonundan taviz vermesi iç politikadaki bir değişimin sonucunda olduğunu söylemek mümkündür. Bu durum ayrıca Captown'un İngiltere'nin Hindistan deniz yolu için hangi öneme haizse, Suriye ve Lübnan'ın da Fransa için aynı değerde olduğunu” savunan Robert De Caix gibi dışişleri mensuplarının politikalarının iflası anlamına gelmekteydi. Netice itibariyle, Suriye ve Lübnan'ı Fransa'nın dış politikasının gücünün yansıdığı alan olarak kabul eden Fransız hariciyesi Yakindogu’daki varlığını yeniden gözden geçirme durumuna gelmiştir. 


397 Bonnet,4,g,e,,s. 149. 


398 Rober De Caix, “Les conditions politiques du traite franco-syrien et Vaffaire d’Alexandrette”, Politigue etrangere, s. 69. 


SONUÇ 


Islahat Fermanı ile birlikte Fransa'nın sosyal ve siyasal alanda Yakındoğu'da hâkimiyetini artırdığını söyleyebiliriz. Kapitülasyonların sağladığı hukuki ve ekonomik imtiyazlar misyona bağlı cemaatlerce iyi değerlendirilmiş ve Yakindogu’da Fransa'nın etkinliği bir olgu haline gelmiştir. 
Osmanlı Devleti ile olan münasebetler hıristiyan varlığı üzerinden yürümüştür. Okul ve kilise kurulması, dini faaliyetlerin yapılması gibi durumlar zamanla Fransa'nın diplomasi arenasında Babiali’ye karşı kullandığı enstrümanlar olarak öne çıkmıştır. 


Büyük devletlerin bölge üzerindeki rekabetleri petrolün Ortadoğu'da bulunmasıyla birlikte iyice kızışmıştır. Her devlet kendine yakın gördüğü cemaatleri bölgedeki varlıklarını artırmak için birer payanda olarak kullanmışlardır. Fransız kökenli Katolikler ve zamanla kendine bağladığı Ermeniler Fransa'ya hizmet ederken, Amerika kökenli Protestanlar bir kısım misyonerleri vasıtasıyla Protestanlaştırdıkları Ermeniler ile birlikte Amerika ve İngiltere'ye hizmet etmişlerdi. Ortodokslar ise Rusya ile sıkı iş birliği içersinde olmuşlardı. Ancak Rusya'nın etkinliğinin Fransa kadar olamadığını belirtmek gerekir. Neticede başlangıçta safiyane bir biçimde dini yayma ve yaşatma amacı güden misyon, zamanla siyasallaşmış ve büyük devletlerin çıkarlarının gölgesinde faaliyet gösteren birer politik misyon şefliği durumuna dönüşmüştür. 
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Misyon kendi felsefesine uygun olarak Hıristiyanlığı yayma çalışmalarında da bulunmuştur. Kayıtlara göre birkaç Nusayri dışında din degistirmeler olmamıştır. Bunun üzerine misyon, yerel hıristiyan unsurların mezhep değiştirmesine yönelik çalışmalarda bulunmuştur. Esasen mezhep değiştirme de din değiştirme olarak Hıristiyanlıkta görülmektedir. 
Ortodoksluk ve Protestanlık Katolikliğe göre din kabul edilmektedir. Dini gruplar arasında özellikle Ermeniler'in daha çok din değiştirdiğini söylemek mümkündür. Buna ilaveten Protestanlar'ın Ortodokslar'a yönelik birleşme teklifleri başarıya ulaşmamıştır. Bunda Fransız manda yönetiminin Ortodokslar'ın içinde bulundukları ekonomik darboğazdan kurtulmalarına yardımcı olmalarının da etkisi bulunmaktadır. Bununla birlikte misyona bağlı cemaatler, Batı tarzı kurumlarını, Osmanlı Devleti'nde inşa ederek Batılılaşma'ya katkıda bulunmuşlardır. 


Sömürge yarışındaki rekabetten yarar gelmeyeceğine inanan müttefikler Ortadoğu'yu, Yakındoğu'yu ve Osmanlı Devleti'nin paylaşımını içeren gizli bir anlaşma yapmaya karar vermişler ve bunun sonucunda Sykes-Picot Antlaşması'nı yapmışlardır. Bu anlaşma gizli idi ve buna Rusya da dahildi. Ancak Bolşevik ayaklanmasından sonra kurulan Sovyetler bu anlaşmayı açığa vurmuştur. Netice itibariyle Fransa ve İngiltere bölgede sömürge amacı taşıyan muharip devletler olarak öne çıkmışlardır. 


Paylaşım anlaşmasına göre Irak ve Filistin, İngiltere'nin, Suriye ve bugünkü Lübnan ise Fransa'nın kontrolünde olacaktı. Buna ilaveten Türkiye işgal edilerek, doğuda, Kilis ve civarında birer Ermeni devletleri kurulacak, Kürtler'e bağımsızlık verilecek ve Türkler'in varlıkları sona erdirilecekti. 


Belirlenen bu strateji çerçevesinde Fransa, Faysal başta olmak üzere Suriye Arapları ile irtibata geçmiş ve bölgenin Hâşimi Krallığı olarak tanınacağını vaat etmiştir. Gelinen noktada Araplar buna inanmış ve Birinci Dünya Savaşı'nda Ortadoğu'daki cephelerde müttefiklerin yanında yer almışlardır. Savaş, Osmanlı Devleti'nin yenilgisiyle sonuçlanmış; ardından yerel Arap kuvvetlerinin yanı sıra bir kısım Ermeniler”ce desteklenen 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Fransız ordusu da ilk olarak tüm Suriye'yi daha sonra da 8 Kasım 1918'de İskenderun'u işgal etmiştir. Bölgenin güvenliğinin tesisini sağlamak için daha ileri adımla Urfa'ya kadar olan yerler Fransız kontrolüne geçmiştir. İşgal gücünü incelediğimizde askeri varlığın 6000 civarında olduğunu görmekteyiz. Adana'dan Urfa'ya kadar olan hattın bu kadarlık bir askeri güçle kontrol edilemeyeceği ortadaydı. Bu kertede bölgedeki Ermeni varlığına güvenildiği bir gerçektir. Nitekim Bogos Nubar Paşa'nın belirttigine göre sadece Güney Anadolu için 35.000 kişilik bir Ermeni muharip gücünün yardıma hazır olduğu bildirilmiştir. Nitekim bu talepler başlangıçta sonuç vermiş ve sadece İskenderun'un işgalinde 4000 Ermeni askeri görevlendirilmiştir. 


Fransa'nın Antakya'daki askeri varlığı Çanakkale yenilgisinden doğrudan etkilenmiştir. Bir işgal için çok zayıf bir askeri güce sahip olduğu ortadadır. Almanlar ile yaptığı Verdun Savaşı'nın da yıpratıcı olduğu açıktır. Tüm bu askeri durumdan, Fransızlar'ın Ortadoğu'da hâkim güç değil de İngilizler'in yardımcısı konumunda olduğu sonucuna ulaşmak mümkündür. 10.500 kişilik bir kuvvetle Anadolu içlerinde tek başına ilerlemeleri imkânsızdır. İskenderun'a yaptıkları bu çıkarma aslında müttefiklerin başlangıçta güttükleri hedeften döndüklerinin bir ifadesidir. 
Böyle bir kuvvetle Fransa'nın ancak Suriye'de tutunmak istediği anlaşılmaktadır. Arap-Türk ayrışmasından faydalanarak bu bölgede bir Arap devleti kurulmasına yardımcı olmak için geldikleri stratejisini hukuki argüman olarak geliştirdikleri manda yönetimini halka benimsetmişlerdir. 
Bunun sonucunda yerel kuvvetleri asayişi temin adıyla askeri kadrolarda istihdam ederek kullanmışlardır. 


Fransızlar, Arap Aleviler’den ve Çerkezler”den oluşan milis kuvveti kurarak emniyeti temin etme yoluna gitmişlerdir. Antakya”da başını Türkler'in ve Sünni Araplar'ın çektiği direniş kuvvetleri başlangıçtan beri işgale karşı çıkmışlardır. Oluşturdukları çetelerle yer yer Fransız birliklerine saldırılarda bulunmuşlar ve bunun sonucunda Ankara hükümetinin Fransa ile yaptığı görüşmelerde Türk hükümetinin elini güçlendirmişlerdir. Ancak Türkiye Fransa ile doğrudan yapılacak bir çatışmadan çekinmiştir. Bu sebeple TBMM hükümeti 1921'de Fransa ile Ankara İtilafnâmesi'ni imzalamıştır. Ankara Antlaşması sonrasında Antakya, Misâk-ı Milli sınırları dışında bırakılmıştır. Bunun sonucunda Fransız mandasına bağlı güçler Türk ve Araplar'dan arta kalan kuvvetlere operasyonlar düzenleyerek manda yönetimini sağlamlaştırmayı başarmıştır. Silahlı mücadeleyi bırakan Türkler, Türkiye destekli demokratik ve diplomatik mücadelelerine devam etmişlerdir. 


Suriye için verilen sözlerin tutulmaması, Anadolu'nun işgaline karşı gösterilen direniş Fransa'nın planlarını alt üst etmiştir. Mevcut askeri varlığıyla Fransa'nın bölgede uzun süren savaşlara dayanamayacağı ortadaydı. Esasında tüm müttefikler savaştan iyice mali ve siyasi olarak yıpranmışlardı. Cemiyet-i Akvâm tam da bu noktada savaş yerine diplomasiyle sorunları çözme amacına matuf olarak kurulmuştu. Esasen cemiyetin şartnamesine bakıldığında ortadaki çelişkiler net bir şekilde görülmektedir. Bölgede savaşı müttefikler başlatmıştı. Başka devletin topraklarını işgal ederek sömürmeyi hedefliyorlardı. Tüm bu girişimler Cemiyet-i Akvâm'da belirtilen amaçların ruhuna aykırı tutumlardı. Düzenin kurulması zorlaşınca müttefikler işgal kelimesi yerine ilk etapta on beş yıl sürecek bir hukuki durum meydana getirdiler ve bunu da manda olarak tarif ettiler. Osmanlı Devleti'nden ayrılan halkların kendilerine yetecek kadar bir idari tecrübe kazanıncaya kadar yardım edilmesi hususunu bir kılıf olarak benimsediler. Bu stratejinin belirlenmesinde yerel dinamiklerin etkisizliğinin de belirleyici olduğunu söylemek mümkündür. Araplar sadece Osmanlı'ya karşı savaşacak kadar bir askeri yardım almışlardı. 
Savaş sonunda yeteri kadar silaha sahip olmadıkları ortaya çıkınca ileri atılan ve geçici olacağı öne sürülen manda sisteminin kabulünden başka çarelerinin olmadığı da ortadaydı. Sonuçta 1920'den sonra Beyrut merkezli Fransız mandası yerleşmeye başlamıştır. Ancak Türk ve Araplar'ın direnişleri de bu noktada devam etmiştir. 


Bu sırada işgallere karşı daha organize direniş gösteren Mustafa Kemal önderliğindeki Türk kuvvetleri Yunanlılar'a karşı Sakarya zaferini kazanmışlardır. Bunun sonucunda 1921'de imzalanan Ankara Antlasması ile TBMM hükümeti ve Fransa, İskenderun sancağı hariç tüm Güney Anadolu'nun teslimi noktasında anlaşmışlardır. Bu anlaşmayla TBMM hükümeti uluslararası arenada tanınma imkânı, askerin bir kısmını Batı cephesine kaydırma ve Güney Anadolu'yu kurtarma gibi kazanımlara sahip olurken, Fransa ise, Suriye'de iki cephe arasında kalmaktan kurtularak gücünü Yakındoğu'da düzenin sağlanması için harcama fırsatını yakalamıştır. 


Bir başka sonuç ise Fransa-Ermeni ilişkilerinde görülmüştür. Tüm Güney Anadolu'da yaşayan Ermeniler bölgeyi terketmek zorunda kalmışlardır. Fransa'nın çıkarları için jandarma olarak istihdam ettiği yerli, Osmanlı vatandaşı halk, işgal edilen yerlerden çekilen Fransız ordusuyla birlikte göç etmişlerdir. Göçmenler ilk olarak Antakya ve civarına yerleştirilmişler, daha sonra aralarında vize alabilenler dünyanın değişik ülkelerine göç etmişlerdir. Ankara Antlaşması'nın da kısa vadede bölgede direnişleri bitirmediği ve Fransız mandasının kurulmasını engellediğini söyleyebiliriz. Direnişler Türkiye'nin Lozan Antlaşması'nı imzaladığı yıl olan 1923'e kadar devam etmiştir. Türkiye Lozan’nin 16. maddesinde Ankara Antlaşması'nın 7. maddesini teyit ettirerek bölgeyi Fransız mandasına bırakmıştır. Bu tarihten itibaren direnişler kesilmiş ve sancak başta olmak üzere Yakındoğu'da Fransız mandası kurumsallaşmaya başlamıştır. 23 Eylül 1923'te Fransa ve İngiltere manda şartnamesine aykırı olarak iki manda yönetiminin sınır anlaşmasını yapmışlardır. Manda şartnamesine göre yönetilen yerlerde sınır değişiklikleri yapılamaz ve idari, hukuki bölünmeler yapılamazdı. Esasen daha işgalin ilk yıllarında General Gouraud Suriye toprağı sayılan Trablusşam'ı Lübnan adıyla Suriye'den kopararak ayrı bir idari varlık olarak teşekkül ettirmiş ve müstakil devlet haline getirmiştir. Bunda Fransa'nın bölgede hıristiyanlarca yönetilen Katolik unsurların hâkim olduğu bir devlet meydana getirme stratejisi etkili olmuştur. İhtimal ki on beş yıl sonra bitecek olan mandaterlik statüsünü anlaşma yapacağı bir uydu devletle devam ettirmeyi hedeflemekteydi. 
Nitekim uzunca yıllar Suriye'ye ve Lübnan'a bağımsızlık vermemesinin sebebi yukarıda açıkladığımız durum olmalıdır. 
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İskenderun sancağı 1923'ten itibaren resmi olarak Fransız mandası tarafından yönetilmiştir. Halep gibi ayrı bir yerleşim bölgesi olarak telakki edilmiş ve sancak da Şam'da bulunan Suriye parlamentosuna temsilciler göndermiştir. Halep'e bağlanmaması Antakya'nın ayrı bir varlık olarak göründüğüne işaret etmektedir. Ayrıca sahip olduğu yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle manda yönetimi için önemli bir gelir kaynağı olma durumunun da sancağın ayrı olarak görülmesinde etkili olduğu söylenebilir. Bu durumun açık bir şekilde bilinmesi için yeni araştırmalara ihtiyaç vardır. Arşivlerde yeni belgelerin ortaya çıkarılması sonucu Antakya'nın ekonomik değerinin ne olduğu sorusuna cevap bulunabilecektir. 


Daha önce de belirtildiği gibi, manda yönetiminin süresi on beş yıl olarak belirlenmişti. Bu itibarla 1936 yılı Suriye ve Antakya tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. Milliyetçi Araplar'ın başını çektiği grup Paris'te bağımsızlık müzakerelerine başlamışlardır. Fransa bu görüşmelerde isteksiz davranmış ve hemen yönetimi koşulsuz şartsız bırakma niyetinde olmadığını göstermiştir. Ortaya çıkacak anlaşmanın her iki tarafın da parlamentolarınca imzalanması şartını getirmesi bu stratejisinin bir parçasıydı. Gecikme oldukça karışıklık meydana gelecek ve ortaya çıkacak fiili durumdan âzami faydalanmanın hesaplarını yapacaktı. Bu meyanda beklediği manda sonrası Fransız çıkarlarını sağlayacak bir anlaşmanın yapılmasıydı. Ancak tam bu sırada Türkiye'nin Suriye'ye verilmesi düşünülen hakları içeren bir anlaşmanın benzerini Antakya için istemesi ve girişimlerde bulunması Fransa'nın beklentilerini zora sokmuştur. 


Türkiye, Fransa'nın Suriye'ye bağımsızlık verirken sancağı iyi niyet göstergesi olarak kullanma niyetinde olduğunu anlamış ve derhal harekete geçerek bunun kabul edilemez olduğunu belirtmiştir. Bu minvalde bir de nota vererek meselenin âdil bir şekilde çözümünü, yani İskenderun sancağının da Suriye gibi mütalaa edilmesini istemiştir. 


Türkiye başlangıçta Suriye'nin bağımsızlığını destekleme anlamında yapılan görüşmelerden memnunluk duymuş, ancak Suriyeliler'in sancağın kendilerine ait olduğunu ifade etmelerinden sonra, verdiği desteği keserek mücadele cephesini ikiye çıkarmıştır. 
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Sancak halkı bilindiği gibi nüfus bakımından çeşitli etnik gruplardan oluşmaktaydı. Türkler'den sonra en etkin grup Arap Alevileri idiler ve ideoloji olarak milliyetçiliği savunmakta ve Suriye ile birleşmeyi istemekteydiler. Bu durum Antakya'da toplumsal bölünmeyi de beraberinde getirmiş ve sonuçta iki toplum arasında şiddetli olmasa da kanlı çatışmalar meydana gelmiştir. Esasen bu olaylar basında yer aldığı şekliyle meydana gelmemiştir. Eldeki verilere göre hayatını kaybeden insan sayısı her iki taraftan da on kişiyi bulmamaktadır. Ancak kendi politikasına uygulama alanı bulabilmek için her çıkan çatışmada Türkiye olaylara sert tepki göstermiş ve meselenin halli için Cemiyet-i Akvam”a başvurmuştur. Bu girişim Fransa'nın tek başına Araplar ile anlaşarak sancağın durumunu bir oldubittiye getirmesini engellemiş ve sancak meselesinde uluslararası kamuoyunun da haberdar olmasını sağlamıştır. Gelişen konjonktürde Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin dostluğunu isteyen devletlerin kuracakları denge için Hatay sorununda Türk tezini desteklemek zorunda oldukları bir durum ortaya çıkmıştır. 


Türkiye, politikasını iki önemli temel üzerine oturtmuştur. Birincisi her ne kadar politikayı Türkler yürütse de Antakya halkını bir bütün olarak görmüş ve mezhepsel bir ayrımı ifade eden beyanatlardan kaçınmış, aksine yapılan resmi beyanatlarda Nusayriler'i Eti Türkü olarak kabul etmiştir. Böyle bir tanımlamanın tarihsel gerçekliği ve bilimsel değeri ayrı bir araştırma ve tartışma konusu olmakla birlikte, netice itibariyle Aleviler'e gösterilen bu yaklaşım sonuç vermiş ve birçok Alevi seçim zamanında Türk listelerine yazılarak Türkler'in temsil gücünün artmasına katkıda bulunmuştur. Bunun yanında Türk milliyetçiliğinin de fazlaca öne çıkartılmadığını, aksine Sünnilik çerçevesinde bir iş birliğinin olduğunu görmekteyiz. 22.000 Sünni Arap nüfus olmasına karşın listeye 1845 kişinin kaydedilmiş olması, yine Sünni olan Çerkez ve Kürtler'in Türk listelerinde yazılması bu ittifakın en sarih bir göstergedir. İkinci olarak da Türkiye, meseleyi prensip olarak diplomatik zeminde ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözmeyi benimsemiştir. Bu meyanda Fransa ile müzakereleri yürütmüş ve ilk etapta silahlı mücadeleyi gündeme getirmemiştir. Ancak ne zamanki görüşmeler esnasında Fransa'nın adım atmaya zorlanması 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gerekmiştir, Atatürk bizzat öncelik alarak askeri çözümleri de masaya koymuştur. Ünlü Ulukışla ziyareti sonuç vermiş ve Fransa seçimlerin yapılmasını, ilerleyen zamanlarda da Hatay Devleti'nin kurulmasını kabul etmek zorunda kalmıştır. 


Seçim heyetinin beklenen uzlaşmayı sağlayamaması sonucunda sancaktan ayrılması Türkiye'nin beklediği fırsatın doğmasını sağlamıştır. 
Bölgede iki yıldan beri hem Suriyelilerle hem de Türkler'le uğraşmak zorunda kalan Fransa, yükselen tansiyonu düşürememiş ve gittikçe de istenmeyen yönetim durumuna düşmüştür. Bu noktada Türkiye Fransa'ya son bir şans vererek Haziran 1938'de meselenin ikili görüşmelerle çözümü noktasında adım atmıştır. Esasen bu girişim Fransa'ya yaramıştır. Zira onurlu bir şekilde bölgeyi bırakma şansı doğmuştur. Sonuçta ikili görüşmeler genelkurmay ve dışişleri yetkilileri arasında başlamış ve Türkiye'nin önerdiği seçim sistemi, sandalye sayısı ve en önemlisi de Türk askerinin Hatay'a girmesi kabul edilmiştir. Seçim listelerinin hazırlanmaya başlamasından birkaç gün sonra 5 Temmuz'da askeri birlik iki koldan Hatay'a girmiş ve belirlenen merkezlere konuşlanmıştır. Bu durumda Arapçılar başta olmak üzere bir kısım Ermeniler telaşlanmış ve Türkler'e karşı uzunca bir zamandan beri yürütülen saldırılar ve baskılar durmuştur. Seçimler sükünet içersinde yapılmıştır. Ancak seçim olarak tarif edilen olgu kaynaklarda belirtildiği gibi olmamıştır. Alınan oy oranına göre hangi cemaatin ne kadar sandalyeye sahip olacağının belirlenmesi şeklinde değil, listelere yazılan seçmen sayısı esas alınarak halkın iradesi belirlenmiştir. 
Başka bir ifadeyle cemaatlere göre hazırlanan seçmen listelerine yazılma, aynı zamanda yazılınan cemaat lehinde oyun kullanıldığı şeklinde telakki edilmiştir. Sonuçta 35.847 Türk seçmene karşı 20.766 Hataylı ancak Türk 
olmayan seçmen listelere yazılmıştır. Oransal olarak incelediğimizde 1415 
seçmenin bir milletvekili çıkardığını görmekteyiz. Bu durumda Türkler'in yirmi beş, Aleviler'in de sekiz sandalye kazanmaları gerekirdi. Sonuçta Türkiye 22 sandalyeyi yeterli görmüştür. Bu sayede mevcut gergin ortam- da Aleviler’e ve Sünni Araplar'a birer kontenjan vererek onların gönlünü almak ve böylece yeni kurulacak devletin iç güvenliğinin tesisinin planladığını düşünmek mümkündür. Çünkü milletvekilliği önemli bir sosyal 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statüydü ve bölge halkının liderlerinin böyle bir makamı reddetmeleri yok denecek kadar az bir ihtimal dâhilindeydi. Özellikle Türkiye diğer gruplardan Türk muhibbilerin milletvekili seçilmesini de temin ederek iki taraflı bir kazanç elde etmiştir. Hem halkı kazanmış hem de Hatay hakkında ilerisi için elde etmeyi planladığı sonuca zemin hazırlamıştır. 


Sonuç olarak tarihte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çağdaşı olan Hatay Devleti 2 Eylül 1938'de kurulmuştur. Tüm üyeler Türkçe yemin etmiş ve Tayfur Sökmen oy birliğiyle devlet başkanı seçilmiş ve Atatürk ile eş zamanlı olarak başka bir Türk Devleti'nin cumhurbaşkanı olmuştur. 


Hatay Devleti ile Türkiye'nin münasebetleri ayrı devlet olmalarına rağmen bir devletin vilayetine gösterdiği yakınlık çerçevesinde gelişmiştir. Yapılan görüşmeler ve uluslararası konjonktürün de Türkiye lehine gelişmesi sebebiyle Hatay Parlamentosu oy birliğiyle kendini feshetmiş ve Türkiye'nin ili olma kararını almıştır. Bu sonuç itibariyle Türkiye'nin Antakya konusunda varmak istediği en son noktaya ulaşmıştır. Ancak katilim sürecinde Ermeni meselesi gündeme gelmiş ve Fransa'nın da isteğiyle Antakya'da bulunan Ermeniler Fransız kamyonlarıyla taşınmışlardır. 
Esasen bölgedeki Ermeniler'in bir kısmı, çalışmamızın giriş bölümünde belirttiğimiz gibi Fransa ile birlikte olmanın doğal sonucu olarak mevcut çatışma ortamında Kilis'ten göç etmişler, Halep ve Antakya civarına yerleştirilmişlerdi. Daha sonra gelişen sosyoekonomik şartlar ve Türkiye'ye iltihak sonucunda Hatay'dan da göç etmek zorunda kalmışlardır. Ermeniler'in bir kısmı değişik Batı ülkelerine, bir kısmı Fransa'ya yerleşmiş, diğer bir kısmı ise Lübnan'da kalmışlardır. Bugünkü gerek Fransa'daki Ermeni varlığı, gerekse Lübnan ve Suriye'deki Ermeni varlığının Fransa'nın Levant politikasının doğal sonucu olarak ortaya çıktığını düşünüyoruz. Bu göç son Ermeni göç dalgası olarak tarihte yerini almıştır. Dolayısıyla göç dalgalarıyla şekillenen dünyadaki Ermeni varlığı son olarak Hatay göçü ile en son halini almıştır diyebiliriz. 


Türkiye sancaktan göç etmek isteyen Ermeniler'e ve diğer etnik gruplara mensup Hatay Devleti vatandaşları Türk vatandaşlığına ya da başka 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bir ülke vatandaşlığına geçme noktasında karar vermek zorundaydılar. 
Türkiye, isteyenlerin bir buçuk yıl içersinde mal varlıklarını satarak istediği ülke vatandaşlığına geçebilecekleri gibi Türk vatandaşı olarak kalabileceklerini deklare etmiş ve böylece Fransa'ya Ermeniler konusunda verdiği güvence sözünü tutmuştur. Sonuç olarak çok az Ermeni'nin Türkiye’de kaldığı, çoğunun değişik ülkelere göç ettiği bilinen bir vâkıadır. 
Günümüzde Hatay'daki Vakıflı köyü buradaki tek Ermeni köyü olarak kalmıştır. Sancaktan gidenlerin yerine, Türkiye, Romanya'dan gelen Türkler'i yerleştirmiştir. Her ne kadar bölgede yaşayan halklar köken itibariyle Nusayri, Sünni Arap ya da Melkit olsalar hatta, iltihaktan sonra Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre Türk olarak addedilseler de, bu yeni yerleşimcilerin gelmesiyle, burada, etnik olarak Türk çoğunluğunun oluşturulması sağlanmıştır. Fransa ise 1946 yılına kadar Suriye'de etkinliğini devam ettirmiştir. Ancak bu tarihten sonra bağımsızlığını kazanan Suriye ile Fransa'nın münasebetleri kesilmiş hatta 1967'ye kadar iki ülke arasında anlaşma dahi yapılmamıştır. 


Fransa 1856'dan beri oluşan eğitim, ekonomi, sosyal ve siyasal kurumlar böylece ilk olarak Antakya'da son bulmuştur. Antakya'nın Türkiye'ye bağlanmasında milliyetçi Araplar Fransa'yı sorumlu tutmuşlardır ve bu tarihten itibaren ilişkilere mesafeli yaklaşmışlardır İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle bağımsızlığını kazanan Suriye Fransız kurumlarını kapatmıştır. Yakındoğu'da günümüzde Fransız sosyal ve kültürel varlığının etkin olduğu tek ülke Lübnan kalmıştır. Halihazırda Katolik bir cumhurbaşkanı tarafından yönetilen Lübnan'ın bugünkü statüsü Fransa'nın 1856'dan beri uyguladığı siyasetin bir sonucunda oluşmuştur. 


399 Cressaty, Intéréts et devoirs de la France en Syrie, (Fransa'nın Suriye'deki ödevleri 
ve çıkarları), conférence sous la présidence de M. Louis Marin, s. 16 
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